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git okulunu bitir 
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daha belirgenleşen kısa vade geleceğim 
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yeniden çıkarmıyoruz” kıvamına geldi. 


İşte bizde eskisinden biraz daha tecrübeli, ayakları 
“yere daha sağlam basan, dünyanın en amatör 
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pikselini süslemesinin, 
Tomb Raider 4'ü ilk haber 
yapmamla hiç bir ilgisi yok 
elbette. Kasım ayında evden 
çıkmamak için bütün 
işlerimi bir-iki ay a 
halledecek olmamın, 
Aralık dergisinin geç 
çıkma ihtimalinin, Tomb 
Raider 4'ün o ay gelecek 
olmasıyla hiç ilgisi yok. Daha 
şimdiden Mısır tarihini 
incelememin, Mısır 
coğrafyasını ve yeryüzü 
şekillerini, bitki örtüsünü, 


iklimini (ohal) öğrenmeye 
çalışmamın, Tomb 
Raider 4'ün 


ill Gates abim, oyun 
ğin ine 
paranın farkına 


varmış olacak ki, bu alanda 
artık uçuş simülasyonu 
pisikopatları için 
hazırladıkları Flight Simulator 
serisinin oldukça dışına 
çıktılar. Başarılı pek çok yapıma imzasını atmış 
Bill Gates abim, şimdi de Wing Commander'in 
tahtına göz dikmiş. Sonsuz uzayda, başarıdan 
başarıya koşacak olan bir pilotu 
canlandırdığınız oyunda 80 çeşit uzay 
gemisi, 20 çeşit silah, Wing 
Commander film ekibinin yaptığı özel 
görüntü ve ses efektleri ile canladırılan 
3d rendered sahneler gibi haberler 
prodüksiyonun ne kadar büyük olduğu 
konusunda bize ipucu veriyor. Ayrıca bir 
görevin birden fazla şekilde bitirlebilişi, 
35'e yakın single player görevleri ve tabii 
ki MS Gaming Zone'un multiplayer 
desteği oyunun epey bir ses 
getireceğinin açık göstergesi. Ne 
diyeyim, Bill Gates Rullaz!! 


enim Lara Croft'a aşık olmamın, 
resimlerinin desktopumun her 


UR 


İzi olduğu daha önce sizin dikkatinizi çekti mi bilmem ama oyunun 


peyağı bir iddialı. Oyundaki karekterler ve çevre o kadar çok görsellik 


ayak olacaklar (ne yapalim her kelime oyunu da güzel olacak 


karşımızda olacak oyun için şimdiden çok bir şey söylemek 
mümkün değil. Biliyorsunuz bu konularda önemli olan evrim değil 


Mısır'da geçeceği ile ilgisi 
hemen hemen hiç yok. Benim 
tek bildiğim acil olarak son 
çıkan 3D ekran kartlarından 
birini acil olarak edinme 
zorunluluğum. 
Ayrıca bunun da $ 
Lara Croft'u çok daha 
yakından, aramıza 
hain pixeller 
girmeden görmek 
isteyişimle hiç bir ilgisi 
4 vok. Ben sadece Tomb 
Raider türü oyunları 
çok severim ondan. 


evolution'ın Türkçe anlamının devrim, evolution'ınkinin de evrim 


sloganındaki “İs this title revolutionary or evolutionary?” lafi 


düşünülerek özenle hazırlanmış ki görenler anlata 
anlata bitiremiyorlar, Gavurun “third person view” 
tabir ettiği oynanış şekli ile, karşınıza çıkacak 
garip garubet yaratıkları ile Evolva oyun 
piyasalarında bir devrim yapıp yeni bir evrimin başlamasında ön 


diye bir şart yok). Interplay tarafından yeni yılın ilk çeyreğinde 


devrimdir (ay ne dedim ben), şey yani önemli olan güzel 
grafikleri değil, iyi oynanabilirlik ve güzel atmosterdir. 


INFANTRY 


bulunduğunu göz önüne alırsak, Şirketi Tin bu konuya 
eğilmelerine hak verebiliriz. Infantry'de 160 der 
arenada, birbirlerinden çok far) 
(sözgelimi; tâhk, buggie, jetpack, hover baard, bisiklet, fiyers, 
, ambulans ve hatta tünel açma makineleri), 
Gök yüzlerce silahla birbirleri ile savaşıyor. Hatta tank 
gibi araçlarınibirden fazla kişi ile kullanılması da mümkün. 


ve hatta bilmek de istemiyorum ama eğlenceli gbi 
gözüküyor. Kendi grafik motoruna sahip 
'oyunda, programcılar P166*- ve 32 MB'lık bir 
PC'nin yetebileceğiniz söylüyor. Çıkış tarihi ise; 
nerden bakasnız bir senesi var. 


yun teknolojisindeki gelişmelerin, üzerinde etkisi 
en çok bulunan oyun türü şüphesiz 
simulasyonlardır. Amiga zamanında oynadığımız. 
INTERCEPTOR (rahmetle analım), Fighter Bomber 
ia arralımı ama ilki kadar değil, onun yeri ayrı), gibi 
oyunları hatırladıkça alınan yol bir kez daha 
gözümüzde canlanıyor. F22 Lightning 3'ün 
bize vaad ettiklerini ise şöyle 
özetleyebiliriz: Şimdiye kadar 
yapılmış en iyi gökyüzü 
grafikleri, yağmur, kar, 
rüzgar, sis gibi değişik 
hava durumlarının çok 
gerçekçi (realistic, u 
2) canlandırılışı, 3dix 
ii, Süfx olmadan 


r'u veya Ertunç. 
Usta'in dediği 


kira Kurosawa, Yedi 
Miray çok iyi bir 
şekilde cahlandırılmış 


onaltıncı yüzyıl Jâponya:'sı, bir 
strateji oyununa Şok rahat 
malzeme olabilir. Nitekim şimdiye 
kadar defalarca olmuşturda. Ama 
bu sefer efsanevi FIFA'nın 
programcıları tarafından yapılıyor. 
Creative Assembiy'nin bu ilk strateji 
denemesi. Daha Önce Myth'i (o tam 
strateji sayılmaz) yapmışlardı ve 
yaklaşık iki senedir de bu oyun 


çalışmalar ise göz 
İtepeden aşağı 
Arge eden atlının, 


yararlanılarak hağ 
1680x1280'e ka: 

grafik özellikleri, 3 
ağaç, dağ, tepe, kale grafikleri, 
gerçekçi sis, yağihur, kar gibi hava 
şartları (bunu bir erden hatırlıyorum, 
hay Allah!), görsellik için de bayağı 
uğraşıldığını belirliyor. Bize de 


Electronic Arts'ın güçlü kollarından 
tu? İnfragrames'in yaptığı bu 
Iında neler yatiyor? Esas araştrılmasi 
bence. Boş verin TD 6'yı. Bırakın, 40 
, 30 yeni pisti, upgrade edilebilen 
arabaları, yeni ses teknoloji ile kulaklarınıza 


gerçekçi yarısilnalar, gölgeler, güzel attraksiyonları, yeni 
multiplayer İ İl 
önemli değil, 


: üjdeler olsun, Delta Force 2 
DK der demez aklıma Cavit Abi gelir GEY Dörgide tsam 
Deyin bakın... Bak gördünmü yine | (/ YÜKanerçok kan 
geldi aklıma. Komserim Cavit Abim Haki mese Mollaçan Delta FSİe8i 
şimdi Erzurum'da. İstanbul onu özledi, biz de 2'de ne gibi yenilikler var, bir bakalım 
özledik. MDK'yı çok sever, gözümüzün önünde hele: lk önce gözlerim Sie desleğini 
kaç kere bitirdi. İşte şimdi de MDK 2 geliyor. EMA nan Onüğ i 
Da, Krokiler değin asli —. yerine 32 bit software desteği var. Bu destekle 
pi çi .. “ yağmur, kar, rüzgar, siz gibi hava 
karektere alt özel bölümler gibi özellikleri de 
beraberinde getiriyor. Tabii 3D desteğini Me He veliye, ek yine 
Ele ekicemeki oldu), Onun dışında yeni silahlar ve 
yaratıcı bir ekip tarafından hazırlanan Pa olcak, Karekter 
Meraklıları için Baldur's Gate hareketleri biraz daha gerçekçi olmuş 
(bu arada Türkiye'de bir Multiplayer oynamak için yeni oyun 
e RR m şekilleri planlanmış. Bak işte bu ilginç, 
LR Hemen gelmeli, artık sabırsızlanmaya 
Kapısı koysan, kaç satar acaba merak başladım. 
ettim şimdi)'in yaş 


#8 shooter'lara böyle 


diyeceğim) oyunlar 
arasında en kalitelisi 
MDK 2 yi merakla 


il Gi 


Ww: Wright. İşte 
WY src nin 
hatırlayacak olursak, PİN) çi yaratıcı ve 
Alone in the Dark'ın ll mi ” (muhtemelen) daha 
adventure oyunları arasındaki > ç R > pi sein 
d i ulağına su kaçırtıcısı 
İİ yeri apayndır. Zaten Ni , , 
terkedilmiş bir evde ; Artık-yapacakSim-— 
yaşanan olaylar insanlara v kalmayınca O da gözlerini insan 


hep korku malzemesi 
olm Şir ec Alore iz İNİ “insanı yönetiyorsunuz. Para kazanıp kariyer yapıyorsunuz (ki bu 


ik z z zl Meriğerler astronot olmak ya da uluslararası ajanlık yapmak da dahil), 
İEBELGANDE zilleri kazandığınız paralarla evinizi geliştiriyorsunuz, tatile çıkıyorsunuz, 
nk eteğe e yarali komşularınızla kavga ediyorsunuz, flört ediyorsunuz, aşık 
AKİ derle KİR oluyorsunuz, evleniyorsunuz, çocuk yetistiriyorsunuz, 
aha etkileyici atmosferle, adventure ihtiyarlıyorsunuz yani sanal olarak bir dünya da yaşıyorsunuz. 
severlerin mutlaka oynamaları gereken bir İlk bakışta konu ilginç gibi gözükse de endişelenmemek elde değil. Acaba 
klasik. Şimdilik geliş tarihi sürükleyici bir atmosferi yakalayabilecek mi? Yaşadığınız hayattan 
belli değil. Gerçi onun sıkılıyorsunuz, adam gibi, insan gibi bir hayatı simulasyonda da olsa 
dışında elimde çok bilgi de yaşamak eğlenceli gözüküyor. Sırf meraktan alınıp oynanabilir. 
yok ama bu oyunun 


haberini veremedem 
geçemedim. Test Drive 
19'un haberini yapacağıma 
Alone in the Dark'tan 
bahsederim daha iyi. 


gi İ 
B irincisini oynarken u gp li 


. 
gerçekten korktuğum Öğ g”.. * ui 
Tâ 


(O (GİHABERLER 


TEST DRİVE OFF ROAD 3 DEEP FİGHTER 


ccolade, Electronic Arts'ın güçlü kollarından neden koptu? e yapalım da değişik bir şeyler olsun 

MA ianesin yaptığı bu transferin altında neler yatıyor? Yok diye tartışan Yarali ekipten 
yok, bunu kullanmıştık, Başka bir şey bulmak lazım. Pek de birisi, şakayla karışık, 

kasmamak lazım. Neymiş oyunumuz? Test Drive Off Road. Yapımcı “dem elgie ir çöçsin, balıklar 

firma ne? Accolade, Açalım notlarımızı bir bakalım: 30 yakın off-road deni il lar demiş” Sonra 

aracını kullanabilme, yeni 3D engine sayesinde güzel araç ve pist | bülün gözler ona dikilmiş. Yaratıcı 

grafikleri, araçları modifiye edebilme, yağmur, çamur, kum, su gibi doğa Ekibin başı salak herif, bu fikri çok 

şartları, 15 yeni pist, 2 kişi oynayabilmek için split-screen özelli b oğanmiş fik veren diğer salağın 

değişik zorluk levelleri. Bunlar oyunun özellikleri. Ne anladık bu maaşına zam yapmış ve başlamışlar 

özelliklerden. Hiç bir şey. Diğer oyunlardan hiç bir farkı yok. Artık İl eziaheyai Shaman 

normal oyun standartları bunlar. Oyunun güzel kategorisine kart desteği il 3 boyulu 

girebilmesi için daha orjinal fikirler gerekiyor. Bunlar“ rnek dez ap 

aynı pilavı ıslatıp, islatıp tekrar önümüze koyuyorlar. M8 İK ra e değişik 

Pilav? Tamam buldum. Electronic Arts buna uyandı ya! a ii diş 

sanırım. Aynı pilavı ıslatıyor bunlar dediler, ve SE Ka ir el 

ayırdılar Accolade'i bünyelerinden. İ ku plan ERE KARAR 


Tamam, kesin böyle oldu. Ohh be. İN hzilamıs biraz 


| kasarak yapay 
—— zeka da katmışlar 
ve 2000 yılının ilk 
Li» çeyreğine 
yetiştirmek 
üzere projeyi 
İİ başlatmışlar. 


F light Unlimited'ın ilki geldiğinde grafikleri herkesi Öyle flap'dir, havadan havaya füzedir, hud'dır, 


büyülemiştir. Her ne kadar oynanabilirlik sıfır olsa waypoint'dir, dogfight'dır anlamam ben, sakin sakin 
da bu kadar gerçekçi grafikler o zamanlar hiç bir uçarım, zaten ayda bir göle balık tutmaya da giderim 
simülasyonda yoktu. Şimdi İse yine zamanına göre, diğer — diyorsanız, Flight Unlimited tam size göre bir oyun. 
simulasyonlara göre daha güzel grafiklerle yeni Flight Üstelik bunda düşme tehlikesi de yok. Çıkın göklere, 
Unlimited tekrar karşınızda. 10 çeşit uçakla yaklaşın biraz daha güneşe, özgürlüğün tadını çıkarın. 
uçabilieceğiniz bu yeni versiyonda, dinamik hava 
şartlarıyla, gerçek mekanlarda uçmanın. keyfine 
“varacaksınız Etrafınızdauguşan'başkaru a 
zoka atmosfere daha bir güzellik 
atiyor. Şimdiye kadar yapılmış 
en yüksek gözünürlükte 
j " oynamanın keyfi, gerçek 


öğ alınmış, gerçek sesler 
a güzelleşiyor. 


süslenip, püslenip, tekrar önümüze çıkarılıyor. Nedir bu süsler? 3D 
hızlandırıcı kartlarından faydalanıp grafikler süperleştirilmiş, yeni 

sürükleyici görevler eklenmiş, etraftaki 

gemilerin yapay zekası geliştirilmiş, 

ses efektleri güzelleştirilmiş falan da 

filan. Yani aynı tas aynı hamamda. 

Çıkış tarihi yılbaşından sonra, 3D 

hızlandırıcı kart gerekli. 


B ir zamanlar Carrier Command vardı. İşte Hostile Water o oyunun, 


— Sayfa çevirme molasından sonra 
MEGafon devam ediyor — 


“beklentilerimizi karşılayacak kadar iyi. Beklenti 


üzyılın en çok satan oyunlarından biri olan Grand götürürsek peşimize FBI düşecek. Üstten bakışlı 3D rendered 
| 4 Auto'nın ikincisinin haberleri kulislerde (> okranlarda maceradan maceraya koşarken, istersek tarihteki 
dolaşmaya başladı bile. Carmageddon ve 4 ünlü gansterlerden bir kaçını canlandırma şansına sahibiz. Bu 


Grand Theft Auto gibi suç işlemeye yönelik oyunların sefer Rusya Mafyasından James Bond'a kadar herkes işin 
başarısı her ne kadar tutucu çevrelerin sert tepkilerine iğ içinde. Aynı zamanda etrafınızdaki insanlar ve araçların yapay 
sebep olsa da yapımcılarda “bu alanda ekmek” var İ zekasının arttırıldığı da belirtiliyor. Değişik silahlar da ayrıca - 
mantığı ile onların dediklerini pek iplemiyorlar. Bu ; molotof kokteyli gibi- ortamı renklendiriyor. İlkini oynayıp 
oyunda da hırsızlık (60'a yakın arabadan üstelik & bayılanlar, yılbaşına kadar çıkacağı söyleniyor. Siz 
dondurma karavanından, tehlikeli madde N şimdiden upgrade hazırlıklarına başlayın. 

taşıyan tankerlere, terkedilmiş arabalardan , 

Li 


limüzinlere kadar) yapıp polislerden 
> # e 


kaçıcaz, halta bu sefer işi ileri 


M icrosoft'dan başka iddialı bir yapım daha. ında kendileri 0 $ 


bu oyunlarını next generation action-adventüre olarak iddialı ünyaya bülün kötülüklerin saçılmasına sebep 
bir şekilde adlandırmalarına rağmen aslındı er D olanın, Pandora adlı bir kadın, özellikle söylüyorum 
misali gerek koşaraktan gerekse de araç içinde verilengörevleri adın”, olması dikkatinizi 
tamamlamaya çalışmaktayız. Tabii motion capture tekhGlojis i çektimi hiç? Pandora kendisine 
yapılmış hareketler, gerçekçi, verilen ve açmaması gereken 
grafik motoru, 8 kişiye kutuyu, sırf kadınca bir meraktan 
kadar multiplayer desteği dolayı açarak insanlığın sahip 
ile ilgimizi çekmiyor değil. olduğu bir çok pozitif değeri yok 
Netekim, gelsin etmiştir. Yaptığı hatayı anladıktan 
göreceğiz. z sonra kutuda tek bir şey kalır ki, 
© da umuttur, Gerçekten 
dan birşeyin kalıp kalmadığı 


bilinmemekle beraber, umudun 
kaldığı umulmaktadır. 
Microsostt'un bu oyunun isminin 
3 OP Pandora's Box koymasının bu 
umutla ne ilgisi var bilmiyorum. 


tek Bildiğim Tetrisin yaratıcısı 


Alexey Pajitnov tarafindan 


salworld military combat" denilen yapılmış yeni bir puzzle oyunu 
tutulan yeni il 
R bu oyun türü tutulan yeni oyun Herhalde Tetris kadar tutulup, 


türleri arasında. Realworld derken ff 
öyle lafta kalmayıp da, gerçek Bil Gate RİRİSAİLENMEELEME 
mekanlarda, hazırlanmış görevleri eni 
tamamlamaya çalışırken, motion capture 
teknolojisi ile yapılmış gerçek insan 
hareketlerinin, gerçek silahlardan alınmış 
kaliteli ses efektlerinin, gerçek üniformalardan alınmış 
texturelarının keyfini çıkaracaksınız. Multi-Hit 
damage özelliği ile daha gerçekçi savaşırken, 
resmi askeri taktikleri uygulayabileceksiniz. 3D. 
ekran kartlarının verdiği kaliteyle, dinamik. 
ışıklandırma geri 3D rendered mekanları 


programcılar ti yoklarını satmışlar 
Birincisi de gayet kaliteli idi. Bu ise 


dedim de, bu yılın sonuna kadar geleceği 
söyleniyor. 


0 
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Yıllardan 98, aylardan râbn ( 


sayılardan 41 ve dergilerden GAMESHOW 


yazarların dergi kapanırken ve açılırken söylediği sözler arasındaki zıtlıkları gizlice araştırdık, 
sorduk ve soruşturduk. Dergi kapandığında en hisli ve en acıklı edebiyat parçalayanlar, 
derginin tekrar açılacağını ilk duydukları anda bakın nasıl da birden yüzeysel oldular. İbret-i 


alem olsun. Okuyun: 
KAPANIRKEN AÇILIRKEN 


.Gönül isterdi ki biz hep çocuk kalsak, dertsiz tasasız Şimdi matbaa fiyatı şu kadar olsa, mücellite şu kadar versek 
yaşasak, hiç büyümesek. Unutmayın ki biz sizlerden çok daha: Ve OD bastırma parası da şu kadar desek.. ese, bi dakka 
fazla üzülüyoruz. Çünkü Gameshow sizin dostunuzdu, bizim hesaplıyorum, Zebani in kola al çabuk.. 96 sayfa yaparsak 
çocuğumuz. Allah'a emanet olun kağıt masrafları gak guk! 


.öyle işte arkadaşlar, perde kapanir biz gideriz, başkaları gelir; Ne GameShow'u abi manyak mısınız siz? Rahat battı size di 
herhalde arkamızdan...Dergi çıkarma sevdası ile yanan mi? Hayatta yazmam. Hiç olayım olmaz. Dünya batsa, tekrar 
tutuşan kim bilir kimler vardır. Çıkarsınlar, kariyerlerine katkısı olsa yine yazmam. Ha bigben mi? Tamam o zaman olur. Ama 


olur, zararı olmaz... Yeter ki bizi unutmasınlar... başka birşey yazmam. Yaşasın Amerika! 


«-Gameshow içimizden herhangi birinin hayatı gibiydi: doğdu, . Oyunlarla ilgili naçizane cheat'ler bulacaksınız. Şimdiden 
büyüdü, gençken bir sürü heyecanlar yaşadı. Aşık oldu, sevdi. altını çizerim hiçbiri denenmemiştir. Bu konuda ne sizle ne de 
ve sevildi. Birçok kez güldü, güldürdü ve hayata dair ne varsa editörle polemiğe girilmeyecektir. (içinde “ne, ne de" olan 
içinde barındırdı. Hüznü duyumsarken gurur da duyuyorum. cümleler olumlu biter kazma Mert! -editör) 


Evet bir masal bitti bizler için. En azından benim için. 
Gerçekten bir masaldı Gameshow benim için. Hayatımı 
inanılmaz ölçüde değiştiren bir varlıklı. Evet bir varlıklı. Hala 


öyle. Sonsuza kadar da öyle kalacak... 


7 Zaten ben abla mabla değildim. Taş gibi erkeğim. O yazıları da 
l ben yazmıyordum. Benim soylu adımı kullanmış bu pis 
e Gameshow'cular. Zebani de benim sevgilim değil. Napiyim 
Ğ ben çirkin gudubet şeyi. Ay hala kadın gibi konuşuyorum. 


Gn Gidin! 


Gameshow maceram şu manyak dünyada geçen en zevkli A Yazılar nerdeeeeel Merrrt yazını yaz hayvan herif! Allah bu 
maceralarımdan biri olarak anılarımda kaldı... Bu güne kadar Guark'ın... Meg in aşağı Diet kola al çabuk!,. Mouse Pad'imle 
öyleydi. Bu günden sonra da öyle olacak... Bitti uğraşmayın, Mert Yazını yaz demiş miydim? Yazınızı yazın 
(bu herif böyle birşey söylemedi, biz uydurduk!) hayvanlarrrrrrr! Yazı istiyorum, yazı, 


.-Oysa gölgelere çekilme zamanı şimdi. Işıkların ne gerisi, ne 
de berisi olacak artık. İnme vakti sahneden, Birini kaybettim, 
dergimi kaybettim. Varil varil baya getir hancı, neye çare 
olacak bilmem ama Palyaço'nun gözyaşları bunlar... 


GAMESHOW'u elinize aldığınızda, sayfaların “mükemmel ötesi" 
olduğunu göreceksiniz. Kendi adıma bu müthiş sayfalar için 
(hayır sadece 101 için değil), Polat'a ne kadar teşekkür etsem 
azdır... (bişiy diil! -zebani) ve 


«Dergi kesinlikle batmadı bunu bilin, Amatörce bir içgüdünün ER ğeğgiği NC Tamam tamam, tantana istemez. Çıktı iste, N olacak yani? 
profesyonelce bir ürünü olan Gameshow, tam olarak doruk v Gayet iyi biliyorum, yazar sıfatlı diğer ucubikler Game TA 


noktada olduğu anda piyasadan çekiliyor. Belki birgün geri denen kağıt parçasının yeniden arz-ı endam etm 
döner, belki dönmemek için gidiyor. bi dolu laf edecektir şimdi. 


Sonsuzluk kendisine ait olanı geri alır. Zaman geçer. Her varlık > fakat, bence en feci şekilde döveceğim arkadaşım, bana 
nihai sona ulaşır. Zaman kendisine ait olanı geri alır. Bu GameShow kapandıktan sonra yeniden açılacağını söyleyen 
konuda ne diyebiliriz ki? Ben var oldum. Ben yokum. arkadaşım olurdu. Polat bana geri döneceğimizi söylediği 
Gameshow var oldu. Gameshow yok, Yinede Gameshow var zaman, henüz hangi arkadaşımı daha feci döveceğime karar 
oldu... verememiş olduğumdan olsa gerek, Polat'ı dövmedim. 


.şunu çok iyi biliyorum ki dergimiz piyasada ki diğer Hi.hi bihi hul! Olmamış, hı hı haa haa haaaa Olmamış ki? 
d erd an-bir-ruha-sahipti.4âam olarak.hei bende-yaparım;ı"niye?-Hıhıhhhıshihıhunhuh Olmamış» ——ş... 

ği zaman bu ruhta olduk. Buraya kadarmış meğer. Ağlamak Hi HIl hh hi hıhıhı huhu Olmaz! 
istiyorum (bunu da biz uydurduk, biraz trajil oldun diyet)... : , Hi hi hihiti hihi hihi (yorumsuz!) 


Ama kader ağlarını öylesine garip bir şekilde örüyor ki... Kim 12 Yine Gameshow'un yayınlanmadığı dönemde çıkan kardeş 
lerdi ki bu dergi bir gün hiç çıkmamak üzere kapanacak... Üç dergi Frp&Magic, Emre Arın'ı bahşetti bizlere. Kingpin yazıyor 
koca yıl, 41 dergi, birkaç ek, bir disket, gelenler, gidenler bu ay, onu da okuyun itinayla. N 
kalanlar... Açılan ve kapanan köşeler... (ne diyosun be adam?) 
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Hep almayı hayal edeceğiniz Hardware tanıtımlar 
Engin SÜZEN 


| Ateri salonları vardı. Cebimizdeki bütün parayı 


gidip o makinalardaki oyunlara yatırırdık. Şimdi ise şık 
görünümleri ile bizim eski Ateri salonlarından çok 
Casino'lara benzeyen Arcade salonları var. Sadece 
görünümleri ile değil içerdeki oyunları ile de çok şık bu 
salonlar. Bu ay tanıttığımız ürünlerden biri olan Microsoft 
Sidewinder Force Feedback Wheel (bundan sonra MSFFW 
olarak anılacaktır), arcade salonlarındaki oyun zevkini 
evinizdeki bilgisayara taşıyor. Direksiyon, gaz ve fren 
pedalından oluşan pedal takımı, adaptör ve sürücülerden 
oluşan paketten iki tane de beleş oyun çıkıyor: Microsoft 
CART Precision Racing ve Microsoft Monster Truck 
Madness. Standart gameport'a takılan MSFFW Plug&play 
olduğundan Windows tarafından hemen tanınıyor. Kurulumu 
çok kolay olan MSFFW'in ayarları da çok kolay. Titreşim 
şiddeti dahil bir çok ayarı Denetim Masası içindeki Oyun Kontrolleri'den yapabiliyorsunuz. Hemen 
hemen her araba yarışı tarafından tanınan ve sorunsuz olarak çalışan MSFFW'de biz de 3 oyun test 
ettik: Need for Speed, Monster Truck Madness ve Viper Racing (hala daha test ediyoruz, çok zevkli 
Çooook!). 
Artıları: Diğer Force Feedback direksiyonlardan çok daha ucuz olması, 
Kolay kurulum ve gaz ve fren pedallarının analog olması (gaza ne kadar basarsan o kadar hız 
yani). 
Eksileri: 
Ferhan Abi'm "ben frene basıyorum, gaz 
frene çok yakın" diyor. Sanki bu dreksiyon 
için söylemiş. Aslında fren kullanmayan 
biz Türk'ler için bu pek de büyük bir 
sorun değil amâ... 
Vites sisteminin Formula arabalarındaki 
ve bazı Porche ve Ferrari 
modellerindeki gibi olması (direksiyonun 
alt kısmında sağda ve solda, sağ el boş 
kalıyor) bir eksi sayılabilir. 
Sonuç: Önemsiz gözüken eksileri göz önüne 
almazsak, MSFFW özellikle araba yarışı 
meraklıları tarafından kesinlikle alınmalı. 


Klasik klavyelerden çok öt 


küsür dolara klavye görünce “yahu 30$'a da klavye 
mi olurmuş” dedim. Sonra da vardır bir hikmeti 
diyerek alıp incelemeye karar verdim. Kutuyu açınca 
şaşırdım. Klavye uçak kokpitlerindeki kontrol pannelleri 
gibiydi. Taktım ve bir disketle gelen yazılımını yükledim ve 
“verdiğim paraya helal olsun, değermiş” dedim. Turbo 
Media'nın bu modelinin (bu modeli diyorum çünkü 
kutunun üstünde model falan yazmıyor) üzerinde, yani üst 
kısmında (fazla kastırmayın resme bakın) normal 
klavyelerden farklı olarak 23 tuş daha var. Bunlar: mute, 
volume up, volume down, CD Player için Prev track, next 
track, play, stop, eject, ses kaydı için record ve play, sleep, cut, copy, paste, 
rotate, close, my documents, dos, game, www, calculator, xfer ve menu 
ve tuşları. Diyelim ki hesap kitap yapacaksınız. Basıyorsunuz cale tuşuna, 
| 1 || karşınızda hesap makinası. Veya Internet derdindesiniz. Basıyorsunuz www 


Te Media Keyboard bir firmanın oem listesinde 30 


uma VUYUY N tuşuna, default browserınız hangisiyse o açılıyor. Ayrıca klavyenin sağ üst 
DFX icat oldu, mertlik bozuldu valla, Eskiden köşesindeki EZ tuşuna basınca Numeric Pad'deki tuşlar da başka işlere 

e River Raid oynardık, bilgisayarın başından yaramaya başlıyor. Tek tuşla scan, print, undo ve redo gibi işlemleri 
kalkmazdık. Hem de 64Kb'ik bilgisayarlarda. yapabiliyorsunuz. Klavyenin bir özelliği de OSD olması, Yaptığınız her işlemi 


Sonra benim bir databankım oldu, 256Kb. Ulen 
dedim, teknoloji nereye gidiyor. Şimdi daha da 
büyük dumurlar yaşıyorum. Diyelim ki Pentium Il 
600 işlemcili, 512MB ramlı bir bilgisayarınız var. 
Ekran kartı da 4 MB stardart bişey. Takıyorsun 
oyunu. Diyelim ki uçak simülasyonu. Siz oyunun 
üstünde uçak simülasyonu yazmıyorsa o oyunun 
uçak simülasyonu olduğunu anlayamıyorsunuz 
bile, Uçak diye dikdörtgenler prizmasının sağında 
ve solunda iki tane piramit görüyorsunuz. İşte o 
zaman 3D kart neden bu kadar lazımmış, bir 
çırpıda anlayıveriyorsunuz. İşin doğrusu piyasada 
bu İsteğinizi karşılayabilecek bir çok ürün var. Bu 
ayki diğer bir tanıtımımız bu ürünlerden biri (hatta 
en iyilerinden biri) olan GDFX Voodoo 3 3000. 
Teknik özelliklere gelince: Voodoo 3 3000, eski 
diğer 3DFX ürünlerinden olan 3DFX ve 3DEX 2'nin 
aksine bir add-on kart değil. Yani eksira bir 2D 
kartına ihtiyaç duymuyor. En yakın rakibi olan ii ei > 
TNT2'nin aksine 32MB değil 16MB memory ile a a 
geliyor. Bu memory azlığı çalışma performansını Voodoo3 AGP li 
çok da etkilemiyor. Şahsi kanaatimdir ki çok ; 3d 
yakında 32 MB'lik bir model de çıkartacaklar (en “(7 Hm eki Kab nh KE 
azından göz boyamak için). Kartın ulaşabildiği 
maksimum çözünürlük ise 2046x1536. Direct 
“3D, Glide (3DFX'n kendine özgü Api's), 
OpenGL ve Direci X destekli bu kartta tüm 
sürücüler kutusundan çıkıyor. Kartın kurulumu 2 4 
ise çok rahat (Alexander Diamond'un kulakları 
çınlasın!). Pal ve NTSG formatlarını destekleyen 
TV çıkışı sayesinde televizyonunuzda bilgisayar 
oyunu zevkini maksimum kalitede in 
yaşayabilirsiniz. Tabii ki bu söylediklerimizi a 
yaşayabilmeniz için ortalama 160$'a ve AGP Hm azn 
portuna sahip bir bilgisayara ihtiyacınız olacak. Kartın 3 boyut özellikleri ise şöyle 
(anlayamadıklarınızın ne olduklarını öğrenmeniz için Search Engin mektup bekler!) : 
Hardware Triangle Setup, Multi-Triangle Strips And Fans, Edge Anti-Alias, Bump 
Mapping, Full Speed Accurate Bilincar And Trlincar Mipmap,Texture Compression 
Via Yab Format, Texture Compositing, Gide Api Support, Gouraud Shade, Specular 
Light, Alpha Blend For Fog / Transparency, 16-Bit Z.Buffer, Fog Table. 
Artılar: 
Hemen hemen herşeyi, 
Eksileri: 
Yok gibi birşey! 
Sonuç: 3D oyun manyağıysanız ve TNT? Ultra'ya verecek 250$ gibi bir paranız yoksa 
hemen sahip olmalısınız. 


ekranda anında görüyorsunuz. Diyelim ki sesi açıyorsunuz, sesin açıldığını 
ekrandan da görüyorsunuz. Kullanmadığınız tuşları keyfinize göre 
programlamanız mümkün. Örneğin mesela (!) sleep tuşuna basınca 
Ouake2, paste tuşuna da basınca Delta Force çalıştırabiliyorsunuz. Bu 
ayarları da Menu tuşuna basınca çıkan menüden kolaylıkla 
yapabiliyorsunuz. 

Artıları: 

Ucuz ve kullanışlı olması. 

Hayatı kolaylaştırması (abartmıyorum). 

Eksileri: 

İçinden tek bir sayfa bile olsa döküman çıkmaması. 

Sonuç: Kesin alınmalı, başka da birşey demiyorum! 


A ür 04 


kaç detay vermek lazım!! 


yazdıklarımıla, ne saçma sapan yazdığıma kendimi bile 
şaşırtmışımdır. Ayrıca buradan siz sevgili süper 
gengliğimiz/umudumuz/biricik herşeyimize de ne 
gibi siyasal düşünceler de iletebildiğime ben bile 
inanamıyorum. Hatta buradan bu konuların 
yıkılmaz düşünürü Ertunç'a da kafa 
tutuyorum ve düşüncemi açıklıyorum. # 
“Eskimolar'ın son planı Kuzey | 
Kutbu'ndan başlayarak tüm 
dünyayı ele 
geçirmektir..." E gr 
bunu da neyle | “ei 
yapacaklar, içi ih 
taş dolu kar topu 
atarak deği di. 


Wi 


mi? Tabii ki 
rocket 
launcher, .— - 
lightning gun'la yapacaklar. “a e 
Tkadaşlar bir çoğunuzun bildiği, pek çoğunuzun da kısa zamanda al e rami a 
Ars üzere yazarlık geçmişim bir kaç ayla sınırlı. Ben de Eu 
bunun üzerine tecrübeli ve pek bilgili yazar abi ve kardeşlerimin el ak Ne k 
iz aldm Yazıya nasıl başlıyayım diye sordum ve cevaplar şöyle asıl konumuza geliyoruz. Tam versiyonu .w. i 
geldi; Allah aşkına bi okuyun: z ii l Dm 
BurchaG: “Aklına ne geliyosa onu yaz." (Burchal'ın bu önerisine göre gü RE era < ge 
yazı, o anki düşüncem olan “Acaba tuvalete şimdi mi gitsem?" 5 a Be ie Seon waltenelelr; Sbear/ol . 
sorusuyla başlayabilrdi. Bilmem bu kardeşimin yazarlık kapasitesi Destinyyi çkartarak bizleri FPSyla N 
hakkında kafanızda birşey oluştu mu?) enler bt oyun aşil Bence 
Polat: “Şeker istiyorum." (Polat'a göre odaya girerken söylediğim ilk Şu anda bilgisayar oyunlarının 
kelime bir yazının başlangıcı için çekirdek oluşturabiliyordu. Önce ME Mihreyaçalietiği ye 
Polat'a, sonra da zavallı okuyucularına acıdım...) enn breamihi ci, İyisini 


Emin: *Saat bilmemkaç, yerlerden Kamer." (Arkadaşlar şu noktayı bi getiren; en mükemmel 
irdeleyebilir miyiz? “Yerlerden Kamer”. Emin buradan sana okuyucularla şeklidir. Neyse, daha 
birlikte soruyoruz: “Yerlerden Kamer” ne demektir? Mesela Çilem : : 
telefonda, nerdesin diye sorduğunda, “Yerlerden 
lahmacuncudayım.” diye mi cevap verirsin? En son ne zaman 
Türkçe konuştun? Konuşabildiğine ve yazabildiğine inanabiliyor 
musun?..) 

Büyüklerimizin Amerikan Empaeryalizmi'nin pençesinde, “otantik” 
İve “cutting edge" girişlere özeniyor olması (Polat) ve yabancı 
dillerin etkisinde güzel dilimizi yozlaşma sürecinde bir kademe 
daha ilerletmesi (Emin), küçüklerimizinse ergenlik çağının 
etkilerinden kurtulamayarak "just do it" felsefesini benimsiyor 
olması bu derginin de varlığının “düşünsel erezyona" uğramadan, 
daha ne kadar süre dayanabileceğinin bir işaretidir. Ve ben şu 


sonra aşmış firmamız işi iyice ilerleterek Guake 
4 ile FPS'lerin ne gibi noktalara gelebileceğini 
herkese kanıtladı. Ouake 2 de oldukça kaliteli 
olmasına rağmen sayısız buglar'ı, single player 
oyunun bir noktadan sonra tekdüze olmasıyla 
bence Guake 1'deki başarısını gösteremedi. ID 
uzun süre sessiz kalırken, diğer firmalar 
Unreal, Half-life gibi grafiklerin ve yapay 
zekanın birer şaheser niteliği taşıdığı oyunlar 
piyasaya sürdüler. ID'deki amcamlar da çıkış 
yolunu buldular: Ouake 2 dünyada oynanan 
multiplayer FPS'ydi ve diğer firmalar single 
player oyunların gerek senaryo, gerekse 
dizayn bakımından olsun tam anlamıyla 
4 suyunu çıkartmışlardı. Dolayısıyla tek bir 
seçenek kalmıştı, o da en iyi ve mükemmel 
multiplayer FPS'yi yaratmaktı. Ve Guake 3 


( Arena'nın şu anda elimizde bulunan beta 
gW versiyonubilebizi / 
#1 haftalarca hiç 
02 sıkmadan 
oyalayabilecek kadar 
muhteşem... 
> Demin de yüzelli kere 


# söylediğim üzere Guake 3 sadece 
multiplayer olarak oynanabiliyor. Peki 
Guake 3'ü bu kadar güçlü kılan -en 
azından Guake 2'den güçlü kılan- öğeler 
nedir? Bir kere grafikler kesinlikle şimdiye 
kadarkilerin en iyisi. Sadece 640*480 
çözünürlükte bile tek kelimeye muhteşem. 
Duvarlardaki texturelar'in neredeyse hakikaten 
© üç boyutlu olması, HUD'ınızdaki 
> kullandığınız cephanenin 


© sola dönüyor olması gibi 
ayrıntıları bir kenara bırakın; sadece özel 
efektler bile üç gece rüyalarınız süsler. Renklei 
ışıklar, desenler başka hiçbir oyunda bu kadar 
iyi kullanılmamıştı. Artık roket attığınız zaman 


etrafa dumanlar ve Işık saçan gerçek bir roket 
atıyorsunuz. Machine Gun'la hedefinizi“ 
vurduğunuzda kurşunlar gri tozlar yerine, 
kıvılcımlar çıkartıyor. Işıklandırma efektleri de 
yine şimdiye kadar yapılanların en iyi ve 
gerçekçi olanı... 

Tahmin ettiğiniz gibi ses efektleri de sizi bu 
dünyadan alıp savaş alanının ortasına 
bırakıveriyor. Artık “herhangi bir” silahla ateş 
etmek zevkli. Hatta şöyle söyliyeyim, oyuna 
başladığınız silah olan machine gun'la ateş 
etmek en zevklisi... 


Il 
w | 


,,, resminin bile sürekli sağa 


rakbinize iri bir kurşunu andıran bir obje değil, 


tam versiyonunda da her arenanın farklı bir oyun 
stratejisi ve dolayısıyla da farklı bir zevk vereceğini 
düşünüyorum. Tüm arenalar oyuncuların çok çeşitte ve 
sayısız olasılıkta hareketler yapmasını sağlayabilecek 
nitelikte dizayn edilmiş. Bir arena uzayda duran, kolayca 
düşülebilecek, her yerinde sıçramanızı sağlayan 
platformlarla doluyken, bir başka arena ise klasik 
tünellerde ve kapalı alanlarda geçiyor. Ve tüm arenalar 
oyuncuların, üç boyutluluğu en iyi şekilde kullanabilmesi 
için dizayn edilmiş. 
Ve son olarak da multiplayer'ı en iyi şekilde destekleyen 
yeni kurallar. Tam versiyonda nasil olur bilemeyeceğim 
ama test versiyonlarında öyle yerden bir silah alıp 
onyüzbin kurşun almanız artık mümkün değil; cephane 
gayet sınırlı ve toplamak için sürekli hareket halinde 
olamılsınız. Ayrıca zırh artık sizi yenilmez filan yapmıyor, 
sadece birazcık daha zor ölüyorsunuz. Bu arada 
ekliyeyim bir tek roket yanınıza düştüğü an eğer zırhınız 
yoksa büyük ihtimalle ölüyorsunuz; yani ölüm oranı da 
Ouake 2'ye göre çok daha yüksek. O yüzdendir ki 
başarınız çoğu zaman kabiliyetinize dayanıyor.Başka 
türlü ufak tefek değişikler de var. Mesela rocket jump'ın 
zamanlaması eskisine göre daha değişik ve eskisi gibi 
cehennemin dibine de zıplayamıyorsunuz.... 
Screen shotlar'dan gözlemlediğim üzere sadece asker 
ayılarını da oynamak zorunda değilsiniz; uzaylılar, tankler 
ve daha pekçok ucube size sunuluyor... 
Şu anda Amerika'da bir Ouake 3 manyaklığı var. 1D'nin 
siyah Ouake 3 otobüsü Şu anda A.B.D.'nin batı yakasını 
baştan aşağı dolaşıyor. Oyundaki karakterlerin 
minyatürleri heryerde satılıyor, hatta hiç ulanmayan oyun 
yaratıcıları “Biz şu dükkandan çok ucuza aldık, siz de 
oradan alın.” gibi şeyler söylüyorlar!... 
Sonuçta arkadaşlar ID Software, aynen Geaoge Lucas 
mantığında herkesi inanılmaz gaza getiriyor. Fakat 
adamlar bu sefer gerçekten çok iddialı geliyorlar ve şunu 
da bağıra bağıra söylüyorlar: “Bu oyunu biz yarattık, 
kimse de bizden daha iyisini yapamaz...”. Ve sanırım 
haklılar. Eğer bu oyunu zorlayacak bir oyun varsa, oda 
aylardır beklediğim ve daha uzun süre de bekleyeceğim 
Team Fortress 2 Ama o da çok zor, çünkü Gukae 3 
Arena, hem Guake adını taşıyor, hem de gerçekten 
mükemmel... 
Neyse gidin evinize, neymiş öyle savaş mavaş. Anca 
psikopatlar bu tür oyunları oynamaktan keyif alır. Hadi siz 
gidin de ben de şu yeni arenada biraz çalışayım... 
Son bir not: Depremde sevdiklerini kaybedenlere 
başsağlığı ve sabır diliyorum. Herkese geçmiş olsun... 


ri, 


Emre “Ya Ben Bu Nick Olayıyla Dalga Geçiyordum Ama 
Şimdi Hakikaten Beni Baydı” Arın 


Oyun arenalarına gelince. Şu ana kadar sadece 
üç tanesinde oynayabilmeme rağmen, oyunun 


“a 


iyoklayayım; 2. 
dergimi aldığım zaman (ilk 
p, sen ve maestro bu derginin web sayfasını 
bir gün mutlaka CD verir, muhtemelen o iş de size kalır :) 
stro kim diye sorardım herhalde. Diğerleri o kadar uzaktı ki. 
izdeki in olduğunu bilmek... 


e, kelime anlamı; tema, konu, 
önü, Desktop diye bahsettiğimiz 
mona a bn yek İP Windows'umuzun masa üstü. 
İli o küçük, fotokopi dı R Böre desktop themes teriminin, 
e Merhaba, bön İİ imüzü beli bir konu 
i Vösinde değiştiren programcıklar 
Söyleyebiliriz. Hatta söyledik 
bileiiNasıl oluyor da oluyor? Bu 
#hsmie'ler neyi değiştiriyor? Bu 
İheme'ler duvar kağıdınızı, 
Windows'unuzun kullandığı ses 
Sfektlerini, standart windows 
İcon'larınızı, hatta açılış ve 
kapanış ekranlarını değiştirir. 
Amaç ise sadece zevk, tabi 
iz ve rahatlık da buna 


Altuğ 'dreamon' 


dahil, Hmm, Peki nasıl kurulur 
bunlar? 
© Windows'un plus sürümünden 
bu yana (doğal olarak Win 98 
de dahil tabii) theme'leri 
kullanabilmek için ayrı bir 
program gerekmiyor. Yapmanız 
gereken sey açtığınız dosyaları 
Program Files/Plus!/Themes klasörünün 
altına kopyalamak ve themes uzantılı 
dosyayı çalıştırmak. Peki; Gameshow 
Theme's var mı? Henüz yok. Ama yapma 
çalışmalarını başlatacağız. Bu konuda 
yardım etmek isteyenler mail atsın Bu 
konuda yardım etmek istemeyenler de 
hangi theme'leri ararlar, neleri 
bulamazlar onları bi söylesinle 
bulup koymaya 
çalışalım... 


Altuğ CANITEZ - Volkan ÇAĞSAL , 


Burada yapmak 
istediğimiz yerimiz 
yettiği sürece (malum 650 
MB'lık bir sınır söz 
konusu) her bilgisayar 
kullanıcısında olması 
gereken programları son 
haliyle sizlere ulaştırmak ve 
her zaman elinizin altında 
olacak bir program kaynağı 
hazırlamak. Bu programlar 
hakkında ki bilgilere CD'den 
ulaşabilirsiniz. 
CD'den seçmeler: 
Ünlü download programı 
Getright 3.34, en popüler mp3 
programı WinAmp 2.23, 
Winamp'ın en büyük rakipi 
Sonigue 1.05, rahat kullanımı ile 
dikkat çeken Cute FTP 3.0, 
& virüslerin korkulu rüyası AVP, 
resim dosyalarını çok hızlı 
açabilmesi ve desteklediği 
format genişliğiyle 1 numara 
olan Acdsee32 2.4 ve çok 
daha fazlası! 


ürünün bir n 


pool 2 
Bilardo oyunu (cin mi 
Semih Saygıner'in o güzelim atışlarını 


,ondan izlerken 'ya şöyle elimin altında bir bilardo 


zaman oynasam, istediğim zaman kapatsam, 


tinizi mi kırar, orası belli olmaz. 


başladı, ara birimi falan da fena değildi 
. Ama o ne? Yeşil yandı motosiklet 
görüldü ki, di yarışçılarda gidemiyor. Hatta 


nda keşfettikleri zaman makinesi sayesinde bugün, yani 


ek hakimi olan nazilerin arkalarında bıraktığı pisliği, 
ırılmalarını düzeltmek her zaman ki gibi bize düşer 


Le 


iraya gelince hemen boyut kavramını tartışmaya 
li olup olayı karıştırmadan 


kapatırız. İşimiz varmış, gücümüz varmış (CD 
nda değil. Outcast, Adventure'rimsi öğeler 
irşımıza çıkıyor. 


in devamı, Grafikler daha iyi, 3 boyut olayını da 
İsmi, Panzer General 3D). Gene tüm tabanlı, Hiç 
lir baksın mutlaka sevenler çıkacaktır. Oynamış 


in savaşıyoruz. Müzikleri güzel, esprili de 
üne bakmazsınız... 


çoğunuza göre utanılacak bir şey olsa da benim zerre kadar utanmadığımı bilmenizi isterim, Özellikle 
romantizmle bezenmiş ve alakam olmayan tarihi konuları İşleyen bu gibi filmleri (ki belki de hakikaten güzel bir 
filmdi izlemediğim için bilmiyorum ve tamamen ön yargı ile konuşuyorum) izlemek için kendimi fazlaca kasmam 
gerekeceğinden bu gibi filmleri gerçek severlerine bırakıyorum. Ayrıca benim gibi konuyla uzaktan yakından alakası 
olmayan birinin bu yazıyı yazıyor olması, çoook uzun zaman önce Mert Topçu'nun “XWing vs TIE Fighter 
yazısından sonra aldığı tepkileri alma potansiyelimi de arttırmıyor değil. Ancak zamanın neler getireceğini kimse 
önceden bilemiyor ve bir de bakmışsınız “ulan seyredilir mi o film yuh size yazık paranıza” dediğiniz bir filmin 
oyunu güm diye (efekt yaptım size alın :P) önünüze düşebiliyor. Evet kader kurbanı bir yazar olarak görevimi 
size güzelce yapacağım ama benden filmle ilgili bağlantılar kurmamı ya da oyunun senaryosundaki 
paralellikleri irdelememi beklemeyin(!?) 


A dı geçen oyunun filmini kaçınız izledi bilmiyorum ama ben İZ — LE - ME — DİM! Evet belki bir itiraf ve 


BRAVEHEART — O BİR HALK KAHRAMANI (M1?) 


Biraz geçmişe gidelim ve ortaçağ avrupasında dönen binlerce entrikadan birine doğru şöyle bir 
uzanalım. 13. yy'ın sonunda da İskoçya karmakarışıktır. İskoç monar$isi bir kaosa sürüklenirken 
İngiltere kralı 1. Edward bu fırsatı değerlendirmek amacıyla ordularını İskoçya'ya gönderir. Tek amacı 
Vardır: İskoçya'nın egemenliğini ele geçirmek. İşte Braveheart'da buradaki kahraman, bir nevi 
İskoç'ların Atatürk'ü diyelim (bağımsızlık savaşı açısından paralel kişilikler). Film öğrendiğim kadarıyla 
bu kahraman savaşçının İskoç klanlarını birleştirmesi ve tekrar yönetimi ele almalarını sağlaması gibi. 
olayları işleyen bir film. Oyun da bu konu üzerine kurulmuş: Bağımsız İskoç Devleti! 


Evet ne tesadüftür ki oyunu hazırlayan firma da bir İskoç firması olan Red Lemon Studios. Ve 
yayıncısı da bir Ingiliz firması olan EIDOS! Bu firmayı Tomb Raider serisinden ve Commandos isimli 
kaliteli strateji oyunundan hatırlayacaksınız. Sağlam olmayan oyuna yatırım yapmayan firma bu 
defa bence biraz tökezlemiş diyebiliriz. 


Warhammer; Dark Omen) 
ş 
vererek klanınızı genişletirken 


1 5 l malar gerekse bölük çatışmaları ile olsun | 


kaynak yönetimi, 


e oyunun asıl | | 


k Civilization tipi u 
ipi uye liyo 


kısmın altında Taman 


genişler 


amanıza imkan tanıyor. Arzu 
nızı gezebilirsiniz 


yunu bitirmek için pek çok (| İİ 


, n edebilir veya klanların çoğunluğ birleş Yy diğ | 
J bağımsızlığınızı ilan edebilirsini sırada kı ac : 2 | 


ANAVARI (M2) 
I 


j ” y 


' 
e zin ka lüşünün, Onu ikiye bölün. Sonre in 
| 


eya 5 | 


er yarısını da oyunu 
çalışmak içir 


sabit disk alanı yetse 


işlemci gücü, 1000 kişilik iki ordu çarpışırken (ki oyunun 


time, o ge PAN 


© 

time code /SKENCE 

Allah cezasını Bu ne bu? Pagan ayini mi? Ya bu sahne zaten herşeyi 

versin inşallah bu Bu sahnede ki esas anlatıyor da bizim de 

Bruce'un. Zaten derdimiz (üzüntümüz Mel Bruce'dan bi farkımız 
kalmadı aslen! (şahsiyetsizlik 


sehsiyetarlii yetmiyormuş © abidir, aman diyin) ayakta 
K de N duran Iki ortaçağ babında). Tamam Mel abimizi 


Me» 
iy 
time Code AĞAR 


| Bak şimdi bak allah aşkına 
bak! Ne bu şiddet bu celal! 
Neyse onu bıraktık da 


Aslında bu sahne tarafımızca 
beğenilen bir sahnedir. Fakat 
gel gör ki Kralın topoş oğlu 
Antonyo'nun (eee, ismini 


a imei atırlayamadık dal) camdan gibi bir de buna Mel 
; ec Gnl düşen Leonardo (alla bunu abimize olan ihanetini soylarısının hiçbir vicdan, Seviyoz, hadi Sophie 
İmde son derece estetik bir da hatırlamadıki) ile yasak ekleyince gözümüzde üç sevgi, kardeşlik, dostluk, ablamızı da seviyoz, peki 
ş vahşet sunan bu sahneyi son bir ilişkisi olduğunu kuruşluk değeri kalmadı. global barış (bu arada lanet kral Edward'ı niye 
tekniklerle incelediğinde düsünmemize sebop olmakla Gözü mal mülkden başka abartma!) göstermeden seviyoz? Aslında dilimiz 
kaskın altında kafa yerine bir beraber, koskoca Kral birşey görmeyen bu kral kanca, balta, topuz, halat ne varmıyor ama biz topoş 
kesekağıdı çürük domates Edward abimize bıçakla bir yalakası bizce anında Varsa canımız Mel abimiz Antonyoyu (hala 
olduğunu tespit ettiler. saldırı girişiminde oracıkta can vermeliydi. üzerinde bir deney hayvanı hatırlamadık!) bile sev... eee, 
Fakat suç Mel abimizde. 7 gibi, aman neyse. Ne o şey nasıl, yani seviy... aman, 
ayanamıycaz biz onu da 


Kendimizle gurur duyarken bu. bulunması bardağı taşıran 
sahneyi de kınamayı kendimize son damla oldu. Biz onu denizin albızları canını alsın. kanca öyle? Batırıcan mı? 
gok sinirliyiz, Delikanlıysanız teker teker çok seviyoruz. Sahneyi de 


bir görev addediyoruz! sevmiyoruz, sahneyi det bu kefereni 
gelmeyin üstümüze işte! gelin lan! Bu sahn: 


kişili 
savaşlar var) sizin silikon yumağını bir miktar zo: 

) miktar zorluyor, tabii ekran kartınız 
ki defa düşünsün(Celeron da olur) emilim 
bizim küçük “Ce rek” 32MB 


nanımın üzerine 


> yeleli 
gelelim, grafiklerde 
İ yeleim, grafikler sunu ik(mıs). Filmi izleyenler bili 
e EL Sini l ilmi izleyenler bilir(miş) Angus MacFadyen 
le yapiyor. Müzikler im mi or iç GRE ik 
cızırtılardan duyabildiğim kadarıyiz ,mi onu hiç bilemiyorum. Çünkü bendeki ko sanirim ra 
güzel İskoç müzikler İma 


yordu kulağıma. Sevenler 


duy 


var. Düşünün ki oyunu oyn 
«başlattınız işallah Kani r ama, oyunu kurdunuz (maşallah İyi harddisk var sizde 

Jememeni bü ak Aha bismillah tutorlalın kinci mi üçüncü mü ön 
apan oyunu oynamak tam bir işkence, 


4 ar, Bu bugları düzelten bir yamayı çek A 
e Ni durun. Yoksa CD'n 


i Burak BAYBURTLU MK EE 


zi iel , kpek dir uyarı mesajı 
E 7 


ile uyarıyor ve 
yamayı 


kurup düzelttiğiniz oyun makinanızda çalışmıyor. İlla oyunu oynamak Oyunun bir de 3D savaş bölümü var ki evlere şenlik. So: 
istiyorsanız ya bu buglar İle yaşamaya alışın ya da kendinize orijinal hoşuma giden bu bölümü savaşa girmeden önce | gis 
kutusunda bir “Braveheart” alın. Tabii değeceğine inanıyorsanız. hesaplarına bırakmanız mümkün. sa bil 


İEART — O BİR REAL-TIME CIVILIZATION (M1?) 


yrı inceleme 
z. Oyunun 


Biri maceraya a 


Gran 


mkün. Zaten nunun Tabi yua verin. Nayso. N 
r oyunumuzu oyne neklerden tutorlal j 


hatırlat bana, — ehoat gibiler. İşte list 


namadim. Bunun 


Meg, Burçak mesela Ertunç'a veya Nesimeye kesinlikle Ertunç, Engin ve Nesimeyi 


l 
| 
il 


N 


oyuna orijinaline milimi milimine uygun hazırlanmış bir de Britanya haritası 
.— aktarılmış, 


Soldan ikinci ikonumuz is e “Settlements”. Bununla da kendimize it ve spy ile 
araştırma yaptığımız tüm şehirlere ilişkin ayrıntılı bilgi almak mümkün. 


Üçüncü ikon Leaders. Burada da size ait liderler ve isterseniz ekranın sağ üst 
köşesinden bu lider ve ordusunun bulunduğu kasabaya ulaşmanız mümkün, 


Dördüncü ikon Armies. Bu ikonla da mevcut ordularınıza bir lider 


atayabileceğiniz gibi, ordunuzun formasyonunu değiştirmeniz de mümkün 
oluyor. 


Beşinci ikon Productions and stores. Bununla da settlement'lara alt üretim 
ve depolardaki erzak miktarını öğrenmek mümkün. Yine ekranın sağ 
üstündeki ikonla direk o şehre gitmek mümkün. 


Altıncı ve yedinci ikonlar ise Trade routes ve Message routes. İkisi 
de eğer mesaj iletmek için messenger ya da ticaretle 
ilgilenecekseniz caravan kullandığınızda, bunların izleyeceği 
Yolları belirlemenizi sağlar. Bazı yollar daha güvenli olduğu 
için tercih edilebilir. 


Sekizinci ikon ise Main Town Screen. Burada kasabanız İle 
ilgili sağlık ve moral gibi özelliklere(health, morale) 
erişebileceğiniz gibi şehrinizin stokları ilgili grafiklere 
ulaşabilmeniz de mümkün. Buradan ekonomiyi 
yönlendirmeyi ve çalışanların atanı ını otomatik. 
tanımladığınız taktirde ekrandaki üçgenin hangi tarafına 
çekerseniz o yönü ağır basacaktı. 
Dokuzuncu ikon olan Military screen ikonu ile askerlere 
ve liderlere ulaşılabilir. Toplamda 4 tip asker var: 
0 easent(sıradan köylü), spy(casus), scout(izci-iz sürücü. 
ellikle uzak mesafeden düşmanı görebiliyor) ve 
messenger(30 pound karşılığında her türlü mesajımız ileten 
kişiler. Yine burada hapse düşmüş insanlara çeşitli ikna 
yöntemleri uygulanabilir. 
Ve son ikonumuz town trade. Bununla bazı malzemeleri bol üreten kasabalarla 
bunlara ihtiyaç duyan dost kasabalar arasında ticaret hattı kurulabilir. 


Oyunla ilgili pek bir strateji veremiyorum. Başlarda çevrenize scout salın ki 
çevrenizi tanıyın. Bu sırada da mikro-yönetimle İlgilenip klanınızın kalkınmasını 
sağlayabilirsiniz. Daha sonra çevrenizde beliren klanların topraklarına 

göndereceğiniz casus(spy) lar ile çevrenizi daha kesin bilgilerle tanımanız 
mümkün olacaktır. İşte bundan sonra zaman İçinde gerek savaşla gerek 
(A diplomasi ile çevrenizdeki klanları kendi tarafınıza çekmeyi başarmalısınız. 
Bundan sonrası da sizin savaş ve strateji kabiliyetinize kalmış. 
Yazımı kapatmadan önce klavyeyi kısa bir süre için kadim dostum BurchaO'a 
bırakıyorum, bakalım beyefendinin bu oyun hakkındaki görüşleri nelermiş(mini röportaj 
yaptım size): “Braveheart, yeniliklerle dolu bir oyun değil. Braveheari, şaşırtıcı bir oyun da 
değil. Hepimizin artık bildiği bir senaryodan yola çıkılmış, hepimizin bildiği bir oyun tipinde 
Savaşlara sahne olan (Myth türü savaş alanları) ve hepimizin artık alışık olduğu bir oyun motoru 
ile (şehir yönetimi, yatırım... aslında bu türün babası olan Genghis Khan'a dayanıyor ucu. Değişen çok 
da bir şey yok), hepimizin tanıdığı “filmin oyunu” başlığını bize bir kez daha sunuyorlar. Ama yine de neyalif 
konuşamıyorum Braveheart için. Öncelikle, filmin havasını birazcık da olsa vermeyi başarabildiği için. İkincisi, oyunu 
filmin arkasına saklamadıkları, filmin havasını vermek dışında da, bir strateji oyunundan beklenenleri verebildiği için. 
Benim oyunda takıldığım, aklımda kalan belli yerler var. Mesela, ilk baştaki demonun, bence, kalitesizliği. Eğer adini 
aldığı filme biraz daha yakışacak bir demo yapsalarmış, daha oyun başlarken bizi ellerine alırlarmış. İkincisi oyunun. 
üzerinde geçtiği haritanın özensizliği. Cengiz Han'daki harita bile göze daha hoş gözüküyordu. Üçüncü nokta ise 
savaşlar sırasında bilgisayarın yapay zekasının başarısızlığı. Aslında ilk önce oyunda genel olarak bir hata olarak 
bu konuyu gözden geçirdim, ancak fark ettim ki strateji bölümlerinde bilgisayar hiç de aptal değil. Hatta 
diplomasi bölümü çok başarılı (Sid Meler kadar değil tabii ki). Fakat sanıyorum real-time olunca, programcılar 
aynı başarıyı gösterememişler. 
Bunlar negatif yönler. Onun dışında oldukça güzel bir oyunla karşı karşıyayız. Filmin adına alınabilecek kadar 
değil ama, strateji sevenlerin bir bakmaları gereken bir oyun. Ayrıca yaşasın Clan Bruce.” 


Evet CengizHan dedi ve beni derinden yaraladı BurchaO. Bir CengizHan'ı, “Romance of the Three Kingdoms” 
serisini kim unutabilir? Neyse, nostalji ile kapıyorum bu defa yazıyı, Braveheart'ı en azından bir defa görmeniz 
dileğiyle. Belki benim alamadığım tatlar alırsınız oyundan. | gul... Bu arada depremde yaşamını kaybedenlerin 
toprağı bol olsun. Vefat edenlerin yakınlarına da sabır diliyorum, başımız(!) sağolsun. 


TERASA 


FİRMA: Eldor 
Tün, Sirateji 


sisTEM 
pentium 166 - 32 MB Ram 


edin ki, siz bir siperin içindesiniz, üzerinizden hiç 

durmadan barutun kıvılcım ile girdiği talihsiz bir 
tepkime yüzünden çok yüksek hızlara kavuşmuş küçük 
metal parçalar uçuyor. Bu parçalardan herhangi biri 
birkaç santim aşağıda olsa yaşamınızın rengini karanlığa 
çevirebilir. ve hatta daha kötüsü de olabilir, belki de 
yaşamınızın son renkleri kanın kırmızısı, acının sarısı ve 
solan bir yaşamın boğuk grisi olacaktır. Ya da ikinci bir 
şans vardır tabii. Üzerinizde birkaç gündür 
manasızcasına sallanan bir el bombası, şu anda pimi 
üzerinde olduğu için binlerce rüyayı ve birkaç tane canı 
almayacak olan, ama elinizin ufak bir hareketi ile, 
sevgileri ve umutları bitirebilecek, 
temelde sadece hücrelerin 
deformasyonunu sağlama işlevi 
varken, deforme ettiği hücrelerin bir 
araya getirdiği varlığın tüm yaşamını, 
gördüklerini ve bildiklerini 
sonsuzluğun kaprisli karanlığına 
gömebilecek bir ölüm aracına 
“dönüşebilir. El bombasının pimi 
çekilir, bir süredir fikir olarak insanı 
korkutan ancak iş harekete gelince 
bir kasın basit bir gayretinden daha 
fazlasını gerektirmeyen, korkulan ama 
yapılan gerçekleşir. İş o raddeye 
geldiği zaman, öldüren kadar ölen de 
suçludur. Varoluşun kaprisleri, bazen 
yok oluşu gerektirir. 


B süredir ateş altında olduğunuzu düşünün. Hayal 


Yok oluş dedik de, aklıma demin. 
oynadığım bir oyun geldi. Oyunun ismi 
Total Annihilation: Kingdoms. Ne alaka 
'demenizi yerden göğe, oradan da arşa 
kadar haklı buluyorum ama bir şekilde 
alakalı, benim zihnimde en azından 
“Zaten biz bunun tee dedesini bilirdik..." 
tadında girmeyeceğim yazıya korkmayın, 
sakinleşin. Efendim biz bunun tece... ay 


pardon. Ayıptır söylemesi, çok affedersiniz, dedesini bilirdik. Hatta garip 
tesadüf, bu oyunun teee dedesi dediğim oyunu da ben yazmıştım eski ve 
tozlu GameShow raflarında. O zaman oyunun adı sadece Total Annihilation idi, 
ve bir nevi büyük sükse yaparak gelmişti. Devir henüz reahtime'ların zibil gibi 
çıktıkları devir. Piyasanın birazcık ateşlendiği ve her gelenin en iyi olduğunu 
iddia ettiği, ve bu iddiasını sağlam olmayan, iki taş atsan yıkılacak türden (taşa 
bakar) kanıtlarla desteklemeye çalıştığı devir. O sıralarda Total Annihilation da 
büyük iddialar ile görünmüştü raflarda. Yepyeni bir sistem, gelişmiş arabirim, 
Oyuncunun da bir karakter olarak oyunda olması falan gibi iddialar ile çıkmıştı 
karşımıza. Gerçi isim de pek umut vermiyordu ama, biz yine geçtik bilgisayarın 
karşısına, yükledik oyunumuzu. İlk demoda daha çökmüştü bütün konsept. 
(Çünkü, arkadaşlar, oyunun konusu şöyleydi: İki taraf varmış, çok zamandır 
savaşırlarmış, roket sakızdan ucuz hale gelmişmiş, ikisinin de amacı diğer 
tarafin tamamı ile yok edilmesiymiş, falanmış filanmış. Böyle hikayelerle ancak 
ana okulu çocuklarını kandırabilirler sanırım, Amaçsız savaş fikri kimseye zevk. 
vermez, ya da ben öyle sanıyorum. Her neyse, o başka bir oyundu, bu başka 
bir oyun dedik, firmaya güvendik (Cavedog), aldık CD'mizi geçtik 
bilgisayarımızın başına, cesarettir yolluktur, her ne varsa aldık yanımıza, ve 
install tuşuna bastık, bekledik ekranda dans edecek renkleri, 


Beklerken. 
Biz oyunun yüklenmesini beklerken size biraz 
oyun hakkında bildiklerimden bahsedeyirn, 
malzemeler tadında hani olur ya televizyonda 
yemek tarifinden önce malzemeleri verirler, o 
çeşit bir şey yapayım dedim, renk olsun diye. 
İşletim sistemi olarak çok da abartılı bir makine 
istemeyen TA, bu açıdan benden yüksek puan 
kazandı. Gerçi sanırım yavaş bir pentium'da 
demolarda sorun çıkması muhtemeldir ama 


- Burçak sus! 
- iyide susarsam bi açıklama yapamam ki? 
- Senin açıklamalarını duymak istemiyoruz 
- E o zaman bu söyleşinin amacı ne? 

- Burda soruları ben sorarım 

“- “İstemiyoruz” derken çoğuldunuz! şim: 
- Bak hala soruyo! 

- Korkuyorum! 


(örneğim M&M7 benim bilgisayarımda çalışıyor ama demolar çalışmıyor, ki bu 
çok saçma) onun dışında oyun içi performansını bir P166 ile ve 32 MB Ram ile 
sağlayabileceğiniz kanısındayım. Ayrıca oyunumuz bir real-time strategy, İlkini 
bilenler için söyleyeyim: oldukça büyük benzerlikler gösteriyor. Sistem olarak, 
yani oyunun motoru diyebileceğimiz kısım aynı, Grafikler de aynı tarz. Ancak 
bu sefer daha fazla sayıda ordu var (ama siz hangi tarafta olabileceğinizi 
seçemiyorsunuz, senaryo ilerledikçe her bir tarafı oynuyorsunuz). Eğer Total 
Annihilation'dan hoşlanmadıysanız bunu kesinlikle almayın, hatta yanından bile 
geçmeyin. Eğer Total Annihilation'dan hoşlandıysanız bile bu oyunu 
beğenmeyebilirsiniz, söyleyeyim, şu anda bile eski TA, bundan daha güzel bir 
oyun. İlerleyen teknoloji henüz realfime strategy'lere hiçbir şey katmamış 
gözüküyor, tabii Tiberian Sun muhtemelen yine çığır açacak, her neyse. Gerçi 
editörüm beni muhtemelen öldürür ama söylüyorum: Bu oyun güzel bir oyun. 
değil, eğer türünü ve tarzını sevmiyorsanız kesinlikle almayın. Yani demek 
istiyorum ki, siz özel olarak Total Annihilation'dan hoşlandıysanız tamam da, 
eğer hoşlanmadıysanız veya real-time açlığı içinde değilseniz, tez uzaklaşıla, 
Tiberian Sun beklene. 


Yani. 
Yanisi şu. Oyun sistem olarak çok güzel bir oyun. Yani demek istediğim, 
kaynak toplama, bunu bina ve askere çevirme ... vb gibi alanlarda bence şu 


ana kadar yapılmışlar arasında sivriliyor. Ayrıca programlamacıları 
da kutlamak lazım, Staroraft (ve zamanında Warcraft) gibi zaten 
tutan ve para kaldırılan metottan gilmek yerine, zamanında Z ile 
Bitmap Brothers'in yaptığı gibi (ki o da inanılamayacak güzellikte bir 
oyundur) onlar da kendi sistemlerini geliştirmişler ve bu da cesaret 
işidir. Ancak olmamış. 


Niye olmamış. 
Günkü arabirim kuvvetli değil, Çünkü grafikler temiz değil. Çünkü 
yapay zeka iyi değil, Çünkü senaryo iyi değil. Yeterli oldu mu? 
Arabirim kuvvetli değil, çünkü doğru düzgün bir arabirim yok. 
Örneğin bir ırkın Beast Master! ile ordumu yaratmaya çalışırken 
resmen acı üzerine acı çektim. Her ünite hazır olduğunda üç kere 
mouse'a tıklamak, biraz beklemek, yer seçmek ve yeniden tıklamak 
lazım, ikincisini başlatabilmek için. Grafikler temiz değil, çünkü 
askerler ağaçların arasında kayboluyorlar. Çünkü savaş alanında bir 
şeyler olmaya başladı mı ortalık birbirine giriyor. ne oluyor anlamaya 
olanak yok. Çünkü bu devirde yapılabilecek grafiklerin yanında bu 
kuşhakışı grafikler komik kalıyor. Yapay zeka iyi değil, çünkü pek bir 
yapay zeka yok. Asker üretmek için kullandığınız bir binadan çıkan 
dev kuşlar haritaya çiçek gibi açılyorlar. Hatta onu bırakın, herhangi 
bir ünite bir yerden bir yere giderken çiçek gibi açılıyor dört yana. 
Bilgisayar ise hala güçlenmeyi beceremiyor. Evet bence yapay zeka 
konusunda her türlü strateji oyununun sorunu bu. Bilgisayar 
kuwvetlenemiyor. Bu Heroes lite de böyleydi, Starcraft'ta da 
böyleydi, bütün oyunların zorluk ayarlarında ayarlanması gereken 
bir özellik sanırım. Senaryo iyi değil, günkü artık evreni bin kere ele 
geçirdiğimizden ve yüz bin kere de deli bir adamın elinden 
kurtardığımız için konu sıkıntısı çeken yapımcıların arasında, Total 
Amnihilation'ı yapanlar çok da sivrilememişler. Eskiden bir kral 
varmış, dört tane çocuğu olmuş, krallığını dörde bölmüş tam o 
sıralarda da kötüler ve iyiler birbirlerini yok etmek için delicesine bir 
savaşa girmişler. Yerseniz. Oyunun başarılı olmamasının bir başka 
sebebi de senaryo bütünlüğü olmaması, Bir bölümde bir askeri bir 
yerden bir yere götürmek amacınızken, diğer bölümde rakip taraf 
olarak ona saldırabiliyorsunuz. Tabii oyun ruhu diye de bir şey 
kalmıyor. Belki bu bazılarınızın hoşuna gidebilir ama dediğim gibi, 
bir hiç uğruna savaşmak fikri bana zevk vermiyor kimseye de zevk 
vereceğini sanmıyorum aslında. 


Uzun lafın kısası... 
Şu anda bir real-fime strateji oynamak istiyorsanız TA: Kingdoms 
size göre değil. Eskinin Dark Rejgn'i mesela, bu oyundan, aradan 
geçen bunca yıla rağmen kat kat daha iyi. Ama yine de bir 
denemekte yarar olabileceği kanısındayım. Çünkü piyasada iyi real 
time strateji yok. Eğer damardan realtime alasınız geldiyse bir 
bakın tabi. Yoksa Tiberian Sun gelir, ve hepimizi dağa kaldırır, aman 
diyeyim, 


Neyse uzun etme oyun yüklendi bak... 

Evet oyun ekranı çıktıysa karşınıza, demek ki siz benii dinlemeyip 
oyunu almışsınız. O zaman ben de size oyun hakkında birkaç ipucu 
vereyim de oynarken kolaylık olsun. Kolaylık dedim de, oyun çok 
kolay. Herhangi bir bölümde durmadan asker yapıp saldırınca 
yeniyorsunuz ama bazen doğru asker kombinasyonunu bulmak 
lazım gelebiliyor. Bunun için size tavsiyelerim olacak 


“Öncelikle oyunda yüksekliğin abartılmış olduğu yolunda duyumlar 

aldım. Yani eğer üç ünite okçu bir dağın tepesindeyse, aşağıdan 

gelen düşman ordusuna kök söktürebilirlermiş. Bu bir bakıma doğru 

ama oyunda çok da iyi kullanılabilen bir özellik değil, çünkü zaten 

dağın kenarından aşağısı gözükmüyor. Kamera şakası gibi bir şey 

ama öyle. Demek istediğim, örneğin siz bir yoldan gecip şehrinize 

girecek düşmanları yolda zedelemek için bir tane Caged Demon 

yapıyorsunuz yolun ol tarafındaki dağ sırasına, ancak orası kayalık. 

olduğundan Caged Demon ateş edemiyor. Fakat genel anlamda > ia 
gerçekten yüksekte olan kazanıyor. Aman diyeyim, rakımınızı 
yüksek tutun, özellikle okçularınız. Çünkü bu haldeyken üç tane 
okçu bir orduyu durdurabilir diyorlar. Abartılmış bir beyan ama 
gerçeklik payı var. Ne demiştik: rakımınızı yüksekte, başınızı dik 
tutun (böyle dememiştik). 

“Oyundaki enerji toplama sistemi ilk ile büyük benzerlikler taşıyor. 
Anlatayım. Diğer real-ime'ların aksine burada dünyada çok az 
kalmış ve çok değerli olan bir maden yok. Fakat büyü gücü var. Ve 


ta 
nakla 


o büyü gücü, Lodestone adı verilen birimler taralından 
sağlanıyor. Lodeslone'ların yapılabileceği özel yerler nereye 
Var. Her oyunda sizin bir *summoner' ınız var. Bu Telek 
adam binaları ve Lodestone'ları uzaktan bir yerden Yandaki şekil, 
ışınlıyormuş gibi bir izlenim verdi ya da yaratıyor İşte. başlangıçta nasıl 
Ve bunu yapabilmesi için büyü gücüne ihtiyaç duyuyor. 4 elem 
Ayrıca savaşan diğer birimlerde de durum aynı. Onların açık bir kanıttır. O. 
da büyü gücü karşılığında gelmeleri gerekiyor. Bu yüzden diyeceğim, e kirin 
ayunun hemen başında kesinlikle bütün Lodestone koyulabilecek Altar'lara ekilde ne öyle? 
birer tane yerleştirin, kaybetmezsiniz. Ancak eğer düşmanın hemen kimseye 
saldırabileceğini düşünüyorsanız o zaman ilk önce kendinizi güvene alın ve syeneyn 
ardından bir yandan askeri birim üretirken bir yandan diğer Lodestonelları çıkın ve en 
sonunda enerjiniz çok arttığında bir ordu kurup saldırıya geçin. Mesela ilk bölümlerden birinde, replay 
hangisi tam hatırlamıyorum, düşman başta bir resim yapsaydım, 
kuvvetlice bir saldırı yapıyor. Eğer zayıf enlel yığın bana 
tapardı emin olun. 
kalırsanız o sırada bölüm sizin için biter. Bu Ama İsmim Dali değil | 
yüzden bütün Lodestone'ları doldurmak yerine ve bu da bir 3. sayla 
İki tanesini tamamladıktan sonra askeri binanızdan j ” ama 
lrdığınız bir Dark Mason ile Lodestone'ları koyarken işkencesi dediğim bu 
ufak bir ordu kurmayı denerseniz çok daha başarılı sayfadaki turuncu 
dairenin çapının ne 
olursunuz. N olduğunu bulmanızı 
“Bazı durumlarda kesinlikle özel bir birime ihtiyaç istiyorum 
duyabiliyorsunuz. Size şöyle bir örnek vereyim, oyunda 
Şu anda adını hatırlamadığım, yere bomba atan kuşlar 
var (ki yere ağzında taşıdığı bombaları atan dev kuş 
fikrine ne kadar olgunca yaklaştığımı fark ettiniz sanırım) , a 
Bu kuşları eğer ordunuzun bel kemiği yaparsanız gıcık sayfayla 
kazanmanız zorlaşacaktır. Ancak eğer okçuları temel 
birim olarak kullanırsanız ve bu kuşları destek birimi | kendimi zor 
olarak yanınızda taşırsanız kazanmanız çok daha - tutuyorum. Bu 
kolaylaşır. Günkü bu dev kuşlar savunma kuleleri dahil e Desk eli 
olmak üzere bütün binaları büyük bir kolaylıkla yıkıyorlaj resimler, şekiller 
Aksi taktirde savunma kuleleri ile savaşırken ve düşma > 5 hiçbirisi olmamış, 
şehrini yerle bir etmeniz gerektiğinde zorlanırsınız. İN sinirimi bozmaya 
İkincisi, okçularınıza birileri vurmaya başladığında onunl . y başladı. harddiski 
kalasının üzerinde uçmaları ve okçularnıza destek formatlıycam galiba 
vermeleri çok akıllıca. Yani demek istediğim, o birim birğ 
destek birimi. Peki neden? Çünkü çok spesifik bir amağ elan Elimi 
için kullanılabilir. Sadece hareketsiz hedefleri vurabiliyolğ sonunda, pişman 
fakat vurduğu zaman yüksek bir hasar veriyor. Bu hemdii değin Di anin epi 
kafanızda şu fikri oluştursun: "Peki o zaman bu ünite eclin sürekli 
hangi hareketsiz hedefleri vurabilir?". Aklınıza gelecek ili bene 
hareketsiz hedet tabii ki savunma kuleleri olacaktır. Ve resimler niye bu. 
sonra diğer düşman binaları ve en son da, sizin, 5 e eos? 
askerlerinize vurmakta olan düşman askerleri, Fakat bu nerdesee? ni 
listede size saldırmakta olan, düşman askerleri?yok. im 
Demek ki bu ünite bir orduyu yok edebilecek bir ünite sayfaya biraz kussam 
değil, onun yerine bir destek birimi, Yapması gereken, ” ii Le isli 
ordunuzun bel kemiği olan ünitelerin yanında durup emin olun ki... Neyse 
kendi misyonunu en iyi sekilde gerçekleştirmek. z 
Zaten, arkadaşlar, bir strateji oyununda genel z 7 baya e 
düşünme tarzınız bu olmalı. Bu ünite neyi iyi biliyorum bi 
yapar, peki o zaman benbunu | psikoloğa gidicem. 
— Merde Kulanım 1 sayi yapan rak 
Lodestone'lara çıkmasını ul ğ feel pe een 
engellemek için bir iki v ay 
üniteyi onun başında zamanı geldi 
tutmak size hiçbir şey Maçka Di nlar 
kaybettirmez derim ben. yeniden başlıyim. Uf 
-Ayrıca siz kendi ne yapıcam ben 
Lodestone'larınızın başına 
kesinlikle bir iki tane 
savunma kulesi kurun. Hem 1 
gelenleri görebilmek adına, | (dı 
hem de orada savaşan i yı 
askerlerinize büyük yardımı 
olacaktır. 


ayd " a 


Artık kaçma zamanı geldi, Yoksa yazı ufacık puntolarla yazılır, gözleriniz bozulur 

oyunu oynayamazsınız. Son sözler tadında söyleyebileceklerim, aslında Total 

Annihilation: Kingdoms hayatınızın oyunu olabilecek bir oyun değil, fakat 

oynanabilecek bir oyun. Çok başarılı bir oyun olabilirmiş belki ama daha ön: 

saydığım sebepler yüzünden sadece vasat bir oyun. Zor değil, kolay, tatlı oyun. 

Resimli, grafikli oyun. Realtime, gerçek zamanlı oyun. Uzun oyun, kolay kolay 

bitmez oyun. Bir yerde takılırsanız bana mektubudur mailidir, atarsınız, bölümü Evet çocuk haklı, biraz daha 

hatırlıyorsam yardımcı olurum. Zamanı geldi artık biz gidelim siz de oynayın belke? in eya Ea dem 

oyunlarınızı. Ama küçük puntolu yazı okumayın gözleriniz bozulur. O yüzden bu yum Arat BAJİMEŞAN 

yazı da burada biter. Biraz aşağıyı okuyun yazarın adı var. Demek ki ne ulus? Östelik Tet: (0212) 281 7689 

Bitmiş yazı. Gözlem yaptınız, tebrikler, n0'dn bulunduğu. Ne güzeli U/ " 
v 
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ia — BELKİ DE HIZLI BİR 
“İL İNTERNET BAĞLANTISINA 
İHTİYACINIZ OLABİLİR... 


Neredeyse 1 yıl oluyor Gameshow'a yazmayalı. Evet, bir koca Yıl 
ve Gameshow'suz bir yıl. Aşağı yukarı kafanızdaki soruları 
biliyorum, cevaplarını bilmediğim gibi. Ama neticede şimdi 
burada ve karşınızda Gamestiow ve her zamankinden de 
iyiyiz... e 
Değişen çok şey var dergide, mavra ve konsept dışında. 
Baştan aşağı, tepeden tırnağa veya boydan boya(?) 

yeniden yaratıldı Gameshow. Üstad Polat Yarışçı'nın çok 
emeği var bu defa, herkesten çok... MEG her daim 
'emektarlarından oldu derginin, şimdi uzun süredir 
beklediğiniz (ya da beklemediğiniz) CD'nin editörü. 
B-Bölgesi'nin Burçak Caner'i de var halen ve onun 

yazısını da şöyle bir okuyun isterseniz. Yine 

Gameshow'un yayınlanmadığı dönemde çıkan 

kardeş dergi Frp&Magic, Emre Arın'ı bahşetti 

bizlere. Kingpin yazıyor bu ay, onu da okuyun 

itinayla. Eski dost Efe Mumoğlu'nu unutmak 

ne mümkün? Kendisi bu ay ÖSS belasını 

huzurla atlatmış bir ÖSSzede olarak Dungeon Keeper 2 
yazmış ki tam ağzınıza layık, DarkStone da cabasi. Nesin 

ve Rauf da artık derginin aktif birer üyesi, onları 

arkadaşlar. E tabi Muder'imi unutmak da pek mü 

Adventure ve turn-based strateji ustasılama re: 

5) YErtunç Burak tam kendine göre bir köşe buldu, yıllan 
Şarap misali tadı damağınızda kalan eski oyunları tanita cak 
alternatif oyun dünyası diyelim bu oyunlar için. 

Adını sayamadığım daha pek çok yazarı var derginin, hepsi 
birbirinden yetenekli insanlar. Ve bu ayki oyunlar da şansıma 
güzel geldi, ben de pek çok güzel yazı yazdım(bu üçüncü süper 
performans tütütü 41 kere maşallah). Hidden&.Dangerous ise 
bunların içinde benim için en özeliydi diyebilirim. Bu yüzden 
iyice okuyun bu yazıyı, ve ilk iş gidin alın bu oyunu, türü 
seviyorsanız eğer. 


İ | 
2. DÜNYA SAVAŞI 
hakkında bunları... 


1- Bütün savaş 
boyunca 50 milyon 
insanın öldüğü ve 
bunların 20 
milyonunun Rus 
olduğunu... 


2- Toplama 
kamplarında 
eşcinsellerin 
A, de imha 
edildiğini... 


3- Ama bunun yanında 
Nazi hareketinin ilk 
aşamalarında Hitler'in en 
yakın adamının eşcinsel 
olduğunu (Röhm). 

Daha sonra 


4- Sabun hikayesinin 
adı üstünde saçma 
sapan bir hikaye 
olduğunu... 


5- Gamalı Haç'ın aslında eski 

zamanlara ait güneşi 
simgeleyen bir 
bereket sembolü 
olduğunu... 


#) 6- SS'lerin Ortaçağ 
© şovalyelerine özgü 
kuralları olduğunu... 


MUYDU 


V 


HAD, Il. Dünya Savaşı boyunca çeşitli bölgelerde pek çok gizli 
görev yürüten bir özel timin simülasyonu. Herşey hakkı verilerek 
yapılmış oyunda, Senaryolardan silahlara, askerlerin, 
iniformalarından araçların tasarımlarına kadar herşey aslına çok 
çok yakın hazırlanmış. Bir an için kendinizi oyuna fazlaca 
kaplırıp (ki Ertunç'un kaptırmasına hiç gerek kalmadı *) ) 
Almanya'da bir Alman kampına girmiş ve adam öldürüyor 
hissine kapılabilirsiniz. Zaten oyunu görenlerin 'oha, bu ne?1212: 
tepkilerinden ne kadar gerçekçi ve etkileyici bir oyunla karşı 
karşıya olduğunuzu belki anlarsınız. 


Grafiklerden bahsedeyim biraz. Triple buffer kullanan bir Oyun 
bu, lafım 2. Jenerasyon 3D kart kullanıcılarına. Daha sonra, $2 
bit rendering desteği var, Görsel açıdan mükemmellik demek 
bunların hepsi, Elbette şöyle oturaklı bir Pentium ll sınıfı 
bilgisayar istiyor oyun. Belki bir dezavantaj bu, herkes Intel 
zengin edememiş olabilir. Ama ortalama bir Celeron (333 
"nesela) ve ortalama bir 3D kart (i740 çok yaygın kullanıldı bi 
ara) ile güzel bir görüntülama kusursuz değil hızlı ve akıcı bir 
oyun oynamak da mümkün, bakmayın siz benim abartılarıma, 
Ancak eri önemli nokta oyunu oynadığınız makinanın hafızası. 
32MB kullanıcıları iki defa düşünsün derim, çok kilitlenme 
oluyor (dedi Ertunç). 48 veya 64 MB iyi gelir bu oyuna: 

fara demoların tümü 9D kart kullanıyor ve fena değil. Görev 
öncesinde çok güzel animasyonlarla görev haritası tantılıyor, 
brifing veriliyor. Oyun sırasında Fi ile görev hakkında bilgi 
alınabiliyor. SPACE bar ile bu görev haritasından adamlara 
komutlar verilebiliyor, sanki turn based stratejiymiş gibi oyun 
duruyor. Komutlar ekranın solunda sıralanmış, her birini 
uygulamak için önce adamı seçmek, sonra komutu seçip 
haritada işaretlemek. Listesi lazım ise şöyle aşağıya bir bakın: 


Move: Adama gideceği yeri gösterirseniz oraya kadar gider, size 
zahmet vermeden. 

Follow: Başka bir adamı takip ettirirsiniz. 

Use: Bir aracı (bahsetmedim di mi, oyunda araba, uçak, gemi VS. 
kullanmak mümkün ;) ) kullandırırsınız. 

Üse İnventory: Envanterden bir eşyayı kullanma emri Verir. 


aldırma komutu. Seçilen nesneye saldırır. 
Guard: Seçilen şeyi korur. 
Wait Signal: Hareket emri bekler ve hiçbir şey yapmaz. 


Taktik harita ekranındaki emirler bunlar. Yukarıda haritayı kontrol etmeye, 
yarayan ikonlar var, onları da siz çıkarırsınız artık, Bir göreve başlamadan 
İce brifing geliyor demiştik ya, görev sırasında F11 ile görevin amaçları 
görmek mümkün. Ulaşılan amaçlarlI) "successtull" larak geçiyor, or? göre 
oynayın. 

Bir dö oyunda önemli bir nokta tuşlar. Options menuden ayarlanabilen 
tuşların içinde 4'ü oyun için önemli, Bunlardan “Follow Me tusu ie 
yakınınızdaki askerlere sizi takip etmelerini söyleyebilir. “Stor. İS, ile 
Yrmalarını sağlayabilir 'Hold Fire ile ateş etmeyi durdurabilir. Hey! e 
kenara çekilmelerini sağlayabilir ve en son da “Move On” ile sizin baktığınız 
yöne doğru koşmalarını sağlayabilirsiniz. Yeterince kullanışı! komutlar ama, 
“ Skerlerin Al(yapay zeka)'si biraz kötü programlanmış sanki, Sık sik 
Köprüden düşüp boğulmalar, ağaca takılıp olduğu yerde saymalarıa 
karşılaşılıyor oyunda. 1.1 patch kesin çekilmeli sanırım. Bu bugra başka 
Kürü dözelmez(bazen askerleriniz havada asılı kalabilir ya da görevlerden 
rinde bir sskeriniz uçağa binemeyebilir..), Tuşlar madem ki ayarianıyor. ek 
bir tuş listesine gerek yok, Gidin kafanıza göre ayarlayın ya da default 
ayarları kabul edin gitsin, yeterliler bence. 


Oyunda her Campaign (görev grubu diyelim) bir çok map İçeriyor. Bunlar alt 
görevler ve hepsi bir senaryo doğrultusunda birbirine bağl. Bi: 'campaign'de 
toplam 8 adamınız var ve her göreve en fazla 4 adam gönderebiliyorsun.7. 8 
adam bitince, görevi başaramamış oluyorsunuz. Bu yüzden iyi oynamaya Ve 
Ök sık save etmeye çalışın. Ayrıca oyunda bölüm içi save Var(bir tane!) ama 
load yok! Campaign ekranında görevi seçip load 
butonuna basmak lazım (ekranın altında). Çok 
saçma bir iş yapmışlar, anlam veremedim 
buna. Neyse bu eksiği de bi kenara 
bırakalım da devam edelim 
açıklamaya. 
Her campaigne başlarken önce 
8 adam, sonra da bu adamlar 
için silah ve cephane 
seçiyoruz. Her adama bir 

çok 


Bakiniz 50" terden 
beri,dünya 
nülusundaki artış 
ivmesi 2,5 milyardan 5 
milyara) 


cophana ve silah yükleyeceğimiz içinşmümkün olduğunca, bol bal silah ve cephane 
SR. Ya da hiç uğraşmayın bununla, bilgisayar sizin Için adam da Sn silahları da 
Ve iyi de seçiyor bence. O yüzden bilgisayara seçin keyfinize bakın(yok iafım size 
değil süper stratejistler! siz kendi başınıza seçin, İne eleyin sık dokuyun!). Ayrıca 
her göreve başlarken göreve katılacak askerler ve yanlarını alacakları silahları da 
Seçmeniz gerek. Bunu da bilgisayar son derece güzel yapıyor. fazla kasmayın 


kendinizi 
Sonraagyunda her oyunseveri tatmin edecek kadar çok göre e Tabii hepinizin 


İngiliz DİNE Edebiyatı diploması olmadığını düşünerek tüm görevleri teker teker 
açıkladım, hepsi aşağıda, üşenmezseniz okuyun, 


4 Campaign 1 - Operation iron swarm, italy, 5.7.1942 
Bu görevdeki amacınız esir alınmış İngiliz pilollarını Almanlar'ın elinden kurtarmak 
Tabi bu sandığınız kadar kolay değil, günkü pilotların tam yerleri bilinmiyor. 
Büyümlara göre Piemonte civarlarındaymış. bU pilotlar, bakalım neredeler? 
GiM1 - Mission Amber arrov, Italy, 5.7.1942, 5:38 
Bu görevde karşı kıyıdaki kamyona ulaşıp kaçmaya çalışacağız. Köprünün iki 
iaratındaki karakollara ve köprüde devriye gezen askerlere dikkat. Trenin arkasına 
saklanmak fena fikir değil galiba 
GIM2 - Mission Heart of bell, tal, 5.7.1942, 20:14 
Gece görevi geldi bize bu defa. Direnişçiler sağolsun, petrol rafinerisinde birkaç 
pilot varmış, onları gidip kurtarmak lazım. Çevredeki der askerlere dikkat Çok 
Yazla var ama daha İşin başındasınız bunu unutmayın. Bülün petrol depoları 
pallatılmalı. Ofise de uğrayıp adamlarla bir görüşmek lazım ayrıca 
GiM3 - Mission Whirlwind, Italy, 6.7.1942, 01:52 
Aldığımız en son duyumlara göre bizim pilotları Piemonle'deki tren istasyonundan 
irene bindireceklermiş. Hava takviyesi geleceği için pilotu istasyonda bulup bir de 
işaret fişeği niyetine girişindeki tankeri patlatmak lazım. Hele bi de Alman tanklarına 
hasar vgjiBBilirseniz ne ala. 
GıMa -İission Phoenix fall, Ktaly, 7.7.1942. 10:42 
Pilotları #&he çoktan bindirmişler ve biz de bu eni durduracağız İtalyanlar 
sağolsun köprüyü uçuruyorlar ve biz de herşeyin İYİ gideceğini umarak oyuna 
Selam ediyoruz. En fazla kaç asker çıkabilir ki karşımıza (GOK) ) 
** Campaign 2 - Operation Silver gate, Yugoslavia. 5.9.1941 
Bu seferki amacımız Danube nehri üzerindeki yüklemeyi engellemek 
Paraşülçüşerimiz gemilere saldıracak. Bize yol gösterenler yerel direnişciler Ve iste 
görevler 
G2M1 - Mission Broken knife, Yugoslavla, 5.0.1941, 9:24 
Bu görevde tabiri caiz ise paçayı kurtarmaya çalisıyarı Paraşütle birbirinden ayrı 
yerlere düşen askerleri çıkışa kadar yürüteceğiz!) Sanırım bu uzun bir yürüyüş 
olacak günkü indiğimiz yerde bolca Alman askeri var. 


C2M2 - Mission Into the 


darkness, Yugoslavia, 
6.9.1941, 0:17 

Yürüyerek fazla mesafe 
katedemeyeceğimizi 
farkına vardık ki en yakın 
şehre gidip bir tekne 
Kiralayalım diye karar 
verdik, Şehirdeki tek tekne 
Alman askerlerine ait! 
Önce güzelce kılık 
değiştirin sonra da 


SAVAŞIN EKONOMİ VE TEKNOLOJİYE FAYDASI 


(Zararları malum! İşin bu tarafını görmezden gelemezdik.) 


etse de, gallpler Için 
yeni ve ucuz kaynak 
“Yaratımıdır. Örnek mi 
istiyorsunuz: Birleşik 
Amerika'nın yüzyılın 
başındaki durumu ve 
bugünü 


dewriyeler farketmeden tekneye binerek kaçın ere kolay )) 
C2M3 - Mission Tree at the end of garden, Yugoslavia, 
6.9.1941, 8:32 
En sonunda geminin yüklemesini yapacakları yere geldik. Geldik 
gelmesine de, bizi özellikle yolumuzu kesmek için bekleyen 
Küçük tanki unutmamanız gerek. Önce tankı eikisiz. hale getirin 
Kanra da kapağı havaya uçurarak kaçın. Araç kullanma şansız 
var tabi, Hangi araç mı? Tanka ne dersiniz? Gercekten çok güzel 
yapmışlar, inanamıyorum gözlerime 
CaMa » Mission Grave on mountains, Yuyoslavia, 7-9 1941, 
10:02 
Bu kez bir grup jandarmanın da bulunduğu bir kampın içinden 
çıkışa ulaşacağız. Hepsi şu gizli havaalanına ulaşmak Için 
Mayınlara ve kulelere dikkat. Bolca düşman olduğunu da 
söylemiyorum artık 
C2MS - Mission Las courtesy, Yugoslavia, 7-9-1941. 10:42 
Evet havaalanına ulaşlık, uçağımızda yerimiz de hazır hostesler 
hos kahve sıcak... Ama bir miktar asker geliyor sol taraltan. ah 
bir de rüzgar esmese! Askerlerin bir kısmını haklayın ve ucağa 
atlayın (kaliye mi yaptım ne yaptım size!) Burada oyundaki hata 
yüzünden uçağa sıf bir kişi bindirebildim. Yani ben çok 
kabiliyetsiz değilim...) 
4*4 Campaign 3 - Operations Friends call, Germany. 
24.4.1943 
Alınan bilgilere göre (bizim kulağımız keskindir) Almanlar yeri bir 
tokel geliştriyorlarmış Sanırım yerallındaki bu arasını merkezi 
Ve tabrikayı yoketmek bize düşüyor Alman üniforması da yakıştı 
hani ,. heheheh 
G3M1 - Mission Fire pörtal, Germany. 24.4.1943, 21:49 
ilk olarak Abwehrin deşifre merkezine kücük bir baskın 
yapacağız. İçeri girp bütün arşivleri yokedin Esirleri kurtarıp. 
Dütün askerleri oldürerek görevi tamamlayın (demesi kalay 
demiştim di mi?) 
'c3M2 - Mission Trap key, Germany, 25.4.1943, 4:36 
Bu kez Albay Steinerin villasında partı var. Ama bizi davet 
etmemek neymiş onlara göstereceğiz. Seiner. Almanlar'ın Gizli 
roket planları için önemli bir isimmış. Göreceğiz 
C3M43 - Mission Viper nesi, Germany, 25.4.1943, 8:02 
ner tahminimizden de fazla işe yaradı ve sayesinde bu süper 
korumalı askeri kompleksieyiz. Ama sanırım farkedilmeriz © 
Kadar uzun sürmeyecek. En iyisi 1s olarak amir bayi öldürelim 
ki alarmı ötlürmesin. Sonra kapıyı biraz bekleyelim aclamlar 
kolay avlanıyor Eh arlık kaçmak da size kalmış 
G3M4 - Mission Escape from hell, Germany, 25.4.1943. 8:48 
Tamam dişarı çıklık ama... Sanırım bızı uğraslıracak bir Sürü 
Teker halen hayatta. Mümkün olduğunca çabuk arabalara ulasın 
Panzere alladığınız gibi de kaçın. 
G3M5 - Mission Close fire, Germany, 25.4.1943, 10:24 
Altında Alman panzeri olanın sırı yere gelmez derlerdi 
Doğruymuş, E bunu ispat etmek de size kalıyor Yolu takip edin 
ve Third Reloh ordusunudan kacınt!). Yolda bir motorsiklet 
(silahlı) ve bir jıp(silahsız) siz! bekliyor. Düşme askerleri de 


cabası, 


utlak 


3 SAVAŞ-TEKNOLOJİ 
Birçok düşünüre 
göre teknolojinin 
bu günkü 
durumunu 
harplere 
borçluyuz. Pek 
çok mucit 
yaratımlarını 
iktidarın istediği 
ölçülerde savaş 
mantığına uygun 
dizayn etmişdir 


Gavurlar oyunu 
beğenmiş! 


Bu oyun bir an 


i kullandı. 
prototi 
olarak 
yaratılı 
hayatı 


gerçekti 
bugünkü 


C3M6 - Mission Crystal falcon, Germany, 
25.4.1943, 12:38 

Evet kaçlık 
paletlerinin gicırtıla 


Sanmışız. Yanıldığımızı bize tank 
rn resmen doğruluyor. Yola biraz 
mayın döşemezsek işimiz oldukça zor. Askerleri de 
öldürerek ilerleyelim ve taşıma gemisine binelim. 
'Ne kadar kolay söylüyorum değil mi? Keyifli bir 
demoya hazır olun, 

*#*Campaign 4 - Operation Sign of cross, 
Norway, 23.2.1944 
Bu seferki hedefimiz Norveç'teki Alman arastırma 
merkezlerini yoketmek. Ajanlara göre bu araştırma 
merkezi çok büyük bir tehlike oluşturacak olan 
büyük Alman nükleer bombasını araştınyor(bilimi 
insanlığın zararına kullanan zihniyeti ben neyleyim 
söyleyin bana?!177!) ve bizden istenen bunu 
engellememiz 

CAM - Mission Thor's hammer, 
23.2.1944, 0:15 

Ne garip görev İsimleri va 
yerel elektrik istasyonları 
bizim işimiz değil, biz sadece hedefe iki küçük 
verici koyacağız. gerisini bombardıman gemileri 
halledecek. Vericileri bıraktıktan sonra pek fazla 
vaktimiz olmadığını bilmem artık söylememe gerek 
varmı? 
CAM2 - Mission Snow demon, Norway, 
23.2.1944, 1:25 
Bu kez de Alman bilim adamlarının bulunduğu 
binaların yakınına indik. İletişim sistemlerini 
yokedersek en azından şimdilik işlerini yavaşlatmış 
oluruz. Kuleyi patlatın ve kaçın, 
GaM3 - Mission Thirteenth chamber, Norway, 
23.2.1944, 2:37 
İşte laboratuara ula 
durduralım sonra gi 
bu görevdeki amaç o üretim merkezi 
ve kaçmak. Erkekliğin onda dokuzu 
CAMA - Mission Volven hunters, Norway, 
23.2.1944, 7:18 

Henüz işimiz bitmemiş. Oysa ki ben sıcak yatağım 
Ve sevgilimin pürüzsüz tenini öyle çok özledim kill) 
Evet beyler, bu görevde Almanlar'ın gizli 
denizallısına ulaşmamız lazım. Eğer bu denizaltı 
denize açılırsa, Almanlar dışında kimse mutlu 


Norway, 


r yahu? İlk hedefimiz 
Bunları yoketmek tabii 


ştık. Önce bir üretimi 
iri kalanları da yok ederiz Fvet, 
ini yok etmek 


CAM - Mission Hunt for golden fish, Norway, 
23.2.1940, 7:49 

Evet denizaltı imana girdi. Şimdi onu yoketmenin 
tam zamanıdır. Torpidoların yüklendiği kısım. 
dışında bir yer yok bombayı yerleştireceğimiz. ki 
biz de öyle yapacağız. Ve ne yapacağız? 

##* Campaign 5 - Operation Babylon, North 
Ocean, 31.5.1944 

Evet arlık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. 


önce alınır! 


3- SAVAŞ— TEKNOLOJİ 
part Il: Günlük yaşamda 


araç gerecin 


kolaylaştırdığı bir 


” bilgisayarların atası 
İkinci Dünya savaşındaki 
şifre çözücülerdir. 


ığımız pek çok 


ipinin esas 
savaş içi 
dığı ve bunun 
mızı 


ir. Misal 


farkındayımı(zaten yerim 
de kalmadı gibi bişey) 
Batmakta olan bir geminin her 
yanına Almanlar geri geliyor 
Sebebi de kripto cihazlarını ele 
geçiremediğimizden emin olmak. Bu 
bölüm tekrar tekrar oynanabilir. Cok 
orijinal bir fikir 
14* Campaign 6 - Operation Wrath ol gods, 
Czechoslovakia, 9.5.1945 
Artık savaş sona ermek üzere. Almanlar'ın roket 
bilimi ile uğraşan bilimadamı Franz Kiegemantı bir 
an önce güvenli bir yerlere ulaştırmamız gerek. İki 
tâne gerçekten zor alt bölüm içeriyor bU 
campaign, Ve mutlu son... Buraya kadar 
gelebildiyseniz (hile yapmaksızın) tahminime göre 
ruh hastası olmanız lazım çünkü oyun gerçekten 
sıkı bir oyun. Oyunla ilgili daha yazacak çok Sey 
var, bölümleri birer birer anlatmak isterdim ancak, 
yer sorunu (ki zaten oyuna 4 sayfa ayırdık) mevcut 
Yüzlerce saat uğraşıp bitiremeyebilirsiniz, ama, 
hem I.Dünya Savaşı ile ilgili hazırlanmış hem de 
genel anlamda bu türde hazırlanmış en İyi 
oyunlardan biri Hidden&Dangerous. Sağlam 
sinirleri olmayanlar, almayın bu oyunu! Ve siz 
gerçekten gönül verecekler, alın ve oynayın bu 
Commandos'un kat ve kat kaliteli sürümünü. 
Oyunu oynarken Slayer'dan "Angel o! Death” 
dinleyin, "Reign in Blooa" dinleyin, daha olmadı 
Maiden dinleyin en azından, ve hep Gameshowda 


kalın... 1 gül 


Burak "HoLoGauST' Bayburtlu 


gözü 
| oyun Alests 
| bulunur. Tele 


ilgisayarda 


lu dl ua sdkda, il ü di, 


sampirler... Düşünün, dişleri bööğyle sipsivri, 
gözleri geceleri ayakta kalmaktan kan 
çanağına dönmüş. Tenleri adeta bitkinlikten 

bembeyaz olmuş -bunlar hep gece uyumamaktan 
olur i.. zavallılar karanlığın içinde 


Magic'in bu 
karıştırdım. Bal 
FRP ila Magic'le, dergicilik tarihinin çamuru Game Show 
karıştırdım. Tüh, 'demek FRP ve hatta Magic'te de Outeasit 
girişi yaptım demekki... 
“Neyse olsun, bu sefi öyle olsun. Zaten ha o deni 
severli diki e oyunları ü: 


'Outcast'te Cutter Slade adi 

Eh Amerikalıyız ya, maceri tşeyimiz gibi büyük oluyor. iy “$öy 
bilim adamları çok cinler ya, eh artık zamanı geldi diyerekten Adelpha adlı. 

Tabii çok meraklılar, hemen Adelpha'ya bir araştırma robotu gönderiyor! ie? Yaklaşık olarak 
insan formunda bir uzaylı röbötü vurup, hasar vermesin mi? Üstüne üstlük robotun Adelpha'ya girdiği 
kapıda bir tür karadelik oluşup, dünyayı emmekte karar kılmasın mı? Bütün bunlar gerçek olabilir di, tabii 
biz olmasaydık! Tüm karizmamisla olaya el atıp, dört kişilik bir takımla Adelpha'ya gidiyoruz... 
Uyandığımızda kendimizi bir kulubedeki yatakta buluyoruz. Ha ne derken üekyierden biri yanımıza ger. 
"Ulukai sen biz Talanlar'ın kurtarıcısı, delikanlı Amerikalı'mızsını” 

diyor. Koçum bana mı dedi *Aİ bunlar sen 

gelmeden önce, senin gele : 

eşyalar...' 


malzemesi şeklinde yerleştirilmiş, İşte bu noktada ya bismillah diyerekten olaya 
giriyoruz... 

Outcast harika hir 3D'görüş sistemi kullanıyot. Oyun normalde third person view 
kullanıyor ama "Çini tuşuna basaraklan first person view da geçebiliyorsunuz. Ok 
tuşlarıyla teket edip, mouse'la dönüyorsunuz Mo Xp <0 uşulecon 


i 'gibi.-.). Cutter üzerinde gelişmiş bir 
) bila a lr ki, bu bilgisayar sayesinde Tab 
tuşuyla Harita açabiliyor. etraftaki alınabilir 
eri görüyor, yaklaşan yaşam formaları 
nda uyarılabiliyorsunuz... 
im sırasında etraftan tonla malzöme 
fi 12. Bunların bir 
'phane, dinamit gibi 


Dünya'dan i daha 

buraya gönderileti aletlerinizken, büyük bir kısmi ilk © çok 
| başta anlam verebiediğ 
İ yarayacak olan kı 
| malzemeler. Cutter'i 
| Amerikalı olduğı 

yük ve neredi 

İ kapasiteye sahip (ki 

İ bana haber versiğ. 


| ateş etmek çok 'bir ze 
gerçekten sizi şağırtacak kadı 


arkanızdan dola: 
falan başlayınca 
ırkerı, düşi 


gerçekten çok güzel 
Sonunda bir eziyetin daha 
sonuna geldik. "Niye © 
eziyet olsun ki canım 


"Gamsavv" adlı 
i bir şekilde "gam 
kullandığınızda 


dayanma gücü ö âlin | tamam bu sefer 
Emre "Hayır. : | attım! 


işe 
Kalabalık rtamlarda kaos yaratın; sürekli 
etrafta ksup' e birbirlerini 


telefon veriyim: (0212) 
76 


ullanılır. Bir savaş aracında, bu miktarda çok çeliğin 
p denizaltıların ve uçakgemierinin haricinde, hemen hemen 
bütün deniz kuvvetlerini içeren bir oyun yaptıklarını 

yu narken bir hayli tadım kaçtı. Yine de ilk kez bir oyunda, 

t Prmek beni mutlu etti. Daha önce bazı denizaltı oyunlarında 
meşhur savaş gemilerini sadece periskoptan E. i ün donanma elimizin altında. Nasıl olduğuna gelin hep 
beraber bakalım. 

Oyuna bir deniz savaşını oynamak veya bütün bir seferber Söklinde başlamanızın ardından iki farklı ekran ile 
karşılaşıyorsunuz. Belirli bir savaşı oynamayı seçtiyseniz işte eğ Seçenekler. Gemiler hakkında bilgi sahibi olanlar, bu meşhur 
savaşları hatırlayabilirler. Şunu da söylemeliyim ki benim gibi bu işlere meraklı olanlar bile bütün savaşları bilemeyebilir. Ama içlerinde iki 
tanesi var ki bunlar öyle böyle değil, İlki Graf Spee'nin batırılması. Montevideo açıklarında kendi kendini batıran bu "cep savaşgemisi", 

bir İngiliz donanması tarafından kuşatılıncaya kadar "Commonwealth" hammadde kaynaklarına, yani İngiliz kaynaklarına 

büyük ziyan vermişti. Bu savaşı "River Plate" ile oynayabilirsiniz. “Denmark Siraits" savaşında ise daha da meşhurlar var. 

Hood ve Prince of Wales, Bismarck ve Prinz Eugen ile karşılaşıyor. Eşit sayılabilecek bir karşılaşma. Savaşın başında İngiliz. 

donanmasının gururu sayılan iki gemiden biri olan Hood dehşetli bir isabet alarak batıyor. Sonuçta Alman gemileri savaş 

alanından uzaklaşıyorlar. "Cape Esperance" savaşında bir Amerikan zaferi, "Savo İsland" savaşında İse bir Japon zaferi var. 

Oynamak isteyenler çeşni olsun diye bunlara bakabilir. 

Savaş kısmında sağda ve altta bazı pencereler ve emir kutucukları göreceksiniz. Sağda yer alanlar sırası ile 

Saat: Bununla ilgili bir durum yok. 

Oyun Hızı Ayarı: Çıma resmi oyun akışının durduğunu, farklı uzunluklardaki oklar ise giderek hızlanan oyun 

akışını gösterir. 

Bu emir çubuğunu gizleme: Eğer buraya tıklarsanız bu kısımda anlatılan bütün emir kutuları kaybolur. 

Görüntüyü elle mi otomatik mi yapacağınızın ayarı: Buradan alttaki iki seçeneği kullanarak değişik açılardan. 

deniz muharebesini izlemenizi sağlayan kendinden ayarlı kamera veya elle bakış istikametini ayarlayabileceğiniz serbest 

kamera seçimini yapabiliyorsunuz. 

Tek gemi'filo görüntü seçeneği: Adı üstünde, anlatmaya gerek yok 

Kamera bakış yönü: Üstten, içinden, hedef takip ve düşman takip seçenekleri 

Önceki-Beriki gemi ayarı: Gemi görüntüsünü kestirmeden değiştirmenin yolu. 


3 Ö OYUNLAR 
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Gemideki aslında Türk bayrağı da resim de öyle çıkmış, 


— 
ii 
Ba 


Otomatik kamerayı açma kapama: Adı 


Gemi isimlerini açma kapama ayarı: Eğer bir çok gemi isminin görünmesi sizi rahatsız ediyorsa buradan kapatabilirsiniz. 
Farenin imlecini ekranın üst tarafına dokundurursanız, F tuşları ile de ulaşabileceğiniz özel seçenekleri görünür hale 
getirebilirsiniz. Bunlar da sırasıyla: 
2 Boyut / 3 Boyut ayarından iki boyutu ayarlayınca, sağdaki seçenekler değişiyor. Yeni seçeneklerden en 
önemlileri, haritada görüntüyü kaydıran ve imleçle idare edilen ok tuşları, bir de ölçeği değiştirme kutusu. 
Ölçeğin büyümesi ile gemileri görünür olarak bile izleyebilirsiniz. 
Sağ alt tarafta da emir çeşitlerinin derlenmiş hallerini içeren küçük emir kutuları göreceksiniz ki 
bunlar da oyunda aşağı yukarı en çok başvuracağınız seçenekler. Üzerinde küçük bir asker 
resmi olan kutuyu hemen fark etmişsinizdir. Bu kutu doğrudan bir filoya veya bir gemiye 
emir vermenizi sağlar. Hemen yanındaki minik defter sayfası resimli kutu da 
gemilerin genel durumunu 
incelemenizi sağlar. Bu 


Fi: 2 Boyut / 3 Boyut seçenei 
konum seçiliyken eli el taşan 


F2: Savaşı tam / yarım ekran izlemek. 
F3: Kamera 

Fa: Özellikler (preferences) 

FS: Bütün gemileri gösteren durum. 
ekranı 

F6: Görevinizi gösteren ekran 

F7: Bütün seferberlikteki kayıpları 
gösteren ekran. 

F8; Gemi tanıma defteri (faydalı bir yer, 
kimle savaştığınızı ve ne gibi silahları 
olduğunu öğrenmelisiniz) 

FS: Oyun hızı 

F10: Kaydetme 

F14; Oyunu bitir / hızlandır 

FİZ: Çıkış 


OYUNLAR, 


Bütün savaş gemilerinin görünüşü ruhsuz 
olmalıdır. Neden? Balta uzmanı Ertunç 
diyorki: “Söz konusu savaş ise ayakkabi 
bağından gemilere kadar herşey moral 
bozucu ve gizli olmalıdır. Yoksa olmaz!" 
Biz de kendisine yüksek sesle gülerek 


'kullanabileceğiniz 


Bütün savaş gemileri Vurucu doğru sirası ile şöyle: 


olmalıdır. Neden? Yemek uzmanı Torpiller; hemen 
MEG diyorki: “Zaten manevra 

kabiliyetleri ağır, o halde vurucu! 

olmalılar, yoksa saçma olur”. Biz. 

de kendisinin hem fikrine hem de N 
yemeğine katılıyoruz. 


ve Gemi durum. 
nda yer alan geniş 
p SU seçiliyse onunla 
ilgili bazı seçenek ve göstergeler çıkar. Bunları 
da kısaca açıklayalım:1 
Büyük toplar: En sağda "atış fasılası" emri, 
onun yanında "tehdit oluşturan hedef" atışı 
(bunu siz ve hedef arasında dost gemiler 


katılıyoruz. 


savaş şa 
inanan kimseler olmalıdır. Neden? Bale 
“Günkü İnanç çok 
önemlidir. Bu insanların dini inançları tam 
olmalıdır!”. Biz de olayı tersinden anlayan 


uzmanı Burçak diyor 


Burçağa el birliğiyle girişiyoruz! 


Neden? Mantıksız uzman 
“Çünkü adı üstünde gemi 
bu basel Tabii ki suda yüzecek o. Ayrıca 
savaşacak” Biz de kendisini -matığına 
saygı duymak şartıyla- önce asıp sonra 
yargılıyoruz! 


Bütün savaş gemileri denizlerden tecrit 
edilmelidir. Neden? Diet kola uzmani 
Zebani diyor ki: “Abi bu devasa tenekeler 
güzelim denizlerin o güzelim 

inktonlarını mahvediyor! Sonumuz. 
geldi!” Biz de kendisini boğup katıla 


Varsa seçin), 'menzil hedefi" (ateşi tek bir 
hedef üstünde yoğunlaştırır, bariz. 
üstünlüğünüz görülüyorsa kullanın), “savaş 
düzeni ateşi" (her gemi, isabet ihtimali en 
yüksek olan düşmana ateş açar. Eşit durumda 
Veya nisbeten zayıf olduğunuz durumda 
kullanın). 
Küçük toplar: Büyük topların aynı. 
Torpiller: Eğer geminiz torpil taşıyorsa, bu ekran çikar. Sağdaki metal levha 
üzerine tıklayarak hedef seçersiniz. Ortada torpil kovanlarının durumu görülür. 
Solda da torpillerin “dağılım yelpazesini" ayarlarsınız. Bu da ne? diyor iseniz 
anlatayım. Muhripler (Destroyers), denizaltılardan farklı olarak muharebenin sıcak 
anında genellikle tek tek torpil atmazlar. Bunun sebebi, denizaltılar kadar içten 
pazarlıklı savaşamamalarıdır. Gemi zaten su yüzünde olduğu için , her yaptığı 
gözlemlenmektedir. Buna, atılan torpilin üretim hatası sonucu istikametinden 
sapması, bozulup dibe çökmesi, hesap hatasi sonucu hedefi ıskalaması, vurduğu 
halde patlamaması veya patladığı halde beklenen etkiyi vermemesi ihtimallerini 
katarsak, neden böyle olduğunu daha kolay anlarız. İşte bu sebeple, muhripler 
güvertelerindeki üçlü, dörtlü, beşli veya nadiren altılı torpil fırlatıcı kovanlarını, 
hesaplı bir şekilde hedefe çevirerek, bir sira kovanı tekmil ateşlerler. Bütün 
torpillerin istikamet açısı da aynı değildir. Aksine bir uygulama, hesap hatasına 
dayalı bir ıskalama anında, torpillerin tümünün de boşa gitmesine yol açabilir. 
Torpillerin cayro ayarları değiştirilerek falso verilir veya zaten kovanlar arasında 
Siz bir değişiklik yapmadıkça, (normal) konumundadır. Üstteki yelpaze ile daha 
dar, alttaki yelpaze ile daha geniş yelpazeyi seçersiniz. Geniş yelpaze, genellikle 
bir istikametteki birden fazla hedefi vurabilmek için kullanılır. Dar yelpaze ise bir İğiyelei 
önemli hedefi vurabilmek için uygun bir seçenektir. Bunun yanı sira, uzak 
menzillere de dar yelpazeyle torpil gönderin. Eğer uzak hedefe geniş yelpazeyle' 
torpil gönderirseniz, zaten 10 metrede 1.5-2 metre arası açılan torpillerin 
arasından 3 kilometrede (1.6 deniz mili ya da 33 yarda) enlemesine üç gemi 
birden geçer (ancak boylamasına geçişte bu şekil bir atışla, bir savaş gemisini 1- 
1,5 kilometrede en az bir torpille şişleme ihtimaliniz var). Yakın hedefe, eğer seyir 
hızı düşükse dar yelpaze ile, yüksekse geniş yelpaze ile, birçok hedef varsa ve 
uzaktaysalar dar; yakındaysalar geniş yelpaze ile atın. Eğer "ben anlamaz!" 
diyorsanız ellemeyin, bırakın ortalama yelpaze ile atış yapılsın. 
Rota: Rota kısmı, en hoş tasarlanmış kısımlardan biri. Gayet anlaşılır, açık seçik 
bir kısım. En sağda minik haritanız, ortada muharebe kolu veya gemi için sürat 
ayarlaması, solda da istikamet çarkı yer almakta. Hız ayarında yukarı bakan daire içindeki 
sayı kolun en yüksek hızını gösterir (bu hız kolun en yavaş gemisinin çıkabildiği en yük$ 
süratidir. İsabet alma, bozulma vs. sebeple yavaşlayan gemi kolun hızını da aşağı çeker 
sebeple hızlı gidilmesi gerekiyorsa, bu geminin küçük resminin altındaki zincire tıklayaral 
koldan ayırabilirsiniz.). Sağa bakan daire içindeki sayıyı ileri veya geri almanız, hızda 
yapacağınız değişiklik emridir. Soldaki kare içindeki sayı ise sizin döğğisti 
dairesini takip eder (aniden o hıza geçmeniz kabil değildir, bu özi 
süre alır). İstikamet çarkında ise doğrudan gemi veya kolun isti 
verirsiniz. Bu değişiklik bir kolda yapılıyorsa dönüşün nasıl yapılması 
bildirebileceğiniz ilave emirler de köşelerde yer aliyor: Aynı anda dönüğ 
geçme), kol dönüşü ve acil dönüş. 
Bu oyun için bu kadar. Umarım zevkle 
oynarsınız. Gemilerin idaresi o kadar kolay 
değil. Sabır göstermeli ve hata yapmamaya 
özen göstermelisiniz. Hoşçakalın. 
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eraklılarının aylardır beklediği (ben neredeyse bir 
yıldır bekliyorum) Jagged Alliance 2 geldi 
Reklamlarını ve oynanabilir tanıtım sürümünü d 

önce görmüş olanların bu oyunu kaçırmak isteyeceklerini 


sanmıyorum. Öyle bir oyun yapmış ki Sirtech'dek 
kanaatimce oyunu bir alan pişman olur, bir de al 


Arulco adındaki küçük bir Güney Amerika ülkesini yöneten b 
diktatörü ve onun halkına verdiği zararı durdurmak için Enrico 
Ghivaldori bir paralı askeri görevlendirir. Karşılık olarak da bir 
dolusu para verir. Paralı askerin görevi diktatörü devre dışı bıra 
Bunu yapmak için uluslar arası hizmet veren uzman paralı 
askerlerden bir birlik kurmak ve ayaklanmayı çoktan 

başlatmış olan Miguel'e yardım etmektir. Buraya kadar İlginç 
gelmediyse (ki bana da ilginç gelmezdi) diktatörün Deidranna 
adında bir kadın olduğunu söyleyelim. Enrico ise onun esk 
kocasıymış 


Anladığınız gibi konu pek de özgün değil. Oyundaki gelişmelek 
de öyle. Ayrıca oyun çok zor. En kolay düzeyde oynuyor 
olsanız bile çok dikkatli olmanız lazım. Buna rağmen öyle bir 
arabirimi ve oynanış tarzı var ki... Hastalık şeklinde 

sardı beni. Günlerdir bu oyundan başkasını 

gözüm görmüyor. Sanırım bu uzunca 

bir süre Çünkü, .. 
oyun düny 
okuyucularım 
hatırlayabile 
Sauad” tarz 
mükemmel 
karşımıza ç 
üstünde ye 
silah çeşidi, onları 
kişiliği, bilgisi 
kişi bu oyuna sığdırılmı 


Install CD 'sini taktık 
bir aşamada, dört di 
göstererek, hangilerinin 
yüklenmesini ist 
soruyor. Sira: 
sürücünüzdeki ( 


yerinizi ve işlem: ” 
(processor) hızını, ve bilgisayar hafızanı 


(RAM) düşünün ve ona göre seçim yapın. Bu. i 
aralar CD sürücünüzden şikayetiniz var İse 

hepsini yüklemeniz (i ali) faydalı k 
olacaktır. 


t ve açık. Yeni bir 


İlk ekrandaki seçenekler basi ğ 
oyuna başladığı! oyunun zorluk düzeyini, i 

silah çeşitliği (me çin), sürel-süresiz 
sıra oyunu ve son olarak da gerçekçi mi 

yoksa bilim kurgu mu olarak oyunu 

oynamak istedi arlayıp, giriş j 
faslına geçiyorsi u türden oyunları i 

az oynamış veya hiç oynamamış olanlarını. j : 


kesinlikle kolay oyun oynasınlar. Ben bile en İ 
zorda değil orta zorlukta oynadım ve oyun 
ilerledikçe çok zorlanmaya başladım. 

Bilim kurgu seçeneği oyunun hikaye 

ve gelişme kısımlarına bir parça i e 2 
gerilim öğeleri ekliyor. Süreli süresiz k 5 i 
sira oyunundan kasıt sira oyununda 3 
(turn base game), sıra size geldiğinde 
bir sayaç çalışmaya başlıyor ve oyun — 
size yapacaklarınızı yapmanız için bir 
Süre; mesela 30 saniye zaman tanıyor 
Tabii bu daha gerçekçi bir yaklaşım, 
ama pek de hoş değil, Çünkü her 
adamınızı siz hareket ettirmek 
zorundasınız. Bu da bir parça 
karışıklığa yol açabiliyor. 


Gösteri filminin ardından sakın “ae il ge ik e < 
şaşırmayın, size bir e mail geliyor. Filmin yz - se ; 
sonunda konuştuğunuz adam, Enrico'dan. Karşınızda açık durğlNEKES! ' 
dizüstü bilgisayarınız. Nasıl? Masaüstünü beğendiniz mi? Ben BEİ 
içinde oyun yok, boşuna aramayın. Sırasıyla "e-mail", "wel N 
“history”, "personel, Yinancial" ve "shut down" seçeneklerin ; ç ğ 
göreceksiniz. "E-mail"den size gelen mesajları okuyabilir, “ilesiliğği 


İOYUNLAR 


gönderilen yazı ve bilgileri okuyabilir *history"de olan bitenlerin dökümünü incelerken, 
“personnel"'den takımınızdaki paralı askerleri ve kendinizi incelerken, Yinancial"da para 
harcamalarınızın ve gelirlerinizin dökümünü görüyorsunuz. Web”den yani ağdan ise 
paralı asker kiralayabilir, silah.alabilir hatta birilerine çiçek gönderebilir hatta bu 
çiçeğin yanına bir tas çorba, kahve veya çörek de ilave ettirebilirsiniz. Çiçek 
seçeneklerinden biri de siyah güller (kibarca geber demek yanil). Size esas lazım olan 
da bu kanımca. Diğerleri aşk-meşk manasına gelen çiçekler çoğunlukla. 

Size gelen mesajda L.M.P (Institute for Mercenary Profile) isimli bir yere giriş şifresi 
olan xep624 yer alıyor. Oraya girince şifreyi yazarak kendinize bir kimlik oluşturmaya 
başlıyorsunuz. Burada elinizden geldiğince doğrucu davranın. Bir süre sonra size yeni 
bir mesaj gönderiyorlar. Bu mesajda sizin gerçekçi bir kişilk tahliiniz yer alıyor. 
İngilizcesi iyi olanlar oturup okumalı. Hoş ve doğruya yakın buldum doğrusu. En 
azından kendim için. Oyuna olan katkısı da, oyunu hangi becerilerinize ağırlık vererek 
oynayacaksanız onlara baştan ağırlık vermenizi sağlaması. Ayrıca size özel iki özellik 
belirlenerek faydalanmanız sağlanıyor. Mesela bana 'ambidextorous' yani iki elini de 
aynı ustalıkla kullanmak ve "teaching" yani öğretebilme yetisi, Burada size tek 
önereceğim beceri veya özellik, Wisdom”unuzu yani vefa, inanç ve bilgelik sayınızı 
yükseltmenizdir. Böylelikle yeni beceri ve mevcut becerilerinizi daha hızlı 
geliştirebilirsiniz. 

AJLM. sayfasında ise birkaç “link” yani ilgli sayfa bağlantısı ve “Association of 
İnternational Mercenaries" kuruluşuna erişim var. Sayfa bağlantılarından bir işinize 
yaramayan Malleus, Incus felan filan... sigorta şirketine (daha çok kiraladığınız paralı 
askerlerin ölmesi durumunda A.İ.M.'in işine yanıyor), Me Gillicutiy cenaze işlemleri ve 


hücum tüfeği, elbombası 
olayına girmişti. Merakla 
roketatar, ağır makineli 
türü şeyleri bekliyorum. 
Silah ve teçhizatı 
ısmarlayınca, istek 
formuna geçiyor ve 
nereye gönderilmesini 
istediğinizi seçiyorsunuz. 
Dikkat ettiyseniz oyunda 
girip çıktığınız kasabaların 
isimleri de burada anılıyor. 
Teslimat süreleri de üç 
zamanlamayla gösterilmiş. "Ertesi gün elinizde" 
seçeneği ki pahalı ve büyük bir ihtimalle ertesi gün. 
elinizde, Siz almaya gidebilirseniz tabii. İki iş günü 
sonunda" teslimatına dikkat edin, iki gün demiyor; 
iki iş günü diyor. Bu hesaba göre Perşembe akşamı 
aklınıza yatmadan önce bir AK-47 Kalachnikof 
almak geldiyse geldi ise, siparişinizi hafta tatili 
sebebiyle önünüzdeki salı sabahı ancak teslim 
alabilirsiniz. En sonuncusundan ise en yavaş 


Dikkat... Sadece 16 yaşından büyüklerin okuyacağı bir mavra. Söylemedi demeyin! 


MEG 


GameShow kadın uzmanlarının bir kadında ilk baktığı yer 


ZEBANİ 


Emin bir kadında lik olarak 
ruh güzelliğine deği, yüz 
güzelliğiine bakar. Özellikle 
bu tp bakışların kendisini 
epey tahrik ettiğini bize 
söylerken eli ayağı 
titriyordu. Sonra şey oldu... 
şey... Sonrasını 
hatırlamıyoruz! 


ENGİN 

Yazarken bile zorlanıyoruz 
ama Engin nedense bir 
kadında ilk olarak kolun. 
kaslı olup olmadığına 
bakıyor. Kadında anlamlı 
tek yerin burası olduğunu 
Söylerken sol şakak damarı 
seğiriyor, kalbi gerekli her 
yere kan pompalıyordu. 
heralde çünkü biz kaçtık 
hemen oradan (bazılarımız. 
kald). 


MERT 


Bizde inanamadık ama Mert bir kadında 
daire içindeki sandığınız yere değil 
kemer olup olmadığına bakıyor. Kemer 
in göstergesidir derken 
kendi kemerini çözmeye uğraşıyordu! 
sonrasını ne sİZ sorun ne de biz 


bir kadında kiş 


söyleyelim. 


Zebaninin bir kadında daire içindeki yerin sadece 
giysi askısına baktığını öğrenirken “e bu kadar da 
olmaz ki canım" tepkisini ağzımızdan kaçırdık. 
Zebani giysi askısının bir kadında zeka 
göstergesi olduğunu söylerken sadece sayfa 
yapıyordu. Bu sefer biz onu, neyse... sonrasnı 
hatırlamıyor 


ERTUNÇ 

Hayretten ağzımız bir karış açık kaldı ama Ertunç bir kadında elin 
silahlı olup olmadığına bakıyormuş. Çünkü silah bir kadına kat be 
kat dişilik katıyormuş. Bunların hepsi psikopat çıktı, böyle 


erkeklik olurmuymuş AYOL (ne oluyor bizel). 


Bobby Ray'in silah ve kıvırzıvırları sayfasına 
ep, dallanıyorsunuz. Me Gillicutiy cenaze 
işlemleri sayfasında tahmininizden de öte 
hayat yak çünkü galiba aileden biri ölmüş. 
Burası sonradan kullanıma açılır mı 
bilmem. Ama buradan en altia 
görebileceğiniz "send flowers” yani çiçek 
il yolla seçeneği ile U.FS.'ye yani Birleşik 
Çiçekçilik Hizmeti sayfasına ulaşıyorsunuz 
(hani vardı ya çörekli çiçekler, buradan 
gönderiyorsunuz iştel). Bobby ise 
başlarda sadece tabanca ve ilkyardım 
paketi satarken, Arulco'da işler kızışmaya 
başlayınca ve dolayısıyla sizin de paranız. 
artıca, çifte, hafif makineli filan da 
satmaya başlıyor. Ben bu yazıyı yazarken 


taşımayı bekleyebilirsiniz. Böyle de bir siparişim 
olmuştu, daha hala gelmesini bekliyorum. 
A.LIM.'in "Members* yani üyeler kısmı içinde ise 
minik (ve yalandan) bir arama motoru bulunuyor. 
İstediğiniz ve aradığınız özelliklere göre paralı 
askerleri diziyor. Arama fiyat, atıcılık, tıp bilgisi, 
tamir bilgisi vs. den biri seçili iken üzerinde M harfi 
olan kutuya basarsanız şak diye bütün parali 
askerleri, öngördüğünüz değere göre sıralanmış 
bulabilirsiniz. Buradaki "ascending" ve 
“descending' sıralamanın tersten mi yoksa düzden 
mi yapılacağını belirlenmesine yarıyor. Herhangi bir 
paralı askeri seçerek tıkladığınızda, o askerin 
özelliklerini, becerilerini, kısa özgeçmişini, bir baş 
fotoğrafını, (ikametgah belgesi eksik) ve eğer 
silahını al da gel derseniz yanında ne getireceğini 
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gösteren 

pencereleri 

görebilirsiniz. Burada hoş 

iki şey var. Birincisi "alumni 

kısmından daha önceki "Jagged 

Alliance" oyunlarında yer alan eski paralı askerlerin sonlarının ne olduğunu 
öğrenebilirsiniz. Böylece belki yıllar önceki oyunları oynamış olanların 
hatıraları tazelenecek, hatırladıklarınızın sonlarına bakarak şaşıracaksınız. 
Bu arada oyunda burada yer alan eski simalardan bazılarıyla 
karşılaşmanız da mümkün. Mesela Hamous (bunun sonunu "alumni'den 
okuyun, çünkü çok ilginç; ve nerede karşımıza çıkıyorl!), ayrıca Speck ve 
Bit 

ME.R.C. adlı kuruluştan da bir mesaj alınca hemen gidip bakın. Bu İ 
AJLIM'in yanısıra bir başka paralı asker seçeneği sağlıyor. Eğlenceli bir yer 

doğrusu. Eğer buradaki güldürü anlayışı size hitab ediyorsa gülmekten 

yerlere yatabillirsiniz. Hele Biffin özgeçmişi (ve dolayısıyla özellikleri ile 

olan bağlantısı) ve Speck'in giriş sayfasındaki resmiyle "kurucusu ve , 

sahibi" ibaresi beni çok güldürdü. M.E.R.C.'in anlamı “More Economic - 

Recruiting Center” yani daha ekonomik kiralama merkezi. Bir nevi götürü 

usülde ödeme yapıyorsunuz. Buradaki herşeyin bir nevi hokkabazlık 

olması, buradan herhangi bir adam kiralamamanıza da yol açmasın, 

“Razor' ve "Haywire* denemeye değer. En azından ilerde daha az önem 

taşıyan işleri yaptırabilirsiniz. Getir götür ya da bir muhafiz-eşlik etme | 
postası Vazifesi uygun gözüküyor. Öte yandan yaplıkları İşleri de I 
özgeçmişleri kadar cıvık değil 

Göreve başlamak için bilgisayarınızı kapatın. Karşınıza karışık gibi 
görünen bir harita ekranı çıkacak. Burada sol üstte seçili olan adamınızın i l 
resmi ve özellikleri, altında da elinizdeki adamların |istesi yer almakta. 
Sağda Arulco haritası, altında harita seviye ayarı (yer altı haritalarını 
görebilmek için), haritada özellikle görünmesini istediğiniz şeylerin 
gösterge açma-kapama düğmeleri, sağda altta takvim ve küçük harita, 
yanında bu ekrandan ayrılmanızı sağlayan araziye git oku, dizüstü 
bigisayara giriş ve hızlı zaman akışı ayarı var. Vesair zamanda, 
adamlarınıza uzunca bir süre iş vermeyecekseniz, bir yere gönderdiyseniz. 
ve gitmelerini bekliyorsanız buradan zamanı sağa oka basarak 30 dakika 
veya 60 dakikalık birimler halinde geçirebiliyorsunuz. Bunların solunda 
elinizdeki para ve günlük geliriniz (ilk başta 0) yazılı. Karşılıklı 
konuşmalarınız da en soldaki pencerede bir şeyi kaçırmanız halinde tekrar 
bakabilmeniz için kaydediliyor. 

Gösterge düğmelerinden en sağdaki herhangi bir karede gördüğünüz 
veya bıraktığınız eşyaları gösteriyor. Sonra sırası ile güvenli hava 
sahanlığını, eğittiğiniz milisleri, kurduğunuz takımları, madenleri ve 
kasabaları görünür-görünmez yapan düğme yer alıyor. Sahada ilerlemeniz | 
de mümkün ancak çoğunlukla buradan kasabalar arası yolculuk 

yapacağınız için bu kısmı dikkatli okuyun, Takımlarınızı gösteren düğmeye 

basarak haritada görünen kutucukları tıklayın. Hareket ettirmek istediğiniz. — 
takımı seçin ve göndermek istediğiniz yere çif tıklayın. Burada adamlarınız 

sarı noktalar veya mavi ok olarak görünür. Kavuniçi renkli adamlarınız. 

sabit bir görev ifa ediyorlar demektir. Adamlarınızı görevlendirmek veya 

takımlara atamak için soldaki listede yer alan “assign” sütununu 

kullanacaksınız. Mevzubahis adamın bu sütundaki ibaresi onun ne 

yaptığını gösterir. Buraya tıklayarak *On duty'den farklı bir takıma 

atayabilir, “Doctor” seçeneği ile doktorluktan anlayan ve tıbbi çantaya 

(ilkyardım çantası değil, büyük olanı) sahip olan adamınızı o karedeki 


iz bilmezsiniz bu Engin denen adamı ve silahlarını 
Hatta aşağıda yazdığımız şeylere bile 
inanmayabilirsiniz. Fakat tamamı gerçektir, hemde 
tanıklarıyla ve kanıtlarıyla... Bismillah diyerek 
başlayalım: 


ALEV SPREYİ: Enginin birinci ve en etkili silahi. Bu 
silahı anlatmak bile tehlikeli. Hemen teknik detayları 
geçip direk etkilerine gelelim: Bir sprey (herhangi 
bir sprey) ve bir çakmak! Evet sadece bu kadar. 
Çakmağı spreyin önüne getirerek yakar ve sıkı 
durun spreyi de sıkmaya başlar. Ortaya korkutucu 
bir ses ile 2064 derecelik bir isı yayılır (arık ölçer 
hale geldiki). Kendisi hariç herkes çil yavrusu gibi 
dağılır. O da kovalar. Yüzyılın şu son günlerinde 
ateşten bu kadar korkacağımız hiç aklımıza 
gelmezdi. Hala kullanıyor! 

Menzil alanı: 2 metre çapında 

Kurbanlar: Söylemeye gerek yok, Kamerdeki herkes. 


KABLO KANALI: Bu silah Engin tarafınca son derece 
yararlı bir iş için kullanıma sokulmuştur. Şöyle ki: 
Kamer'in tadilatı sırasında (internet Gafe'mize 
bekleriz) kablo kanalı döşenmiş ve içlerinden bir 
tanesi artmıştır. Engin bunu “çöpe atılacağına bir işe 
yarasın” diye alıp ilk alev silahının gelişmiş bir 
versiyonunu yapmakta gecikmemiştir. Çalışma 
prensibi bilim adamlarının dilini damağına 
dolaştıracak cinstendir. Bunda eski silahıtaki 
düzeneğe, yani çakmak ve sprey arasına 2 metrelik, 
kablo kanalı konulması söz konusudur. Kullanımı 
yukardaki gibidir fakat ikinci bir kişiye ihtiyaç 
duyulur (düzeneği hareket geçiren çakmağı yakmak 
için). Biraz hantal olmakla beraber bu silahta, daha 
sistem harekete geçmeden herkes tabanları 
yağlamıştır bile. 

Menzil alanı: 4 metre çapında 

Kurbanlar: İlk harekatta çakmağı çakan ikinci kişi ile 
diğerleri. 


MANYETOLU TELEFON: Enginin son keşfettiği takat 
en etkili silahlarından olan Manyetolu Telefonu 
anlatmama izin verin (Ahhh! yapma Engin!). Bir gece 
Taksim meydanındaki antika eşya satıcısından aldığı 
Manyetolu telefon ana sistemdir. Bu, bildiğiniz eski 
bir telefon olmakla beraber kablo uçları açık ve yan 
tarafında çevirme kolu olan bir aygıttır. Şimdiil, 
Engin gayet normal bir şekilde çevirme kolunu 
bisikletin pedalı gibi çevirir, kablolara akım. 
yollanmıştır bile. Kurban eğer bunun ne işe 
Yaradığını bilmiyorsa 15.000 voltluk bir elektrikle 
garpılmaya mahkumdur. Fakat ucu açık kabloları 
gören her kurban bi şekilde başına kötü bişey 
geleceğini hissettiğinden Engin sistemi kullanmak 
için yine 2. bir kişiye ihtiyaç duyar. İkinci kişinin 
bilmesi gereken en önemli şey kurbanın izole 
yerinden tulması gerektiğidir (fakat bu yolda çoook 
yardımcı çarpılmıştır). Silah hantaldır, kullanımı, 
işçilik gerektirir. Enginin bu silahtaki en büyük. 
başarısı 5 kişiyi elele seri bağlayıp ufak bir elektrik 
network'ü kurmak suretiyle çarpıp inletmesidir. 
Menzil alanı: 1.5 metre (kablosu o kadar da!) 
Kurbanlar: Bu silahtan da herkes nasibini aldı, hatta 
kendisi bilel 


KOLONYA SAVAR: Sistem çok basli fakat utanç 
vericidir. Ellerinizi açıp kolonya ikram edileceğini 
beklerken pantalanunuzun en mahrem yerine 
dökülmesi prensibine dayanır. Acı verir, yanma hissi 
verir, hala güzel kokar (yapma Engin!) 

Menzil alanı: 3 karış çapında. 

Kurbanlar: Sadece Erkekler. 


ORHAN 3 SİBELİ: Gereksiz gürültü 
yaratarak moral bozma prensibine dayanır. Fakat 
fonksiyonu Orhan Gencebayı seven birisi olduğu 
anda sona erer. “Batsın bu dünya” ve “Bir teselli 
ver" parçaları aynen bir bombanın etkisi gibidir. 
Menzil alanı: Watt başına 1 metre çaplı 
Kurbanlar: Sadece Zebani (çok çekti bu çocuk!) 


GEKYAT İŞKENÇESİ; Prensibi çok basittir. Çekyatta 
rahat rahat oturup mavra yapan ancak konuşmasının. 
bir yerinde falso veren (mesela Emre'nin Konseptüel 
'demesi gibi) kurbanın önce üstüne atlanıp bir güzel 
yoğrulduktan sonra katlanıp paket yapılmasıyla son 
bulur. Çok pratiktir ama yorucudur. 

Menzil alanı; Çekyat kadar, 
Kurbanlar: Emre, Burçak, Ertunç 


hastaları tedavi ile görevlendirebilr. 
"Patient' seçeneği İle tedavi olması 
gerekenleri belirler, Vehicle" ile sürücü 
atayabilir, *Repair" ile tamirden anlayan 
ve büyük kırmızı tamir çantası olan 
adamınızı bu işte görevlendirebilir "Train" ile adamınızı kendi kendine 
herhangi bir konuda eğitebilirsiniz. "Practice" kendi kendini, *Militia" yerel 
halkı, “Trainer bir başka paralı askeri eğitmeyi, “Student” ise seçilmiş bir 
| eğitmenin seçtiği konuda verdiği dersten faydalanabilmeyi sağlar. 
Burada sağda -dep- başlıklı sütun “Departure' yani bu adamınız ile olanı 
sözleşmenin bitim tarihine geri sayımı göreceksiniz. Bir sayı ve D harfi © 
kadar kalan günü, bir sayı ve H harfi de kalan saati gösterir 
Beğendiğiniz bir adamınızın bu sütundaki kalan süresi bir 
günden aza düşmeden sözleşmenizi yenileyin. Yoksa 
verdiğiniz parayı kabul etseler de o arada başkalarıyla 
anlaşmış olduklarından gitmek zorunda kalabiliyorlar. 
Oyuna başlarken bu işlerin çoğunu yapamayacağınız icin, 
yanınıza ilave adam alıp, "pause" yani durakla düğmesini 
kapatın. Görev yerine en başta bir helikopterden iniyorsunuz. 
Ekranda olan en büyük değişiklik, araziyi yakından ve üst 
çaprazdan görüyor olmanız. Takımdaki adamların resimleri 
aşağıda sıralanmış durumda ve en sağda, demin 
gördüğünüz ekranın sağ altinda ne vardıysa aynısı mevcut 
durumda. Adamlarınızdan herhangi birinin Kutusuna sağ ile 
tıklarsanız, ayrınlılı kişisel ekrana geçersiniz. Burada herşeyi 
kullanmak ve saklamak çok kullanışlı. Sürükle bırak yöntemi 
ve görsellik kullanılarak olay oldukça kolaya indirgenmiş. 
Burada anlatmamız gereken önemli şeyler, işlev düğmeleri 
Yürüyen adam düğmesine basarak adamınızın yavaş ve sessiz 
| ilerlemesini sağlarsınız. Yukarı ve aşağı oklar adamınızın 
duruşunu değiştirir. Tabanca resmi seri/tekli atış seçeneğidir. Seri 
alış seçeneği sadece makineli silahlar için geçerlidir. Dudak 
konuşmanızı, el alma/açma/kapama işlerine vasıta olur. Dönen oklar 
dönmenizi sağlar, kügük baklava işaretli düğme ise UFO oyunundaki gibi 
bir seviye ayarlayıcıdır. 
Ekranda adamlarınız ilerlerken, herhangi bir düşman tehdidi sözkonusu 
değilse veya bir düşman, sizden herhangi birini görünceye kadar 
hareketler sırasız gerçekleştirilebiliyor. Herhangi bir vukuat durumunda da. 
anında oyun sıralı konumuna geçerek bekliyor. Üç ana sıradan oluşan bu 
konumda sizin hareketleriniz, düşmanın hareketleri ve asker olmayan ya 
da herhangi bir tarafa tehdit teşkil etmeyenlerin hareketleri bir diğerinden 
bağımsız gerçekleşiyor. 


Siz, sıra gelince her adamınızı hareket ettirmek zorundasınız. Hareket 
ettirmeyi unuttuğunuz bir adamınız bir önceki sırasında ateş altında 
kaldıysa vurulup ölmesi işten bile değil, Çatışma başlamadan önce 

» — duruma hazırlıklı Ulun ve imühlemel durumlara uygun teçhizatı elde 
bulundurun. Örneğin yıkınlılarda veya meskun mahalde hareket ederken 
öncü kullanın. Bu öncülerinizde fazla ağır teçhizat bulunmasın (alet 


İanlaları, levyeler, ağır silahlar). Öncüler için en uygun silahlar 
ekinci tabancalardır. Vasat ve vasatın üzerindeki adamlarınız iyi 

öcü olurlar. En iyi adamlarınız hep korunaklı durumlarda 
ülunmalılar. En önde ilerlemeleri veya çatışmaya girmeleri 
Blamlarınızın sağlığı açısından tehlikeli, arkada ilerlemeleri veya 
Kikuşmaya girmeleri ise faydasızdır. Bu iyi adamlarınızı varsa vasatın 
Bundaki adamlarınızla takviye edin. İyi adamlarınızı vara yoğa 
Prtada gezdirip bir şeyler aratmayın veya toplatmayın. Bu işi 
fasalın altındakiler yapsın. Çatışma anında ihtiyaç haricinde 

EXE ganimet, silah vs. toplamaya çalışmayın. Oueen Deidranna'nın 


vurduğunuzu ama onun ölmediğini düşünelim. Artık bu 

adamın atışlarının önceki kadar iyi olmayacağını düşünerek 
hareket edebilrsiniz. İsabetli bir atış sonucu ağır yaraladığınız. 
birine mermi harcamanız pek gerekli değil. Kan kaybından zaten 
bırakın savaşmayı, kaçmaya bile hali kalmayacaktır. 


Bu arada bir adamınızın da yanları ve arkayı kollaması gerekli, 
Bazen birileri ile uğraşırken, yandan, arkadan ateş gelebiliyor. Çok 
uzağa boşuna tabanca vb. silahlarla ateş etmeyin. Vurmanız 
oldukça zor, isabet kaydetmeniz halinde de etkisi az olacaktı. 
Keskin nişancılarınız etkili menzil dışında bile isabet 
kaydedebiliyorlar. Çevredeki diğer imkanları kullanmayı da 
düşünün. Gaz tüpleri, benzin bidonları, basınçlı kazanlar uygun 
patlayıcılardır. Yakınında düşman bulunan bu türden şeylere 
çekinmeden ateş edin. Ateşleme için, tüp ve bidonlara bir tabanca 
yeterli olurken, basınçlı kazanlar için daha büyük bir silah 
kullanmalısınız. Patlamayla birlikte harcadığınız merminizin 
etkisinden birkaç kat fazla hasar verebilirsiniz. Bu arada siz de bu 
gibi şeylerden uzak durun. 

Oyundaki bir adamınızın kullana geldiği silahını saklayın. Örneğin 
yeni bulduğunuz iyi bir silahı alınca eski silahı sakın bırakmayın. 
Yeni bulunan şeyler bozuk olabilir, tutukluk yapabilir. Oyunda pek 
çok silah ve alet bulabilirsiniz. Her bulduğunuzu yanınıza almanız 
gereksizdir. Çok ağırlık yaparlar. Adamlarınızın kullandığı çaptaki 
mermileri ise bulursanız almaktan çekinmeyin. 

Silahlar ve eşyalar hakkında oyunda kullanırken size yetecek 
bilgiyi, üzerine sağ düğme ile tıklayarak alabilirsiniz. Burada 
nesnenin bir resmi, dört küçük kutucuk (bunların içinde o eşya 
veya silaha takılı olan yardımcı parçalar gösterilir), menzili, etkisi, 
tek atış için gereken hareket hakkı (move point) ve seri atış için 
gereken hareket hakkı (burada görülen mermilerin sayısı seri atışta 
atılan merminin adedidir) ve ilave bilgi gösterilir. Eşya veya silahın 
olumlu ve olumsuz özellikleri de altta yazılıdır, kısa menzil, hafif, 
güvenilmez vb. gibi. 

Eşya veya silaha takacağınız şeyi alıp, nereye takacaksanız onun 
üstüne sağ düğme İle tıklayarak, çıkan açıklama penceresindeki 
dört küçük kutudan birine koyun 

Aslında Jagged Alliance 2 çok çok kapsamlı bir oyun. Tamamını 
anlatamaya ne ömür ne de GameShow yeter. Fakat diğer yandan 
grafikleriyle, sesleriyle, oynanabililiğiyle kesinlikle mükemmel bir 
oyun. Eğer tek bir oyun alacaksanız seçiminiz Jagged Alliance 
olmalı. 

Hoşcakalın. 


Sirtech 


Role Playing: 
Start 


pentium 266 - 32 MB Ram 


Win 95190 


Eğer A öldürüldüyse, B 
ve C de asıl şüphelilerse, 
masum görünen D'nin suçlu 
olması olası değildir. Ama 
öyledir. Eğer G suç işlendiği 
sırada nerede olduğunu 
kanıtlayabiliyorsa ve alfabedeki 
tüm diğer harfler her noktada 

. onun için yemin ediyorlarsa, 
G'nin suçu işlemiş olması 
olanaksızdır. Ama yapmıştır. 
Eğer dedektif deniz kenarında 
ufak bir kömür tozu bulursa, bu 
> küçücük nesnenin herhangi bir 
önemi olması olanaksızdır. Ama 
olacaktır, çünkü oyunumuz 
başlıyor işte: 


amam tamam, tantana istemez. Çıktı işte. N' olacak yani? 


| Gayet iyi biliyorum, yazar sifatlı diğer ucubikler GameShow 
denen kağıt parçasının yeniden arz-ı endam etmesi 
hakkında bi dolu laf edecektir şimdi Beylik muhabbetler gırla 
gidecek tahminen. O yüzden tüm bunları geçip Diseworld Noir' e 
geliyorum hemen. Noir (nuar okunurmuş, okuyanı öpsünler) 
iğrendiğim, tiksindiğim, midemi bulandıran Diseworld dünyasında 
geçtiği için kafadan -50 puanla başlıyoruz. Artı olarak oyun 
karanlık (noir — Frank dilinde siyah), aksiyonu az muhabbetleri 
bayıcı, Konusu sıkıcı, komik değil. Eeee ne var o zaman. Söylüm. 
Monitörünüzün brighiness! ını en açığa getirdiğinizde muhteşem 
grafiklere ve animasyonlara tanık olunmakta. Ayrıca sesler 
kalitelinin kübü durumunda. Oyun için haddinden fazla emek 
harcanmış bu açıkça ortada. Ancak benim problemim sadece 
tercih meselemin farklı olmasından kaynaklanmakta. Bendeniz 
bildik mekanlarda geçen, tarihsel gerçeklere dayanan, arşivsel 
niteliği olan eserleri seviyorum. Adventure da oynasam, strateji 
de, simulasyon da, bu değişmez. Abuk mekanlarda geçen, farazi 
öyküler bana göre değil. Bu açıdan aslında pek çokları için güzel 
bir adventure hadisesi olan Diseworld Noir benim adıma hiçbir 
anlam içermiyor. Ama tekrar ediyorum "bence" öyle. Tarz olayı 
koçlar. 
Macera 40! lı yıllarla ortaçağ karışımı bir dönemde Disk-dünya' da 
geçiyor. Biz, karizmatik olduğu ölçüde salak olan, Mike Hammer 
ve Humprey Bogart karışımı bir dedektifi yönetiyoruz. Hikayenin 
hemen başında ölünce şaşırmayın. Komik(i) ve mantıklı() 
discworld' de normal hiç bişi yok. Şuh bakışlı piliç uçtuktan sonra 
The Wharf denen yere gidin. Bay Scoplett ile konuşun her şekilde 
konuşun. Haritada beliriveren Ankh Kafeye gidip yerdeki levyeyi 
alın. Ardından kafeye girip orta masada geviş getiren Nobby' e 
takılın. Muhabbet ertesi ofisinize dönün. Al Khali aksiyonu sona 
erince The Wharf' a gidip Scoplett & not defterinizden Al Khal Yi 
sorun. Eğer solda denizci yoksa oraya girip, levye vasıtasıylada 
sandığı açıp gemiye binin. Sudaki etiketi cebe indirip, soldan 
güverteye çıkın. İlerideki kabinde yatağı araştırarak kağıdı bulun 
Kağıdı inceleyin. Kabinden çıkınca suyu boyluyorsunuz. 
Olistesiniz. Haritada yeni bir yer belirmiş olmalı; Pseudopolis 
Yard. Gidin. Nobby' e Mysterious Passengers hakkında soru 


sorun, Octarine Parrot denen yerde yarma şarkıcının (Sapphire) şarkısını 
tamamlamasını bekleyin. Sonra Malachite ve Therma hakkında 
konuşun.Yard' a gidin. Nobby' e Madame Lodestone' u sorun. 
Mausoleum' a uğrayıp aşağı inin. Demo sonrası doğru Ankh Kafeye. 
Casablanca filminin meşhur sahnesine öykünen kısımdan sonra Ilsa' ya 
takın... Ehem... şey... takılın yani. Ona Mysterious Passengers' dan ve 
iabel den bahsedin. Pier 5' e yollanın, aşağı yürüyüp etrafı inceleyin Ofise 
dönüp kapı altından atılmış davetiyeyi okuyun. Von, Uberwald' ın 
malikanesinde uşak efendiye ( uşak efendi!) davetiyeyi verin. Tepedeki 
tabloya bakın. Birazdan resimdeki zatı şahaneyle karşılaşacaksınız 
Mausoleum' u sorun ona. Tam köşkten ayrılırken kont sizi huzuruna, 
çağırıyor. Konuş konuşabildiğin kadar. Sonra Carlotta mozeleye kadar 
size eşlik ediyor. Mezara bakıp Rhodan'ın dükkanına gelin. İlerde biryerde 
irice dostumuz Malachite var, Therma' dan konuşun. E| ele tutuşup mesut 
ve bahtiyar vaziyette mezara ulaşıyorsunuz. Cesetten mücevher dişi alın. 
Pier 5 mekanında, arkaya uzanıp gökyüzüne (skylight) doğru kancayı 
fırlatın. Ardından levyeyi skylight ile kullanıp içerden kibrit kutusunu 
yürütün.Octarine Parrot a gidin. Inventory' de kağıtla kibriti buluşturun. 
Barmenle ortaya çıkan adresi tartışın. Lies' dan bahsedip herifin yalanını 
ortaya çıkarın. Sağdan giderek Mundy denen herifi buluyorsunuz ve 
bulduğunuz gibide kaybediyorsunuz... 
Mouse' un sağ tuşu vasıtasıyla duvardaki kanlı mesaja, tepedeki ipe ve 
Mundy' nin botlarına bak. Buradan çıkıp Barmene Sapphire Iying de. 
Eveet... Sola dalıp deniz anası kılıklı troll! le tartış. Barmene Sapphire 
money i sor. Saturnalia' ya gidip gazinoya gir. Carlotta Hanıma, Mundy' s 
murder nedir ne değildir bebek de. "Mundy'i sen mi öldürdün?" tarzında 


yaklaşımı da ihmal etme. Gazinodan ayrılıp güççük tanrıcıkların tapınağına 
git, Sağ boşluğa dalıp Macal (aslen ismi daha boktan, bununla idare edin) 


ile frayed rope hakkında konuş. Octarine Parrot'ta Mankin' e Mundy 
being hung upside down, Mundy cut down, Mundy Boots U sor. Ofise 


gittiğinde Al Khali zibidisiyle karşılaşıyorsun. Bu kısa tanışmanın akabinde 


Horst a gidip Jabba kılıklı herifle konuşuyor ve golden sword'u 
öğreniyorsun. Saturnalia" da Carlotta Sizi bekler vaziyette. Golden sword" 
den bahsetmek Allah' in emri, Kont Uberwald Regin hakkında bildiklerini 
sizinle paylaşmaya pek hevesli; bu açıdan ona bir uğrayın derim ben 
Wharf a git ve Kont' un verdiği iconograph' ı Seoplett' e gösler. 


Oyunumuz Disemorld Noir yapı tibaryle 1830'lar da meydana çıkmış bir polisiye türü olan Hard Boiled akımını 
andır. Dagli Hammet'n ön ayak olduğu Hard Boled ilginç bir türdür. Diğer geleneksel polisiyelerde ki sor 
ana kadar yapılan zekice çözümlemeler Üst srıfentviklar, adaletin mutlaka eceli elmesi ve dedektierin hayranlık 

ardırcı marifetleri görülmez. Yapay bir havası olan bu polsiyeleri Hard led tutup ter çevirmiş, onu di içine ve 
akışına bırakarak gerçekçi bir kıla sokmuştur. Amerika deki 1029 bunalımının yaratığı karamsar havanin buram buram 
koktuğu bir ortam da ne Sherlock Holmes'un patlayan egosu ve 10'suna ne de Agafha Christe'nin gri beyin hücreleri fazlaca 
çalışan Hercule Poirot suna rastlanır. Aksine Hard Bolled insanlar bildiğimiz hayatın çinder insanlardır. inzyet oyun olsun 

bee ise sokaktan gelmedirler, delete güvenmezler hatta sia 
tin mutlaka yerine gelmesi gibi bir misyonlar yok di yar 

doğrultusunda hareket ederler Toplumsal yozlaşma bend şekilde iri er yele 
polilerde bundan gerekli payı #mıştardır. Dashieli Hammet ve Raymond Chandler türün en önemli dir zl 
Raymond Chandler ünlü Ptlip Merlow karaklernin yeraldığı serileri okumanız tavsiye ederiz a 


cloth alınır. Bu ipucu Kont' a 
şeyettirilir. Wharf' tan edinilen 
kancalı ip ile Maulin köprüsüne 
gidilip kanca nehire sallanır. 
Rhodan' ın dükkanında aha orada, 
sol ileride Malachite malı vardır. 
Onunla nehir dibinde şey hakında 
konuşulur. Köprüye gelindiğinde 
önce Malachite' e kancalı ip verilir. 
Sudan çıkan cesede göz atılır ( sağ 
tuş ) ve iconograph mefta üzerinde 
kullanılır. Çıkan anahtar alınıp 
münasip bir yer... hayır tabii ki hayır, 
kont' la buluşulur. Regin' s murder 
ne alaka moruk denir. Saturnalia' da 
sağdaki kurupiyerle (Whiri) purse 
muhabbeti o purse' den rüşvet 
vermemizle sonuçlanır. Neticede 
Saphire money ve anahtar hakkında 
soru sorabiliriz. Soldan kasaların 
olduğu yere gelip anahtarla birini 
aç. Mektubu ve kolyeyi al. 
Tapınakta Macal'la görüşüp 
kolyeden bahset. Hemen sonra 
Octarine Parrot denen döküntüde 
Saphire' e money, secret meeting, 
losing break hakkında ötün. Yine 
tapınağa uğrayıp Macal' a tekrar 
kolyeyi gösterin. Sonra da aynı 
işlemi Kont' a yapın. Bütün bunların 
sonunda ofisinize uğradığınızda 
kapı altından atılmış bir çağrı 
pusulasıyla karşılaşacaksınız. 
Meeting Salis And Phedre denilen 
yere ulaştığızda size Rhodan' s Shop 
yolları da gözüküyor demektir. 
Malachite' e bu buluşmadan 
bahsedince beraberce olay yerine 
geliyorsunuz. İki tipsiz tarafından 
sorgulanmanızın ertesi zindanı 
boyluyorsunuz. Zırt pırt çıkan 
farenin girdiği deliğe dikkat 
ettiğinizde orada bir arizi 
İdurum olduğunu farkedip 
operasyona girişiyorsunuz. 
Diğer odada ilerdeki duvara 
bakıp Kendi bölümünüze 
İdönün. Aaahh özgürlük... Salis 
've Pedre' nin oraya gidin. 
Gargoyle ile Malachite' $ murder 


hakkında tartışın. Köşke uğrayıp Carlotta' ya Milka' s 
Cargo deyin. Warehouse' da deve gibi herife Carlotta' 
dan aldığınız shipping order i verin. Ankh Cafe'de 
soldaki vampire Milka s cargo ve wine barrel deyin. 
Dışarı çıkıp sağdan trapdoor' u vampirden aldığınız 
anahtarla açın. İçerdeki kadına Varberg 
orates deyip saraya 
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ışınlanın. Not defterini açarak hiding place' ı seçin ve bunu 
saraydaki duvarda kullanın. Şarap mahzenine geri dönün 
Olayları takiben haritada archeaologists güild belirir. Laredo 
Cronk ile Jasper Horst hakkında laga luga edilir. Horst un yanına 
vardığınızda da Laredo' dan konuşulur. Laredo' ya dönüş 
muhteşemdir ve Horst dedikodusu dillerdedir. Sağdaki kitaplığa 
bakın. Kitabı çekip gizli bölmeyi açın. İçeri girip duvardaki 
güvenlik notunu okuyun. Gazinoda Warb'ı bulun. Gerdanlığı ona 
verip vauli 51 hakkında sorular sorun. Öğreneceğinizi öğrendikten 
sonra kasanın (vault 51) olduğu yere dönün. Defterden back 
passage' i seçip sign üzerinde kullanın, İçeri dalın Mundy was 
hung upside down ile Azile' i ( Mundy' nin öldüğü yerde, duvarda, 
kanla yazılmış yazı ) birleştirip numarayı bulun Bu sayıları 
sandıklara tıklayıp, mücevheride çıkan zımbırtıyla izdivaçlayıp kılici 
alın. Archealogist Guild mi? Evet oraya 

Uzuuun, upuzun demolar bize ikinci kısmın bitip üçüncü 7 
sahnenin başladığını müjdelemektedir. Inventory'i açıp 

Kurtadam olun ( lanet, saçma, gerzek discworld! Bir daha asla iyi vi 
bu tür bir adventure oynamayacağım, yani nasıl bir fantazi bu ri: 
kurtadamlık sizce...Bu öykünün yaratıcıları bence kendilerini e, 

çok zeki zanneden salak bir takım soytarıdan ibaret, hepsi bu! W e 
). Magenta trail takip edip Saturnalia' nın avlusuna gelin. $ 

yerdeki moss' u alıp tekrar Kurda dönüşün. Yine magent trail 
vasıtasıyla mezarlık arkasına ulaşın. Pencereye ve pencere 
üzerine düşen gölgeye bakıp ofisinize dönün. Nobby bekler 
durumda. Konuşun, ardında bıraktığı levyeyi alın. Şimdi koku alma ; 

duyumuza ihtiyacımız var, Patrician' s Palace'ın arkasına dolanın, 

Kurt olun. Boş gözüken varilleri koklayıp, esansları birbiriyle 

karşılaştırın ( üst üste getirip mouse! | klikleyin ). Sarap fıçılarının 

olduğu mahzene inip ( Cafe Ank ) kapının o taraflarda durup 

duran receipts' i alın. Daha sonra levyeyi kullanıp fıçılardan 

birini açın... Yolculuk sarayın malzeme deposunda son 


buluyor. Koridora çıkıp, ikili kapının önünde kurda dönüşün. ai 
Kapıya kulak verin. Hımmm, ilginç tabii... Ofisteki bayıcı v 
tantana ( oyundaki konuşmaların ekseriyeti lüzumsuz, boş, ç 
sıkıcı ve uzun) ertesi Octarine Parrot' a gidin. Sol duvardaki 

notu okuyun. Saphire hatunun odasında kurdunuzu dökün ” 


ortaya. Cyan stench' e bakıp insanlaşın. Parfümü alın. Kont 
Uberwald' a gidin ve konuşun. Azrailin konuşmasındaki uhrevi 
tarafı bırakıp Kont' a moss' u uzatın. Kapıdaki uşağa; beni 
malikanenin kütüphanesine götür, çabuk ol uşak parçası diye hitap 
edin. Oraya vardığınızda moss ve sewers kelimelerini index & 
kutusuyla kullanın. Dışarı çıkın ve köleye; hanımını çağır aşağılık 
köpek deyin. Kurtlaşın. Cafe Ankh' a gidin. Carlotta ile derleşin. 
Kanalizasyona ( sewers ) koşun. Yine kurt olun. İzleri takiben 
geldiğiniz yerde çöpleri karıştırıp altın zamazingoyu bulun. 
Minyatür Azrail önemsiz, geçin. Patrician Palace'ın 


arkasında 

kancalı ipi duvarda kullanıp Leonard'ın yanına gelin, Onunla ş 
ve yanındaki herifle pendant hakkında konuşup a p 
kütüphaneye dönün. Temple Of Anu Anu title' ını index le ”“ 
bütünleştirin. Üniversiteye gidin ( ÖSS esprisi yapacaktım, ; 


vazgeçtim ) ve Bayan Formes' den iş isteyin. Yatakhanede 

Kurt olun. Tahtada ne yazdığını ancak böyle anlayabiliyoruz. 
Dolabı açın, kitaplara klikleyin. Temple Of Anu Anu kelimesiyle 
karatahtayı buluşturun. Kitaplığa dönün. Pendant ve index 
marifetiyle temple hakkında bilgi alın. Üniversite yatakhanesine 
gidip pendant! dolabın içerisindeki kitapla kullanın. Soldan devam 
edip karşınıza çıkan tiple Wizard' s Murder çerçevesinde chat' laşın ! 
(konuşun demekten sıkıldım artık, bütün oyun boyunca başka bir 
halt yemedik ). Bayan Formes' lede aynı muhabbeti 
tekrarlayın. Pseudopolis' de Nobby bizi bekler. Bizde onu 
bekletmeyiz tabii. Merchant Murder deriz ona. Merchant 
Guild' deki kapıcı konuştukça konuşur. “Dead mens pointy 
boots" üzerine daha da çok konuşur üstelik. Kont un orada 
Azrail' e cinayetleri sorun. Yavaş yavaş parçalar yerine 
oturmaya başladı sanırım. Carlotta ile Regin' s murder, 


ğe) 
p.. 1 


Malachite' s murder hakkında istişare edin. Kütüphaneye gidin 
ve Errata ile İlgili ne varsa toplayın Sonrasında, Temple Of Small 
Gods' da Mooncalf' a liste deyin. Mezarlığa uçup camın önünde 
kurtlaşın. Cama ardındanda Mooncalf silüyetine tıklayın 
Enteresan enteresan... Tapınağa geri dönüp bu defa Macal'la 
görüşün. True Believers meeting ve Errata hakkında bittabii 
Dehlizler boyu süren yolculuk sonunda ulaşılan mekanda 
ectem' e bakılır. Lectem okşanır. Seramoni bittiğinde parfüm 
Mooncalf' ın ayağına sürülerek geri dönüş yolu bulunur ( zekice 
). Ofis üzerinden Sanctuary' e gidilir. Frescoya bakılır. Fresconun 
üzerindeki sembole bakılır. Bu sembol ile kahramanızı 
şaaptığımızda birşeyler elde edilir ( hatırlamıyorum ). Kitaplığa 
dönülür ve symbol hemen ardındanda Elver Symbol taranır, 
Haritanın oralarda bir yerde bir ev olması lazım. O evde birde 
harita olmalı. Hah işte ona wizard murder, merchant murder, 
counterweight clues ve octagram of murders uygulanır. Şimdi 
gidin bakın bakalım, haritada Disk Theatre diye bir location 
belirmişmi. Oradan broşürü kap ve kütüphaneye gel bakiyim 
evlat. Geldin mi? Şimdi o broşürü index ile search et. Eight great 
tragedies' e de baktın mı? İyi şimdi Dagon Street e go la. 
Levyeyi soldaki dükkan penceresindeki kullanıp içeri gir. 
Çöplerin arasından kemiği bulma marifetini gösterdiysen aynı 
Zamanda havlayabilirsinde demektir bu. Ama yapma sadece 
kemiğe bak ve tiyatroya gidip azıcık kültür olayına Gir Sahneye 
yaklaşıp ulumaya başla. Adam olduğunda Elver Sign' imark'a 
bas. Gizli geçit mavrası. Hep olurlar zaten. Aşağıda eight great 
tragedies delilini circle sea map' te kullanıp wizard' s pleusance' 
a yollan bakiyim. Çalıları arala, yerleş oraya ve Şovu izle. 
Gösterinin hazin sonu üçüncü bölümünde bitişini müjdelemekte 


bir gün gelirde dedektif olursanız 
yapmamanız gereken birkaç şey 


Yandaki tiple gördüğünüz anlamsız palto ve ftr tesi 
şapkadan hemen uzak durun. 

2. Şuçu işledikten sonra cinayet mahalline sakın ha tekrar 
gitmeyin. ay pardon bu suçlular içindi! 


(herifin soyadını yanlış yazdık) beşinci dereceden bir 
deriklemi andıran hiçbir vakayı üstlenmeyin. 

4- Deli toplarken öyle langadank çıplak elle toplamayın 
çıplak hiç toplamayın! Kötü espri yapmayın!) 

5 Cinayet işleyen güzel ve seksi bir kadınsa sakın aşık 
olmayın, bana getirin, ben olurum! j 
6 Fasülye tanelerini izlemeyi 
7 Sherlock Holmes gbi ik gördüğünüz kişinin 
ayakkabılarına bakarak soyunu, sopunu, süllesii ve kişinin 
psikolojik özeliklerini sayıp dökmeye kalkışmayın. yok iye 
bişey, yalan ol j 

6 Olur ya polise ihtiyacınız olursa sakın yanlarına gidipte 
kendi 
ersin. 

ge Ha bu arada Arsen Lüpen Lümpenmiş 1! 

10: Ben size bişiy diyimmi: bırakın bu dede 

gidin sigortalı bi şt çalışın! 

tf» Bu arada yandan çıkan çizgilerin konumuzla alakası 
olmadığını söylemek istiyorum 


3 Eğer Sherlock Holmes veya gıcık Hercule Poyro değilseniz 


i dedektif bilmem kim diye tanıimayın. Copu kafanıza 


şahsım adına. Son chapter' da olaylar boyut 
değiştirmiş, kişisel ihtiraslar yüzünden 
Diseworld yok olma aşamasına gelmiştir ( 
fenada olmazdı hani ). Bütün bu belayı kim 
temizleyecek dersiniz. Lanet olası biz tabiiki 
Duvardakileri oku. Yıkıntıları karıştır. Golden 
Falcion' u alır almaz Sanctuary' e gidip Kondo' 
nun ölümüne tanık ol, Cesedi incele, tılsımı al. 
Kitaplıktan Nylonathep' i araştır. Leonard'ın 
yanına ( Patrician Palace ) gelip ona ve iki 
salağa Radiant Trapezhedron' u sor. Küçük 
tanrıların tapınağında Mooncal' a tılsım 1 ( 
amulet ) işaret et. Kondo de ona Foid demeye 
kalmadan herif düz duvara tırmanıp, en tepeden 
kendini aşağı ativeriyor. Tüh bu da gitti deyip 
sende Rhodan Shop' a git. Sağ iken Malachite' 
e ait olan mekandan bandajları al. Rhodan'a 
bandajları ve Folat i sor. Şu Foid denen it Dagon 
Street' te. Ona amulet dediğinde sana Gelit 
diyor. Sende üniversiteye girmeye hak 
kazanıyorsun. Fakat Formes cadısi arama izni 
olmadan sokmam diyor. Mecburen 
Pseudopolisteki sadık köpeğin Nobby' e baş 
vuruyorsun. Gelid diyorsun mala. Şimdi Formes 
karısına kapı gibi arama emrini gösterdiğinde 
seve seve seni içeri almalı. Concourse' e git ve 
kurda dönüş. Gelid' in izlerini takip ederek 
rasathaneye ulaş. Satrap'la Horst, Gelid, 
Radiant Trezzz222Z, Taunt strap tarzı konuş. 
Leonard'ın verdiği yıldız haritasını mozikle 
sarmaş dolaş edip sonra: small group of 
boring stars' la öpüştürdüğünde al işte oradaki 
teleskobu kullanıyorsun... Hılı, dedik ya ulan 
kullanıyorsun diye, hadi kullansana! Aferin laf 
dinle böyle. Astrolabe' al ve mozolenin yolunu 
gözle. Astrolabe' i göklerle buluştur. Grotesaue' 
e bipleyerek mezarı aç, beleş mezara yerleş... 
meden önce inventorydeki ortası delikli tekliği 
indent' e yerleştir. Zombiciği kılıçla tehdit edip 
mücevheri al. Mücevhere bakıp Maulin 
köprüsüne gel. Cesurca hareketimiz Horst u 
mezara, Carlotta' yı zindana, kılıcıda cebimize 
sokar. Patrician Palace son duraktır artıkın. 
Leonard Cell in girişindeki tuğlayı ayağımızla 
ittiriveririz. Leonard'la helalleşiriz. Uçmayı 
deneriz ancak biricik aşkımız Ilsa bizi uyarır, bir 
korumaya ihtiyacımız vardır çünkü. Sign Of Eel' 
i uçan araca çizeriz önce Sonra çevik 
hamlelerle araca atlar vatanımızı düşman 
işgalinden kurtarırız. Ondan sonrası daha da 
destansıdır. Vatan için Ilsa' nın aşkına yüz 
çeviririz. Karıyı batan günese doğru şutlarken 
öykü boyunca yaptığımız en doğru hareketin bu 
olduğunu düşünmektende kendimizi alamayız 
her nedense... The End. 


TÜR: 
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sevdik oyunu. Sizin de 
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Nenenirim! İnanamıyordum! Kamer adlı şer yuvasına düşüşümun yedinci ayında ünlü, pek 
sevilen, özlenen, yazarlarının daha hala "Niye kapattınıüöaz?" sorularına maruz kaldığı, adeta 
kendi içinde bir muamma olan Game Show'da yazıyordum! Yanımda binbir şekilsiz, kendilerini 
insani sıfatlarla tanımlamaya cesaret etmiş, adı küfür sayılacak ucubeler klavyelerinin başında 
emek sarfediyorlardı. Zebani öğlenleri kapının altından içeri akıyor ve akşama kadar monitörüne 
hiç aralıksız anlaşılmayacak kadar korkunç "yargılar ve beyanlar'da bulunuyor, Ertunç ise 
koltuğuna yayılmış, hiç durmadan yazı yazıp, beni dövmeye vakit bulamıyordu. Engin Abla ise 
dergi açılacak diye etraftan alınan borçları her gün ama her gün bıkmadan usanmadan kendi 
usullerince ödüyor ve sendeleyerek dergiye dönüyordu. BurchaG ve Meg beni tiksindirmek için 
sadece konuşmaları yeterken- espriler yapıyor, her maymunluğu yapıp düşkün insan olmaktan hiç 
çekinmiyorlardı. Ben artık arkadaşılığımı tek hücreli hayvanlar ve sardunyalarla kısıtlamanın ne 
kadar iyi olacağını düşünürken, Zebani o yay şeklini almış kaşlarıyla bezeli yüzündeki yaralı köpek 
ifadesiyle karşımda belirdi, dayanamadım ve “Tamam koçum, yalnız değilsin. Ben de yazıyorum!" 
dedim. “Abim, Zebo abim kurban oliyim uzay simülasyonlarını ben yaziim!" dediğimi de nerden 
çıkartıyosunuz canım?! Ehüh. Bu konuşma sizce de çok gereksiz bir yöne saptı öyle değil mi 
arkadaşlar, heheh. En iyisi hemen kesip konumuza gelelim, 

Yazıma başlamadan önce Wolfenstein davasiyla, bilgisayar oyunları tarihinin en 
başarılı oyun çeşidini bulan ID Software'deki amcalarıma tapıyor ve kulları olduğumu belirtiyorum. 
Söyleyin bana şu yolcu olduğumuz dünyada, FPS'den daha güzel ne vardır? Bilgisayar 
oyunlarının olayı nedir? Sizi sanal bir gerçekliğe taşıyıp orda eğlendirmektir öyle değil mi? Sidikli 
stratejiler mi? Hah! Çözmek için bir gerizekalı gibi düşünmenizi gerektiren mantık yoksunu 
adventurelar mı? Hahah! Aslının gölgesi bile olamayacak CRPGİler? Muhahah! Tabii ki First 
Person Shooterlar, güzel Allah'ımın bana ve bize lütlu FPS'ler, sizi koltuğunuzdan alır ve önk diye 
hareketin ortasına bırakıverir. Sevgilinize alabileceğiniz en güzel hediye ne olabilir? Evet dğru 
düşündünüz, bir Half Life cd'si. Peki ya anneler gününde biricik annenize? Tabii ki Delta Force. Ya 
biricik matematik hocanız? Adam bir Alien vs. Predator oynamasın mı şimdi? Bakin herkes mutlu 


ve mesut oldu, gördünüz mü? Peki... Eee, buraya beyaz önlüklü amcalar geldi niye 
olduğunu anlamadım ama yinede yazımı hemen bitireyim en iyisi. Yok hayır olmadı 
ben de denedim ama Mâ'üm amcalara doğru bi türlü dönmedi. O yüzden ben 
hemen yazıya geçeyim. 

Hepimizin bildiği üzere son yıllarda 3D grafik çalışmalarında inanılmaz 
bir yol katedildi. Half-Life grafikle olduğu gibi yapay zekada da bir dönüm 
noktası oldu. Oyun firmaları oyunlarını daha da gerçekçi ve keyilli kılmak için 
dahiyane fikirler üretir oldular. Bu çekişme ve yarışın son meyvesi de 
Kingpin. Grafikler şimdiye kadar yapılmış olanların en iyisi. Özellikle 
insanların çizimleri ve animasyonları gerçeğe fazlasıyla yakın. Yoldaki 
serserinin bile tişörtünü öyle güzel yapmışlar ki, dokununca 
hissedecekmişsiniz gibi geliyor(Vallahi abartmıyorum!) Hatta Burak'ın 
iddiasına göre insanların kas yapıları dahi gerçekçi bir şekilde hareket 
ediyormuş. Tabii ki özel elektler göz kamaştırıcı ve ışıklandırma efektleri de 

fazlasıyla gerçekçi. Sesler keza kendinizi gerçekten bir çatışmanın 
içindeymişsiniz gibi hissetmenizi sağlayacak kadar boyutlu. 

Şimdi. Kingpin'de adamımız aşağılık, merhamet duygusundan yoksun 

Uğursuz bir herif. Patronumuz için "bağış" topluyoruz, halka senet imzalama 
alışkanlığı kazandırıyoruz, bu dünyada işi kalmadığını itiraf edemeyenleri zahmetten 
kurtarıyoruz. Hikaye patronumuzun bağış yapmakta geciken Nicco adındaki bir 

koçla uygun şekilde bir görüşme yapmamızı, bizden pek de terbiyeli ya da 
ahlaka uygun olmayan bir üslupla rica etmesiyle başlıyor. Nicco'ya 
gidiyoruz, “Gülüm bi dakika bakar mısın?" derken, o da ne?! 
Nicco'nun adamları bize önce bakıyorlar, fakat sonra biz 
etrafi mor, kırmızı ve siyahın tonlarında görmeye 
başlıyoruz. Ağzımız burnumuz dağılmış, bir ara 
sokakla kendimize gelip köşedeki su borusunu 
alarak uzun yolculuğumuza başlıyoruz 
Hemen bir uyarı getireyim. Kısa zamanda 
fark edeceğiniz üzere sokakta insanlar çok da, 
nasıl diyeyim nizama uygun konuşmuyorlar, 
Hah şöyle söyliyeyim, iyi ki aklıma geldi, 
sokak aynı Kamerin içerisi gibi. Sevgi 
sözcükleri ve seviye üst sınırları zorluyor, 
inanamazsınız. Bi de yine fark edeceksiniz, 
insanlar vurulunca çk kanıyorlar, nasıl desem. 
kan duvarlara sıvanıyor, kıyefetlerini kızıla boyuyor, şıpır 
sıpır yerlere damlyor. Eğer bu ayrıntıları görmek sizi 
rahatsız edecekse oyunu install ederken 
kapayabiliyrsunuz. 
Eveet. Nerdeydik, elimizde borumuz ara sokaktayız. 


N 


Oyunun en zor kısmı başı arkadaşlar, yüzden 
bu kısmı size özetleyeceğim. Başını geçince 
oyunun genel gidişatını da anlıyorsunuz ve zor 
da Isa çok zevkli bir macera geçiriyorsunuz 
Öncelikle silaha ihtiyacınız var; boru ismi sizi 
korkutmasın, bi işe yaramıyo. İlk karşınıza çıkan 
korkak şişkonun yanına gidin. Bu arada giderken *G" tuşuna 
basarak silahınızı indirin, çünkü insanlar öyle kolum;kadar 
boruyu kaldırıp geldiğinizi görünce "Yahu acaba uygunsuz bir 
davranış sergileyebilir mi?" diye şüpheye kapılıp, sizi dövüyorlar 
ya da kaçıyorlar. Şişkonun yanına gidince *Y” tuşuna basın. 
Kingpin diğer FPS'lere göre şu yönden çok başarılı bir oyun: 
Herşey boruyla olmuyor, pek çok zaman konuşmak hayat 
kurtarıcı oluyor. Neyse "Y" tuşu evet/pozitif analmına geliyor; "X” 
tuşuysa hayır/negatif/hakaret etme komutu, Şişko size bir papel 
karşılığı “crowbar” satabileceğini söylüyor; borudan iyidir. 
Şimdi, gidin ve yalnız başına duran kadınlardan biriyle cici cici 
konuştuktan sonra dövün. Kafasına vurun daha çabuk ölsün. 
Cesedinin üzerindeyken diz çökün ve “activate" tuşuna basın; 
böylece parasını alın. Gidin şişkodan levyeyi alın. "1" tuşuna 
basarak levyeyi seçin ve köşedeki zencileri dövün; aman 
aralarına sıkışmayın. Hırsınızı alamayın şişkoyu da dövüp, 
verdiğiniz bir doları da alın! Öbür kadını da dövün ve 
hakettiğiniz parayı alın. E tabii ki hak ettiğiniz para, resmen alın 
teriyle çalışıyorsunuz. Şimdi meydandaki pur içen, kasketli 
amcamı on dolara kiralayın. Birlikte bir shotgun'l ve bir de 
tebancalı pisliklerin olduğu yere gidin. Fakat onların bulunduğu 
bölgeye radydaki maç gürültüsünün arttığı zamanlarda girip, 
onlar farketmeden kutuların arkasına geçin. Sonra gelsin dehşet 
verici çatışmalar. Kan sular seller gibi akarken, hainlerin çığlıkları 
boş sokaklarda yankılansın. Ve siz, 
sizi gitmek istediğiniz yere götüren 
kamyn şöförünün beynini, alt tarafı 
yirmi dolar istedi diye cama 
svamanın haklı gururunu yaşayın. 
Oyunun tarzını yaklaşık 
anlamışsınızdır sanırım, Kingpin'de 
ölmek çok kolay. Savaşlar öyle zor 
ki, gerçekçi yaklaşmadığınız 
takdirde anında patlıyorsunuz. Bu 
olay ilk başta "Bu oyun saçma 
şekilde zor!" demenize sebep. 
olurken, oyuna kaptırınca 
tommygun'ınınızla ateş edip, 
varilin arkasına 
kaçıp gelenleri 
alev makinesiyle 
karşılamak gibi 
inanılmaz zevkli 
sahnelere yol 
açıyor. Silahlar 
da çok gerçekçi; 
tabancayı ilk 
aldığınızda zor 
Vuruyorsunuz, 
shotgun yakın 


menzilden kesinlikle oyuyor, 

levye ense köküne indirince 

bayılıyor gibi. Tabii bunlar 

sizin için de geçerli; bu 

noktada zırh giymenizi çok 

tavsiye ediyorum. Şimdi 

diyosunuz ki “Sanki bulsam. 

giymicem, hıyar!". Kingpin'de 

öyle ortalıkta zırh, silah, 

mühimmat, yara bandı flan 

ortalıkta bulunmuyor arkadaşım, 

Delikanlı adam düsman, masum 

tanımadan öldürür, parasını çaldığı gibi 

“Pawnshop'tan alır. Pavnshoplar'ı şehir 

merkezlerinde görmek mümkün; ayrıca dükkan sahipleri çok 
Gana yakın. Ben ne zaman kolum kopmuş, kafam yarılmış. 
gitsem hep "Ulan bütün halım kan oldu." diyorlar, ehe... Bide 
barlar var ki orada da bölgenin önemli elemanlarını ve kiralık 
silah arkadaşları bulabiliyorsunuz. 

Sonuçta Interplay son zamanların en iyi oyun firmalarından biri 
olarak anılmayı hakettiğini, bir kez daha Kingpin'deki başansı ile 
1spatlıyor. Kingpin bence benimki gibi artık eskimiş makinelerde 
bile (Bu arada söyliyeyim, bakın bu oyun, bu makinada 
çalışıyor: P2 266, 8MB i740 AGP ekran kartı, 98 RAM, 17" 
monilör-dikkat edin eğer monitörünüz 14" ise oyun normalden 
çok daha kısa sürecektir! Çünkü monitörünüz yeterince fazla 
görüntüyü içinde tutamayacaktır!) ne harikalar yaratılabildiğinin 
Örneği ayrıca. Bu arada demin Engin Abla borunun kadar da 
kötü bir...eee...silah olmadığını iddia etti, Ayrıca Burak yanıma 
yapıştı ve “Sen bana Kingpin'i ver, ben sana şunu kakalıyayım.” 
gibi öneriler getirirken, BurchaG yaşının gerektirdiklerini 
yapıyor(Burcha0, niye duvara tırmanıyosun, bak aşağı in, 
başına bişey gelicek). Bu durumda artık bu lanetli ve ruhani 
Yıkılışın son perdede olduğu, çirkinliğin, binbir kötü niyetin kol 
gezdiği, insanların birbirlerinin ancak yüzüne tükürürken baktığı, 
kadınlara tümünüz çiçeksiniz" denmeyen, pis, aşağılık, 
dandik, serkeş, utanmaz, 
arlanmaz, kötülüğün son 
kalesi Kamer'den de 
kaçmak düşer. 
Hoşçakalın, 

ngpin'inizde ağzınızdan 
"you fuckeri"ıniz eksik 


Baya baya iyi, çok 
em Seveceksiniz!... Hem ne 
güzel, oyun Alesta 
Bilgisayarda da var. 
Teletonuda var; (0212) 
261 76.9 


interplay, 


Burak BAYBURTLU 


uyarlaması gibi duruyor. Bol ekşınla oyunlaştırılmış bir çizgi 

roman uyarlaması. ShadowMan'in bir çizgi roman olduğunu 
(hatla Turok'un da) ben oyunla ilgili bilgi toplarken öğrendim. Konuya 
ilişkin derlememi(!) sayfanın bi köşesinde bulabilirsiniz (neymiş bu. 
ShadowMan çizgi romanı öğrenin isterim çünkü). Ancak kazın 
ayağı(böyle de bir deyim var dilimizde) öyle değil, Oyun tahmin 
ettiğimin de aksine süper bir setting üzerine oturtulmuş mistik bir 
Voodoo macerası, Macera, ama kelimenin tam anlamıyla macera, Sizi 
70 saatlik bir ortalama oyun süresi, 40 ara demo, ayrıntılı seri katil 
biyografileri, Voodoo dini mensuplarını kapsayan ve bu din ile ilgili 
uzun araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmış bir hikaye ve büyülü silahlar, 
20 küsur bölümden oluşan non-lineer oyun yapısı bekliyor desem, 
sanırım dibiniz düşer! İnanılmaz bir oyun ShadowMan, 


Simin. uzaktan ilk bakışta alelade bir çizgi roman 


SHADOWMAN - BÜTÜN BU VAATLER GERÇEK (Mİ?) 
Evet gerçek, bu yazdıklarımızı bi tarafımızdan değil oyunun basın 
bültenlerinden yazıyoruz. Oyunun konusunu anlatmayacağım, ilgi 
duyanlar ShadowMan çizgi romanının kutusuna baksınlar. Açıkçası 
adamımız Mike, ShadowMan'den biraz farklı bir tipleme. Bir kere 
ShadowMan kadar atletik değil. Yüksekten düşse ShadowMan bir "uh" 
diyiveriyor. Aynı şeyi kalkıp Mike iken yapmayın derim (ben öyle derim 
siz bana bakmayın ;) ). ShadowMan ölüler dünyasının Lordu olsa da 
Mike, normal bir insan ve sualtında boğuluyor, yüksekten düşünce 
ölüyor, kurşun darbeleri canını fazlasıyla yakıyor vs.vs. Tabii Voodoo 
güçlerini de kullanamıyor Mike. Ama ShadowMan de ölümsüz değil, 
Aslında bu biraz çelişki kabul ediyorum, bir ölüyü kaç defa 
öldürebilirsiniz bilmiyorum ama... ShadowMan iken Mike nefes almak 


zorunda 
olmasa da 
alevden pek 
hoşlanmıyor, 
yani alev ve 
sıcaktan. Ama 
elbette voodoo 
büyüleri emrine 
amade! 


Peki baştan beri < 

bahsettiğimiz Nettie kim ola ki? 

Dediğim gibi güzel bir voodoo rahibesi Nettie. Güzel olduğu kadar 
güçlü bir büyücü de. Ama gücü bu dünya ile sınırlı ve öbür dünyada 
(DeadSide) onun sadık hizmetkârları onun için gerekenleri 
yapıyor(Shadowman ve Jaunty isimli yılanımsı şeyl). Bir de Jaunty var, 
o bizim küçük(!) dostumuz ve öbür dünyadaki klavuzumuz. Tabiri caiz 
ise (caiz mi hocam? -evet mümin) Help Desk sorumlusu deadside'n. 
Jaunty ve Nettie oyunda çok süper önemli rol oynamiyor ama, onlar 
olmazsa bazı şeyleri akıl etmeniz oldukça güçleşebilir. Hele bir de o 
size verilen dosyaları okumak gibi bir adetiniz yoksa... Her ikisine de 
sık sık uğrayıp danışmakta fayda var. . 


SHADOWMAN - KONU OLARAK DA GÜZEL OYUN OLARAK DA 
GÜZEL (Mİ?) 

Evet ShadowMan'i aldık yükledik. Aman dikkat müzikler hariç herşeyi 
yüklemeye bakın. Sonra oyunu oynamak işkence olur size. Çalıştı 
ShadowMan ama küçük bi setup yapiverin, TNT RuLez diyorum, o 


yüzden 32 bit renk derinliği seçin. Hızlı bir Direci3D 
oyunu bu, Biraz kasıp 1024*768 bile açabilirsiniz. 
Diğerleri şöyle bir dursun ve 800*60016 bit açsın 
oyunu. Çok mu taktım bu çözünürlük olayına falan 
bilemiyorum ama bence önemli, sizce de öyle olsun 
isterim. Sonra oyun açıldı güzel de oldu. Demo falan, 
var gibi. Asıl demo oyuna başlayınca. FMV 
göremeyince şaşırmayın tüm animasyonlar ekran 
kartınız taralından gerçek zamanlı yapılıyor. Güzel 
olmuş hepsi bilakis sevdim. 


Oyuna başladık küçük iki bölümlük intro 
Kahramanımız Nettie ile güzel dakikalar yaşamış 
olsa gerek. (Hey gidi ShadowMan hey heyl) Bu 
noktada unutmadan söyleyim. Küçük pornografi 
meraklısı çocuklar siz bir kenara, şiddet, kan ve 
vahşet meraklısı olanlar öbür tarafa, Siz porno 
meraklıları bu oyunda tahmin ettikleriniz YOK! Ve siz 
vahşet meraklıları, bu oyunda aradığınız var. Evet 
belki bir DooM'dan bu yana bana aradığım vahşeti 
veren bir oyun görememiş olabilirim ama bu da 
yeterince tatminkar. Peki bu satırları neden yazdıM? 
Hepinizi uyanyorumiben çok taktım bu kelimeyel) 
BU OYUN YETİŞKİNLERE YÖNELİK BİR OYUN! 
Evet oyuna başlayamadık ama sanırım biraz gaza 
getirdim siz vahşet meraklılarını. Oyuna başlar 
başlamaz (bataklıklarda başlıyoruz) ilk dikkatimi 
çeken şey mükemmel grafikler oldu. Ne kadar 
yaratıcı insanlar var şu dünyada?! Düşünsenize bu 
kadar güzel bir üç boyut motoru programlamış 
adamlar! İsim vermişler : VİSTA (Virtually Integrated 
Scenic TerrAin) yani sanal olarak entegre edilmiş 
'doğa manzaralı arazi! Eheu. Süper görüntüler 
bekliyor sizi. Uçan leylekler şaşırtıcı, kelebekler çok 
hoş. Ancak sinekler ve kullanılan renkler(!) resmen 
havanın sıcak ve nemli olduğunu hissettiriyor. Yer 
şekilleri, su efekti, nesnelerle etkileşim çok güzel 
Yaratıkların her biri birbirinden farklı animasyonlarla 
ölüyor, öldürmeyi bir zevk haline getiriyor! Birazcık 


dolaşınca göreceksiniz Mike'in kas yapısı var sanki, kemiklerle etler farklı hareket ediyor! 

Üzerindeki gömlek arada bir uçuşuyor. Az daha gidin görün köpecikleri. Sanki bişeyler 

hissetmişler ve size saldırmıyorlar ama arada bir havlamayı da ihmal etmiyorlar. İyi de ediyorlar 

çünkü silah falan yok elimizde. Gezelim biraz, ve eski bir kilise bulalım. Sanırım böyle bir yere 

olsa olsa çok yürekli bir misyoner kilise kurabilir. Nettie ile buluşana kadar iki demo izledik 

Nettie ile buluşunca eşyalarımıza kavuşuyoruz. İyi de oluyor, artık yavaş yavaş oyunun içindeyiz. 

Farkında olmadan ipte yürümeyi tırmanmayı da öğrenmiş oldunuz heralde. Zor değil zıplayınca tutunur o kendi kendine. 

Maceraya atılıyoruz sanki yavaş yavaş. Nettie oyunun başında bize gördüğü rüyayı anlatmıştı ya, işte o rüyanın gerçek olup olmadığını bir gidip. 
kontrol edeceğiz. Tabii oynanışa ilişkin püfler lazım size maceraya atılacaksanız. Anahtar obje oyuncak ayı, bu böyle biline. Bunun 
sayesindelgarip di mi?) öbür dünyaya geçebiliyoruz. Bu da güzel, Öbür dünyada elimizdeki Magnum, ShadowGun oluveriyor! ShadowGun çok 
güzel animasyonlar eşliğinde mermi yerine ruh alıyor karşımızdaki yaratıklara. Bu varlıklar kötülüğün hizmetkarları. Baş kötü Legion ve onun. 


isimli yayınevinin. 
1997den beri 
çıkardığı bir çizgi 


adamı olan beş seri katil(ki bunların arasında Karın 
Deşen Jack de var ;) ) ölüler diyarında Asylum 
adında bir bina inşa ediyorlar, ki dünyayı ele 
geçirecek kapıyı açabilsinler. Tabii biz de dünyayı 
kurtaracağız, ne kadar klasik di mi? Bunu 
yaparken başta söylediğim Non-inear gameplay 
Olayı önem kazanıyor. Neyi hangi sırayla ne zaman 
yaplığınız hiç önemli değil, Oyun alanı inanılmaz. 
büyük ve bazen yapmadığınız işleri yapmak için 
geri dönmeniz de gerekebiliyor. Bunun dışında 
sıkıcı bir yanı yok non-linear gameplay hadisesinin. 
İki tip gösterge var biri Mike için diğeri de 
ShadowMan için. Mike'ın göstergesi enerji ve nefes 
miktarını gösteriyor. ShadowMan'de ise ruh. 
topladıkça güçlenmenizi sağlayan bir döğme 
göstergesi ve tabli enerji göstergesi var. Ortada, en 
içteki gösterge kalp atışı sesi çıkaran o objelere 
ateş edince kazandığınız dark soulların miktarıyla 
beraber artıyor. Hemen onun dışında olan ve ilk 
başta bir işe yaramayan sarı gösterge ise bir nevi 
silah enerjisi, büyü yapma gücü diyelim ki havayı 
koruyalım. Bu da ShadowGun dışındaki silahların. 
güç kaynağı. ShadowGun siz güçlendikçe 
güçlenen önemli bir silah. Carambeau, Violator, 
Asson, Violator gibi silahlar sadece deadside'da 
işe yarıyor. Bunlar voodoo rahipleri ile ilgili 
araştırmalar sonucu yaratılmış silahlar, uydurma 
değil hiç biri (tabii inanana). Heretic Il'den bu yana 
güzel ve değişik silahlı oyun görmek pek mümkün 
olmuyordu. 
Hazır silah dedik biraz da silahların kullanımını 
anlatayım. Ecstetica oynadınız mı bilmiyorum (ah 
siz yeni nesil oyuncular, siz kesin bilmezsiniz de 
eskilere lafım yok ;)), ama iki elinizi kullanıyordunuz 


oyunda. Gerçi onda da envanter yoktu ve bir eksikti bu. İşte ShadowMan'de hem envanter hem de 
iki eliniz var. Bir nesneyi kullanmak için elinize alacaksınız. Bu silahlar'için de geçerli(ne yani onlar 


hoşlananları özellikle cezbeden 
ShadowMan, ne yazık ki Türkiye'de 
yayınlanmadı hiç. Belki şu sıralar 
oyunla birlikte birileri el atar da 
ülkemizde de yayınlanır diye 
umuyorum. 
Oyun, ShadowMan çizgi romanının İlk 6 sayısında 
geçenlere paralel olarak hazırlanmış. Ancak çizgi 
romanda geçen karakterlerden Mike LeRoi(Yani 
ShadowMan), Jaunty, Nettle, Mike'in Kardeşi Luke ve 
onun oyuncak ayısı dışındaki herşey yeniden yaratılmış, 
sırf oyun için. Bunun başlıca nedenide Deadside'in çizgi 
tomanda karanlık bir *yokülke" gibi tasvir edilmiş 
olmasıymış. 
Mike'ın hayatına bakmak gerekirse; kahramanımız, bir 
yandan okul masraflarını karşılamak için Chicago'da taksi 
olarak çalışan bir İngiliz Edebiyatı öğrencisi(idi). 
Ancak bir gece arabasında Unutulan bir miklar(!) parayı 
alıp ailesinin yanına New Orleans'a gittiğinde hayatını 
değiştirecek olaylar patlak verir. Parasını arabada unutan 
küçük Mike'ı komaya ailesini de New Orleans 
Mezarlığı'na yollar. Mike kendine geldiğinde hafızasını 
kaybeder ve zaman içinde sehrin yeraltı dünyasının en 
tutulan kil katili haline ir. İşte tam bu döneme rast 
gelir Mama Nettie adındaki voodoo rahibesiyle tanışması 
ve göğsüne "Mask ol Shadows'un tabiri caiz İse 
"gömülmesi". Bundan sonra Mike, 
yaşayan bir olü ve Nettie'nin en 
güçlü hizmetkarı olmuştur. Bu 
dünyada basit bir insan olan Mike, 
ölüler dünyasında insanları koruyan 
bir Lord'dur. Göğsündeki “Mask of 
Shadows" ona bu gücü veren şeydir. 


nesne değil mi? :P). Bu sayede bir elinizde Asson diğerinde ShadowGun yaylım ateşine 

tutabiliyorsunuz düşmanlarınızı. Güzel de yapıyorsunuz. Oldukça iyi düşünmüşler. 

Bir de atletik hareketler var. Koşarken zıplayabiliyoruz, tanıaını, Ana bir de lakla allırayım dedim o da 
oldu. Aferim adamlara hiç kusur bulamıyorum oyuna. Takla için bir yöne hareket 


ederken *crouch" butonuna basın. Bu tuşların hepsi 
'oplions'dan ayarlanıyor. 

Ciddi bir sorun yaşamadım oyun oynarken, Bol bol 
sinematik görüntüler eşliğinde oynuyorsunuz, oyunda 
heyecanınız hiç dinmiyor. Yeni silahlar yeni mekanlar 
cabası. Yaratıklar da yenileniyor, yenilenmiyor değil. Enerji 
kaybınız pek olmuyor öldürdüğünüz yaratıklardan enerji 
alıyorsunuz. Çevredeki nesneleri ateş ederek 
kırıncalvazomsu şeyler bilmiyorum) ya enerji ya da mana 
kafatasları çıkıyor. Kilitleri boş vermeyin ateş edin 
kırılyorlar. Son bir şey daha, Chadeaux adındaki o güzel 
şeyleri toplayın. 100 tane olunca size sürpriz var ;) 

Oyun bu kadar değil tabii. Anlatacak binlerce şey var, 
bulmacalar, labirent gibi bölümler püf noktaları. Dile kolay 
bir oyun bu. Tahmininizden de büyük bir oyun. Her 
oyunsevere tavsiye ediyorum tabii küçükler hariç ;). 
Sanırım bu yazı da bitti yine size O geçen b bir koca yıldan 
bahsedemedim... Artık 
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sayfa, onda bayaa mavra 

yaparız... | guit... 


“Ayrıca bu bekleyiş fazlasıyla uzun sürmüştü. Piyasaya çıkmadan çok 

önce dağıtılan resimleri ve konusu çoğumuzun büyük bir merakla oyunu 
beklemesine sebep olmuştu. Söylenenler çok çekici ve ilginç idi. Bir zindan. 
yaratıyor, size katılan yaratıkların ihtiyaçlarını karşılayıp savaşa hazırlıyor, 
zindanınıza gelen kahramanları öldürerek altınlarını alıyor canlı kalanlara da 
işkence ediyordunuz. Yani yıllardır kahraman olarak girdiğimiz zindanları 
yönetme şansını elde etmiş olacaktık. DK ilk çıkış tarihinden neredeyse bir sene 
sonra piyasaya çıktı. İlk görüşte aşık olabileceğiniz bir oyundu. Herşey o kadar 
canlı ve gerçekçiydi ki... Büyücüler kütüphanede kitap karıştırıyor, savaşta 
yorulan adamlarınız yataklarında uyuyor, acıkan yaratıklar kümesteki tavuklara 
besleniyor... Bütün bunlar detaylı animasyonlarla canlandırmıştı, yarattığınız 
zindanı izlemek de ayrı bir zevk idi, Ancak Bullrog'un bütün bu detaylara 
ayırdığı zaman, tek kişilik oyunun yeteri kadar iyi olamamasına yol açmıştı. Bir 
nefeste 15 bölüm birden bitirdikten sonra yeni bölümlerin pek bir yenilik 
getirmediğini, sürekli olarak aynı şeyleri yaptığımızı farkedip sıkılmıştık. Ve şimdi 
Dungeon Keeper birincisinin iyi olan özelliklerini geliştirmiş, eksiklerini kapatmış 
bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. İlk önce DK! bilmeyenler için kısaca konudan 
bahsedelim; 
Dungeon Keeper'da yeraltına hapsedilmiş bir tanrıyı canlandııyorsunuz, 
buradan kurtulmak ve yer yüzünü ele geçirmek için, kendi tarafınıza 
çekeceğiniz yaratıklarınızla kurduğunuz orduyu yöneterek düşmanlarınızın 
elinde olan Portal Gemlleri ele geçirecek ve böylece yer yüzüne açılan kapıyı 
açabilecek kudrete erişeceksiniz. 
Diğer real time strategy'lerin aksine DK'larda yaratıkları kendiniz üretmiyorsunuz 
(birkaç istisna dışında) burada amacınız zindanınızı yaratıklar için çekici bir hale 
getirmek ve size katılmalarını sağlamak, Ancak iş yaratıkların size katılmasıyla 
bitmiyor, onlara kalacak yer, yiyecek yemek ve hizmetleri karşılığında altın 
vermelisiniz. Güçlü bir orduya sahip olmak için yaratıklarınızı eğitmeli ve onların 
mutlu olmasını sağlamalısınız. Bütün bunları inşa ettiğiniz odalar yardımıyla ve 


D ungeon Keeper, zamanında en çok beklenen oyunlardan biri olmuştur. 


saatler: 


yaratıklarınızla yakından ilgilenerek 
yapacaksınız. 

“Dungeon Keeper 1'den beri neler 
değişti?" ya da "Bu oyunu neden almak 
zorundasınız!” 

*Tek kişilik oyun üzerinde bayağı 
uğraşılmış, artık bir amacımız Var, 
Bölümler kesinlikle birbirinin aynısı değil, 
Her bölümde ayrı bir amacınız var. Bazı 
bölümlerde zamana karşı yarışmanız 
gerekiyor. 

*Yeni odalar, yaratıklar, büyüler. 

*Bölüm sonlarına hepsi birbirinden 
komik demolar konulmuş. 

*Direct 3D! Gerçi ilk oyununa sonradan 
3d kartları destekleyen bir yama 
yapılmıştı ama hiç bir şey 3d kartlar için 
yazılmış bir oyunun yerini tutamaz. Direct 
3D'nin bütün imkanlarından yararlanan 
DK2 müthiş 3D dünyasıyla sizleri 
büyüleyecek. Ayrıca 3D kartı olmayanlar 
için de oldukça iyi bir software rendereri 
Var, üstelik çözünürlük yönünden bir sınır 
da yok! 

Artık zindanınıza istediğiniz gibi 
bakabiliyorsunuz. 360 derece dönme ve 
zoom yapma imkanlarınız var. 

*Yaratık animasyonları... Gerçekten çok 
büyük gelişme kaydetmişler. Öyle ki 
onları seyretmekten zindanınızla 
ilgilenemeyeceksiniz. Büyücünün kitap 
Sayfalarını çevirmesinden, Dark 
Mistress'in eğlencelerine kadar herşeyi 
tüm detaylarıyla görebiliyorsunuz. 


Özellikle Casino'da Jackpot'u kazanan olduğunda çalan müzikle 
yaratıkların dans ettiklerini görünce ağzım açık kaldı. Dark 
Mistress müzik eşliğinde Madonna'nın Vogue'undaki dans 


figürlerini yapıyor daha ne diyeyim... 
Dungeon Keeping: 


Anlatmaya başlamadan önce oyunu oluşturan ana 


elementlerden bahsetmek istiyorum. 


Dungeon Heart: Güçlerinizi zindanınızda kullanmak için 
Dungeon Hearta ihtiyacınız var. Eğer burası düşman tarafından 
yıkılırsa zindanınıza ulaşamayacağınız için oyunu 
kaybedeceksiniz. Mana gücünüz ve altınlarınız burada 


toplanıyor. 


Mana: Büyü yapmak, impleri yaratmak ve kontrol etmek, 
tuzakları çalıştırmak ve Horned Reaper'a güç vermek için 
kullandığınız sihir enerjisi olan Mana, yeni yerler ele geçirerek 
(sahip olduğunuz her kare turn başına bir mana kazandırır) , 
mana Vault ele geçirerek, tapınakta yaratıkların dua etmesiyle ve 
imp'lerinizi Dungeon Heart'a atarak (yaratırken harcadığınız 
mana'nın yarısını) geri kazanılıyor. Sol üst köşedeki sayı, sahip 
olduğunuz mana'yı gösteriyor. Onun altındaki sayılardan soldaki 
tum başına (tum 1 saniye sürüyor) kazandığınız mana miktarını, 
sağdaki ise her tum kaybettiğiniz mara miktarını belirtiyor. Turn 
başına kazandığınız mana en fazla 500 olabiliyor. Mana'nız 


200.000'e kadar yükselebiliyor. 


Imp: Zindanınızdaki ayak işlerini sadık yardımcılarınız olan 


impller yerine getiriyor. Onlar olmadan hiç birşey 
yapmanız mümkün değil. Oda kurabilmek için 
tünel açmak, altın toplamak, savaşta yaralanan 
yaratıkları yataklarına, düşmanları hapse, ölüleri 
mezara götürmek gibi önemli işler imp'lerin 
görevi. O yüzden ne kadar çok imp'e sahip 
olursanız işleriniz o kadar kolay halledilecektir. 
Gold/Giem: Üzerinde sarı parçalar olan toprak 
bloklarını kazdığınızda altın elde ediyorsunuz. 
Eğer "fog of war" altında değilse size ne kadar 
kazandıracağını hand of evili üzerine götürerek 
öğrenebilirsiniz. Gem ise üzerinde renkli parçalar 
olan toprak bloktur. Bunu bulduğunuz zaman 
altın yönünden hiçbir probleminiz kalmayacak, 
günkü bu taş size limitsiz altın stoğu sağlıyor. 
Yeterli altınınız olduğunda buranın kazılmamasını 
isteyin, yoksa imp'leriniz için altın toplamak 
önceliği en yüksek görev olduğu için burayla 
ilgilenmekten başka işler yapmaya firsat 
bulamayacaklardır.. 

Portal: Yaratıklar zindanınıza buradan giriyorlar. 
Ancak bunun için öncelikle onların ilgisini 
çekecek odaları kurmalısınız. Single Player 
Game'de ilk portal 15 yaratık getirir, ondan sonra 
ele geçireceğiniz her portal size 5 yaratık daha 
kazandırır. Eğer zindanınıza istemediğiniz bir 
yaratık gelirse geri atarak başka yaratıkların 
gelmesini sağlayabilirsiniz 

Hand of Evil: Mouse ile kontrol ettiğimiz HoE, 
kazılabilecek bir kare üzerine geldiğinde çekiç 
şeklini alıyor. Eğer sol tuşa click'lerseniz o kare 
imp'leriniz tarafından kazılmak üzere 
işaretlenecekti. İşaretli yere tekrar click'lerseniz 


Efe MUMOĞLU 


tE 


kazı emri durdurulacaktır. HoE 

çekiç tutarken sol tuşa basılı tutarak kazılacak 
alanın boyutunu büyütebilirsiniz. Aynı 

şekilde seçili alandaki emri iptal 
edebiliyorsunuz. Yaratıklarınızdan 

birinin üzerine geldiğinde 

yapabileceğiniz iki şey var; Sağ , 

tuşa click'leyerek tokat 

atabilirsiniz. Bu, yaratığınızın 

size olan bağlılığını arttıracağı 

gibi, başı boş gezen, tembellik eden yaratıkları 
işlerinin başına dönmeleri konusunda bir uyarı 
olacaktır, ancak fazla vurmak onları mutsuz 
edeceği gibi sağlıklarının kötüleşmesine de 
neden olacaktır. Sol tuşla ise yaratığı elinize 
alabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz kadar yaratığı 


elinizde taşıyarak yapmalarını istediğiniz işin 


başına bırakabilirsiniz. Son aldığınız yaratık ilk 
bırakacağınız yaratık olacaktır. Burada İki şeye 
dikkat etmelisiniz, elinizde uzun süre beklemek 
yaratıklarınızı mutsuz edecektir ve bıraktığınızda 
yüksekten düşecekleri için bir süre baygın 
durumda kalacaklardır. Bu yüzden ilk oyundaki 
gibi düşmanın yanına birlikleri bırakıp savaşmak 
mümkün olmuyor. Eğer bunu yaparsanız, 
düşmanlar baygın yaratıklarınıza iki kat hasar 
verecektir. 

Oyuna başladığınızda Dungeon Heart ve 
çevresinde koşuşturan imp'lerinizi göreceksiniz. 
Öncelikle altın toplamalı ve yaratıklarımız için 
odalar inşa etmeliyiz. Bunun için, yapmak 
istediğimiz odanın büyüklüğünde bir yer 
kazmalıyız. Burada dikkat etmeniz gereken 
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ıdanın çevresini duvarların sarmasıdır. Yani, rasgele kazarak 
ıçacağınız yerlere yaptığınız odalar işlevlerini tam olarak 
'erine getiremeyecektir. Örneğin yaratıklar uyudukları yerin 
iuvarları olmazsa kendilerini güvende hissetmeyecek ve 
nutsuz olacaklardır. Ayrıca odanın girişi bir kare 
»üyüklüğünde olmalıdır. Böylece gerektiğinde kapı 
«oyabilirsiniz. Kazılan bölgenin geri gelmeyeceğini de 
unutmayın. Toprak kazıldıktan sonra geri kalan yerin 
imp'leriniz tarafında düzeltilmesi ve sizin işaretinizin 
konulması gerekiyor. Kendi renginizle işaretlenmiş olan 
taşların üzerine odaları kurabilirsiniz. Oda isimlerinin 
yanındaki parantez içinde, odanın işlevini gerçekleştirmesi 
için gerekli olan en küçük boyut ve portal'dan gelmesini 
sağladığı yaratıkları yazdım. Eğer odayı söylediğim boyuttan 
küçük yaparsanız ya işe yaramaz ya da az verim alınır. 
Rooms 
Lair (1x1, Goblin, Firetiy): Öncelikle yaratıklarınıza kalacâk 
yer vermelisiniz. Her kare bir yaratığa barınak sağlar. 
Elinizdeki portal'lardan gelecek yaratıklara yetecek kadar 
büyük bir lairiniz olmalı 
Hatchery (8x3, Bile Demon): Yaratıklarınızın en önemli ikinci 
ihtiyacı da beslenmektir. Onları doyurabilecek kadar büyük 
bir hatchery'niz olmalı. Eğer yaratıklarınız aç oldukları için 
mutsuz olmaya başladılarsa hatchery'nizi büyütme vakti 
gelmiştir. Eğer bir yaratığı elinizle beslemek isterseniz 
buradan aldığınız tavuğu yaratığın üzerine sağ tuşla 
click'lemeniz gerekir. 
Training Room (3x3, Salamandet): Yaratıklarınızı uyutup 
besledikten sonra savaş eğimi vermeniz gerekiyor. Yaratıklara 
Verdiğiniz eğitim size bir miktar altına mal olüyor ve oda 
kullanıldıkça altınınız azalıyor. Bu odada en fazla 4, seviyeye 
kadar eğitebilirsiniz yaratıklarınızı. 
Library (8x3, Warlock): Büyü ile 
ilgilenen yatatıklarınızın araştıma yaptığı 
bu odada ? şeklinde belirtilen büyüleri 
araştırabilir ya da elinizdeki büyülerin 
seviyesini arttırabilirsiniz. Tabii ki bunların 
olması için burada araştırma yapan 
yaratıkların bulunması gerekiyor. Eğer bu 
odayı kaybederseniz yaptığınız 
araştırmalar da kayboluyor. Ancak bir 
bölümde keştettiğiniz büyüyü diğer 
bölümde tekrar araştırmanız gerekmiyor. 
Workshöp (5x5, Troll, Bile Demon): 
Zindanınızı korumak için kullanacağınız 
tuzak ve kapıları burada üretiyorsunuz. 
İşinizin yapılması için Troll ve Bile 
Demonllarınızı buraya alın ve öncelikle 
bu oda için bir kapı yapın. Böylece 
tembel Trolllerin işlerini bitirmeden 
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çıkmasını önlemek için kapıyı kitleyebiliriz. Tamamlanan 
nesne küçük bir kutu şeklinde odanın köşesinde belirecektir. 
Yerine konulması için imp'lerinizden birinin onu alıp 
götürmesi gereki 
Treasury (1x1): Dungeon Heart'nız 16.000 altını tutabiliyor, 
daha fazlasını saklamak için treasury yapmanız gerekiyor, 
ayrıca büyük altın damarları ya da gem yatağı olan yerin 
yakınına yapacağınız bir treasury kısa sürede altın 
toplamanızı sağlayacaktır. Yalnız yaratıklarınızın ücretlerini 
almak için uzaklara gitmek istemeyeceklerdir, o yüzden 
dungeon heart'daki altın stoğunuzun azalmasına izin 
vermeyin. 
Combat Pit (5x5, Dark Knight): Yaratıklarınız pratik yaparak 
çok fazla bir gelişme sağlayamazlarİleni"seviyelere'ulaşmak 
için gerçek savaş tecrübesini yaşamalari gerekir Buraya 
attığınız yaratıklar, dost ise birbirini bayıllana kadar 
savaşacaklar, eğer düşman İse savaş taraflardan biri ölene 
kadar devam edecektir. Combat Piti Lairre yakin kurmanız! 
ve çevresinde pit içindeki yaralık kadar imp: 
bulundurmanızı tavsiye ederim. Bayılan yaratıklar pit dişina 
çıkarılıp bir imp'in kendilerini alıp İair'e aötürmesini 
bekleyeceklerdir. Eğer imp'iniz zamanında yetişemezse 
yaratığınız aldığı yaralardan dolayi ölecektir. imp'leri 
burada tutmak için lair ve pit arasindaki geçit dışındaki 
yerlere kapı koyarak kilitleyebilirisiniz. Burada da 
yaratıklarınızın ulaşabileceği en yüksek seviye 8'di 
Casino (3x3, Rogue): Yaratıklarınızın yaşadıkları stresi atmaları için 
eğlenmeye ihtiyaçları vardır. Kumar oynayip'içki içebilecekleri casino, 
eğitimleri tamamlanmış ve yapacak işi olmayan yaratıklarınız. 
çoğaldığında kurulmalıdır. Gasino'nun içindeki tahtada gülen yüzü 
seçerseniz yaratıklarınız para kazanıp mutlu olacaklar (sizin para 
kaybediyorsunuz) $ işaretini seçerseniz kumarda para kaybedip (siz 
para kazanıyorsunuz) mutsuz olurlar.. 
Prison (5x5, Skeleton): Bayılan düşmanlarınız imp'ler tarafından 
eğlencelerinize katılmalarını sağlamak amacıyla buraya taşınır. Eğer 
bir yaratık burada ölürse Skeleton olarak dirilir. Buraya tıkılan 
yaratıkları elinize alıp çeşitli amaçlar için kullanabiliyorsunuz! 
Torture Chamber (3x3, Dark Mistress): Zindana atılan yaratıkları 
işkence aletlerine bağlayarak iki şey yapabilirsiniz; Eğer oldukları gibi 
bırakır ve burada ölmelerini sağlarsanız size düşman hakkında önemli 
olabilecek bilgiler verebilirler. Ancak buraya atmadan önce büyü ile 
veya prison'dayken besleyerek sağlık durumlarını iyileştirirseniz 
işkence süresi artacak Ve sizin tarafınıza geçecektir. Tabii bu her 
zaman olacak bir durum değil ama güçlü bir düşman ele geçirince 
bunu yapmayı deneyin, 
Graveyard (3x3, Vampire): Ölen yaratıklarıncesetlerinisburaya: 
taşırsanız. Yaratiğın canlıyken hayata olan bağlılığına göre vampir 
olarak canlanması ihtimali bulunuyor. 
Giyard Room (1x1, Dark El): Bu odayı kurduktan sonra 
içine attığınız yaratıklar o bölgenin 
korunmasından sorumlu olacaktır. Ancak; 
dinlenme ve yemek yemek gibi 
ihtiyaçları karşılamak ve maaşlarını 
almak için burayi 
terkedeceklerdir. 
Temple (5x5, Dark Angel): 


te bütün mesele bu 


IŞ 


YARATIKLAR BAYAĞI YETENEKLİ 


STYLE 


Sizden daha güçlü tanrıların da 
yardımına ihtiyaç duyacaksınız 
Ortadaki havuza bıraktığınız yaratıklar 
tanrılara kurban edilmiş oluyor, çeşitli 
kurban kombinasyonlarıyla tanrılardan 
hediyeler almanız mümkün. Eğer 
yaratıkları temple'i çevreleyen alana Firefiy 1000 
bırakırsanız dua etmeye başlayacaklar, İMeİJUİ 1500 
böylece hem fazladan mana Imp 500 
kazanacaksınız hem de burada dua Me 2000 
eden yaratıklar kendilerini daha iyi een 6000 
hissederek mutlu olacaklardır. hele 1650 
Salamander || 1500 
Wooden & Stone Bridge (1x1): Tahta İmleme Ke 
köprü su üzerinden geçit sağlarken, (em 1000 
lav üzerinde kısa bir süre Vampire 2500 
dayanabiliyor. Taş köprü ise lav Warlock ün 
üzerinden güvenli bir geçiş sağlıyor. 
Yaratıklarınıza iyi bakın! 
Yaratıklarınızın üzerlerindeki çiçek sembolünün yaprakları sağlık 
durumunu, ortadaki daire tecrübesini (bir sonraki seviyeye 
ulaşabilmek için dolması gerekiyor) ve rakam da seviyesini gösteriyor. 
Eğer tek yaprak kalırsa yaratığınız bayılıyor, bu durumda hemen bir 
imp'in onu İairine taşıması gerekiyor. Eğer orada bırakırsanız ölecektir. 
Yaratığın seviyesi arttıkça daha çok güçlenecek (varsa) özel güçlere 
sahip olacaktır. O yüzden seviyelerini mümkün olduğu kadar 
yükseltmeye çalışın. Training room en fazla 4. , Combat Pit en fazla 8 
seviyeye kadar yükseltir. En yüksek seviye olan 10'a ulaşmak için 
düşmana karşı savaşmaları gerekir. 10'a ulaşmak için diğer bir yol da 
seviye arttıran speacial'ı bulmak.. Yaratıklarınızdan birinin mutsuz 
olduğunu duyarsanız hemen onun derdine bir çare bulun, Eğer 
sorunu çözülmezse sinirlenecek ve zindanınızı terkedecektir. Yaratık 
ölümü veya Sizi terketmesiyle ilgili olarak bir şey belirtmek istiyorum. 
Oyunda tüm yaratıklarınızı kaybetmeniz gibi bir şey yok. Birisi ölünce 
veya gidince yerine yeni bir tane gelecektir. Ancak yeni yaratık 1 
Seviye olacağı için 10. Seviye bir yaratık kaybetmek en başta büyük 
bir zamana kaybı olacaktır. 
Specials: Kazı yaparken bazen altın renginde, üzerinde soru işareti 
olan bir kutuya raslayacaksınız. Bu kutular size çeşitli bonus'lar 
kazandıracak. Ama öncelikle kutunun bulunduğu kareyi ele 
geçirmelisiniz. Olduğu yerde kullanabilir ya da library'e taşındıktan, 
sonra büyü ikonuyla 
daha sonra 
kullanabilirsiniz. 
Magic: Mana 
kullanarak yaptığınız 
büyülerden en 
önemlileri: 
Create Imp: Bölüm 
başında 
yaratabileceğiniz. 
kadar çok imp 
yaratmalısınız. 
Böylece işleriniz çok 
daha hızlı 
ilerleyecektir. 


HEALTH 


6000 
4000 
3000 
1000 


Bile Demon 
Black Knight 
Dark Angel 
Dark Elf 


ATTACK DAMAGE 


525 Blocker 
400 Blocker 
840 Blitzer 

140 Support 
130 Flanker 
170 Flanker 

30 Non-fighter 

480 Biitzer 

700 Blitzer 

400 Flanker 
200 Flanker 
280 Flanker 
130 Blocker 
666 Blitzer 

130 Support 


Possession: Bu büyü İle yaratıklarınızdan 
birinin içine gidip onu kontrol edebilirsiniz. 
Bunu yapmak hem eğlenceli, hem de 
yaratığın bütün güçlerini kullanmanıza 

olanak sağladığı için yararlı, Ayrıca 

sizinle gelmesi için başka yaratıkları 

seçip bu şekilde düşmana 

saldırabilirsiniz. Sakın siz içindeyken 

yaratığın ölmesine izin vermeyin, yoksa bünün 
bedelini yüksek miktarda mana ile ödersiniz 
Sight ot Evil: Karanlıkta kalan bölgeleri.bubüyü 
yardımıyla görebilirsiniz. Özellikle düşmana 
Yaklaştığınızı hissediyorsanız bunu yapmadan 
bir yeri kazmayın.. 

Gali to Arms: Büyük saldırılar yapacağınız 
zaman bu büyü ile herkesin savaş alanına 
gelmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle yol 
temizlendikten sonra düşman dungeon 
heart'ını yok etmek için kullanabilirsiniz. 

Yalnız yaratıklarınız işaretlenen bölgeye 
giderken yollarındaki hiç birşeyi 
umursamayacak ve varsa tuzaklardan 

zarar görüp düşman tarafından 

saldırıya uğrayacaklardır. 

Tremor: Korunmuş düşman 

duvarlarını zayıf toprak parçalarına 
döndürmek için kullanabileceğiniz 

yararlı bir büyü. 

Summon Homy: İlk bölümlerde 

Horned Reaper! bir kerelik summon 

etme hakkınız oluyor. Ancak İleri 

bölümlerde bunu istediğiniz zaman 
yapabiliyorsunuz. Tabii ki 100.000 

mana karşılığına... 

Evet! Dungeon Keeper 2 oldukça 

detaylı ve büyük bir oyun, o 

yüzden önümüzdeki ay Strategy 

Guide şeklinde bütün bölümlerin 

çözümlerini ve yaratıklarla ilgili 

detaylı bilgiler bulabileceksiniz. 

Takıldığınız bir nokta olursa 

mail atın, gelecek ay SG'da 

ayrıntılı yanıtını alabilirsiniz. 

Son olarak, DK2'nin Real 

Time Strategy ve FRP 

seven herkesin alması 

gereken muhteşem 

bir oyun olduğu 

söylemek istiyorum. 

Almak ya da 

almamak size rinma 
kalmış... Ben neler | (., İ İron 
kaçıracağınızı 
anlattım. 


SİSTEM: 
pontlum 166 - 32 MB Ram 
iin 95/98 (recomended 
3d Accelerator) 


Umut ile beklenen ama gelmeyecek sanılan sonunda geldi. Olmayacak sanılan, umudun, Ki 
kaybedildiği anda piyasaya sürülen bir kaç resim, basına sızdırılan bir kaç haber ile 
canlandığı, ancak geçen zaman ile yavaşça soluverdiği günlerin ardından, sonunda 
dağların ardından Tiberian Sun gözüktü. Bulutlar dağıldı, oyunun kutusunun türkçe olduğu 
göze çarptı, bu olumlu bir gelişme olarak nitelendirildi, ve haberlerde okunanlar doğru 
muymuş diye, yıllar sonra yine o heyecanla açıldı jelatin. 

Dune 2 ilk geldiği zaman, yani bundan yıllar, yıllar önce, sahip olduğum Amiga'da oyunun. 
bölüm atlama ekranında sorun yapması yüzünden, arkadaşlarımdan her bölümün en 
başının save'ini almış ve tek tek onları oynamıştım. Bu acı ile yaşanamayacağını 
düşündüğümden (arkadaşlarım sekizinci bölümü geçemiyorlardı), o zaman ilk PC'mi satın 
almıştım. Beni bu kadar heyecanlandıran nedir size tam olarak açıklayamayacağım, ama, 
her nedense, Dune2'de beni çeken bir şeyler vardı. Zamanına göre inanılamayacak kadar 
güzel demoları vardı, bu, kalite açısından oyuna artı puan veren bir özellikti öncelikle. Hem 
ayrıca daha önce görülmeyen bir türün ilk oyunu olması önemliydi. Sonuç olarak real-time 
Strateji son bir kaç yılın en çok tutan oyun çeşidi olduğuna göre Dune? bu türün ilk ömeği 


gornmahdĞcongue 


ber 


dı dedi 


geçen yıllardan sonra bile oyun konsepti olarak 
bugün yakalanabilen çok daha ilginç bir fikir yok, 
Aslında bugün Tiberian Sun'da gelinen noktanın 
başlangıcı Dune? olmasına rağmen, bir çok kişi, 
hatta kitleler o oyunu hatırlamazlar. O yüzden setiniri 
başı diyebileceğimiz oyun Command&Conauer'dr. 
Şu günlerde adı Tiberian Dawn olarak anılan 
Command&Conaver, rafları ilk vurduğu gün, Dune2 
ile tanışık olan olmayan, hemen hemen herkes en 
azından bir kere bakmıştı. Westwood yine ne 
yapacağını bilmişti. İnanılamayacak kadar güzel 
grafikler (o zamanlar için), çok temiz bir arabirim, 
harika denebilecek bir oyun sistemi ve kalite kokan 
menüler ile (install ekranında bile bu. hissedilirdi) 
türden hoşlanmayanları bile bu büyüye kapıldılar. 
Zaten bu işlerin içinde olanlar (bizler) ise çok farklı 
tatlar bulmuştuk. Çok iyi bir yapay zekanın 

yanında, bence Command&Conaver'i bir dönüm 
noktası yapan özellik, oyun boyunca her ünite 
kullanılıyor olmasıydı. O zamana kadar bizim al 
olmadığımız bir durum da vardı: her silah her üniteye 
aynı zaran vermiyordu. Bu, oyuna çok farklı bir 
siratejik tat katmıştı. Bölümlerin hazırlanışı, sunuluşu, 
Ve oyundaki her ünitenin -bir şekilde- gerekli olması, 
G&C'yi farklı yapandı. 

Hemen ardından, kısa bir süre sonra (siz onu bir de 
bize sorun, bekleye bekleye renk değiştirdik) Red. 
Alert geldi. Aynı oyun motoru üzerinde kurulmuş, 
hemen hemen aynı özelliklere sahip, ancak çok daha 
farklı bir zamanda geçen Red Alert, aslına 
bakarsanız, bence bekleneni veremedi. Zaten 
Westwood açısından da bir dönüm noktasıdır bu. O 
Zamana kadar her yeni oyunda bir kaç adım ileriye 
giden firma, bu sefer yeni grafikler (hi-res) ve daha 
da güzel ara demolar dışında ileriye gidememişti. 
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Hava savaşının oyuna dahil olması çok hoştu gerçekten, ama yine 
de bu yeterli bir başarı değildi. Yine düşman aynı yerden aynı şekilde 
Saldırıyordu, ve yine düşman üssüne girip de kilit binaları yıkınca 
diğer tüm binaları satıp size saldırıyordu. Fakat biz, oyuncular, bütün 
bunlardan bir adım ileriye gitmiştik. Ve bizi daha önceleri çok 
Gikileyen bu gibi şeyler artık pek bir mana taşımıyorlardı. Yine de, 
Red Alert zamanının en iyi oyunlarında biriydi, ve biz... yine oynadık. 
Sonra uzun bir bekleme dönemi. Tiberian Sun gelecek mi diye bile 
sorduk kendimize, çünkü bir aralar gerçekten hiç haber yoktu. Sonra 
ilk haberler duyulmaya başlandı. Daha oyunun çıkmasına aylar 
Varken clan'lar kuruldu. Sitelerde röportajlar yayınlandı. Nefesler 
tutuldu... Tiberian Sun beklendi... 


Ve işte oyun karşımızda. Gerçi biraz daha erken bekliyorduk ama (iki 
sene kadarcık ufak bir gecikme, arkadaşlar arasında nedir ki), 
sonunda oyunu install etmeye başlamamız ne kadar İyi olacak değil 
mi? CD'yi takın, kalite kokan setup'a başlayın, ben o sirada oyunu 
kimler oynayabilecek, kimler oynayamayacak size onu anlatayım. 


Sistem Özellikleri 


Oyunumuz orta halli bir bilgisayarda çok rahatça çalışabilecek gibi 
gözüküyor. 42 MB KAM'ı, 2 MBMicrosoft DireciDraw uyumlu ekran, 
kartı (ki oyun 256, 16 bit ceya 32 bit renk ile, 640x480 ya da 800x600 
oynanabilecek) ve 150 MB boş yeri olan bir Pentium 166'da 
çalışabilecek deniyor. Gerçi bunlar minimum ihtiyaçlar, ancak bizim 
kişisel görüşümüz oyunun bu makineyi bile çok zorlamayacağı 


Bunun sebebi ise oyunda Voxel Tech'in kullanılmış olması. Bu 
oyun motoru 3D desteklemiyor ancak çok iyi ve hızlı bir motor. 
Örneğin Delta Force bu oyun motorunu kullanmıştı, ve grafikleri 
performansa göre çok çok iyi. Ancak, oyunun haritalarının bu sefer 
çok büyük olacağından (RA'dakilerden iki ila dört kat arası daha 
büyük), çok büyük haritaların belki perlormansı 
düşürebileceğinden endişelenebilriz. 


Install bittiğine göre artık oyunu yükleyebiliriz. Tabil şimdi süper 


demolar göreceğimizden (Hollywood tilmlerinde görebileceğiniz herkes hemen 
hemen burada) önce size konuyu da anlatmak gerekir diyerek, geçen üç oyunu 
bir kılan hikayeyi yazmaya başlayalım. 


BedAlert 


Yıl 1946. Albert Einstein dünyanın kaderini, geçmişi ve geleceği değiştirecek 
bir yol bulur. Hitler'in yerinin kesin olarak bilindiği bir zamana yolculuk eder, ve 
onunla el sıkıştığında, Hitler tarihin akışından sonsuza dek kopmuştur. Bunu 
niye yaptığı tam olarak bilinemez ama, herhalde sebep, İkinci Dünya Savaşı'nı 
engellemektir. Fakat Einstein'in planlamadığı bir olay gerçekleşir. Almanya, 
Hitler'in liderliği olmadan Dünya İle savaşacak bir güç halini almaz ama, hiç 
hesapta olmayan başka bir olay gerçekleşir. Jaseph Stalin, Sovyet 
İmparatorluğu'nun komünist lideri, Demir Perde'sini dünyanın tamamının 
üzerine çekmeye çalışır. Yine büyük bir Dünya Savaşı patlak verir. Taraflar 
Komünist Rusya'ya karşı birleşmiş müttefikler, Fransız, İngiliz ve Amerikalılardır. 
General Gunter Von Ensling'in yönetimindeki müttefikler, Rusya'yı durdurmayı 
başarırlar. 


Tiberian Dawn 


Yıllar geçer. Bizim yaşadığımız zamandan biraz daha ilerisinde, İtalya'daki Tiber 
Irmağı yakınlarına uzaydan düşen bir meteor 

ile birlikte gelen kimyasal bileşen, 

toprağın içindeki mineralleri 

üzerinde toplar. Bilim 

adamları bu maddeye. 

“tiberium” ismini verirler, Dışarıya 


verdiği gez yüzünden insanları öldüren bu bileşeni bir makine yardımı ile 
toplamayı başaran ilk kişi, Brotherhood of Nod diye bilinen bir terörist grubun 
lideri Kane'dir. Bu başarı, terörist gruba sınırsız kaynak getirdiği için, örgüt 
güçlenir ve dünyayı ele geçirme planlarına başlar. Ona karşı kurulan birli 
Global Defense Initiative, uzun bir savaşin ardından gelip gelir, Nod Afrika'ya 
çekilir ve Kane!'in laboratuarı top ateşine tutulur. Kane'in öldüğü sanılmaktadır. 


Tiberian Sun 


Bu sefer iler biraz karışmış durumda. Tiberium her bir tarafı kaplamaya 
başlamış ve GDİ tiberium'un daha az yayıldığı kutup bölgelerine doğru 
çekilmiştir. NOD eskisine göre bütünlüğünü kaybetmiştir. Oyunun içinde 
senaryo çok daha dallanıp budaklanıyor, onu da söyleyeyim dedim. 


Evet, oyun açılırken karşımıza çıkan demo heyecan verici. Bu sefer işi 
gerçekten abartmışlar. Gerçek aktörler, gerçek setler, müthiş oyunculuk... 
Westwood elinden geleni yapmış gözüküyor. Ve oyun başlıyor. 

Alışılagelmiş olacağı gibi seçebileceğimiz İki taraf var. Brotherhood of NOD ve 
Global Defense Initiative. NOD bu oyunda kimliğini birazcık değiştirmişe 
benziyor. İlk oyunda resmen “kötü” diye adlandırılabilecekken, bu sefer bir 
bakıma manalı bir konseptin arkasına sığınmış, bir amaç uğruna savaşan 
askerler görüntüsü veriyorlar. Kane'e olan bağlılıkları insanda garip bir sempati 
uyandırıyor. GDİ ise bilindik amaçlar uğruna savaşıyormuş gibi. Açıkçası iki 
tarafla da oyunu bir süre oynadım ve NOD oynamaktan daha büyük bir zevk 
aldım. Neden derseniz buna belki demolardaki güzel bayan, belki de NOD 
bölümlerinin dizaynındaki başarı derim. Yalnız, o yedinci bölümü dizayn eden 
şahsiyet, benimle bir görüşsün derim. Nasıl bir fikirdir, nasıl bir amaçtır 
anlayamıyorum. Cannon Fodder oynamak değil amacım aslında, asıl amaç 
strateji oynamak, ancak bu kadar sene sonra bir Cannon Fodder bölümünü bu 
kadar güzel arka plan grafikleri ile görmek amacında değildim. Her neyse, o 
bölüm dışında genelde bölümler ilginç. 
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Şimdi isterseniz, oyunun gelmeden önce sahip olduğu iddialar bir göz atalım, 
ve daha sonra bu iddiaları gerçekleştirebilmiş mi ona bakalım. Aynca 
açıklamakta yarar görüyorum, bu bir tanıtım yazısı, açıklama değil Bir dahaki 
aya daha ayrıntılı bir açıklama ile karşınızda olacağız. 


Tiberian Sun'ın iddialaı 

Her şeyden önce söyleyeyim, bu iddiaların tamamı resmi kaynaklara z 

dayanmıyor. Daha çok Westwood'dan alınmış bilgiler üzerine yapılan yorumlara JUMP JET INFANTRY 

'dayanıyorlar. ğ #8 NOD roket atarlarına karşı çok zayıf 

-Oyun fizik kurallarını destekleyecek a - zi Şİİ olmalarına rağmen, uçma özeşilikleri 
deniyor. Yani kastedilen, ömeğin, el e Nİ sayesinde düşmanın ön savunma hattını 
bombalarının eğime göre : g) geçip arkadan saldırabilme özelliğine sahip 
yuvarlanması. 

Evet bu gerçekleştirilmiş bir iddia. 


> ii #7) AMPHIBIOUS APC 
a RMA e U , Beş tane askeri denizde veya havada taşıma 


Deki ali | özelliğine sahiptir. Hızı nedeniyle boş halinde 
-Mantıken mümkün olduğu sürece, > m m 
arkin öznel has) Yk izci olarak da kullanilabilir. Düşman üssüne 
edilebilecek. m a engineer sokmak için birebir. 

Aslında tam olarak ne işe yaradığını 

anlamamış olsam bile, bu özellik için , 'WOLVERINE 

de epiyi uğraşılmış gözüküyor. Eski oyundaki Hum-Vee'ye 

Ağaçları bile yıkmak mümkün. — benzetebileceğimiz Wolverine piyade 
Yaşayan Çevre: Oyun süresince hava kararacak, soğuktan nehirler donup buz temizlemek için kullanılabilir. Tabii düşman 


olacak. ön 
> ar kaldığı süre 
Bu özelliklerin ikisine de şahit olmadım ama bu olmayacağım manasına MR 


gelmez. 
-Üniteler savaştıkları sürece tecrübe kazanacaklar. Aldıkları rütbeler ile TITAN 

piyadelere emirler vermeye ya da kendi inisiyatiflerini kullanmaya başlayacaklar. GDI'ın tanka en benzeyen ünitesidir. Chain 
Unit Experience işi çok da abartılı olmasa da, oyunda yer alıyor. : Gun silahına sahip olduğu için asıl amacı 
-Harvester'ların yapay zekaları üzerinde çalışılmış. Artık tehlikeli topraklara Zırhlı araç patlatmak olduğu halde piyadeye 
gitmeyeceklermiş. karşıda savaşabilir. 

İşin aslı Harvester'larım nereye gidiyorlar diye araştırma yapmadım ama, hiç 

harvester'im patlamadığına göre demek ki birazcık daha akıllanmışlar. 

-Bir çeşit binadan birden fazla sayıda üretmek oyuna bir şey katmayacak. Yani iki i HOVER ROCKET MULTİ LAUNCHER 
tane tank üretebilen bina bir arada olunca, daha hızlı üretim sağlamayacak. (Çok büyük bir manevra kabiliyetine sahip 
Tabii bu özellik oyunun stratejik parçasını kopartıyor. Çünk bir strateji : olan GDI ünitesi, Hover özelliği sayesinde 
oyunundan beklenecek olan oyunda “risk" alma şansı olması, ve alınan bu suyun üzerinde bile hareket edebilir. Topu çok 
riskin başarılı olduğu zaman oyun kazandırması, başarısızlık halinde ise oyunu güçlü olmasa bile seri ateş eder. 

kaybetmeye yol açması. Ancak, her binadan en fazla bir tane inşa etme şansı 
olunca, herhangi bir risk sahibi olunamıyor. Yani, örmeğin, oyunun başında iki 
tane War Factory yapan birisi, hemen bunun ardından gelecek bir saldın ile 
oyundan düşme riskini alıp, eğer bu gerçekleşmezse oyunu kazanamıyor. Olan 


de 


ürün 


DISRUPTER 
«| Saçtığı yeşil ışık sayesinde hızlı ünitelere karşı 


hn ” İ çok etkili olmamasına rağmen, bina gibi 
-Binalar üzerine build-on'lar a Ti duran üniteler karşı oldukça etkili, Rakip 


eklenebilecek, üniteler bu şekilde | İl n Sa LE 

upgrade edilebilecek. 

Oynadığım kısa sürede buna şahit ORCA FIGHTER 

olmadım, ancak, ünitelerin çok kolay. Standart C&C hava silahi. harekete geçtikten 
harcanabildiğini gördüğüm için, bir sonra düşman hedeflere tüze yağdırır. Ve 


ünitenin upgrade olması ne kadar İcap 5 ii ri ri 
fonksiyonel bir özellik onu da dinen pi nişler ek Ep 


bilemiyorum. Fakat binaları build- 
on'lar eklenebildiği doğru. Örneğin 
savunma kulesi yapmak için GDİ ORCA BOMBER 
önce kulenin alt kısmını koyuyor, ” « a Orca fighter'dan daha yavaş olmasına 
sonra da uygun başlığı a rağmen bu ünitenin amacına ters düşmez. 
-Artık oyundakibriefing demolarında kendimizi görebileceğiz. Hazır yeri “Günkü fighter'lar düşman ünitelerini 
gelmişken, bu sefer bütün demolar sinema teknolojileri kullanılarak hazırlanmış dürdürürkan bomber'lar binalara saldırır 
ve oynayan aktörler de hiç de azımsanacak isimler değil, 
Son derece doğru bir yaklaşım. Gerçekten de, demolar inanılamayacak kadar — 
güzel, ve biz de çok yakışıklıyı (a ) ORCA CARYALL 
-Haritalar RA'dakilerden iki ila dört kat daha büyük olacaklar. Bilgisayarlarda m <4 Oyundaki ani saldırıları gerçekleştirmek için 
oyunu optimize edebilmek için ise “Detail Slider" sistemi kullanılacak. Bu, . en iyi birim olan Orca caryall, birçok ağır tankı 
sanıyoruz, oyunun minimum konfigürasyonlarda biraz zorlanabileceğini bir anda düşman üssünün ortasına indirebilir. 
gösteriyor. ün e © | Tabii üssün zayıf bir noktasını bulmalısınız. 
Aslına bakarsanız oyun oldukça hızlı çalışıyor. Bu özellik ise bende hiç akive 
olmadı sanıyorum (ben oyunu Sihir Kafe'de oynadım, bilgisayarlar oldukça 
Vi ae le en önemli 
-Üniteler tecrübe kazandıkça hız, zırh ya da yeni silahlar kazanacaklar. b le ünkü dü: 
Az önce söylediğim gibi, kullanılan her türlü ünite oyunda çok büyük bir hızla Hiimlercen bill Çünkü düşmanın, 
harcandığından, sanıyorum bu özellik teoride kalacak. i Yeraltından hareket eden birimlerini ve sisalth 
-Sabotaj oyunda çok önemli bir yer tutacak. Düşman üssüne gece sızıp planlar tanklarını sadece bu birimle görebilirsiniz. 
çalmak ya da rakibin ne kadar parası-enerjisi kaldığını anlamak çok önemli 
olacak. , GHOST STALKER 

diyorlar ancak size şöyle bir örnek vereyim. Bilgisayar size karşı kullanılacak Tanyanın biraz zayıflatılmış hali olan bu 
en uygun üniteye karar verdikten sonra, Harvester'i ona her para getirdiğinde o komando, tek başına bütün bir orduyu 
üniteden üretiyor. Yani bu yüzden, bilgisayarın ne kadar parası olduğunu yokedebilir. Ouake'den hatırlayacağınız 
anlamak ya da enerji durumunu öğrenmek ne kadar önem taşıyabilir ki? Aynca ilin sari Ke Vr 
düşman üssüne ulaştığım an içeriye bir engineer soktum zaten. ğ 
-GDI'ın oyunda para vererek istetebileceği üniteler olacak ve bunlar Dropship'ler 
ile savaş alanına taşınacak. a MAMMOTH MK 
GDI ile bu özeliği görecek kadar uzun süre oynamadım fakat bu özellik üzerine sa | Herhangi bir bölümde bundan en fazla bir 
yapabileceğim tek yorum ne kadar gerekli olduğunu sormak olacak. Sanıyorum taneye sahip olabilirsiniz. Çok kuvvetli bir 

» nükleer topu ve hava defansı da mevcut olan. 
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MEEETERERERE EMET azından kend 


Şu ha 


THE BROTHERHOOD OF NOD 


CYBORG 

Tankı veya topun almadığı yerde Oybora'lar. 
piyadelere karşı ezici üstünlüğe sahiptirler. 
bacakları kopsa bile savaşmaya devam eden 
bu birimler özellikle Titana dikkat etsinler 


SUBTERRANEAN APC 

Oyunun dengesini bozmaya çok meyilli bir 
ünite. Düşman üssünün ortasına inen bir 
engineer bir anda oyunun rengini 
değiştirebilir. 


ATTACK CYCLE 

“Çok zayıf bir zırhı ve piyadalere karşı etkisiz. 
silahı ile Attack Cycle'ın misyonu hemen 
ortaya çıkıyor zaten: hızlı saldırılar ile düşman 
tanklarını etkisiz getirmek 


TICK TANK 

Kullanım olarak Starraf'taki Siege Tank'a 
büyük benzerlikler gösteren Tick Tank, Siege 
Tank'a göre oldukça zayıf ve üs 
savunmasından başka bir işlevi yok. 


STEALTH TANK 

(G&C'deb hatırlayacağınız bu ünite, otomatik 
olarak gizlenir ve düşmanın arka saflarına 
geçmeyi becerir. Malesef saldırabilmek için 
açığa çıkmak zorundadır 


ARTILLARY 

İnanılmayacak kadar uzun menzili ve oldukça 
büyük hasar kapasitesiyle hareketsiz. 
durabildiği zamanlarda dehşet saçabilen bir 
birimdir. 


REPAİR BOT 

NOD insan hayatına çok önem 
vermediğinden sıhiniye eri olmasa bile değerli 
araçların tamiri için bu üniteyi geliştirmiştir 
Savaş anında otomatik olarak tamir edebilir 


HARPY 

NOD saldırı gücünün uçan birimi Harpy hafif 
Zırhlı araçları ve piyadeleri temizlemek için 
kullanılır. Gruplar halinde olduğunda daha 
çok işe yarar, 


BANSHEE 
Yarasaya benzeen bu NOD ünitesi görünümü 


ile rakibi psikolojik olarak yıkarken, Plazma 
Cannon'u sayesinde de düşma ünitelerini 
fiziksel olarak sarsar. Durmadan üretin! 


CYBORG COMMANDO 

Tanyanın NOD versiyonu olan bu komando, 
elindeki Chain Gun ile tek başina çok büyük, 
piyade gruplarını temizleyebilir. Ve binalara da. 
lav sılahı zarar Verebilir. 


MUTANT HIJAKER 

Tıpkı isminden anlaşıldığı gibi mutant hijaker, 

düşman araçlarını ele geçirebilir. Fakat (il 

komando gibi ordunuzda sadece bir tane | 
bulundurabilirsiniz! 


DEVIL'S TONGUE FLAME TANK (# 

Bu birim tarafımızca isminden dolayı |& 
açıklayamayacağımız bir takım özelliklere 
sahiptir. Yani ne siz soru ne de biz söyleyelim. 
Ama şunu bilin ki çok işe yarıyor 


oyun esnasında bir savaşın kaderini değiştirebilecek kadar etkili olabilir. 
-GDI'ın uydu aracılığıyla kullanabileceği bir merkez üssü (Orbital Command Center) ve 
Nod'un da yer altında duran bir üssü (Unerground Command Center) olacak. 
Zaten oyuna genel olarak baktığınızda, NOD'un yer üstüne, GDI'ın da havaya hakim 
olduğunu görüyoruz. İlginç bir gruplaşma olmasa da oyuna zevk kattığı kesin. 
-Artık bir üniteden birkaç tane üretileceği zaman ilk baştan bu sayı belirlenebilecek. 
Yani örmeğin üç tane tank üretmek istiyorsanız, her biri bitince yeniden basmak yerine 
üç kere tanka tıklamak yeterli olacak. 
Fakat bu sayının niye 5 ile sınırlı olduğunu anlamaya olanak yok. 
Weaypoint sistemi oldukça yeterli ama çok basit şekilde düşünülmüş. 
Gerçekten de hayatımda gördüğüm en iyi Waypoint sistemi. Şöyle açıklayayım. 
Waypoint menüsüne girip (ki bunu yapmak çok kolay: sadece sağ üstte haritanın 
alında duran waypoint işaretine tıklayacaksınız) herhangi bir yere basarak sistemi 
başlatıyorsunuz. Sonra da yolu çiziyorsunuz. O yol orada sabit kalıyor. Herhangi bir 
anda o sistem üzerindeki herhangi bir noktaya bastığınız zaman üniteleriniz o yolu 
takip ediyorlar. 
-Non-linar bir hikaye içinde yaklaşık 30-40 
tane görev mevcut. 
Hikayenin non-linear olduğunu 
sanmıyorum ama görev sayısı daha bile 
fazla olabilir. Tabii bunu size kesin olarak 
söylemem için bir dahaki ayı bekleyip 
oyunu bitirmiş bir “Ben”im yazımı 
okumalısınız. 
-Multiplayer oyunlar ya da bilgisayara karşı 
il oynamak için, bir harita düzenleyicisi oyuna 
eklenmiş. 
Eklenmiş olmasına eklenmiş de, oyunu 
kimsenin multiplayer oynayacağına 
inanmıyorum 


ir ? 


-lon Storm adındaki doğa olayı gerçekleşmeden 90 saniye önce bir uyarı alıyorsunuz. 
Düşeceği yer ekranda sararıyor. lon Storm başladığı zaman yere yıldırımlar düşmeye 
başlıyor. Bu yıldırımlar tarafından vurulan bir ünite hasar alıyor. İleri teknoloji kullanan 
binalar çalışmıyorlar. Uçaklar düşüyor. Gizli üniteler ortaya çıkıyorlar. Üs savunma 
Sistemleri duruyorlar. Bir lon Storm 2 ila 10 dakika arası sürüyor. Fakat bu lon Storm, 
single player'da randomize değil anladığım kadar ile. Yani söyleyeyim dedim. 
-Meteor Storm'un da gelişi 90 saniye önceden belirtilecek, ve haritanın bir yerine 
meteorlar yağıyor. Düştüğü yere zarar veren meteorlar, yarattıkları kraterlerde de 
tiberium oluşmasına sebep olabiliyorlar. 

Sizin kendi başlatabileceğiniz orman yangınları. Örneğin düşman üssünden kaçan 
askerler ormandayken bir lav silahı kullanmak. 

Tiberium tarafından kötü etkilenen vahşi hayvanlar oyun haritasında olacaklar. 
Özellikle piyadeler dikkatli olsunlar diyor yetkililer. Olsunlar tabi. Yani oğlum, dikkat et 
ormandan geçerken kötü kurt seni kalmasın. 

Savaş alanı kesinlikle deforme edilebiliyor. Örmeğin teknik olarak az önce bahsi 
geçen donmuş nehir bomba ile delinebilecek. Köprüler patlatılabiliniyor(ama 
engineer'lar köprünün başında duran binalara girerek köprüyü tamir edebiliyorlar). Ya 
da düşman üssünün çevresi top mermisinin açtığı kraterlerle dolu olacak. Buralara 
bina yapılamıyor. 

-Oyunda Nod'un yaptığı deneyler sonrası ortaya çıkmış üçüncü bir taraf, “The 
Forgatten” mevctit. muş. 


Yaz rlamı ü 


Giderayak söyleyeceklerim oyunun Aral İthalat tarafından türkçe kutuda satışa 
sunulmuş olduğu ile başlayacak. Genel olarak söylemek istediğim, bence oyunun 
bekleneni veremediği. Şu haliyle bile real-time stratejiler arasında bir zirve noktası, en 
azından kendi türünde. Kendi türünde diyorum, çünkü Starcraft'ı veya Dark Reign'i bu 
Oyunla aynı sınıfa koymuyorum. Tiberian Sun, onlara göre biraz daha az strateji oyunu 
diyerak açıklamaya çalıştığım bu farkı belki ileride B Bölgesi'nde tartışırız. Neticede 
Tiberian Sun son derece kaliteli ve eğlenceli bir oyun. Kesinlikle bir alıp bakmalısınız, 
en azından Red Alert'in hatırına. Yazımı bitirdiğim bu paragraf ile birlikte artık yeniden 
Tiberian Sun oynamaya dönebilirim. Ne de olsa bir dahaki ay bir açıklama yazısı ile 
karşınızda olmalıyım. Haydi gidiyorum bırakın peşimi... 


Burçak Caner “Yeniden Başlamak. 


Westwood 


Reaktime strateji 
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GYAMiÇİKMadı kuşbakışı kamera ve İki kişi beraber o 
RENGE Bİ yasaya sürülen LAPD aklıma gelen tek 
Türkiyede tam sürümün 


ynanabilecek, Kış 
örnek. Muhtemelen 
ü göremediğim bu oyunu oynayanınız da azdır. 


EXPENDABLE - SÜPER GRAFİKLER SÜPER SESLER SÜPER OYUN (MU?) 
ME İREoming'ini oynayanlar bilir. Adamlar efektler konusunda süper! Bu 
İİEİNACİON arcade oyunda da şüphesiz sizi etkileyecek ilk şey grafikler. Oyunda 
ŞE Eİş demolarının dışında kayıtlı FMV yok. Tüm ara demolar gerçek 

& ARM) animasyonlar. Sürekli bir renk cümbüşü, müthiş patlamalar 
Yemsimalari duman... Yok yok anlayacağınız 
BUNGEN 5 ay önce RivaTNT 
takimradam sendeciliklere, bi t 
Vesdon2de süper hızlı oyun o; 
almamıslıSimdi 32 bit renderi 
da Tesmenlo günlerde yatırımır 
gikaran bir oyun. 


hız testlerinde Voodoo2'ye geçildiğinde millet bir 
akım polemiklere girip *32 bit renk de neymiş, biz 
Yynuyos' diyerek 32 bit render olayını hiç kaale 

ing yapabilen kartların devri başladı. Expendable 
ni RivaTNT'den yana yapmış insanları haklı 


çalıştırınca gelen menüden güzelce 
sonra çözünürlük ve renk derinliği seçmek 


inç, Sanırım ilk defa gördüm. Benim, 
Görüğüm eptimum performans için Tripl 


VGGd6Bİ ipi bir konfigürasyon sahibiysi 
Var eVeİma uporade'e kadar idare edi 
EE BİNE Görsel bir şölen haline geliyor 
her yerde hareket 


A Yem bartığım kadar var grafikler. Sesler desen, onlar zatan apayrı 


POREMEnu'den Sound Options'a girenler zaten görecek ki oyunda hoparlör 
GE OMEİİİSİNi dahi tanımlamak mümkün, Bu ne | 


ME DOYGİissi vermek biraz da bununla ilgili, Ta 
BUM kadarıyla oyun EAX(SBLive), A3D(Vortex çipli kartlar) ve 


hiz Çalmak demek. 


ÖZumRMısası(evet bayaa uzadı biliyorum 


) grafikler ve sesler benden tam not 
FİİKGİteSini konuşturmuş Rage 


boşlamış konuyu, olmasa da olur demiş: 


ilerleyen bombanız. BU süper etkill ve 


tebii Kaz bulunuyor. Elinizde onlarca N 
yüzünü düşmana dönmesi lazım. bomba birikmiyor Yanl: Çeşit çeşi silah var 


fir süre sonra piliç cevirme“ hangi'biini anlatacağımı bilemedim. işte size 
teki robotların lazerleri ile silahlar: 
a sola kayma tuşlarını FerellelimockerLauncher: Normalde üç paralel roket 

lar yine ana menüden değiştiriyor. Taleyabılen bu güzide silahımız, güçlendikçe önce 5 roket atmaya ve 
soma Ködömelerde daha ser"ateş etmeye başlıyor. Doğrusu 

Den pek sevmiyorum, sikili ama hantal 

Rocket Launcher: Standar roketatar, Ancak güzelliği roketi 

yolladıktan sonra yön verebilmeniz. Deneyerek anlayabilirsiniz, ateş 


©din ve fire butonuyla beraber aşşağı ok tuşuna basın. Roket Yukarı 
doğru yükselecektir. Güzel ama fazla çıkmıyor. 

Iç yazmamalıydım). Silahlar böyle bir Laser Gun: Bu silah da her seviyede bolca bulabileceğiniz bir lazer 
alırsanız silahınız. güçleniyor. tüfeği diyelim, Önceleri tek lazer atarken bunı 


SÖrİÜda güzel ayarlanmış diyebilirim. Bİ 
Körlük derecesine göre kimi 2: 
ortasindân vuruyor. Gi 


BS MSOĞÜK terler döktürüyor çünkü ÇOK fazla g 


un sayısı silah geliştikçe 
3 ve 5'e çıkıyor, hızı da artıyor. Özellikle 5 lazeri aynı anda attığı 
SEE NDABLE - CEPHANE VE SİLAH LAZIMDIR HER UZAY zaman Süper hızlı bir yoketme makinası oluyor. Aynca mermisi ve 
KOMANDOSUNA YOKSA BİR HİÇTİR O KOMANDO SEVDİCEĞİM() kendisi bol bol bulunduğu için çok kullanışlı 
A İAbulabilirsiniz. Bir sürekli kullandığınız ana silahlar Üç adet silah Çihain Gun: Bon bu oyunu biraz da Guake'in 3rd person perspektifi 
YADA sunuz bir defada. Dördürvüyü alınca biri yok oluyor. Dikkatli olun. ile oynanılanı olarak yorumladım(ı 
Diğer Silah tipi ise el bor 


mbasından başlayıp parça tesirli bombaya kadar 


(5/4 OYUNLARI 


ine yaptım?) , Evet klasik ağır 
iper etkisiz ve hiç beğenmedim. 


makinalı tüfek. Ama ne yazıkki sü; 


başlandığında. 
Flamethrower: 


alıyor. Güzel de yapıyor, 
pek tutmadım. 


Rall Gun: İşte Oake 2'den tanıdik Bi silah daha, BU m oyunun bir düet çalınlı silahı çünkü Ouake 2'deki kardeşiyle aynı özelliklere sahip, 


hantal ve süper etkili 
olabiliyor. Kullanılabilir. 


Kullanmayı Becerebilirseniz ne ala Upgrade Gillukça göreceksiniz ki birden çok robotu tek atışta delmek mümkün 


Hioming Missile; Güdümlü tüzemizlmezsa olmaz Hevacakı Gesmenler için süper iyi Güçlendikçe iki ve üç roket atmaya başlıyor. Severim bu 
ik yal 


silahı da, olmazsa olmaz dedi 


Şholgun: İşte en sevdiğim sah. TömamYeSK aralama Me tüm robötçükler tek alışta Yok ediyor! Yine Ouake'ten Çalıntı ama, dedim ya 


favori silahımdır. 


EXPENDABLE - ALINASI OYUN BÖYLE OLUR(MU 2) 
Güzel oyun Expendable, kabul ediygrüfir ik başta çok sıcak 


MA KAESİVE âna sağladığı eğlenceyle gözüme girdi. Türünün 


gşğlam örneklerinden bu oyun. Tabi Gynanişö del değin FA yim yaya Ga gidin rahat oynayın oyununa, 


Yerim bitiyor, tabii oyun da. Eğlencelik bir 
Oyun Expendable. İnsan her zaman ciddi 
Stratejik simülasyon oynamıyor, arada 
bunlarda gerek. Bu yüzden MDK veya 
LAPD tarzı bir 8rd person shooter 
arıyorsanız, işte tam oyunu. Vur kır parçalgi 
falan filan 
Şimdi siz yazıyı okudunuz okudunuz ve 
içinizden "yaw bir sene aradan sonra 
tekrar çıktınız. Ne iş bu? Hani kapandıydi 
GaMeSHoW? Bununla ilgili yok mu 
söyleyecek iki çift lafın?” diye 


Bisan süper zak değ sf 0 yapar koay 
9 “ölüm sonlarında bonslarn hepinn birer zay nokta 


geçirdiniz(müneccimim ben). Bunun için SİSGONMEN 
Sö den&Dangerous yazılarına bakın derin BÜY! 
çığmadı onlara yazacağım artık. Haydi şiğidi dağlı 


benim işim gücüm var. 


Burak "Expandable(!)" Bayburtlus 


Rage 
EPS 


Yok yak, yan herşey 
var. Göylemaye gerek 
yok ama oyum Kesi 
Bilgisayarda davar Ta 
(0212) 261 76 89. Bi 
telefon kadar yakın 
(ölmeyen kine), 
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gerektiren oyunları oynayan İnsanlar tarafından genellikle aşağılık oyunlar olarak görülürler. Onlara göre 
bu oyunlar sırf zaman kaybıdır, oynayan kişiye hiçbir şey vermez, tam tersine oynayan insanın zeka 
seviyesinin düşüklüğünü gösterir. Bu insanlar iyi bir beat'em Up'ın verdiği zevki hiçbir zaman anlayamazlar. 
Toplu katliamlar yapmak yerine asil bir şekilde bire bir dövüş sanatlarımızı icra etmemizi inanılmaz derecede 
kıskanırlar ama bunu saldırgan bir biçimde dışa vururlar. Şimdi içinizden “derginin ilk sayısında adama vere ve 
kıytırık bi dövüş oyunu vermişler o yuzden böyle kusuyo bize" diye düşünenleriniz vardır eminim. Fakat öyle 
değil 
Her neyse. Yavaş yavaş anlatıma geçelim. Şimdiye kadar çıkan ve piyasada önemli bir yer edinmiş hemen 
hemen bütün beat em up'ları oynadım ve bitirdim. Fakat bazı oynayamadıklarım vardı ki bunlar hep içimde 
ukde olarak kalmıştı: Tekken ve Killer Instict adlı oyunlar. Biri Namco, diğeri de yanlış hatırlamıyorsam 
eğer Konami'nin yapımı olan bu oyunlar her zaman konsollarda veya arcade makinelerinde boy 
göstermekteydiler. Arcade çağımı geçmiş olduğundan, Ultra64 veya Playstation'a verecek param da 
olmadığından, hep bakar bakar dururdum mahzun gözlerimle onlara. Neyse ki emulator 
kullanılarak da olsa Tekken 3 PC için çıktı. Yalnız şimdiden söyleyeyim: Çok bir şey beklemeyin. 


B sat” em uplar veya diğer adıyla dövüş oyunları, strateji, adventure veya bu tür daha yüksek beyin gücü 


Tekken, Virtua Fighter ve Toshinden gibi 3D-Fighting türleri 
yaygınlaştığı sırada ortaya çıktı. Ama ne çıkma! O zamana 
kadar görülmemiş güzellikte grafikler vardı 


Can KANTARCI 


ilk gördüğümde. 

için aynı etkiyi yaratmis 
devamı yapıldı. Yal 
değişiklikler vardı, 
dövüş oyunu değildir 


Storyline: 

Iron Fist Kralı Turn 
gücünün şeytani 
doğru çekilmekter 
organizatörü, Kazı 
lanetlenmiş bir kat 
çıkar kavgadan. Artik 
Şeytan'ın Varlığını Bil 
vücudu yanarken 
atmaya başlayan 
Şeytan'ı yener ve 
için uzaklara gide, 
gücünü daha da a 
savaşları ve anla: 


radyo mesajından sonra onlarla Kontağı kesilir: *... hepsi öldü ... Toshin 
(Dövüş Tanrısı) 71... Kazı yerine ulaştığında Heihachi cesetlerle dolu bir 
alan görür. Üzüntüden parçalanmıştır fakat bu yaşam formunun gücünün 
onun uzun zamandan beri hayal ettiği dünyayı yönetmesine anahtar 
olabileceğinin farkına varmıştır. Toshin'in bu mistik gücünü ele geçirmek 
için Heihachi bir kere daha kaderle oynar. Haftalar içinde dünyada değişik 
kaybolmalar başlar. Güçlü ruhlu, dövüş sanatlarında ve diğer disiplinlerde 
usta insanlar kayıptır. Jun Kazama içgüdüsel olarak kara bir gücün 
hayatına yaklaştığını anlar. Ne olduğunu bilmemektedir fakat kendisinin 
hedef olduğunu hisseder. Kaderini kabul ederek Jin'i geleceğe hazırlamak 
için belalı geçmişleriyle ilgili her şeyi anlatır. Kendisine bir şey olursa 
büyükbabası Heihachi'ye gitmesini söyler. Ve fırtınalı bir gece Jun'u 
doğrulayarak Toshin gelir. Jun oğluna kaçmasını 
re söyler fakat Jin annesinin yalvarmalarını 


ai tb m duymayarak Toshin'le yüzleşir fakat 


 bilinesiz oarak yere düşer 
Uyandığında etrafındaki her şey 
yanmıştır. Annesini arar her yerde 
fakat bulamaz. Jun, Toshin'in 
ellerinde ölmüştür. Annesinin 
dediklerini anımsayarak 
 Hejhachi'ye gider ve 
annesinin intikamını almak 
için çalıştırılmasını ister. Jin'in 
5 hikayesini duyan Heihachi 
vi ei Toshin'in güçlü dövüşgülerin 
ruhlarının peşinde olduğunu 
anlar. Toshin'in dikkatini 
çekmek için Heihachi King of 
Iron Fist Toumament 3'e ev 


kendini suçlu hissederek King İl'nin intikamını alması 
için ona yardım eder ve onu Çalıştırır. Yine klasik 
olarak 4 vi geçer ve o artık usta bir güreşçidir. Armor 
King öğrencisine King'in ölümünden kimin sorumlu 
olduğunu gözyaşları içinde anlatır. King Il artık yaşam 
içindeki amacını bilmektedir. 
Paul Phoenix: Son turnuvada Paul Kazuya'yla 
dövüşmek hakkını kazanmıştı ancak otobandaki 
zincirleme bir trafik kazası Paul'un maça zamanında 
yetişmesini engelledi. Kendisi kıskanılan bir karaktere 
sahip olduğu halde kendini yeterli görmeyen Paul bu 
turnuvayı kazanaran en büyükler arasında 
gösterilmesini istemektedir. Geçen bahar bir davetiye 
alır turnuva için ve katılmaya karar verir. 
Toshin: İki formu var: Semi-human ve tanrı olarak. 
Eski Yerli Amerikan efsanelerine göre Ogre (Dövüş 
Tanrısı) uzaylıların silah olarak bıraktığı bir yaratık 
Toshin her türlü yaşayan ve yapay canlı türünü anlar 
ve onları emer. Güçlü ruhları alabilmek için dünyayı 
dolaşır 


Karakterlerden tanıtacaklarım bunlar. En azından 
oyunu yönlendiren ve bana ilginç gelenler oluyorlar 
kendileri, Yazının başında da belirttiğim gibi oyun 
CD'yle beraber gelen bir emulatorle oynanmakta. 3D 
accelerator tabii ki farkediyor ama dediğim gibi hayal 
kırıklığına uğrayacaksınız. Çoğu yerde bug'lar göze 
çarpmakta. Bu oyundan zevk almak için gidin 
Playstation alın demek en güzeli olacak sanırım. 
Kontrollerin ayarlanması da benim için sürpriz oldu. 


sürükleyici olduğunu a 


N ok güclü 
bir giriş olarak görülmemeli. Oyunun nı sağla) 
) n biri çünkü 
j 
j 
Heihachi'nin hikayesinin 
; ın yapılacağı tbu zaman zarfı içind lin 
<azuya g hip olduğunu : 
Toshin'i yoket düşünmektedir 
j 
ıyan Jin 
sonrasında 


ına dönüşmüştür. 


bir ustadır 


cankan 
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Aslında fena değil ama, 
pek uğraşılmamış. pontium 200 - 16 M8 Ram 
Playstation versiyonunda | Win 95/98 - 30 ccelerator 
Salyalarınız akar. Son söz: 

Oyun Alesta Bilgisayarda 


Blizzard'ın vadettiği oyunla ilgisi olmayan, frp öğeleri taşıyan bir Crusader 

taklidiydi sadece... Ama buna rağmen kısa süre içinde kendini bize 
sevdirebildi. Kötü bir frp ama eğlenceli bir oyundu. Tam 2.si çıktı çıkıyor derken 
kafamıza Diablo benzeri oyunlar yağmaya başladı. Uyarmadı demeyin, bu oyunlar 
iyi satarsa yakın zamanda Real Time Strategy'lerde yaşadığımız oyun sağanağına 
yakalanabiliriz. Darkstone, Diablo'dan etkilenerek... erm esinlenerek... şey... Bence 
daha çok şöyle bir şey, Delphine Software (Another World, Fade to Black) uzun 
süre önce kaybettiği popülerliğini geri kazanmak için geniş kitlelere hitap edecek 
bir oyun yapmak istemiş, herkesin Diablo 2'yi beklediği şu günlerde bu tür bir 
oyun yapmak belli bir satışı garantilemek olacak tabii ki. Belki bir ihtimal Diablo 
Zden de daha güzel bir oyun çıkarırlarsa yıldızları iyice parlayacaktır. İşin ilginç 
yanı, ilk bakışta oyunun Diablo'nun birebir kopyası gibi görünmesi. Çünkü 
Diablo'da gördüğümüz herşey bu oyunda var! Hani Blizzard da çok yaratıcı bir 
firma değildir ama en azından görüntüde birkaç değişiklik yapıp bunu örtmeye 
çalışır. Ancak oyunun özellikleri bununla kalmıyor, tanıdık bir sisteme oldukça 
güzel eklemeler ve değişiklikler yapılmış: 
* İlk farkedeceğimiz şey tamamen üç boyutlu oyun alanı olacak. 360 derece 
dönme, zoom yapabilme özellikleri ve değişik kamera açılarıyla oyun ekranı 
üzerinde büyük bir kontrolümüz var, Ayrıca karakterlerin bulunduğu yeri, bir duvar 
kapaıyorsa şeffaflaşıp arkasındakileri gösteriyor. Bunların karşılığında Direct 3D 
desteği olan bir kart istiyor (evet 3D kart yoksa çalışmıyor) 
* 4 ayrı sınıf var, Bunlar cinsiyetlerine göre farklı isimler alıyorlar. Yani toplam 8 
karakter arasından tercih yapabiliyoruz. 
* Oyunu 2 karakter ile oynayabiliyoruz. Bir karakteri biz kontrol ederken diğerini 
de bilgisayar kontrol ediyor. İstediğimiz an kontrol ettiğimiz karakteri 
değiştirebiliyoruz. 
*Karakterlerimize yeni yetenekler kazandırabiliyoruz. Her sınıfın öğrenebileceği 
farklı yetenekler var. Böylece Diablo'daki gibi sınıflar arasindaki tek fark grafik ve 


D iablo ilk çıktığında çoğumuz hayal kırıklığına uğramıştık. 


MUMOĞLU 


skorların değeri olmuyor. 

* Oyunda birçok küçük guest'in yanında 22 tane ana guest var. 
Ancak oyunu her baştan oynayışınızdan bu 22 ana guest'ten 
rastgele seçilmiş 7 tanesi karşınıza çıkıyor. Bu da oyunu değişik 
karakterle tekrar tekrar bitirebilmenizi sağlıyor. Zindanların her 
oyunda değiştiğini söylememe gerek yok sanırım :) 

* Darkstone, tek bir kasaba ve cehennemin dibine kadar inen bir 
zindandan oluşmuyor. Bir çok açık hava mekanı ve birbirinden 
bağımsız zindanlar Var. Zindanlar bir level sırasını takip ediyorlar 
ama bu sadece zorluk derecesini belirtmek için kullanılmış. 
Diyelim 3. Level! bitirdiniz ve 4. Level için bir giriş de yok. Bu o 
zindanı bitirdiğiniz anlamına geliyor, açık alanda 4. Levelin girişini 
bulmanız gerekiyor. O da bir öncekinden farklı bir zindan oluyor. 


Diablo'da da grafikler değişiyordu ama yine de sürekli aşağıya 
inmek oyunu monotonlaştırıp heyecanı azaltıyor. Burada gezip. 
göreceğiniz bir çok mekan ve çevreye serpiştirilmiş hoş 


Yavaş yavaş oyuna başlayalım. Bu kadar güzel özellik saydıktan 
sonra oyunun son derece kilişe bir konusu olduğunu söylemek 
istemezdim ama ne yazik ki öyle... 7 tane kristali bulmalı ve 
Dragon olabilen Monk'u öldürmeliyiz.. Evet Mon... Heralde çok 
kilişe olmasın diye büyücü değil de Monk koymuşlar ama maalesef 
bu konuyu kilişelikten kurtaramıyor. 

Karakterlerinizi seçerken aynı sınıftan olmamalarına dikkat 
etmelisiniz. Onun dışında her türlü kombinasyonu deneyebilirsiniz. 
Oyuna kasabada başlıyorsunuz (ne tanıdık). Hemen girişteki 
korumayla konuşun, yardımcısı size kasabayı gezdirsin. Arada 
sırada korumayla konuşursanız işinize yarayacak bilgiler 
alabilirsiniz. Murray'ın anlattıklarına birkaç ekleme yapmak 
istiyorum. 

Günther the Blacksmith: Zindanlarda bulacağınız ve işinize 
yaramayan şeyleri burada satmak en önemli gelir kaynaklarınızdan 
biri. O yüzden sık sık ziyaret edin. Zindanlarda, buradan alacağınız 
silahları ya da daha iyilerini bedavaya bulabilirsiniz. 

Perry the Publician: Burada dinlenebilir ve karakterlerinizi 
doyurmak için yiyecek alabilirsiniz. Ayrıca karanlık zindanlarda 
yolunuzu bulabilmek için meşale de bulabilirsiniz. 

Master Dalsin: İşte karakterlerinize yenetekler kazandırabileceğiniz. 
yer. Sik sık buraya gelip karakterinizi geliştirin. Bu arada her 
elass'in kendi yetenekleri var. Yani, örneğin fightor'nız bütün bu 
yetenekleri öğrenemez... İşte yetenekler: 

Leaming: Bu yetenek sayesinde daha hızlı level atlayabiliyorsunuz. 
Kesinlikle öğrenmelisiniz. 

Trade; Kasabadaki alışverişlerinizde eşyaları normal fiyatlarının 
altında satın alabilmenizi sağlar, 

Communion: Mana gücünüz zamanla artıyor, bu yeteneği 
öğrenirseniz artış daha hızlı olacaktır. 


Language; Multiplayer'da sifreli mesajları okuyabilmeniz! sağlıyor.. 

Master Of Arms: Saldırı hızınızı ve vurma şansınızı arttırır. Yakın dövüşte 
daha. iyi olmanızı sağlar, , 

Perception: Bulunduğunuz odadaki tuzakları sezmek için kullanıyorsunuz. 
Concentration; Geçici bir süre için fiziksel özelliklerinizi arttırmaya yarıyor 
(dexterity ve strenght). Zor bir savaşa girmeden önce kulların.. 

Delüsing. Tuzakları eikisiz hisle getirmeye yanıyor. 

Detection: Hangı eşyaların büyülü olduğunu anlama yeteneği. Büyülü 
eşyaları parlak yeşil olarak gösterecekti 

Exorcism: Zindandan güçlü silahları bedava bulabilirsiniz ama bunlar. 
lanetli olabilir. Eğer gider de öyle bir silah bulursanız bu güç ile laneti 
kaldırabiliyorsunuz. Irma'ya ihtiyacınız kalmıyor... 

Forester: Balık tutma yeteneği kazanıyorsunuz bunu öğrenince. , Yemek 
için taba... 

Identification: İrma'ya ihtiyacınız kalmıyor mu demiştim? Pardon.. Bunu da 
alınca İrmalyı unutabilirsiniz. Büyülü eşyaların özelliklerini 

öğreniyorsunuz. 


Uycanthropy: Eheh biraz geyik aslında... Kurtadam olmanızı sağlıyor. Mana 
büyü puanlarınız, strenght olarak kullanılıyor.. Hani ilginç bir özellik de... Ne 
gerek vardı. Özellikle yakın dövüşteki kontrollerin kötülüğü düşünülünce, 
Medicine: Heal büyüsünü sadece kendinize yapabilmek gibi saçma bir olay 
var oyunda. 

Bu yetenekle başkarını iyileştirebiliyorsunuz özelliği, ancak bununla da 
kendinizi iyileştiremiyorsunuz! 

Meditation: Kısa bir süre için mana'nızı yükseltiyorsunuz 

Orientation: Bir süre için bulunduğunuz bölümün tüm haritasını 
görebiliyorsunuz. 

Prayer: Armour Olass'ınız bir süreliğine yükseliyor. 
yardım bulamamış heralde. 

Recharging: Büyülü eşyalarınızın pili bitince bunu kullanıyorsunuz *) 

Repair: Blacksmith'in de pabucunu dama atabilirsiniz ancak önce biraz level 
atlayın çünkü düşük level'da yapacağınız tamiratlar genelde işe yaramıyor. 
Silence: Düşman tarafından farkedilmeden dolaşmanızı sağlıyor. 

Theft: Düşmanızın yükünü hafiletmek için.. Ödünç alma ve geri vermeme 
yeteneği. 

* Yaptığınız konuşmaları iyi okuyun, size önemli ipuçları verebilirler... 
* 2 kişi oynarken, bilgisayarın kontrol ettiği karakter, eğer seçili bir 
büyüsü varsa onu yapacak, büyü seçili değilse ya da mana 
yetersizse elindeki silahla savaşa girecektir. Buda 
Fightorla savaşırken 8 strengh'i wizard'ın olaya 
karışması (ve ölmesi) demek oluyor. Büyücünüzü 
kontrol etmediğiniz zaman yapabileceği bir büyü 
olmasına dikkat edin. Ayrıca mana'nın üzerinde 
ince bir çizgi var. Bu bilgisayar kontrollü 
karakterin ne kadar mana harcayabileceğini 
gösteriyor. O çizgiyi geçince büyü yapmayı 
kesiyor, bunu da siz ayarlıyorsunuz. 

* Yakın dövüş olayı çok başarısız, tam olarak 
yaratığın üzerine click'emelisiniz yoksa 
karakteriniz salak salak etrafında dolaşıp 
hasar alacaktır. Ben akıl sağlığımı korumak içil 
Fighter' bilgisayar kontrolüne bırakıp büyüyle 
yaratık öldürüyorum. Tabii uzaktan mesafeli bütü 
silahlar işe yarayacaktır. 

#Büyülere tuşlarlarulaşablirsiniz. 1-5 tuglarbüyü 
seçmeye yariyor. Ama önce bunları belirtmelisiniz. Bun. 
için rakamı seçtikten sonra büyü kitabını açın ve “shifte b-. 
tutarak büyüyü seçin... d 
Eğer Diablo'yu sevdiyseniz, keske biraz daha detaylı olsaydı diyorsanız ve 

burada anlattığım özellikler hoşunuza gittiyse, almaya değer bir oyun 

Darkstone. Çok büyük seyler beklemeyin ama eğleneceğinizden emin 

olabilirsiniz... 

Sanırım bu yazı derginin en geç teslim edilen yazısı olacak... Son bölümü 

yazmadan önce biraz daha Darkstone oynayayim demiştim, ancak tam 

Yazımı bitirmeye niyetlenirken deprem odul Herkese geçmiş olsun. 


Kaliba daha yararlı bir 


Efe "Mistbringer” Mumoğlu 


Diablo kadar detaylı 
olmasa da eğlenceli, penta 106 - 18 M8 Rom 


Almanız da yarar var, Win 95/98 


"Düşman, 
uçagi benden 
takribi 15-20 metre 
yukarida ve 150-200 
metre kadar ileride, beni 
kuyrugundan atmaya çalişiyordu. 
Önce saga yatti, dönme hareketine 
yeni başlamişti ki tirmanişa geçti. Kismet 
bu ya, tam nişangahin üzerinden geçecekti 
ki tetige birbiri ardinca asildim. Birinci yaladı 
geçti, ikinci kuyruktan, üçüncü gövdeden, 
dördüncüyü gördüm-göremedim derken...o ne 
patlama öylel!... Bir iki saniye kalakaldim, sonra delice 
bir çabayla uçagin burnunu çevirmeye çaliştim. Karşımda 
dehşet verici, bir o kadar da ilginç alev alev yanan bir 
duman bulutu vardı. Saatte 600 km. hızın üstünde öylece vE > 
giderken bu bulutun içine dalarak, kendi uçağımın da eli lele 
tutuşmasına yol açmak işten bile değildi. Uçağın burnunu yukarı- İ 
sağa çekmeye çalıştım ama havada asılı duran bu yanardağın içine 
bodoslama dalmıştım bile. ...Bir saniye sonra dışarıdaydım ve uçağım 
sağlam görünüyordu. Kendime gelene kadar düz uçtum ve radyodan 
feryadını duyduğum kanat uçağımı kullanan herifi ve savaştığı düşman 
uçaklarını görebilmek için uçağı sağa yatırdım. 
Şimdiye dek kaydettigim en heyecan verici sayiyi bu oyunda yapacagim aklima 
bile gelmezdi. Mig Alley'den bahsediyorum. Birçok uçak taklit oyununun (aircraft 
simulation) piyasaya çiktigi şu geçtigimiz iki yil boyunca nadiren bu kadar 
eglenmişimdir. 
Şimdi bir az tarih kitabi kariştiralim. Aslinda her birimizin bilmesine ragmen, 
soruldugunda bir anda akla gelmeyen, katildigimiz son savaşlardan biri de Kore 
savaşidir. Kore'nin Kuzey Kore ve Güney Kore olarak ikiye bölünmesi ve bir savaşin patlak 
vermesi sonucunda Birleşmiş Milletler'in bölgeye müdahalesi gerçekleşti. Bu savaşta birçok 
ülkenin askerleri çarpişti. Türk askeri de bu savaşa bir birlik göndermiş; bu birlik başarilari ile 
vatana gurur kaynagi olmuştu. 


zaten ik iki oyununuz bu kokpiin 
in anlamakla geçecel 


Mig Alley oyunu da Kore savaşi sirasinda geçiyor. Konusu da savaşin hava harekati fasli, Ancak 
uçaklar hiç de aliştiginiz türden degil. Uçaklar pervaneli degil, jet motorlu. Yani uçarken, bir jet 
uçagiyla uçuyormuş gibi davranabilir, zirt diye tirmanişa geçebilir, vrilden ve pikedon zart diye 
çikabilirsiniz. 
1945-1965 tarihleri arasında, uçak teknolojisinin gelişiminde, daha doğrusu savaş uçaklarında 
gözle görülür bir durgunluk yaşandı. Bütün uçaklar, 2. Dünya savaşının 1945 senesinde ortaya 
çıkan ve ilk örnekler olmalarına rağmen, şaşırtıcı bir düzeyde başarılı olmuş tasarımların türevleriydi 
Bu sıralarda devrim niteliğinde bir gelişme gözlenmedi ancak esas bomba kağıtlar, daha doğrusu 
planlar üzerinde vardı. F111, F 14 gibi dede (artık baba değiller, onlar da ihtiyarladı) modeller, efsane 
Fa, hep bu rahat geçiş döneminde tasarlandı. 


Bu derece rahat bir geçiş dönemini saglayan, güvenilir ve kullanişli jet motorlu Mig'ler, Yak'lar, 
Shooting Star ve Sabre serisi uçaklarin temel farkliliklari: jet motorlari sebebiyle saglanan daha fazla 
gücü, daha fazla yükü, daha yüksek irtifalara çekebildikleri için tamamıyla sac gövdeye, 20mm1lik ve 
3Omm.lik muhtelif sayıda makineli topa sahip olmalarıydı. Ses altı hızlarda (subsonic) başarı ile uçtukları 

igin ne zaman nerede bitiverecekleri düşman tarafından kestirilemiyor; sağlam ve keskin manevraya 
uygun gövdeleri ile düşmanın hem avcı hem de bombardıman uçaklarına, bunlara ek olarak hareketli 
ve duran yer hedeflerine bile büyük tehdit oluşturuyorlardı. 

Bu oyunda da bahsettiğimiz uçaklardan 

kullanacaksınız 


namludan çıkan dumanın 


de Rowan'ın 
önceki oyunlarından 
edindiği tecrübeye 
dayanarak hazırladığı akıcı ve 
gösterisi bol yapay hava ortamında, 
Oyuna başladığınızda, karşınıza ana 
seçenekler ekranı çıkıyor. Bu ekranda tek kişilik 
oyun, çok kişilik oyun, ayarlar vs. seçenekleri 
mevcut. Ayarlar kısmında oyunda değiştiremeyeceğiniz 

şey yok gibi. Görüntü ayarlarından tutun, uçuş sırasında 
yaşanan gerçekçilik koşullarına kadar her şey, ama neredeyse 
herşeyin seçenekleri ayarlar kısmına konmuş. Tercihinize göre 
seçeceğiniz oyun türünün ardından, "hemen uçmaya başlama (hot 
shot)", "tekli görev (guick mission)", "bir muharebe (campaign)" ve "savaşın 
tümü (entire War)" seçeneklerini görüyorsunuz. Savaşın tümünü oynamak 
istiyorsanız, ki bu çok uzun sürebilir, enbaşından başlayarak savaşa iştirak 
ediyorsunuz. Burada size çıkan görevleri dikkatlice okuyun. Nerede ne şekilde 
uçuşa geçebileceğinizi devam eden satırlarda bulabilirsiniz. Tekli görevde sadece tek 
bir görevi her iki taraftan birinde yer alarak oynayabilirsiniz. Göreve çıkmadan önce 
uçağınızı değiştirebilirsiniz. Muharebe seçeneğinde sırası ile 

1-North Corea Invades, 

2- The Pusan Perimeter, 

3- Breakout/ To the Yalu, 

4- Chinese Intervention 

5-The Spring Offensive 

aşamalarında uçabilirsiniz. Farklı aşamalarda farklı türden görevler alıyorsunuz. Bu ekranda 
Background'dan o tarihteki gelişmeleri öğrenebilir, Objectives'ten görevinizi öğrenebilir, Begin ile 
başlayabilirsiniz. 

Başladığınızda taktik harita ekranı görünüyor. Burada gri tuşlar halinde sıralanmış seçenekleri sırasıyla 

sağdan başlayarak, Tekrar oynat, Kaydet/Yükle, Yakınlaş/Uzaklaş, Küçük harita, Uçuşa geç, Oyuncu günlüğü, 
Genel durum, Görev kurucu, Yıldız, Hedef listesi, Günlük istihbarat, Hava raporu (mevcut hava durumu), Uçuş 
kollarının listesi ve Üsler olarak sıralayabiliriz. Her birinde yaptığınız işlemin ardından veya bakmanız bitince üst 
sağdaki kırmızı V harfine basarak çıkıyorsunuz. Soru işareti İse çok güzel bir özellik. İngilizcesi iyi olanlar buradan 
her pencerenin ne işe yaradığını okuyarak öğrenebilirler. Her birini anlatmak isterdim ancak oldukça az yerimiz var 
ve anlatmakla birkaç sayfada bitiremeyiz. Şimdi uçuş idare tuşları 


Gaz verme düzeyleri (9 ve O en hızlı) 
Silah değiştirme 1 

Silah değiştirme 2 

Radar ve yapay ufuk 

Flaplar 

Tekerlekler 

Tekerlek freni 

Hedef sorusu 


»OOTMIOcA 


Boşluk Tuşu Ateş etme 

Ok tuşları Dümen kanatçıkları 
Sayısal Tuşlar (Numeric Keyboard) Bakış açıları 
F1F2,F3.... Muhtelif bakış açıları 


Mig Alley çok hoş bir oyun, ancak sadece meraklılarına ve iyi İngilizce 
bilenlere hitab ediyor maalesef. 


Empire 


Simulasyon 


22008 Ram 
30 Accelerator 


Beşiklaş'ın güzide mekanı Kamer Bilgisayar'da 
yine bir hareketlenme var. Bu sefer oldukça 
ciddi bir şey olsa gerek, çünkü günün yarısını 
uyuyarak diğer yarısını da fotosentez yaparak 
geçiren bu'ganlı türünü, yani Kameran'ları 
harekete geçitebilecek şey her ne isa, oldukça 
mühim olmal 
11:00. Eski Gameshowun bürosu Kamer'e girip 
çıkanlar var. Önce bir genç adam gözüküyor, Başı 
Mp © önüne eğilmiş, hızlı adımlarla geçtiği yerleri 
umursamazcasına yürüyor. Bastığı taşlara saygısı 
olmadığından mı hızlı yürümekte, yoksa onları 
ezmek İstemediğinden mi, bilinmez. Bir iki köpek 
4 # f 
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— 


fark eder geçtiğini, ve yolun karşi kaldırımdan 
yürüyen birkaç genç kız. Fakat onun adımları 
kızların gözlerinden daha hızlıdır. Bir sokaktan 
sağa gilerken, tanıdık bir ses basını 
kaldırmasına sebep olur. Bir baska genç 
adam ona doğru yürümektedir. Başını 
kaldırmasının sebebi olanı ses, işle bu 
genç adamın sesidir. Kendi isminin 
söylenmesi onda garip bir tarıdıklık- 
mekana.altlik duygusu uyandırmıştır. 
Gözleri yukarı baktığında gördüğü 
surat, eski arkadaşının suratıdır. Hafif 
Kilolu, güler bir yüz. Dostça bakan 
gözler. Bu gözler, demin karşı 
kaldırımdan geçen kızların 
görmedikleri bir olaya tanık olan 
gözlerdir: genç adam hafifçe 
gülümser. Kıvırcık saçları rüzgarın 
İ etkisiyle hafifce dalgalanır. 
| © Aralarındaki anlaşma ışığı ikisini 
de umutlandırmıştır. Biri hantal 
ve büyük, diğeri ufak ama hızlı 
di adımlarla, yolun kenarındaki bir 
kapıdan girip kaybolurlar. 
11:02. Üsküdar'dan gelen 
m malar Beşiktaş Yapı 
© © İskelesi'nin yanındaki motor 


“ —. | iskelesine kırka yakın yolcu 
ği ? bırakmış, yeni yolcular 
taratından işgal ediliyor. 
İnenlerden bazıları orada bir 


arkadasın samimi gözlermi 
arıyor, Kimi ise saatine bakarak 
acele açele bir yerlere yürüyor. 
Kalabalığa karışıp kayboları 
suratlar, Ama biri aralarından 
kolayca seçilebiliyor. Onu fark ettiren 
hareketlerindeki rahatlıktır. Uzun ve ağır 
adımlarla yavaşça kalabalığın arasına 
P süzülür, Ayakkabısını boyamak 
; İsteyen çocuğa Hayır Bayım” 
diye cevap verir. *Acelem var 
11:05, Siyah sort ve tişörtlü bir 
adam, caddedeki bir büfeden 
yiyecek bir şeyler alırken göze 


çarpıyor. Gözlerinin, 
kızarıklığı, 
uykusuzluğunu gözler 


önüne seriyor. 
Muhtemelen gece 


- 
« a. 


v 


#4 


İ savaş bir sanattır 


sabaha kadar oturmuştur. 

11:08. Az önce yolda karşılaşan iki genç adamı, imdi biraz 

yukarıda, Kamer Bilgisayar'da oturuyorlar. Klimanın sağladığı 
Serinlik, onları biraz olsun tahatlalmışa benziyor. Hafif kilolu ve 

güler yüzlü olan Burak Bayburlu'dur. Kemerin camından geleni 


olmuştur. Üsküdar'dan Beşiktaş'a gelene kadar, motorun 
üzerinde güneş ona işkence etmekten A 
Kaldiğı hareketlerinden hiç de belli değildir. Rahat, ağır adımlarla 
yürümektedir. Kamer'in camından ona bakan, Burak Bayburtlu ve 

Ete Mumoğlu nu fark elmez. Gözü daha çok ona gülümseyen bir i 
arkadaşına takılmıştır. Onunla beraber. yavaşça uzaklaşırlar 


ri cüsseli iki ' 
olacak. keyifsizdir.. 

ama yine de bu iki surat yüzünün gülmesi için yeterli sebepten 
çok daha fazladır. Burak ve Can ise, hiçbir şeyden habersiz, 
yürümektedirler. 

11:24, Polat yeni aldığı kitaptan daha ilgi çekici bir Sey 

bulamadığından artık Kamer'e gitme vaktinin geldiğini düşünür. ; 
Kitabevinden çıkar ve sağa döndüğü bir sokağın üzerindeki 
kapıdan içeri girer, gözden kaybolur. 

11:25. Kamer'de Efe orayı telefonla arayan Emin Gür ile 
konuşmayı yeni bitirmiştir. MEG, tabii ki, yine. geç kalacaktır. 4 
Açılan kapıya doğru baktığında Polat'ı görmesi onu şaşırtmaz. 
“Geç kaldın Polat" 

11:27. Burçak, Can ve Burak içeriye girerler. Polat Burçak'ı görür 
görmez "Çıkarl o şapkayı çabuk yoksa kaçacam buradan" der, 
Ama ne şapka çikar, ne Polat kaçar. © 
11:33. İnternet bağlanlısı yapılır. Ankara'dan Muder, Net Meeting 
ile gralaındadl im MA 
11:38, Rauf ve Nesime, yine, gok geç kalkarlar. Muhtemelen bir 
geçü önce fazla kaçırılmış bir kimyevi madde söz konusudur 4 
Kahvallı edür etmez evden çıkarlar, ama yine de bu buluşma 

zamanından yarım saat sonradır. / 
11:45. Ertunç sorunda bilek güreşinde herkesi tek tek 

ve gili çit yenmeyi bitirmiştir. Artık daha mutludur. 

Muder kendisini *Bu ses nasıl bir ses, sanki Oruç Reis 

konuşuyor" demekten alıkoyamaz. 

11-54. Demin biraz gergin, biraz sıkkın olan yüzlere 

artık birer gülümseme yerleşmiştir. Efe yine Burçakin 

nasıl bu kadar Salıcı olabileceğini, o-onu Kadıköy 

Vapur İskelesi'nde beklerken nasıl olup da e 
Üsküdar'dan gelebildiğini falan anlatmaktadır. Burak N. 
ise, eski olaylardan ağzi yanmış olacak ki, onu haklı il 
bulmaktan başka bir şey yapamaz. Can ve Burçak bu 


sirada hangisinin daha süper olduğunu tartışırlar VE, 

tabii ki, bir yere varamazlar. Polat hala kendisine kahve | 

yapmaya çalışmaktadır. Bulamadığı kahve kavanozunu İ 

saklayanıın Burçak olduğunu tahmin edemez; | 


14458. Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen bir uçağın içinden kısa 

boylu, güler yüzlü bir adam iner. Yol buyunca yanında 

oturan güzel bayanın mı peşinden gitse, yoksa arkadaşları ile 
olan buluşmasına mı, karar verememektedir. O güzel bayanı 

karşılayan iri yanı beyefendiyi görünce, ne kadar kolay setimi | 


bilen bir insan olduğunu bir kez daha hatırlar. 


yapal 
el göz koordinasyonları 


12:03. Kamer'de eller, gözler, ve 
savaşmaktadır. Eeee, kolay değil, Delta Force. Ertung yine 
oyunu sadece kazanmak için oynar. Eğlenme amaçlı Burak, 
Polat ve Burçak, doğal bir takım oluştururlar. Karşı taraf ise 
Dağ Tilkisi Ertunç, Kral Can ve sadece oyunu değil her şeyi 
çok ciddiye alabilen Skolastik Efe'dir. Muder bu arada 
boxer'la açtığı kapının ardından karşısına çikan 
pazarlamacıyı dövmektedir. 
12:08. Boğaz Köprüsü'nde bir araba diğerlerinden çok daha 
hızlı, tehlikeli bir biçimde gittiği için, içindeki sürücünün kim 
olduğunu tahmin elmek hiç de zor değildir. Emin, saatte 160 
km hız ile Beşiktaş'a yaklaşmaktadır. Bir yandan da Magnum 
yer. 
12:12. Ertunç bir süredir saklanmakta olduğu dağdan bolca 
adam öldürmüştür, ama hesaba kalmadığı bir şey Vardır. 
Burçak'ın bir kartalın gözünden daha keskin bıçağı. Burak 
dağlarda kaybolmuştur. Efe ise bıçak-kartalın gözü 
benzetmesinin yanlışlığına mı dikkal çeksem yoksa sonsuza 
dek sessiz mi kalsam onu düşünür. 
12:25. Efe tam bu ne saçma oyun derken, içeriye Emin 
girer, Patron gelmiştir. Herkes ayağa kalkar, Bir tek Ertunç 
kalkmaz. O, hikayenin selameti gereği, zaten ayaktadır. 
12:28. Emre. FRP&MAGIC dergisi ile Kamaran'lık rütbesine 
erişen Emre Arın, yeni olduğu GameShowa adımını atar, 
12:35. Kamer'de kahkahalar. Polat kahve kavanozunu 
sakladığını fark ettiği Burak'ı dövsem mi sabaha mı 
bıraksam diye düşünmektedir. MEG niye geç kaldığını 
açıklayamadığından, kimse ona bir şey söylemez. Emre ise 
saf saf bakinmaktadır. Can Kantarcı ile Burak, şimdi 
Burçak'ın az önce buluştuğunun kim olduğunu 
tartışmaktalar. 
12:36. Rauf yine bir çok komik geç kalma bahanesi ile 
kapıdan görünür. Arkasında da geç kalma bahanesi olan 
Nesime vardır. Ağzındaki sakız mi daha çok ses çıkarır 
yoksa nükleer bir bomba mı, bunu anlayamadığı ortadadır. 
12:39. Kadro tamamlandı mı acaba? Hüseyin gülerek içeriye 
gireli daha bir dakika oldu. Kendisini çok özlett, Kıbrıs'ta 
çalışması kimin fikriydi ki? 
12:40. Herkes kendi dünyasında takılırken, birden bire 
Kamer'in içinde bir ışık hüzmesi oluşur. İlk önce ufak bir 
panikle karşılanır, ancak herkes olanı anlamıştır. Muhammet 
Dabiri, gelmeyecek sanılan Muhammet, şimdi bizimledir. © 
tanıdık suratı görünce, yüzlerinde donan gülücük yavaşça 
seliniverir. Muhammet aslında çok uzaktadır, ama yaptığı 
basit (ona göre) büyü ile bir eş görüntüsünü göndermiştir. 
12:45. Beşiktaş. Sokağın gürültüsü, insanların adımları, 
konuşmaları ve arabaların motor sesleri arasında, bir 
pencereden gelen kahkahalar, mutlu sesler, kimseyi 
yanıltmamıştır. Sonunda istenen olmuş, olmayacak denen 
gerçekleşmiştir. Ziller üçer kere çaldı, GameShow geri 
dönüyor. 


a 


” 


Bana bundan dört sene önce ileride GameShow'da yazı 
yazacağımı söyleyen bir arkadaşım olsaydı, sanırım onu 
feci şekilde döverdim. Sonra, ben GameShow'da 
yazmaya başladıktan sonra yani, o mutlu günlerde 
ilerde GameShowun kapanacağını söyleyen bir 


im 


ra 


/ Mal 


arkadaşım olsaydı, sarirım onu daha feci şekilde döverdim 
Fakat, bence en feci şekilde döveceğim arkadaşım, bana 
GameShow kapandıktan sonra yeniden açılacağını söyleyen 
arkadaşım olurdu. 

Polat bana geri döneceğimizi söyl 
arkadaşımı daha feci döveci 
olduğumdan olsa gerek, Polat dövmedim. 


7d 3 bir 


ek için buradayız. 


lediği zaman, henüz hangi 
jime karar verememiş 


Şimdi, yayın hayalımıza ara verdikten bu kadar ay sonra 
yeniden size yazabilmek nasıl bir his, onu anlatmaya 
çalışmayacağım. Size niye gittiğimizi, niye döndüğümüzü 
ilerde gidip gitmeyeceğimizi falan da anlatmayacağım Öyle 
bir karar verilmiş, zamanında bırakılmış, ve şimdi böyle bir 
karar verildi, geri dönüldü 
Gerçi ben bu heyecanı Frp&Magic 
hala yayım hayatına devam eden ülke 
playing dergisini çıkartıyor olmanın veri 
dayanabilmiştim bu tarz bir ayrılığa. Am 
farklı. 
Zaten, dergi yazarlığına başladığım, beni ben yapan, 
aranızdan bazılarını siz yapan, hepimizi "biz" yapan bu 
kurumda, sevdiğim yazar arkadaşlarım ve sevdiğim okur 
arkadaşlarım ile olabilmek, belki de, niye bu ay bu kadar 
uğraşıp da size elinizde tuttuğunuz dergiyi hazırladığımızı 
size açıklamaya yetmez. Belki de kapaktaki GameShow 
ismi, size benim hissettiklerimi hissettirmez. Ama yine de, 
ben öyle umduğum için, biz öyle umduğumuz için, açtık 
perdeyi yavaşça ve sahneye çıktık. 
İçerikte ve tarzda kalite, kendimizi! savunmak için 
sığınabileceğimiz tek söylev olsa gerek. Ürettiklerimizi, ve 
bizi bir araya getiren "bilgisayar" ile, "oyun" ile arkadaşlığımızı 
sizinle paylaşabilmek adına buradayız. Bu konudaki 
sorunlarınızı biraz azaltmak için, bildiğimizi ve elimizden 
geleni sizinle paylaşmak için, ve zevk aldığımız için, 
buradayız. Her ay bir adım daha ileriye gidip daha da 
güzelleşebilmek için buradayız. Yani yine bir *oyun' için, 
“oynamak” için buradayız. Mavra yapmak için, gülmek 
eğlemek için buradayız. 
Zaman geçti, güneş doğdu, batı, hatta arada bir kere 
tutuldu bile, ama değişen sadece zaman ole'u, ve belki biz 
birazcık büyüdük arada. Hatta siz de büyüdünüz, belki artık 
bazı kapılardan geçerken başınızı birazcık eğiyorsunuz. 
Olsun. 
Sizinle önümüzdeki aylarda, yine strateji oyunlarını ve 
bilgisayar rpgllerini paylaşacağız, ya da başka şeyleri, 
mektuplar yazacaksınız belki, onlar üzerinde tartışacağız. 
Yine gidiyorum ama bu sefer o kadar uzun tulırtam arayı, bir 
ay sonra geri döneceğim, 


İle yaşadım. Şu anda 
mizin biricik role- 

diği kıvanç ile bir süre 
na şimdi, hislerim cok 


der ve gider Burçak. Üzerinde birkaç günün yorgunluğu 
Vardır ve çok karizmadır. Ama giderken ağacın birine çarpar 
kafasını, sonra yere düşer, bütün karizmayı yemesi ve 
kafasını acıtmasının yanı sıra, ağaçta sakince tünemiş bir 
kuşu da korkutur gereksiz yere. Ama iyi yönünden bakar 
olaya, ayağa kalkar ve yeniden yola Çıkar. İyi yönünün ne 
olduğunu unutsa da, yavaşça yola devam eder. 


Bırakmayacağız değil mi Burcha©? 


Burçak Caner “Bırakmayacağız. 


Age Of Empires 


Nasıl anlatsam? Nereden başlasam? Kaç kişiydik 
zaman? 

Sene 1998. Serin bir kış akşamı. Kamer 
Bilgisayar'da Rauf ve Emin'e karşi galibiyet şansı 
arayan Tayfun ve Engin. o Age of 
Empires onlar için de, benim: için de bir sır. 

Şimdi ise her şey çok farkli, Oyunun bizim için bir 
sır olması durumu çoktan geçmiş, artık aşmışız 
bazı şeyleri yani. İşte size, kisa&a, AoE için sıkça 
sorulan sorular. 


-Oyunun şu anda oynandığı anlamda, 
“profesyonelce” ne zamana e 
ini MN 
çıktığı günlerden” 
oyunların 
“Sonraları ise, yani 


bir lige sahip olmasi, hırslı oyuncuları 
“rakiplerini yenme yolları", yani stratejiler 
sebep oldu. Bir çok üretken be 

ca, belki de jik başta hayal 


üzerine de, Ensemble 

sayılabilecek bir expanslon, Rise of Rome'u çıkt 
Bunun temel sebebi, AoE'de bazı oyun 
setting'lerinde bazı ırkların kazanma şansının 
neredeyse sıfır olması, ve bazı taktiklere karşı bağl 
taktiklerin, her zaman, işe yaraması idi. Ancak 
RoR'da, her üniteyi ya da taktiği durdurabilecek bir. 
karşı ünite-taktik mevcut. İşler bu noktaya gelince 


cevap verebilirim. 

turnuva zamanınd 

forumlardan biri olan Shai'tan forum ile oyu 
sırlarını matematiksel ol 


öneriyordu. Ancak Ya, 

sebebi ile daha erken bronze zamanları yak: 

ve Cav Rush ile (bir scout ve iki cav İle düşi 
zaman 14:50'yi vurduğu anda saldırmak. Bu o 


zamanlar için dahice bir buluştu) rakibi erkenden 


oyundan silmesi sonucu, 20. İşcide kalmak tek 
sağlam tatkik haline geldi. Ve zone'da bir dönem, 
Yamato günleri yaşandı. 

-Sonra? 

-Sonra değil, aynı döneme rast gelen taktikler ile oyun 
iyice ilerledi, Methos'un axer rush'ı bulması (12-14 işçi 
ile tool, tool'a gidiş süresince clubman üretilmesi, ve 
axer upgrade'i ile düşmana saldırması), ayrıca asur 
tool rush'ının(16 işçi İle tool, armor upgrade'li okçularla 
düşmana saldırmak) yaygınlaşması ile, oyun bir 
taktikler savaşı haline geldi. İşte bu günlerde 
“efsaneler" de oluşmaya başladı, Maimin Matiy (şu 
andaki resmi dünya şampiyonu) bilinen taktiklerle 
13'te bronz yakalayabildi, ve ilk turmuvalarda hep 
birinci oldu. İlk efsane clan DVT de o günlerde 
kuruldu. Tumuva üçüncüsü Celestial Dawn, hiçbir 
zaman çok parlak bir oyuncu olmamasına rağmen... 
hiç unutulmadı. Yazdığı Strategy Guide ile, ben dahil 
bir çok oyuncuya, hatta kitlelere oyunun nasıl 
oynanması gerektiğini öğretti. Yetenekli değildi, ama 
oyunu çok iyi etüt etmiş ve anlamıştı. 

“Yazılan Guide'lar arasında onunkini özel yapan 
neydi? 

- O oyunun nasıl oynanması gerektiğini değil, niye 
öyle oynanması gerektiğini anlattı. 

-Sahip olduğu bir taktik başarıdan söz edilebilir mi? 
-Dawn'ın dock yapımı konusunda ısrar etmesi, ŞU 
anda oyunda herkesin en az iki-üç tane kullandığı bu 
binanın değerini o zamanadn anlaması, kesinlikle 
inanılamayacak büyüklükte büyük bir taktik başarıydı. 
Ayrıca o ana kadar yazılmış bütün guide'ları çok iyi 
etüt etmiş ve her türlü taktiğe karşi esnekliğini 
korumuştu. 

Ya Matiy bir Guide yazmadı mi? 

-Matty bir çok konudaki görüşlerini değişik forumlarda 
dile getirdi ama yine de onun getirdiği taktikler 
uyunda hiçbir zaman kitlelere ulaşmadı. Onunla bir 
çok oyunda coop oynamış birisi olarak, oyuna karşi 
doğal bir yeteneği olduğunu söyleyebilirim. Fakat 
oyun üzerinde çalışmak açısından bakıldığında ondan 
çok daha iyi düzeylerde kişiler tanıdım. Mesela şu 
anda bir çok kişi tarafından en iyi olduğu iddia edilen 
ama Ultimate Ager 3'te (en büyük turnuvalardan biri) 
Out4blood-matty takımına karşi yanında Methos 
olmasına rağmen yenilerek bu prestiji bir ölçüde 
kaybeden Staffa (Bane), oyun hakkında yaptığı 
yorumlar ile bir çok temeli anlamış olduğunu hepimize 
gösterdi. 

Bu ay yerim bittiği için devamını bir dahaki aya 
bırakıyorum. Oyunda çığır açan buluşlar, forumlar ve 
diğerleri. 


BurchaG Caner 'Yer kalmayınca biter yazarın işi 


e 1 


Bu patch'l yükleyip Ouake2'yi çalıştırdıktan sonra 
console'a aşağıdaki komutları girerek gerekli Server'lara 
ulaşabilirsiniz. (Console'a geçmek için klavyede 1'in 
solundaki * tuşuna basmanız gerekiyor) 
Connect guake.sanane.com:27910 (Dm Server' ın 
Connect guake2.sanane.com:27910 (TeamDm 1 

J 


Server'l) 
ç Connect guake2. sanane.com:28000 (TeamDm 2. 
Burak HUN Serveri) 
Connect guake2.sanane.com:40000 (TeamDm 3 
B yıllık aradan sonra Online Gaming köşesi İle tekrar Server) 
Bi. Bu süre içerisinde Online Gaming adına Connect guake2.sanane,com:30000 (Cif (Capture The 
Türkiye'de büyük adımlar atıldı. (Hem ileriye, hemde geriye) Flag) Serveri) 
Şu anda Türkiye'de hizmet veren oyun serverları Starraft, Diablo, Sanane Inc.'in sürekli güncellenen Guake2 Dm istatisik 
| Ouake1, Ouake2 ve Ouake3 Tesl'l desteklemekte. Geçen senenin 


sayfasına http://stats.sanane.com/dm. 


sonlarına doğru Raksnet'in iflas etmesi ve sahip değiştirmesi Şu an Ouake2 için birkaç adet daha Server bulunuyor. 


üzerine adı Gediknet olarak değiştirildi. 


Ama aralarında en iyi hizmeti veren ve en hızlı olanı 

Zaten bu olaydan sonra Gediknet, Oake serverlarına vermesi Sanane ine, olduğu İçin bende onu yazdım. 
gereken önemi vermemeye başladı. Bu olay üzerine harakete (harika.com'un bile Guake2 Server! var J) 
gecen Sanane Inc. Türkiye'de baş gösteren bu büyük eksikliği Guake3 Test: Ouake3 Tesi'in çıkışından hemen sonra 
görüp bir Ouake2 server'I açmanın uygun olacağını düşündü. Ve Sanane inc, Dm Server açtı Ondan az bir süre soada 
30 Kasım'da 1'1 Dm 2'si TeamDm olmak üzere 3 tane Ouake2 TeamDm Server'ını açtı. Bu serverlara bağlanabilmek için 

i # server'l açıldı. (Dm— Deathmateh) 1998' un Mart ayında Sanane gereken dosyaları Wamturkishaforg 'dan çekebilirsiniz 
Ine. yine bir.lke imza atarak, Türkiye'deki ilk Starcraf, Broodwar— Şuan Serverlar OğTesi TL07 destekliyor ancak yeni 

Ya perverlRanı açı (Sanane inin şu an açmış Olduğu patiler çikğı zaman Serverlarda yeni Versiyon 
i enver Marcafiz Betileinet Edition ve Diabloz'yida gerektirecek. Bu Server'lara bağlanabilmeniz için 
, destekleyecek) Bu olaydan Say sonra Gediknet önce Ouake2 


ardından Ouake' serverlarını kapattı. Ayrıca Turk.net'de 


geçtiğimiz aylar içerisinde Test amaçlı bir Dm birde TeamDm 


olmak üzere 2 adet Ouaketl Server açtı. Turk.net'in 
Server'larından TeamDm olanı şu an aktif durumda 
bulunuyor. Son aldığım habere göre Gediknet Ouaket 
Server'larını tekrar açmış. 1'l Dm diğer 2'si TeamDm olmak 
üzere 3 tane Ouaket Server'l açık. Gediknet Ouake? 
Server'ları ise hala kapalı malesef L 
Son olarakda Aicata.net Ağustos başında 3 tane Ouake2 
Server'i açtı. (1 Dm, 2 TeamDm) Ve bununlada kalmayıp 
birde Kali Server'| açtı. Gerçi şu an Türkiye'de Trunet'in 
Kali Server'ıda hala aktif ancak insanların bu Server'a 
hiçbir ilgisi olmuyor nedense. Bakalım Aidata.net'inkine 
olacakmı? 
Aidata.Net'in Ouake2 Server'ları ile ilgili daha fazla bilgi 
için http://guake.anet.net.ir 
Aidata.Net'in Kali Server'! ile ilgili daha fazla bilgi için 


http; /www.anet.net tr/kali/kaliabout him adreslerine 
gidebilirsiniz 


Şimdi sizlere bu Server'larda oynayabilmeniz için 


gereken bilgileri vereceğim. Öncelikle Ouake1/2/3 
den bahsedeceğim 
Ouaket; Ouaket'i Turk.net ve Gediknet 
Server'larında oynayabilmeniz için Öncelikle 
Ouakeworld adlı dosyayı İntemetten çekmeniz 
gerekiyor. (Bu dosyayı wwwplanetauake com'dan 
çekebilirsiniz) 
Guakeworld'u çalıştırdıktan sonra console'a 
aşağıdaki komutları yazarak Gediknet'in Ouaket 
Server'larına bağlanabilirsiniz. 
Connect guake.raksnet.com.tr:27500(Dm Server'!) 
Connect guake.raksnet.com.tr:31000(TeamDm 1. 
Server'!) 
Connect guake.raksnet.com.tr:32000(TeamDım 2. 
Server'!) 
Gediknet'in kendisine ait Ouake Server'larıyla ilgili 
bilgi veren bir site malesefki şu an bulunmüyor. 
(İlerde de bulunacağını sanmıyom L) 
Ouake1!l Turk.net'in TeamDm Server'ında 
oynayabilmeniz için ise şu komutları yazmalısınız: 
Connect 212.57.24.194:28000(TeamDm Server'i) 
Turk.net'in Ouaket Server'ları ile ilgili daha fazla 
bilgi için http://oyun turk.net/guake adlı siteye 
bakabilirsiniz 
Guake2: Ouake2'yi Sanane Inc.'in Server'larında 
oynayabilmeniz için yine www.planetayake com 


adresinden Ouake2 3.20 Patch'ini çekmeniz gerekiyor. 


aşağıdaki komutları Console'a yazmanız gerekiyor. 
Gonnect guake3.sanane.com:27960(Dm Serveri)» 
Connect guake3.sanane.com:27962 (TeamDm Server'l) 


Türkiye'deki Ouake camiası ve Türkiye'deki Ouake ile 
alakalı en iyi haberleri wwwturkishaf.org 'dan 
alabilirsiniz. 

Yavaş yavas yazımın sonuna doğru gelirken Sizlere çok 
büyük bir duyuru yapacağım. 

Veseeseseese Sanane Inc. Ultima Online Server'l açmak 
düşüncesi içerisinde şu an ancak Sanane Inc.'a bu 
konuda yardım edebilecek Grafikerler, Senaristler ve Map 
dizaynırları lazım. Hadi Frp ve Rpg hastaları gösterin 
bakalım kendinizi. Bu konu hakkında başvurularınız için 
veya daha fazla bilgi için bilgi(sanane.com adlı adrese 
mail atabilirsiniz. 

Sanane İnc.'in bütün Server'ları hakkında yorumlarınız, 
sorularınız veya sorunlarınız için forum.sanane.com'dan 
bizlere ulaşabilirsiniz 

Son olarak Emrecan(Remedy)'e yardımlarından dolayı 
teşekkür ederim. Eğer İntemet bağlantınız yoksa gelin 
Kamer'de Network üzerinden Multiplayer oynamanın 
zevkine varalım. Bir sonraki Online Gaming köşesinde 
görüşünceye dek hoşçakalın, 

Not: Türkiye'nin ilk Diablo2 Clan'I olan Secrelegion'ın 
sayfasını (Www.secretlegion.org) görmeyi unutmayın, 
Düzen sizinle olsun. 


Burak Hun a.k.a. SWANTEDS 


Erene, La 
| 


e — 


gezer; | > 


Gal 


OYUNLAR6 5 


N Ertunç Burak 


taşısa da GameShow un kapanmasından hemen sonra çıkan bu lanet 

FRP hikayesine iltifat etmeyen şahıslar adına yeni bir mana içermekte. O 
derginin müdavimleri bilirler Expert ilk olarak orada huzurunuza çıktı Ve 
beklediğimden daha büyük bir ilgiyle karşılaştı Onlara yaptığımız kalleşliğe 
rağmen gerçek oyuncuların bizlere olan alaka ve muhabbetlerinin bitmediğinin 
€h güzel kanıtıydı bu. Ancak ben hiç ısınamadığım FRP-Magic' de yazmak 
istemiyordum ve iki sayı sonra olayı bıraktım. Ama iki sayı boyunca 
yorumladığım oyunları o lanet dergide terk etmekie istemedim. Bu yüzden 
yeni GameShow' un ilk birkaç sayısına bu eserleri aldım. Yani "Birşey 
Yöümadı. eskileri kakalıyor gibi sivrilikler yapıp kafamı atırmayın beni 
Bütünlüğün bozulmaması açısından bu gerekliydi. Kaldi ki tavsiye ve eleştiriye 
ihtiyacım yok, hepsini kendinize saklayın... 
Daha öncede belirtmiştim Expert detaylardan zevk alanların yeri ve detay 
seviyemizi belirleyecek olan en önemli unsurda makinamızın konfigürasyonu 
The Expert satırlarından geçen oyunları hakkıyla oynamanız için minimum. 
aşağıdaki alete sahip olmanız şart, intel Pentium 166 MMX, 32 Mb SDRam, 3.2 
Gb Hardisk, 4 Mb S3 Virge ekran kal Creative Sound Blaster 16 ses kartı, 4 
Mb 3DFx çipsetli Vodoo hi kart, Bx Hit D Rom,14' renkli monitör, 
5t2k 5SVX board.Windows' im evdeki sistemimdir. 
Tanıtacağım yapıtlarsa eskide ıdır. Hepsi tam 
versiyonlardır, Windows 95. iyrıca hala 
aradığım ve sizler vastta a var, Onların 
her ay Expert in son 


TE selam! Bu "tekrar" lafı FRP-Magic okuyucuları için ekstra bir anlam 


WEST ERONE (iç r dal 
cezbetmiştir. Hele konu lk Dünya hele Avrupa'nın 


in merceğinden hiçbir oyün kurtulamaz 


muhtelif yerlerindeki kara çarpışmalarin! ele 
alıyorsa değmeyin keyfime. İlkiyle bi Barbarossa 
harekatının her aşamasını yansıtma) çalışan ( 
East Front ) ama bunu gerçek anlarda 
başaramayan Talonsoft' un "“campajön serisinin” 
ikincisi böyle bir keyif işte. Birincisiyle ses, grafik, 
dizayn yönünden tamamen aynı. Ancak aceleye 
getirildiği her açıdan belli olan Eğt Front un 
birçok hatası düzeltilmiş.Yapay 7eka kabul edilebilir 
bir aşamaya yükselmiş ( çok iy değil ). Ara birim 
zaten yeterince sağlamdı. Aygen korunmuş. 
Grafikler Panzer General 2 kıyaslandığında daha 
zayıf görünse de aslında oğta 'daha detaylı bana 
kalırsa. Orada bir masaüştü oyunu oynuyormuş 
havası vardı. Burada isş/bir “muharebe alanı" 
mantığı hakim. Patlamâlar, silahlı çatışmalar 
zeminde deformasyan yaratıyor ve bunlar çok 

lepfle desteklenince de ortaya 

yavaş atmosferi çıkıyor. Ayrıca 
ibi olan birim animasyonları West 
i gözüküyor. Bütün bunlar 

görse HK piyasadaki rakiplerinden 
ü 
ndan son Bi 
seçenek sunuyor. G: 
uzun ve kimi zaman sıkıcı hal 
single battle " olayı inanılmaz zev 
dan Ardennes' lere kadar 
çatışmayı istediginiz. ölçülerde 
Arabirim kullanımının rahatligi ti 
korkunç derecede sıcak kılıyor. Komutlarınızı 

bir komutan edasıyla ve 


oynamak 

Bu arada evet. ont tum- 

base strateji. Gerçi ben israrla bir 

stratejinin zaten sıraya dayalı 

olması gerektiğini savunan geri 
kafalılardanım. Real-time 

hikayesine aklım, yatmıyor( ... ve 

tabii beceremiyorum). WP u 

oynadıktan sonra bu saplantıya 

daha da gömüldüm. Red Alert te 

tahut War Games te 

bulamadığımı WF' da bulduğumu 
zannediyorum. Bana daha çok 

Sid ustanın gerçek zamanlı Gettysburg' ünü 
anımsattı. Onun turn'ü gibi birşey. Henüz yeni 
olduğundan bilirmiş değilim ama uzun süre 
oyalayacağı garanti. Almasanız bile görmelisiniz. 
kanaatimce. 


zi 


d 

. PHANTASMAGOR!A:A PUZZLE OF FLESH - 
ISierra(S CD): Korkmak zaruri bir tepkidir. 
Düşünün, eğer ateşe elinizi sokmak ürkütücü 
bir eylem olmasa bunu yapar ve elinizi 
yakarsınız. Bu bağlamda korkularımızı ödleklik 
, boyutuna kaymamak kaydıyla savunma 
mekanizmamızın bir parçası olarak görmeliyiz. 
; Korkmak insani, hayati ve ihtiyatidir. Ancak 
benim anlamadığım bazı tuhaf insancıkların 
korkuyu bir heyecan unsuru tarzında yaşamak 
istemeleridir. Bunun için filmler seyreder, 
kitaplar okur, daha yetmezse ayaklarına ip 
bağlayıp kendilerini bayır aşağı bırakıverirler. 
Böylece ortaya bir korku sektörü çıkarırlar. 


Bilgisayar oyunlarının bu pastadan pay 
almasıda kaçınılmazdır elbet. Yalnız 
Phantasmagoria 2 bu işi biraz abartmış gibi. 
Oyun tamamen gerçek aktörlerin cirit attığı, 
sapkın tarzda erotizmin kol gezdiği, kanın 
gövdeyi götürdüğü bir korku şöleni sunuyor. 
sizlere. Şirketin birinde amelelik yapan Curtis 
bir anda kendini geçmişine dayalı bazı korkunç 
cinayetler zincirinin içinde bulur. Pek çok 
bulmacayı çözerek( şükür ki puzzle değil ) 
yaşamına yönelik sırları açığa çıkarır. Oyunun 
belli bir senaryoyu takip etmesi ve her 
problemin tek çözüm yolu olması biraz can 
sıkıcı gibi görülsede bana göre "linear" 
oyunların da kendi içinde, kendine özgü bir 
ıl havası var. Oyuncuyu filmdeki aktörün yerine 
, koyması o oyuncunun kendisini senaryo gereği 
oluşagelen olayların bir parçasıymış gibi 
hissetmesini sağlıyor. Ayrıca P2' nin kamera 
kullanımı, aktörlerin rol yeteneği, senaryodaki 
Yi bütünlük onu bir film olarak da benzerlerinden 
. kaliteli kılıyor. Özel teknikler kullanan yüksek 
renkteki görüntü efektleri ve atmosferik ses 
insanı alıp götürüyor adeta. P2' yi bitirdiğim 
* zamanki hayranlığımı dün gibi hatırlarım. PO 
aldığıma dua etmiştim Bugünde ilk firsatta 
! baştan sona oynayacağım ilk oyundur. Sadece 
yetişkinler için tasarlanmış gerçek anlamda bir 
klasik, Kaçırmak felaket olur. 
THE CITY OF LOST GHİLDREN - (Psygnosıs (1 
CD) Ahhh eski günler. O güzel günler. 
i Psygnosis'li günler... Devrimsel nitelikte 


—— 


eserlere imza atan büyük firma. “Parallax scroll" 


tekniğinin yaratıcısı dahi çocuklar. Şimdi ne mi 
yapıyorlar? Kucaktan kucağa zıplayıp 
duruyorlar hepsi o. Ha bir de sürüyle rezil 

(a oyuna imza atmaktan, çekinmiyorlar. Yazıkki 
Lost Children' da bunlardan biri, Gerçi hanım 
evladı Fransızlar yapmış ancak bizim iyiyle 


kötüyü ayırmaktan aciz PSY atlayıvermiş derhal ve 
kapıvermiş yayın hakkını. Ghildren, Frankların oldukça 
tanınmış iki yönetmenin yarattığı kurgu-bilim türünde bir 
film aslen. Seyredenlerin olumlu eleştiriler yaptığı filmin 
oyunu neden böyle dersiniz? Bi bakalım. Birincisi ve en 
önemlisi oyun eğer tam çözüme sahipseniz çok çok kısa. 
O kadar ki ben hikayeye az çok ısınma eğilimi 
göstermiştim tam... Hooop oyun bitti, Nasıl yani 
gibisinden ekrana bakakalmıştım. Artı olaraktan çözüm 
yoksa bile bir-iki bulmaca harici takılmadan 
İlerleyeceğiniz garantisini verebilirim sizlere, Dolayısıyla 
ömrü 24 saati geçmez. Alone in The Dark tarzı oynanışa 
sahip oyunun grafikleri başarılı sayılır. Fakat sesler ve CD 
müzikler için aynı lakırtıyı yapamayacağım. Fransiz 
aksanlı muhabbetler çok yavan. İnanın oyunu SESSİZ 
oynamak hissi doğurdu bende. Senaryosu filmle ne 
kadar paralel bilmiyorum ancak bildiğim beni olağanüstü 
sıktığı. Çocukların düşlerini çalan psikopat bir tip bu 
Veletlerden bir kısmını kaçırıp hapsediyor. Küçük bir kız 
çocuğunu yönetip yönlendiren bizlerde bu arkadaşları 
kurtarmak adına bazı faaliyetlere giriyoruz. Bunaltıcı 
mekanlarda dolanıp, eşya toplayıp, O eşyaları da doğru 
yerlerde kullanmanız gerekli. Çözümlere değişik 
ulaşımlar mevcut ama bu her seferinde değişiyor. Yani 
farklı hadiseler görmek için baştan kurup oynamanız şart. 
Bana bir sefer yetti. Bir daha mı derseniz asla cevabını 
vermekte tereddüt göstermem emin olun. 
SANITARIUM - (Dreamforge (3CD)I: Hemen kafadan 
gireyim beyler. Sanitarium bir adventure' in ne kadar iyi 
olabileceğinin kanıtı. Muhteşem grafikler, inanılmaz 
sesler, olağanüstü bir hikaye ve kurgu, enfes akıcılık, 
tatmin edici zorluk Sanitarium ismiyle beraber 
özdeşleşmiş nitelendirmeler. Şimdiye kadar bir oyunda. 
duygusallık boyutunda ne yaşadınız? Hiç. Burada bu var. 
Oynayanlar bilirler, ölüm döşeğindeki küçük kız kardeşe 
oyuncak bebeğini teslim ederken oluşan sahne bence 
bilgisayar tarihine geçecek kadar mükemmeldir. Bir 
computer oyununda tempoyu düşürmeden aynı 
filmlerdeki gibi duygusal sahneler yaratmak kolay İŞ 
değildir. Sanitarium bunu yüreklice başarmış. Yalnız bu 
sizi yanıltmasın. Oyun aslında bolca şiddet yüklü bir 
"mature". Grafik ve seslerle şiddet öğesi destekleniyor. 
Olaylar ilerledikçe hayretler içerisinde kalacağınız 
sahnelerle karşılaşıyorsunuz. Bir kaza sonucu yaşamıyla 
ilgili hatıralar hafızasından silinen ve gözünü akıl 
hastahanesinde açarı kafası sargılar içinde bir kahraman 
Var kontrolümüzde. Bunu kumanda ederekten herbişeyi 
yavaş yavaş hatırlamaya başlıyoruz. Aynen 


Phantasmagoria 2' deki gibi geçmişten bugüne bir köprü 


kurup finale ulaşıyoruz. Ben zamansızlıktan olsa gerek 
oyunu nihayete 
geçebileceğim 
terkettim. Bunu 


diyim. Duyma 
olmanız tam ani 


1C6D) 


lari 


tanıştığımız Larry Laffer şaklabanının son macerası, 

Meşhur serinin bu en son hikayesi tamamen bir geminin 

içinde vukuu buluyor... ve işte daha başta film kopuyor. 
rın bizlere olan ala 


6, 


Önceki Larry' lerde olan akıcı, eğlenceli, kahkaha 
attırmasa bile gülümseten ve uzunca 
sayılabilecek çapkınlık serüvenlerimiz bu defa son 
derece kısır ortamlarda, bayıcı muhabbetlerle 
uzayıp gidiyor. Bizim hovarda Larry deniz 
yolculuğu boyunca muhtelif yarışmalara katılıp 
birbirinden cazip hatunlarla alakasız durumlar 
yaşamıyor. türlü salaklıklar yapmıyor değil... Evet 
bunlar var ama artık sıkıyor ya. Yani serinin 
öncekilerinde görmediğiniz mükemmellikte grafik 
animasyon, ses mevcut. Sanki iyi bir oyun olması 
adına herşey ortaya konmuş fakat nihayetinde 
kabak tadı verdiği de ortada, Sierra adventure' ları 
bana göre uzun zamandır ruhsuz bir yapı 
sergiliyordu ve bu en çokta Larıy' lerde ortaya 
çıkıyordu. İlk ikon- adventure" lari Larry 5' i, Space 
Öuesi 4' ü vs. gördüğümde bu işin büyüsünü 
yitirdiğini anlamıştım Yakınlarda çıkan arcade - 
adventure King Öuesi 8' lede bir kez daha 
anlaşıldı ki klasik adventure olayı bitti. Bu tükeniş 
Larry 7' ye de çok şey kaybettirmiş. Bol 
animasyonlu ve dırdırlı sıradan bir Larry var 
karşınızda. Yinede Laffer olsun çamurdan olsun © 
mantığına sahip, cinsellik içeren bayat 
komikliklerden hoşlanan yeni yetme takıma hitap 
edebilir. Ben oyunu bitirdim ve bazı zorlu 
bulmacalarla harbiden uğraştım. Amma ve lakin 
finalde Larry' nin bir uzay gemisi tarafından 
kaçırıldığına şahit olduğumda hemen orada Larry 
8 için notumu verdim. 0--0—0 ve Sierra abimiz 
sınıfta kaldı... 
CYBER!A - Jinterplay (1 CD) — Cyberia ile 
tanışmam tesadüf eseri oldu. İsmini ve cismini hiç 
duymadığım, görmediğim bir oyundu. Bilmediğim 
sularda yüzmek adetim değildir. Ancak hiçbirşey 
bulamayınca dalıverdim. Önceleri hiç tutmadım ve 
arcade özürlüsü bir adam olarak ilk sahnede 
takıldım. Uzun zaman oyun bir köşede bekledi 
Günlerden bir gün kurcalamak istedim. Ardından 
"Ohhaaa... Ortada harika bir render aksiyon 
varmış da haberimiz yokmuş ya" tarzında bir tepki 
oluşturdu bende. Cyberia! yı yapan ekibi çok 
tuttuğum Redneck Rampage den tanıyorum ( 
Xatrix ). Bu heriflerin bu işi bildiklerine RR' yi 
oynadığım anda kanaat getirmiştim. Cyberta 
teknolojinin hakim olduğu bir dünya. Biz gizli ve 
zor görevler için yetiştirilmiş bir cyborg 
komandoyu yönetiyoruz. Kolay puzzle' lar, zor 
action sahneleriyle boğuşarak gittikçe dallanıp 
budaklanan birtakım hadiselere iştirak ediyoruz. 
Aslında oyun kısa fakat pek çok sahnede abartı 
uğraştığımızdan bitirmek o derece kolay değil 
Bundan dolayı nefis render görüntüler ve 
etkileyici seslerle dolu bu oyunu noktalamak 
kısmet olmadı. Çok akıcı gelişen senaryosu, 
durmak bilmez temposu Öyberia' yı bana kalırsa 
bir numara yapmaya yeter. Yalnız şunu 
söylemeden de geçemeyeceğim. Render 
animasyonlu oyunlar çekicilik fukarasıdır biraz. Bir 
müddet uğraştıktan sonra Cyb' de cazibesini 
yitirmeye başlıyor. Hareket serbestisi az 
olduğundan oynanabilirlikte az. oluyor. Kolay 
sıkılmazsınız ama kesin sıkılırsınız desem sanırım 
derdimi anlatabilirim. Yine de mutlaka görün ve 
türün meraklılarına tavsiye edin. Yalnız piyasada 


— 
TIME COMMANDO - |Virgii 


olayını müthiş 


bir atmosfer yaratılmış bU 


hissediyorsunuz. 
konfigürasyonlarda 


hayranlık uyandırıcı. Bence Ti 
programcılık, animasyon, yar 


bunca zaman sonra (3 sene 
) hala bir abide misali ayakta. 
birkaç defa daha bitiririm 
ortaçağda, birinci cihan harbi 
hastasıydım. 


peşinden yallah tünele. 


vermek durumundayız. 


efsaneyi en baştan. 
düşünüyorum. 


Windows 95 altında 
onlar: 

Pandora Directive, Zork 
Chronicle Of o Sword, The 
Moon Murder, Gothos, Soul 
Hunter, Spy Craft, Homicide 
Diaries, Riven, Deadiy Tied, 
Ice, Indiana Jones Fate 


Eye, Police Guest 4, Norma 
Dark Seed, Blood Net, Lula 
Mission, Flight Amazon 
Little Big Adventure 


Clancy.SSN, Rebel Assault, 
Dust, Maddog 2, Clan Desti 
Phantom, Hand Of Fate, De 


Scroll, Legend Of Kyrandia, 
Jones Last Crusade, 
Wiliy Beamish, Aces 


Callahan Crostime Saloon, 


Time Commando hakkında söylenebilecek tek tanımlama. 
Anlayamadığım bir sürü adi oyunun 
oyunun ikincisi neden pas geçildi. Klasik zaman yolculuğu 
bir aksiyon-adventure'a dönüştüren 
yapımcı Adeline Software! i kutlamak lazım gerçekten. 
Prehistorik çağdan uzay çağına 
başyapıtta. Oyunu oynarken 
gerçekten o devirlere, O mekanlara gittiğinizi 

Tek CD' ye sığmış ve oldukça mütevazi 
dahi çalışmam demiyor. Render 
kalitesi göz kamaştırıcı, sprite" ların hi-res texture! ları 


Özellikle vahşi batıda, 


Yeterince uzun olmasına rağmen oyun 
bittiğinde keşke birazcık daha sürseydi diyeceksiniz emin 
olun. Konu dediğim gibi alışıldık ancak işlenişi farklı. Uzak k 
bir gelecekte, bir şirketin güvenlik görevlisi ense 
yaparkene birden alarmlar çalar, Etraf birbirine girer. 
Birbirine giren etraf biribirinden çıktığında görülürki zaman 
makinelerine virüs bulaşmış ve kontrolsüz açılan bir 
zaman tüneli kız arkadaşımızı yutmuş. Dururmuyuz karının ' 
Virüsü yok etmek ve kızcağızı 
kurtarmak adına geçmişten geleceğe zorlu bir kavga 
Hepsi farklı özelliklere sahip bir 
dolu karakterle boğuşup sona ulaştığınızda bütün bunları 
benmi yaptım havası hakim oluyor insana. TC' 
hep ona benzer oyunlar aradım. Hiçbir zaman bulamadım. 
Bu gidişlede bulmamız mümkün 
karıştırın arşivinizi çıkarın Time Commando' yu ve yaşayın 
Yakin zamanda ben öyle yapmayı 4 


Aradığım oyunlara gelince... Unutmayın hepsi ?e100 CD 
versiyonları olmalı, record CD'lere çekilmiş olmamalı 
pürüz yaratmadan çalışmalı İşte 


Of Atlantis, Gabriel Knighi, Riddie 
Master Lu, Orion Conspiracy, Day Of Tentacle, King Guest 
7. Loom, Space Ouesi 5, Bad Mojo, Guest For Glory 4, 
Neverhood. Dagger Of Amon Ra, Sam And Max, Dark 


Gueen, Torin Passage, Paparazzi, 
Gold, Tie Fighter Gold, Big Red 
Adventure, Noctropolis, Supreme Warrior, Raven, Tom i 


Batman Forever, Azrael Tear, Night Trap, Thunderscape, 
Entomorph, Shivers, Skull Cracker, Crystal Skull, The X 
Files, Moniy Python Meaning Life, Beavis Butihead Virtual b 
Stupid, Cyber Judas, Congo, Simon Sorcerer 2, The : 


Heart Of China, 
Of Deep, Buried In Time, Rex 
Nebular, Martian Memorandum, innocent Until Caught, 


Encounter, Dracula Unleashed, Ripper, Myst, Hunter 
Hunted, Romance Of Three Kingdoms 4. 


1CD )) > İnanılmaz... 


gi 


devamı yapılırken bü 


kadar süren mükemmel 


ime Commando' dan i 
atıcılık yönünden öğrenilmesi 


gereken çok şey var. İk OD oyunlarından sayılabilecek TG 


oyun sektöründe az değildir 
. Birkaç defa bitirdim, inanın ! 


inde geçen bölümlerin 


den sonra i 


görünmüyor. O yüzden 


Nemesis, Police Guest Swat, i 


D, Dame Was Loaded, Elk 
Hunt, Fox Hunt, Treasure | 
Panic In Park, Vampire 
Alone In Dark 3, Prisoner Of z 


lity, Drowned Gods, Diseworld, r. 
Sexy Empire, Oueen, Secret 


Dark Forces, Death Gate, 
iny, Versailles 1685, Retum. Of 
adline, Jonny Mnemonic, Gin, 


Lost In Time, Amazon, Indiana 
Rise Of Dragon, 


Liath, Jack Orlando, Deadlus 


e za İz 
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GUAKE & OUAKE Ii 
Karşılaşmalar lig usulü yapılacaktır. 
Süre 20 dakikadır. 

Her Clan Min. 4 maç yapacaktır. 
Turnuva ücreti: 1.000.000 TL 
MEREDEŞE ERE) 

AE - RoR SINGLE & TEAM 
SETTİNGS: Huge map, continental, 
1.0 speed, reveal off, conguest. 
Karşılaşmalar max. 1 saat sürecektir. 20 E 


v 
I saatte bitmeyen karşılaşmalarda, | | N ! Kd y 1 
OYAK 
€ 


galibi skor belirleyecektir. 
oyuncular min. 3 maç yapacaktır. LAN TSUNAİENT 
Turnuva ücreti: 2.000.000 TL 


stareraft - delta force - need for speed 4 hatta belki tavla! sırada... 
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Ihlamurdere cad. Çelebioğlu sok. 


İŞE 
No: 2/5 Beşiktaş/İstanbul 


Tel: (0212) 260 0225 - 2603776 


ARLİSE 


m ağri li 


'dörmek güzel, üstelik bunu tekrar yayın hayatına 
yapmak daha da güzel. Bundan yaklaşık iki yıl 
imi yapmak amacıyla sizlerden ayrılmıştım. 
, vazifemi tamamladım ve karşınızdayım. Dileğim 

#Gibi güzel anılarla dolu bir askerlik geçirmenizdir. Bu arada 
yapmış olan yaşlı okuyucularıma da geçmiş olsun diyorum. 


Levent Göçer 


ğer şu anda bu satırları ilgi ile okuyorsanız, saniyorum ki siz de bir parça 
meraklısınız. Bazı kimseler bilgisayarda oyun oynanıp, oyunda sağa sola ateş 
edildiğini görünce, bilgisayarın bizi şiddete alıştırdığını iddia ediyor. Bazı 
oyunlar için haklı olabilirler. Ama bu bizim için geçerli değil. Çünkü biz şiddete 
değil, teknolojiye meraklıyız. Aslında bu kanaatimin nedenini açıklamaya da 
fazlaca gerek yok. Yazının takip eden satırlarında yeterince cevap bulunabilir. 


Biz simulasyon tutkunları korkunç meraklıyız. Yaptığımız ise savaşan > 
makineleri tanımak, öğrenmek. Bize zevk veren düşmanı yok etmekten çi 

parasal değeri İleri teknoloji ürünü araçları kullanma hissini tatmak. Bir ufakla 
havada akrobasi, bir helikopterle vadide yere sürtünürcesine görev yerme 
uçmak, bir denizaltıda elektroniğin zirvesi cihazları kurcalamak, bir inin 
mürettebatını veya filonun tamamını hizli muhakeme etme ve nisb: ğ 
karar verme yeteneği ile kurtarmak. 


Bu sayfalarda, her ay belirli bir mefhumu, örneğin uçaklar 
(afterburners), tanklardaki atış sabitleyicileri (fire stabili; 
torpillerdeki savaş başlıklarını anlatmayı düşünüyory. Arda kalan kısımda da 
sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda, mera! fiklerinizi yanıtlamak 
niyetindeyim. Bu sebeple Simulasyon ya, enzetme" oyunu nedir? Aslında 
bir oyun değil midir? Temel özellklerMlerdir? gibi soruların yanıtlarını , 
rak başlayacağı Sayıda herhangi bir konuya 

derinlemesine girmek istemiyorum. 

4 


Benzetme oyunları (simulasyon) aslında ilk anda oyun 
değillerdi. Bunlar masraflı veya tehlikeli faaliyetlerin 
denenmesi, veya denetilmesi amacıyla yapılmış şeylerdi. 
2.Dünya savaşında Amerikan Pilotları kayıt dışı veya eski 
uçaklarıyla acemiliklerini atıp, eğitim görürlerken; Japon 
meslektaşları dar, kapalı oturaklı, tahta masalarda; bir uçakta 
uçuyormuş gibi yapıyor, yaptıklarını da yanı başlarındaki 
öğretmenlerine anlatıyorlardı. Öğretmenleri de onların 
hatalarını sözlü olarak uyarıyorlardı. İşte bu çağdaş anlamdaki 
bir benzetme oyununun en ilkel halidir. 


Chuck yeager ilk ses hızını aşan pilottur 


Dolayısıyla bir benzetme oyunundan bekleyebileceğimiz ilk 

özellik gerçek bir şeyi taklit etmesidir. Bu da bir değerlendirme mevzusu 
haline gelebilir. Piyasada neredeyse onlarca AH-64 Apache oyunu gördük. 
Şimdi diyebiliriz ki bunlardan en iyisi, aslına en çok benzeyenidir. İyi bir oyun. 
olmasına rağmen gerçeğine benzemeyen, bir benzetme oyunu değil ancak iyi 


bir oyun olur. 


Benzetme oyunları, çok çeşitli amaçlarla Kullanıldı. Uçak pilotlarını eğitmek, 


bazı deneylerin sonuçlarını öngörmek, uzay 
çalışmaları gibi. En sonunda da işte böyle 
piyasaya düştü. Şimdi bizim küçük 
bilgisayarlarımızın önünde, kullanmanın 
hayalini kurduğumuz, merak ettiğimiz 
trilyonlarca liralık araçların içindeymişçesine 
hareketler yapmamızı sağlıyorlar. Peki esas 

© Amacı? Merak etmeyin, dünya üzerinde 
binlerce merkezde, bir çok farklı şeyin 
simulasyonu mevcut. Hem de daha pahalı, 
daha gerçekçi, daha, daha... 


Pekala, birer bilgisayar kullanıcısı genç olarek 
bizim elimizde neler var? Bir bakalım: 


Uçak benzetme oyunları: 

Pek mükemmel değiller. Olamazlar da zaten, 
çünkü en basitinden, gerçek uçaklardaki 'Gi 
Force" yani yerçekimi etkisini hiçbiri şimdiye 
dek bünyemize yansıtamadı. Sallanan, motorlu 
bir koltuğumuz olmadan da yansıtamayacaklar 
gibi görünüyor. İşlemcilerin hızı ile yarışamıyor, 
düşman jetlerini Top Gun filmindeki sahneler 
gibi kovalayamıyor, ancak "HUD" yani başüstü 
göstergesinde görünen etrafında yeşil bir 
baklava deseni olan kara noktaya kitlenme 
sesiyle birlikte boşluk tuşuna basıyoruz; bir 
füze attığımızı düşünüyor, düşünüyor, 
düşünmeye çalışıyor, olmayınca da F8'e 
basarak giden füzeyi seyretmek için uçağı 
bırakıp füze görüntüsüne geçiyoruz. iyi 
özellikleri de pek fazlaca değil. Nedense en iyi 
grafikler, uçak oyunlarında olur. Çokça uçak 
çeşidi vardır. Çokça mühimmat çeşidi vardır. 
Zevkle alır, oynarız. Benim en sevdiklerim, 2. 
Dünya savaşı uçaklarını konu alanlarıdır. 


Helikopter benzetme oyunları: 


Nisbeten başarılıdırlar, ama yerçekimi etkisi 
halen sağlanamadı. Bir helikopterin 


ve 


Simulasyon ya da benzetme 2 İ 


simulasyon tutkunları korkunç meraklıyız. 


tanımak, öğrenm 


n düşmanı yok etmekten çok, 
arasal değeri ileri teknoloji ürünü araçları kullanma hissini tatmak. 


LİN inceleyeceğimiz şey bu 


makineleri 


kullanımının uçak kadar, hatta uçaktan zor olduğunu 
duymuştum (savaş jetlerini kastetmiyorlardı 
herhalde). Bu bilgisayarda da aynı. Bir helikopleri 
uçurmak için daha çok düğmeye ve onları 
kullanacak daha hızlı parmaklara ihtiyacınız var. İyi 
bir helikopter oyunu oyuncusu, Japon çizgi 
filmlerindeki klavyeden dev savaş robotunu yöneten 
çocuklar gibi hızlı tuşlara basmak zorundadırlar. 
Hedefler gözükür gözükmez vurmanız lazım (hatta 
artık helikopterde de durum aynı uçaktaki gibi oldu, 
yanii daha gözükmeden vurmanız lazım). Bir de, 
helikopterlerin makineli topları genellikle oyunlarda 
haddinden fazla güçlü yapılıyor. Bende böyle bir 
silah varsa, onca tanksavar füzeye ne gerek var? 


Denizaltı-Gemi benzetme oyunları: 

En başarılıları. İki boyutta hareket eden araçlar. 
Denizaltılar üç boyutta da hareket ediyor ancak, 
üçüncü boyuta doğru yol alırken olan biteni 
izleyebileceğiniz. dolayısıyla hadi canım sen de, bu 
böyle olmaz ki diyebileceğiniz bir penceresi yok. 
Efendi efendi, bir köprüye, bir makine dairesine, bir 
harita odasına taşınıp duruyoruz. Verdiğimiz 
emirlerin uygulandığını söylediklerinde de içimiz 
rahat ediyor. Aslında gemi sizin söylediğinizin tersine 
dönmüş olsa bile, pusulaya bakmadıkça bunu 
anlayamıyorsunuz. Zaten pusulaya da güven yok. 
Onca metalin içinde o pusula kuzey diye güneyi, 
hatta beni bile gösterse şaşırmam. Attığımız füze, 
torpil vs. yanıp sönerek ekran boyunca düşmanı 
temsil eden hedefe doğru koşturuyor. Aslında, eski 
Atari'lerdeki "Missile Wars"ın yeni halini oynatıyorlar 
bize de haberimiz yok. Olsun! Bütün bu olaylar, 
zaten gerçek gemilerde de öyle değil mi? 


Tank-Araç benzetme oyunları: 

Çok başarılılar. Aferin! Doğrusu o araçların içinde 
insanı basan kasveti, düşman mermilerinin zırhtan 
çıkardığı sinir BOZUCU sesleri, isabet alınınca tenefüs 
edilen galvanizli, sülfürlü yanık boya kokusunu, 
ancak böyle oyunlarla yansıtabilirler. Ateş etme, 
ilerleme ve vesaire işler gerçekçi. Kötü örnekleri de 
yok değil ama neyse. Başarılarının Sirri margarinden 
değil, onların da iki boyutta hareket etmelerinden 
ileri geliyor. 

Böylece kısa kısa elimizdeki benzetme oyunlarını 
tanıdık. Haftaya, bu oyunlardan herhangi birinde 


konu alınan, herhangi bir mevzuya girmeyi 
düşünüyorum. Bu aylık bu kadar, Hoşçakalın! 


ir? 


b wd 


“ hile hurda bilmezle 


ii ai | ) Nİ 
r 


giremez 


(hemen merhaba! ) 


caba kaldığım yerden devam ediyormuşum gibi mi girsem 

A: Hani herkes benim burdaki işim ne, GameShow nedir, 
'heat'lerimiz neden asla denenmez, nasıl aşık oldum ben ve 

neden böyle abuk subuk yazı girişlerim olur biliyormuşsunuz gibi 
başlayıp "gerisayımın" sonundan sonra sizlerden gelen iletişimlere 
veremediğim cevaplara mı geçsem. Yoksa GameShow'u ilk kez 
okuduğunuzu varsayıp, bu köşenin hacmi nedir, nerde başlayıp niçin 
biter, yandaki full as kimin, 'GameShow'un ve benim neşeli, heyecanlı, 
zevkli, başarılı bir o kadar da acıklı, sıkıntılı ve hüzünlü hikayesini, 
hikayemizi mi anlatayım bilemiyorum. 
Bildiğim tekrar klavyemin başına, GameShow okurlarına birşeyler 
yazmanın beni hiç tahmin etmediğim kadar goşkulandırması. 
Düşündüm de ayrı kalalı neler değişti hayatımda ve eminim ki 
sizlerin de hayatında. Yavaş yavaş hepsini, editörümüzün (merak 
etmeyin en kısa zamanda en uygun sıfat tamlamalarımı kullanacağım 
O'nun için şimdilik ilk sayı hürmetine sıfatsız bıraktım zavallıyı) 
şimdilik bize uygun bulduğu bu küçük sütunda sizlerle paylaşacağım. 
Diğer sütunlarda ise farketmekte zorlanmayacağınız gibi oyunlarla 
ilgili naçizane cheat'ler bulacaksınız. Şimdiden altını çizerim hiçbiri 
denenmemiştir. Bu konuda ne sizle ne de editörle polemiğe 
girilmeyecektir. 
Paylaşım için, en kısa yoldan mert©gsmnet.com 
(abone.turk.net/mertto/) daha uzunları için dergiye mektup faks ve 
hayalgücünüze göre çeşitli iletişim araçları uygundur. Eğer cheat 
gönderirseniz ve SİZ denemişseniz (evet ben denemem ama sizinkiler 
denemiş olmalı, çifte standartın böylesi) burada yayınlamaktan ve 
böylece cheat aramaktan kurtulmuş olmaktan acaip de mutlu olurum. 
Paylaşımlarınız cheat içermiyorsa da buradan ya da yukarıda 
saydığım yolların birinden paylaşımlarınıza katılmaya çalışacağıma 


emin olun! 
Yeniden başlıyoruz! Söyleyecek yazacak çok kelime birikmiş bende. 


Yavaş yavaş... 
"Yaşam, kopmadan kurtulmaz - ama bağlanmadan da kopamaz. 
Yaşamında kurtuluş, hep, bağlanıp -kendini bağlayıp- sonra, hep, 


/ bağlarını koparman olacak." Oruç Aruoba, De Ki İşte, Sayfa 43. 
NMT 


DELTA FORCE 


u oyun var ya... Kamer'i iwillsurvive: Tanrı herşeyi görür. 
Be salladı. Bir sky: Gökyüzünden kurtulmak. 

İkankamız vardı (hala da raindropskeepfallinonmyh: ad: Anlamadım. 
var) bu oyun yüzünden, sırt 
daha iyi r olabilmek için 


Zaten Delta Force'da da pek iyi değilim. 
askere gi 


takeittothelimit: Cephaneniz mi bitti yoksa. 
hitmewithyourbestshot: Bilgisayar zayıt 
kalır. 

> closetoyou: Bir nevi görünmezlik: olayı. 


eslekten biraz uzak kalınca işin en z6r - 
kısmının oyunlar hakkında küçük ş b. > TSEN p 
İcümlecikler yazmak olduğunu şu anda m — e 
tarkettim. Allahtan bu oyun tilmi ile herkesin 4 
İ tanıdığı, Mumi'nin (Mumi mi kim, anlatacağımız. Ç T Td | E | 1 ş 
dedik 'sütunumuzda) 3 kere seyretmiş e > e 0 
İ olması ie yazılacak cümleler EĞİ e 
urdurdu banal > li 
- Bırakın filmini de siz oyunda 3D 
N modundayken Al mesajları ml biryerlerden 
| göndermek İçin DEL tuşuna bastıktan bulup bakacağım, altıma 
onca aşağıdaki kodi P2 350Mhz'yi çektiğim 
zaman, Çok yakında 


som uma 
o tün düşmanları yok ot. e 
the five hundred: Kendi canına kastet, Hırsızlığı beceremiyoi rsanız bölüm 
ö bitirmek için CTRL * ALT * 
'dresden: Tüm binaları ateşe ver. 
steve reeves: Tüm birlikleri yere SHIFT $ END kombinasyonunu 
aynı anda deneyin. 


bucks fizz: Tüm birliklere ilk Para kazanmanın kolay 


— 
yardım. yollarından birisi dark.cfg 
j yg bastille day: Tüm duvarları dosyasına 
4 del cash bonus 
haemorrhage: Kanı yok et. satırını eklemek. 
klllcam: Karmaramanı Sidür. Eğer istediğiniz herhangi bir 


İ 
| 
| — Ülimm. bölümden başlamak istiyorsanız 
v da aynı dosyaya 


7 am, EREM N 
STAR WARS EPİSODE 1 V starting, mission X 
— T satırını ekleyin. Tabii X yerine 


i bana serinin üç filmini de İm # eti 
icar izletse de, 10 yaşlarındaki || |22İzİz22 başlamak istediğiniz bölümün 
İhafıza zayıflığımın Star Wars'ta P'' numarasını yazın. 


Kim kimdi bilememe yan etkisini | MX. ——) 
giderse, Episode 1 de seyrettiğimde (bu | Z | 
sefer kesin kaçırmayacağım) keyif ik ae 


i verse. Ama bakın bu oyunun bir iki i 
ölü ü . Ben di ğ 1 p P Pı 
i bölümünü oynadım. Ben daha değişik İ Heh işte şimdi sıçtık. Arkadaşlar eğer 


hayal etmiştim bu oyunu maalesef kil ii km, b i 
Yi hayal etmeyenler, oyun esnasında i evimdeki bilgisayarım Pentium 75'ten 
mesajlaşma penceresinde aşağıdaki 5 Sİ biraz daha hızlı bir işlemciye sahip 
kodlar yazabilirsiniz. olsaydı ya da en azından RAM'm 
give me life: En fazla beş kere İ | 16'nin birkaç katı olsaydı oyunlardan 
kullanabileceğiniz hayat kazanma kodu. | bu kadar uzak kalmazdım. Hatta oyun 
bile açıklardım size. Şimdi şu Şi 


heal it up: Allah sağlık versin. 

i tiki i: Silah ha il 

like to cheat: Silahı ve'caplizne de Expendable ne menem bir oyunmuş 
onu bil 


versin. 
> iamgueen: Kraliçe Amidala. il 
iamguigon: Gui-Gon Jin Ama siz hızlı bilgisayarınıza oyuna 
i iampanaka: Panaka ! başlarken aşağıdaki komutları 
İ iamobi: Obi-Wan kullanırsanız... ya 
| perfection: Otomatik ateşleme ve -mumford: Hodspodkins Modu. 
> saldırma sistemi. eler RM -whostayedlate: Rockhard Modu 
inci tekil şahıs görümüsü. -whostayedlateagain: - EasterEgg 


naughty naughty: 

beyond cinema: Altyazı galiba. 

from above: İkinci çoğul kafaüstü görüntüsü. Mode | 
per: Görüntüler tel tel olsun. " ,, GılExpendigo.exe 
Tex: Bu da öyle bir değişiklik, Aklım almadı benim. 
fps: Frame Per Second. Bu kısaltma biline! 

Ü Göfps: FPS 60 olsun da tersten görün... 

İ silowmo: Yada yavaş yavaş. 

gurshick: Hani kim ne yapmış. Hmm 

drop a beat: Duvarların arkasında ne Var üc 

# klavyedeki eksi tuşunun, 


paranoyasına son. il 
i stink: İşin kolayına kaçma. peşine yazabilirsiniz: 
i really stink: Daha da kolayına kaçma. , bod: Hileleri aktifleştir. 
i rule the worldi Erkek gibi... 

donttttü; İntihar... Glik 


rereright: Bu dâ © 

kili me now: ği sen. 
but i feel so gi 

gizgilerden taşar... m 

İ happyı 3. silah daha da etki olr. 


les: Hilelere ne 


h ah, Descent'im benim. Descent Ziçindeayni 
şeyleri yazmıştım. Üç içinde aynılarını 
yazacağım. Anla “benim 
zamanında...” şeklinde başlayan 


geçemeyeceğim, Descent'i 
ilk gösterdiğinde Kamer o da di 
zamanlar bambaşkaydı (bu konu bit çizgi yanarak size doğru yolda 
da başka gerçi ya!) hem olduğunuzu anlayabilirsiniz. 
toys #: Maksimum # sayısı kadar oyuncak. 


Eğer üçüncüsünü oynarken 
sizin mideniz bulanmıyorsa mcleod 0: Bilmez! 


MoreClang: Bölüm atla. 
DeadOfNight: Tüm bot'ları yok et, 
G 


FrameLength: Saniyedeki görüntü 
kare sayısı. 


ByeByeMonkey: Pozisyonu değişik 
bir açıdan izliyoruz. 

Shananigans: Garip tekçırlar. 
TubeRacer: 210 Hasar. 
Teletubbies: Teletüp olayı imiş?! 


CDNALSI: Tüm araçları kullanmanıza izin var. 
CESREVER: Ana menüden seçebileceğiniz ekstra araçlar. 
j 


CTEKCOP: Roket bisikletler. 


otorsiklet yarışı oynamak çok zevkli de seyretmesi 
neden hiç zevkli değil. Motoracer2'den zevk 
almayanlar, bir de şu kodları deneyin: 


HIDDEN AND DANGEROUS | 


Li 
şyerinde (işyeri irkette (şirket? iş? ben? öğrenci? ; 
sabır!) elde kalan bir iki bilgisayarı ucuza ei 
satıyorlar. Biryerlerden (borsa mı, kim, tiyo mu?) j 
dolarlar bulsam da güzel adventure'lar oynama açlığımı giderseM. Siz adventure tokları 
4 


hilelere de doyun bakalım: 
guiekload: Kaydedilmiş oyunu yüklemek için başka 

yol yokmuş gibi. ( — başarısız olmak için. 
resurrect: Reenkarnosyana inanmayanlara. 


nohits: Tanrı Heryerdedir. 
goodhealth: Domuz gibi adamsın. Sağlığın yerinde! funnyhead: Koskocaman kafalarla oynayın. 
enemyi: Düşmanımızı bir görebilsek. 


openalldoor: Para her kapıyı açmaz. Bu kod açar. 
allitems: Tüm ıvır zıvır ne varsa İşte debugdrawvolumes: debug falan kafam karıştı... 
killthemall: Düşman falan hak getire. debugdrawwire: Üsttekinin aynısı. : 
showtheend: Şu “oyunun son sahnesini görme" tribi playercoords: Nerde olduğunuzun niceliksel bilgisi. 

laracroft: Her taşın altından da bu kadın çıkıyo 4 


olanlara. 
gamedone: Oynadığınız. böli bitiremedinizse. başımıza. 


gamefail: Bölümde -sadistçe, 
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şte bu oyun beni aşar. Öyle Pentium2 ile falan olacak ( lotsablood: Daha çok kan! 

şey değil bu kil Background lazım, yani birikim, olayı | lushee: Limitli Kaynakların Artması 
bilme, ilgilenme, zaman falan. meteor: Meteor yağmuru. 

Zamanı olanlar, multiplayer yada tek kişilik oyuna nanolathing: Metal ve nanolathing kullanımı ikiye 

başladıktan sonra Enter ile mesaj kutusunu açın. * katlanır. 

tuşuna bastıktan sonra aşağıdaki kodları yazıp noenergy: Enerjisizlik. 

'karşılarındaki etkileri görebilirsiniz. Tabii kodu nometal: Metalsizlik. 

yazdıktan sonra tekrar Enter'a basarak. Bir kodu iki kez nowisee: Tüm harita, 


“kullanırsanız etki kaybolur. radar: 4100 radar kaplama alanı. 
udi shareradar: Radar bilginizi paylaşın. 


na. 
değişik şeyler söyler. shootall: Birimler tüm düşmanları hedef alır. 
inüz yal Müzik olayı. ii sing: Komut verdiğinizde birimler batar. 
anlar ölür. tit Maksimum adam ve materyal. 
el rüntü olayı. Aştı beni. i * Yazılannumaralı oyuncunun metal ve 
doubleshot: Silahlar çifte hasar verir. > erjisini görmek. 
#ogcolor 1-256: Sisin rengi değişir. > zippet: Bina inşaası hızlanır. 
— haitshot: Silahlar yarım hasar verir. Bu arada tek kişilik oyun ikonuna basıp oyuna 
öi : Kaybetmek istiyorsanız. başladıktan sonra *drdeath" yazın. Cavedog 
inirared: Görünmeyen yerler açılır. * Entertainment kemiği ortaya çıkmalı. 
iwin: Kazanmak istiyorsunuz tabi. Oynamak istediğiniz görevi seçebilmek için 
Kili 0-4: Numarasını yazdığınız. buna tıklayın. 
oyuncu ölür. 


dıklarım Ve Ye 
tavlamada; esprilerde; gn 
yazdıklarımdan suçlanamam, 
edilebilir, aşağılanabilir veya dalga gecili 


MAM okmasın Sıçabiliim çünkü, hatta sıçma ihtimalim yüksektirde. Övgülerin hepsini bana gönderin, ti 

ender cevap yazarım, bir teşekkürü bile çak görürüm, isimleri unuturum. konuşulanları hatırlamam. İleride GameShow, en sevdiğiniz yazar gibi bir 
ket işine girmeye kalkarsa, bana oy vermesini isterim, bunu içimden düşünür ve oyların artıkça sevinirim. Merti içten içe rekip görürüm. en. 
az ona gösterilen ilgi 'kadar ilgi isterim. İstersem *Bence dürüst bir insan değildir Mert ve kendisi farkında değildir”, gibi ağır ve insanların içinde 


küçük düşürecek yorumlar yapabilirim Mert hakkında günkü o benim küzenimdir. “ei Emin! in ayfı yerleri vardır içimde, onları rakip görmem. 
li bir insandır. Engini de severi iç 


Burak Bayburtlu sevim! m, beni sevdiğini bilim. o aksini söylese, bu yönde davranışlar yapsada. Onun mutlu 
olmasını isterim. Bütün söylediklerim yalan ama hepsi de gerçektir. Anlattığım olayların hiç biri olmamış olabilir ama. bence hepsi yüzde yüz. 
olmuştur. Benim ile tanışmak isteyebilirsiniz ileride, "akat beni görmek yüzümü görmek derek değildi, benim ilkeleri. inkılaplarimi takip edin 


m yeter, yok illa ki göreceğiz yüzünü derseniz, size Türkiye" 


bilmem. olgunluk yolunda hep 2,1 atan, bazen hapse 
gibi yol alırım. Kafama koydum mu yaparım. İngiliz 
bilmeyenin ne işi var dünyada gibi ağır yorumlar ye 
hazır mısınız! 1, 2,3... 2 


Annem ile babamın. iylar zaman zaman beni çok rahatsız ederdi. Bazen 
derdim ki, oturup anlatayım, beni neler rahatsız cevabı aldın yılar boyunca. “Büyükleri değiştiremezsin. Ne 
'demek ti bu yaaa. Ne demek değiştiremezdim. süre belli yaşta sönüyor mu, patliyor mu. ne oluyor da 
büyükler değiştirilemiyor. Mesela 3 yaşımda öğrendim, bunun 18 yaşımda gözlük takmaya 
başlamam ile hiç bir alakası yoktu. ki Nm mı sönüyor, bir anda sönüyorsa eğer, kaç 
yaşında oluyor bu olay. 35 yaş iyi mi mesela. a şansi var mı ? Bizim İçin çok mu geç, Amerika bu konuda 


olanların 
calışmalar yapıyor mu, biz bu hücreleri olduğu gibi kabu i ediyoruz. Uğur isimli, 3 ayda bir en az bir kere rüyama giren, ve hadi 
eskisi gibi olalım dese, hemen OK diyeceğim. bir arkadaşım var mesela, herifin bu hücresi doğumda zedelenmis. Kendinizi yaksanız karşısında, hiç bir seyi 
değiştiremezsiniz. Böyle durumlar da Varmı ip dünyasında. Terapi veya Ilaç İle düzeltilemez mi bu, gen 'muhendisleri bu konuda ne düşünüyor. Neden 
insanlar değişmiyor, neden geldiği gibi gidiyor her şey. Kuzenim Gencay" değişecek mi mesela, duygulu ve hisli bir insan olabilecek mi? Hücre nakline 
girişsek mi, web sitelerini ardı arkasına patlatsak mı? Allah'ım çıldıracağım!!! Belki de değişme olayını sağlayan bu hücre var da hala, kime gore 
değişeceğini bilemediği için, salaklaşmış öyle duruyor... 

Sli bu da olabilir. yoksa kime göre değişecek di mi hücrecik. Bana göre mi, Sana göre mi; hayır hesabımızı bittim. Kendim kurdum teoriyi, kendi 
batrdim, ne iğrenç bir insanım ben, yoksa hiç değişmeyecek miyim ? Hayatımı Közanez Se yaptığım bu İşten, sizlere neler yapardım, bıngıldağınız 
oynardı ama. Koltuk dönüyor..1,2,3 Hani bazen e-malirleri şöyle biler, "gülümseme eksik kalmasın hayatınızdan', veya “barış içinde, barış dolu olun” 
Gibi: İğrenirim böyle tiplerden. Mesaj gönderme olayı. Ben ise cok sade bitiririm yazılarımı. Hiç öyle mesaj kaygım yoktur. 

Hepinize iyi günler... 

Ayın SitesiŞ htp:/ww.bilairwitch.com/ 


Timur *Bigger han ever" Gatakli 


Engin Süzen 


Uzun bir zaman geçti aradan, çok uzun bir zaman... Ve İşte 
bizler yeniden karşınızdayız. Aslında yeniden değil. 
GameShow yeniden çıkmadı, bir daha doğdu. Saçının 
telinden, ayak tırnaklarına kadar yepyeni bir dergi olarak... 
Bu yeni derginin yepyeni köşesinden herkese merhaba. 
Köşenin adına bakıp da aldanmayın. Search Engin, 
Hardware ve Software konusunda karşılaştığınız. 
problemlerin kaynağını search eden ve sorunlarınıza çözüm 
bulan bulan bir mektup köşesi. Mektup köşesini üstüne 
basa basa söylüyorum. Mektup yazmalı ve soru 
sormalısınız ki ben de buradan cevaplayayım, köşe köşe 
olsun. Bu ay ilk ay olduğundan doğal olarak mektup yok 
Ben de düşündüm, taşındım. Internet'te driver arayanlara 
yardımcı olmak açısından aşağıdaki yazıyı hazırladım 
Yazının devamında da upgrade ve alışveriş rehberini 
bulacaksınız. Umarım sizlere yardımı olur. Bu arada üstüme 
gelmeyin kırarım kalbinizi. 

www.soundblaster.com Creative firmasının ürettiği tüm ses 
kartları, ekran kartları ve diğer ürünlerin driverları ve 
testlerini bulabilirsiniz. 
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iY kalmamıştır! 


www diamondmm.com Bu site sanırım Diamond'in yaptığı en iyi iş. 
Sorunlu Diamond driverlarının aksine bu site sorunsuz ve hızlı olması Ve. 
güzel dizaynı ile dikkat çekiyor. Tüm driverlar bu sitede de mevcut. 
www.matrox.com Eskiden akla bisküvi diyince Eti, ekran karti diyince 
Millennium gelirdi (rahmetli Millenium 2 diye diye gitti ehe). İşte o meşhur 
kartın ve daha birçok Matrox modelinin driverı ve testleri de bu sitede 
www.s3.com Sene 1997. 4 MB lık ekran kartı çıkı dediler, Yaw olur mu 
dedim. Hemen aldım (S3 Virge, o zaman 140$ di). Sonra ettiğim Küfürün 
ve okuduğum lanetin haddini hesabını bilemedim, Dünyanın en Kötü 3D. 
ekran kartı chiplerinden biri olan Virge'nin üreticisi olan S3 firmasının Web 
sitesi de burası işte. Yiğidi öldür ama hakkını ver derler. Bü kadal kötü VE 
ucuzcu olan S3 daha bu sene yaptığı süper Savage atağıyla dikkatleri 
üzerine çekti. Hele daha sonra Savage4 işlemcisiyle daha da dikkat çekti. 
Diamond bile olaya el attı.S3 chipset driverları, haberler, yeni chipset 
Savage4 hakkındaki ayrıntılı bilgiler ve Diamond S3 evliliği konusunda 
ayrıntılı bilgileri de bu sitede bulabilirsiniz. 

www.3dfx.com Hani olsun da çamurdan olsun derler. Sanki bü söZElMEK 
için söylenmiş. Dünyanın oyunlar için ilk gerçek $D) kart üreten imei 
3DFX İnteractive'in web sitesi de işte burası. Yine driverlar, yineiNeberler 
ama farklı olarak oyunlara özel patchler (yemin ettim yama'demiicem): 
Ayrıca 3D kartlar ile ilgili genel bilgileri de bu sitede BUlaBiisiniz” 
www.3com.com Network sistemleri konusunda Uzmani bir firma olanı 
3Com ile usta modemci (eskiler bilirler, bir zamanlarefsanaydı) US 
Robotics geçen sene birleştiler. Modem ve netwörk kartları driverlari, Yenii 
nesil avuçiçi bilgisayarlar ile ilgili bilgiler ve daha birçok konuda bilgi içini 
ziyaretinizi bekliyorlar (bana öyle dediler!) 

www.Igeus.com LG (bildiğimiz adıyla Goldstar) markalı monitör, CDROM 
ve PC kamera driverları, ürün bilgileri ve teknik destek kısmıyla yararlı bir 
site. Bir de CDROM ile ilgili birşeyler ararken karşımıza mikrodalga fırınlar 
çıkmasa... 

wwwLasus.com İşte karşınızda Motherboardları, ekran kartları ve şik. 
kasaları ile ünlü Asus'un sitesi. Tüm driverlar ve yararlı bilgiler bu sitede 
de mevcut. Ama bana sorarsanız Asus'un Türkiye distribütörü Çizgi 
Elektronik'in web sitesi (www.cizgi.com.tı) bin kat daha güzel ve düzenli 
(hiç olmazsa Türkçe) 

www.avance.com Bir zamanların kral ses kartı Avance Logic çok ses 
getirmişti ama artık Sound Blaster'ın PCİ ses kartları 30$ civarına düşünce 
Avance Logic'in pabucu dama atıldı, Siz de benim gibi eski bir Avance 
Logic kullanıcısıysanız ve bir gün driverlarına ihtiyaç duyarsanız işte size 
adres. 

wwwatiteçh.com ATI'nin ilk 3D ekran kartlarının birinde bir araba yarışı 
oynamıştım da tekerlekler kareydi hiç unutmam. Yeni çıkan süper 3D 
ekran kartlarıyla beraber ATI'de harekete geçti ve Rage 128 modelini 
çıkarttı. Bu model ve diğer modellerle ilgili ayrıntılı bilgiler, driverlar ve 
daha birsürü şeyi bu siteyi Ziyaret edince göreceksiniz 

wwwelsa.com Fiyatları nedeniyle daha çok profesyonel kullanıcılar 
tarafından tercih edilen Elsa ekran kartları, pahalı olması nedeniyle el 
yakarken, kalitesiyle gözleri kamaştırıyor. Driver konusundaki desteği ise 
dünya üzerinde bir efsane. Neredeyse 3 günde bir güncellenmiş driver 
çıkartıyorlar. Ama yine bana sorarsanız Elsa'nın Türkiye distribütörü TET 
Elektronik'in web sitesi (www.tet.com.tr) sade dizaynı ve Türkçe olması 
ile tercih sebebidir. 

wwwleadtek.com.tw Adını daha önce çok fazla duymadığımız Leadtek 
firması bu sene içinde ürettiği TNT ve TNT2 ekran kartlarıyla atağa 


bizler gibi her bilgisayarın da sorunu var 


kalkarak piyasada kendisine bir pazar açti; 
İarı, kameraları ve TV kartları'da olan 
bu firma ileride büyük firmaların başına çok İş 
açacağa benzer. 

wwwhercules.com Dynamit ve Terminator gibi 
simli ekran kartlarının üreticisi olan 
skiler grafik standardı olan 

n hatırlar (monocrome). Türkiyede - 
lama hataları yüzünden- çok fazla 
in ve tanınmayan bu kartlar hakkinda 
til bilgiyi bu sitede bulabilirsiniz. Aynca bu 
ine sahipseniz sitede driverlar da 


ii 
www.nvidia.com 3DPX için “artık bundan daha 
işi olmaz derken yanıldığımızı bize gösteren 
#ma oldu nVidia, Önce Riva 128 ZX sonra TNT 
sonra da TNT2 ile aklımızı başımızdan 
ar hakkında ayrıntılı bilgi ve driverlar 
abileceğiniz şeyler arasında. Mutlaka 


pache-micro.com Bu Apache'nin 

ini de sevemedim, helikopterini de, 

Ama yurt dışında da (özellikle 

ede de tutulan bir marka. özellikle 
a düzelime) konusunda çok 
yanı sıra Apache modemler 

ie çıkan yazıları da buradan 


takip edebi 
www.bocaresearch.com US Robotics gibi bir 


diğer ünlü modem firması olan Boca! ürünlerinin 
driverlarına da bu siteden ulaşabilirsiniz? 
www.mcg.mot.com Amiga zamanından beri 

hayatımın'eni 
rola 7200'e 140053 
diyordu!). Bu bile 
i olmam gerçeğini 


kaliteli bir ak istiyorsanız Motorola 
alacaksınız. drivenini arıyorsanız bu siteyi ziyaret 
edeceksiniz (zor oldu ama bağladı). 
om pahali fiyatından dolayı 
tutulmayan bu m lerden 


ma 
ayak tırnaklarına 'kadar, yepyeni bir dergi olara 


yoksa b 


markadan uzak durun, gücünüz 


yetiyorsa salmaya kalkanı dövün. 


Kazayla aldıysanız ve driverı lazımsa 
yapacak bir şey yok, buyrun ziyaret 
edin. 

Z Xircom 
diyemediğimi için uzun bir süre bu 
medemden ne alabildim ne 
satabildim. Özellikle POMCIA 
modemleri ile ünlü bu markanınününe 
yakışır güzellikteki sitesi kesinlikle 
bookmark edilmeli. Driverlar var 
dememe gerek var mi merak 
ediyorum! 

wwwuzoltrix.com Yemin ediyorum 
adından dolayı ne aldım ne sattım. İyi 
diyorlar, bilemem 
www.usa,canon.com Canon'un 
iğneden ipliğe (yakında onları da 
üretecekleri) tüm ürünlerinin driverları 
Ve ayrınlılırürün bilgilerini bulabilirsiniz. 
www.epson.com Epson printer 
driverlari. 

HP'nin tüm 
donanımlarının driverları da bu 
adreste. Site çok li ve 
karmaşık. Kaybolmamaya dikkat edin! 
Artık piyasada pek bulunmayan ama 
sahip olmanız muhtemel antika 
kartların web adreslerine de kisaca bir 


wwwtridenimiçro.com Trident. 
Devam etmeye Kalksak bu liste 

uzaaasar gider. En iyisi dur demek 
Dur dediysek yazı bittiğinden değil 
Şimdi de yeni bilgisayar alacaklar veya 
upgrade ettirecekler için küçük bir 
alışveriş listesi hazırlayalım. 

©PU: Şu anda bir ev kullanıcısı için en 


Uygun fiyati tına göre de 
performansı iyi olan işlemci Celeron 
400. Ama hesap kitap gerektiren 


(Alrtocad gibi) programlar 
kullanıyorsanız Celeron işlemciler 
düşük cache belleğinden dolayı sizleri 
tatmin etmez. 

Ekran kartı: İşte bir bilgisayar alırken 
üzerinde en çokdüşünülmesi gereken 
parça da bu. Oyun oynuyorsanı; 


bir zaman geçti aradan, çok uzun bir zaman 


iden karşınızdayız 


iy aha do 


herkese içtenlikle merhaba diyorum! 


u, Saçının telinden 


(özellikle 3D lar) ve 150$'ınz 
varsa en azından bir TNT2 veya 
Vodoo3 almalısınız. Paranız 100$'ın 
altındaysa Savage, 50-60$ 
civarındaysa İntel740 tavsiye ederim. 
Monitör: Yeni bir bilgisayar alirken 14” 
monitör almak artık anlamsız hale 
geldi. Bunun nedeni de 14” ile 157 
monitörler arasındaki fiyat farkının artik. 
20$lar civarında olması, Hele bu.iş& 
250$ ayırabilirseniz 17” monitörde 
oyun oynamanın tadına varırsınız (Yok 
arkadaş, alamam ben” diyorsaniz. 
buyrun KamerNet cafe'ye 
Harddisk: Cimrilik yapılacak yerWani 
yapılmayacak yer var. Ram 128 yerine 
64 olsun dersiniz. 50$ eksik verin G& 
alırsınız. Yarın ihtiyacınız olduğunda 
gider bir 64 daha alırsınız, 50$'a patlar. 
Ama harddisk'te durum daha farkl Bu 
gün gidip 100S'a 3:2 HDD alirsiniz 84 
alsanız 505 fark vermeniz gerekir ais 
cimrilik edersiniz. Sonra o disk size 
yetmeyivetir Gider 100$ daha verir bir 


3.2 daha alırsınız. Neymis? Harda 
cimrilik olmazmısi,. : 
CDROME Bir cimrilik olmaz. 
CDROM. Almışken 5-105 fazla 
Goldstar alınır derim. Rica değil 
emirdir! 

Ses karti: En 

civarı). Ama diyorsanız 
70$'ım, surround ses iste 


* 


Klavye - Mouse: Bu parçalar 
bilgisayarın en ucuz ama en çok 
kullanılan parçalarıdır. Kullanırken 
kafayı yemek istemiyorsanız biraz 
kalitelilerini alın (mesela Microsoft 
Mouse süper) 

Modem: Eskiden deli gibi hattan 
düşerdik. Allah'ın hikmeti midir nedir 
artık olmuyo! Yeni S6K modemler 
(özellikle Motorola ve Rockwell 
chipsetli olanlar) hiç sorünsuz tıkır tıkır 
çalışıyorlar. Neymiş? Teknölojinin 
hikmetiymiş! Yine de babamın 
gemileri, fabrikaları falan Var, bana 
komaz diyorsanız US Robotics 
alacaksınız. 

Artik gitme zamanı. İnşallah gelecek 
ay her şey çok daha güzel olacak 
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. Nereden indirebilirim? 
bu tamamen gerçek! 


ayat? Ennriteresan 


gittiğine inandığın zamana, - yaşi yada 
Sarıya, siyah'a beyaz'a ve gri'ke, başına 
gelmiş sürprizlere ve de yenileNnin gelecek 
olmasina, 
inanıyorsan, 
101'e de inanacaksın. 
'ünkü bu; 


erçek. 
101'e hoşgeldin. 


t e > r ACANS -'da Z 
“ : Ce Ge cılar, ekran va il 
wild wild web diyor muder abi © #5 (ak a 
US Japon Playstation cılar mi deseyci yoksa?) 
Bu kez, düşmanlar heralanda rastlantısal olarak 
ikacakmış. Bir de “Live Selection” eklenmiğ ki, yani 
elli bölgelere gelindiğinde oyuncunun realime 
senaıyolar seçmesi mi Söz konusu. une 
2000 ve Final Famlasy İde cikiyormuş kl, asıl 

» hala duymayanınız kaldıyşa; 

Bu adar da paso oyun oynar zaar, 
demez girer ortarja diyen- 
min suyunun aktığ|yla kalan 

aaa 
yunu, onda di 
madim ayaktayım. 


Nintendo'nun 2000 modeli (Si 
yılı sonunda tüm dünyada 8 
Sürülecekmiş. 128 bitlik alet 
Dara mı biriklirsek yoksa BU 
Geliyi mi vursak bilemiyorum 
iyidir. Ekonomi de yapalım ame 


Netle yel 
Örnek: gi haberdir ama bir. 


nda surf ta iz, 
lale ita ie köpek insanı isrınca haber gimaz. Bunu herkes bilir 
Köbekur iri, Kuş uçar ne öleyim iste, hayvanlar 


alemi ayrı bir düriya zate 


ar. 
Benim için size mavi ya da siyah g 
sararan, bu bağlamda, şu ortamd 
gtdinde ni unun olamayacağ 
t. 
götürdükleriyle gerer 
on ee MegiiEmson'spor oyunlarının 
ter, Foporialar ve konuyla ilgili 
aming Network diyorum. 


iyii 
sonra bon 
ıkanları, Çi 
üzik deği 
bir a alıp, © 
ler çıkarırlar orta Da 
, müzik değişir, eğlence 


rgisindeki “en sıkı internet ! 
indi bir sitenin isle 
Şi açi lerde bir Şiki 
rler ir çıkı: 

la sınırlı e im size. 

bi up (ML 
in gün gi THE WESTWOOD UNDERGROUND 
ir: 101 o iki gün 'Westwood'la, çıkardıkları oyunlar ve daha bir çok ilin- 


ayrıldıklarını 
olan en sıkı, en iyi, en güzel ola tili konulardaki son bilgilere (nasıl kastım yaa) ulaşa- 
1 Sa'ya böyle bir iddiası yoktu Hayatını bileceğiniz. sade ama oldukça hoş dizaynlı ve de 
tan ayağa değiştiremez ya da sana sunulan çok hizli bir site kiye an Şunu söyleyebiliriz ki, 
dünyayı baştan yaratamaz. 101, 101'dir, onu çok spesifik şeyler beklemişsiniz. hayattan, ama 
anlatacağım ya da anlayacağım diye kasmanın üzülmeyin: Tanrı sizi seviyor. 
bir anlamı olmayandır. Bu iki sayfayı her t MY tg 
okuyuşunda, harcadığın enerjinin, hayatın- 
dan ona ayırdığın zamanın. karşılığını verme, 
Tekne içinde olan alçakgönüllül maskesi r$ ans ASE 
ırdında sırıtan şeytandır 101. a 
Eğer çektiğin acılara, aldığın zevke. öyle de URL verilir miymiş dememeli. İnsan bazen 
yaşadığın gü tü Zamanları tPikinde uyanır. kocaman gözlerle karanlığa bakar 
m V gn Yatırıma, mavraya, gözyaşı ve hasrete, ve der ki; “İçinde Ouake 3'ün test versiyonunu, 
4 IS DİZİLERİ isinden geçtiğin; Ya da senin dışında akıp indirmek için gereken ÜRL'leri barındıran bir URL için 


idir. | 


ks 


MUDER'in seyir defteri 


erdil Aman Tanrı'm! Ne uzun adresti 
ubiü vee dublü vee dublü vee... 


iüğüm kabusa dei 


SUPER & BİG Cİ 


Son cheatler için iz var, İkisi de bomba. Bu 


imba pompa falan dedim. 
i bir şeye bomba denmesine 


bu ay iki uğrak yerimi 
da kıl olduğum için bi 
ıda bomba dışında her hanı 
«de kılım ben. Çünkü be 


( PLAY GAMES 
Kingpin'le ve bir 


Buy electronics now KİyEEMi tüm oyunlarına & 


AMIN NEVA 


beee 
Vine Ga Ea ing Çulture... Ougensland 
EN: 


411 New Media 
azılmış bir makale... 


.gameyiriz.com/artiçles/gamesultura.shtmi 


rov'a Dünya'dan Kasparov'a... A8 — A4'e... B2. 
ş e demek mal? ii > Ç 


lar için... de sevmem başım 
ölmüş bu ring yani, dikkatimi çektiniz ama © 


— ne a 
1CO'ya alte, 


İYON 
İE Şampiyonu Burchag'la Kısa 


ÖRER beni 
Muder: Peki beni de yenebilir misin? 
 Burchag: Yenerim. 


u bölümde kişisel sitelere Yı 


Kendi çabanızla bir şeyler va 
laşamıyorsunuz. Çok utar 
tesminiz ve üç satır da 


ptınız. Ama bunu 
IZ. 


yazınız olan siteler olm 
lütfen. Benim en sevdiğim sitelerdi 
bölümde sadece bu tip silleri yayın 


» önünde bulundurarak yapın si 
Saitörünü açışınızda kulaklarınızda 


yır. böyle yapmaaamalıyımm. 
di com 


ir bu tip siteler amâ 


telerinizi, Bir daha o 
çınlasın sesim... Hayır, 


diye bir site yapmış 


COM 
Home of GAMESHOW! & FRP&L 
Ben bu satırları 
siz bu satırları ol 


Ni aşamasında olan sayfa 
urken bitmiş olacak. 


gaz da hangi site yapılır? “muder.com” mu? Güldürmeyin 
eni... 


ui 3y KemerNeti konuk etliğim “ÖZEL bölümde her 23 
sizden gelen, sizin keştettiğiniz şitelere ver vermeye çalsa” 
Sağım. Eğer derginin parâşını ödedim sen keşfet ulan” 

Giyorsanız. şiddete başvurabilirim ki yaparım bunu. (Sir de 
Sitseyi Lamy 8'i açıklamakla tehdit etmiyorum, oyun çıksın 


zaten açıklayacağım.) 


Bi 
icial Gameshow Channel 
ire.anet.net.ir #gameshoW 


Bu bölümde yine sizden gelen kanallara yer vermek istiyo- 
müm, Kanalınızın bir “olay”! varsa, tanıtılmasını istiyorsaniz. 
cici değilse, kanalla ilgilenen belirli adamlar varsa, en 
geğmlisi de bana aOP verecekseniz (eheuheu), bir e-mail 
göndermeniz yeterli ş 
Orada yine bir takin log'lara da yer vermek istiyorum ki, 

ks olaylarının yer bulma şansı daha çok, malum sayfa 


Sayısı. 
GAMESHOW.'u elinize aldığınızda, 


sayfaların “mükemmel ötesi” 
Siduğunu göreceksiniz. Kendi adıma 


azdır... 


1Ca ile ilgili önemli not: "Add edi- 
iz. ancak, ne yazık ki, gelen 


; mesaja yanıt veremiyorum. 
Önemli ve acil mesajlarınız, “düşünce 
rüş ve eleştirilerinizi iletmek için 

ilarırsanız sevinirim. “Selam Verdik 
Simadı ipne” demeyin diyene de engel 
Güm kusuruma bakmayin, şöyle söyleyeyim, her 
1e olursa olsun, online olan, sizinle beraber, otuzu! 
üstünde vee & sayı her geçen gün artıyor) karşı 
karsıyayım. Fer işi bir kere selam verse 9 an kitlenirim. 
(Birde internet adamı antisosyal yapıyor. derler) ? 


© İnsanlar soruyor bazen İş iş... iş mi bu şimdi? Ne 
© kadar kazanıyorsun, Niye Yâbiyersun, kim için yapıyor- 
sun, kimlerle yapıyorsun... 
Yaplığım bir çok iş var. Eğer bunlara iş derseniz... 
Zamanımın çoğunu alıyor bu İşler. Vede e olan 
nefes alıp vermelerimin büyük kısmını bu işleri 
/aparken harcıyorum. 
laptığım işlerin çoğundan hiçbir maddi gelir elde 
eüniyorum. Yani pafa kazanmiyorum. Zaten hiçbir para 


'ne saat- 
n 


e) 
hiçbi 
Bu işler sonunda hayatın anlamını bulmam ya da 
bulma olasılığım yoktur. Kendim pişirir kendim verim. 
ifade 


ymalıyd. 
unu benim için asla 


MUDER “102.Dalmaçyalı” 
muderogsmnsi.com 


inu bulmam ya da bulma olasılığım yoktur 


El kendim için bir anlam 
Mağ Read 


me ki 


“hayat İçin bir şey ifade etmez. 


2 birkaç anlam ürettim 
an altı milyarın yâpa- yi 
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andan itibaren 
Uaniden fetideli 
kâpatma kararımızı geri 
almış bulunuyoruz. Biz bu 
kararı kaldıramadık, içine açıklama 
düştüğümüz boşlukla ç 
başa çıkamadık, anladık ki 
GameShow sizin 
dostunuz bizim 


çocuğumuz. Bu çocuğu 
yok edemedik. 
Kafamızdan atamadık. Bir 
yandan adım atıp diğer 
yandan dönüp 
GameShow'un izlerini | 
silmeyi başaramadık. 4 
GameShow kapandı bitti 
derken içimizde ki 
“HAYIR” çığlıklarını 
bastıramadık. O'nun yarım 
kalmış bir varoluş olmasını 
kabul edemedik. i 


Evet : 


Sayı 42 ve kaldığımız 
yerden devam diyoruz ş 


(kapanırken bişey yazamamıştım, bari şimdi yazayım!) 


N 


Me udiyeti: 


ani bu sayfa da aşlında . . 
di yanda gördüğünüz giriş var 


â Kis köşesini hatırladınız mı? 
hani kıtap, müzik, oyun sinema, 
opera, bale, heykel; tiyatro (7 sanat oldu mu?) 


işte en canalıcı kısım! 
ani siz bana diskette mektup gönderirdiniz! 
ben de bazılarını yayınlardırn (öhö!), hikaye 


gönderirdiniz de kapak oyunu kazanırdınız 
bana kızardınız, beni severdiniz, ne çabuk unuttunuz 


bakın bu ay boş geçi ama sizden ay keldğımız zamanlarda FAPAMAGIÇ dergisini arıyorduk (ala karyorz) 
ve o dergi için yaptığım SCIENCE FICTION köşelerinden bir seçme yayınlıyorum bu ay. 
Artık önümüzdeki ay Mektup kısmı için disket yollarsınız di mi? 


i overdose kadrosunu güçlendirdi 
örneğin bu Rauf denen adam, komik bi herif 
adamdan sonra herif olmadı!) 


sanaloğlan mıdır nedir Bişeyiği yapıyor ama ben anlamadım 


ver e kadrosun üçlendirm 
doyar ros adro u güçlendirmeye 
(o) 


neğin bu Nesime denen kadın, komik bi kadın 


onun ne yaptığını sormamanız bi yana sakın ola ki asılmayın 


04 overdose kadrosunun gücünden korkuyor 
çünkü eski 64'lerden tanıdığınız şişman adâm 


Omay ne yazık ki artık şişman değil ve 
en kötüsü de Felsefe yapıyor 


4 D... sevdiğiniz taVSİye sormayın genişletilmiş 
ve kErtunç baskısylâ-artık her ay huzurlarınızda 


4 B son geyik bölümüde kaçırılacak gibi değil! 


ilim kurgu üstadı 

Stanislaw Lem'den 

mükemmel bir Kit: 

var her zaman 

(çünkü kendilet 

itabı yoktur): “Kör Talih” 

(ingilizcesi “The Chain of 
Chance”). Yine döktürmüş usta! 
Bu sefer hiçbir kanıtı olmayan 
şüpheli ölümlerin giziyle karşı 
karşıyayız! fakat bu gizi Lem 
ustalıkla “Nedensellik” olgusu 
içinde ele alıyor. Ayrıca 
Matematik'ten Siyasete kadar olan 
nefis fikirleriyle de bizi 
andınlatıyor. 


“Tınkı soruşturma romanındaki gibi Lem usta yine okuyucuyu hayretler 
içinde bırakıyor. Okunması farz 


bir kitap” 


Imaz, hayır olmamış VİRUS. Filme 

giderken de içimde kötü hisler vardı. 
Gittikten sonra daha da kötüleşti. Gerilim 
yaratma çabaları, makinayla insanlığın 
birbiriyle mücadalesi (bu sefer ki sadece 
uzaydan bir enerji olarak geliyor), 
yetersiz diyaloglar, derinli imayan bir 
senaryo. Olmamış işte. Güzel insan 
Jamie Lee Curtis bile kurtaramamış filmi. 
Ha konusu mu? Şöyle: Uzayda bir enerji 
dünyaya doğru gelirken sovyet 
uydusuna çarpar ve pasifikteki dev 
gemilerine ulaşır. Sonra bu enerji bir tür 
sibernetik yaratık olur ve savaş başlar. 
Fırtınadan kaçan bir grup insan da bu 


savaşı... neyse bu kadar. | 


ii m Mi. 
“Çoğu zaman olduğu gibi Holiywood üsulu bol | çi | 
efektler ve insanlığın zaferi üzerine kötü bir Lİ 


alla nasıl desem, çok 
beğendim Tiberian Suni 
(ben hep tiberium derdim 
buna!). Herşey yeni. 
yaratıcı ve çok zevkli. Cılkı 
çıkan Real Time Stratejilere yeni bir soluk 
geldi bence. Ha! oynanış sistemi yine kur, 
yap, düzenle, saldır, gebert olsa da yeni 
ve orijinal şeyler oyunun oynanışına 
önemli katkılarda bulunuyor. 
Westwood'un bu kadar sene 
beklemesinde haklı bir yan olduğunu 
oynayınca anlıyorsunuz. Bu arada lütfen 
ara demoları dikkatli izleyin. O kadar 
güzel ve 
— profesyonelce 
hazırlanmış. 
Fakat her zaman 
4 çıkmıyorlar. 


Şu anda bu satırı okumakla büyük zaman 


zarına ay ey 
yaami camnıra TFikcir- ZAL EE 


özlemişim. Hemen başlıyım o zaman: 
thiema'yı bilenler bilir. “Son derece 
melodik üzgün Metal” kategorisinde (kategori 
imleri bundan sonra böyle, çünkü hersey 
irine karıştı) kendilerine rakip tanımam. 
Bu albümde de yine içinizi burkutucak üzgün 


Çi zaman oldu size albüm tanıtmayalı, 
Arat 


melodiler var. Anathema gittikçe mü; 
yor ki bu son Judgement albümü, 
im albümleri (öyleydi!) Eternity'den 


ir ettiğim İsveç'li Entombed'ın son 
ü “Same Different”a alt. “Son dönem 
doğru düzgün Metal” kategorisine direk 
atlayan grup belki 

hayranlarını üzecek bir 
albüm yapmış. Çünkü 
Death Metal yapan bir 
gruptan bu tür bir 
değişkenlik şaşırtıcı. Ama 
albüm herşeye rağmen 
mükemmel. Almalısınız 
bence diyorum. 


“gerek Anathema 


tombed olsun iki albümde son derece şık.İkiside özene 
Peri Yapılmış. Müzik dinlemek bu albümlerle çok daha güzel 


overDoSe $ &) 
A pen 


'ekrar merhabal evet nerde kalmıştık? Ha GameShow kapanmıştı değil mi? 
Teyar tekrar açılmadı zaten. Kapandıktan sonra birçok tepkiler aldık ve 
sizlere yeni bir dergi çıkarmaya karar verdik diycem kuyruklu yalan! Hayır 
Bİ bizim Egomuz biraz paslandı ve kendimizi hafif boşlukta hissettik. Ne yapalım? 
diye kara kara düşünürken Eski Editör yeni eee... yine editör Meg: “evet beyler 
ekibi topluyoruz. Konu FRP ve Magic. Sen, sen ve sen onu, bunu ve şunu 
yazacaksınız” dediğinde bende kendimi bir anda parmak kirleriyle dolu 
Klavyenin başında buluvetdim. KÖŞE Yine Överdose. Bilenler 
rize başka bir gzganda eğrice. ep yö Sile yola am ca azn aran eme (yerimiz 
in, Ne gzel si gülerdi giti Köşenin e tea Blur By çeşi abe ya ler, sinema Kap gi 
cen Neden lmkugu erseiz şeye Okun derm, terzi gb gel ocağa anşarum, Get aym e. Şp 


şiMdi'bAŞlayaBİLiriZ: 


nEdeN! gil 


ugünkü çağ tek bir gerçeklik(2) üzerinde yükselmiştir ve Yıkılışı da bu yüzden olacaktır: üretim, 
| > Gi rekabet, sömürge ya da Kapitalizm. Sanayi devriminden sonra bireyler yalnızlığa itilmiş, 
yabancılaşma bir doktrin olarak gizliden gizliye aşılanmıştır. Gelişen teknoloji de iktidarın kontrol 
mekanizmaları için çalışmaya başlayınca bireyin yalnızlığını ve hem kendisine hem de çevresine olan 
yabacılaşmayı artırmıştır. Bu durumda birey iç dünyasında düşlediği gerçekler ile dış dünya 
Atasındaki gerçekler arasında sarsıcı bir çelişki oluşmuştur. Bu, işin sosyal tarafı ve daha çok 
yerim olduğu zamani anlatacağım bişey; Benim için esas önemli olan tarafi sosyö/psikolojik: 
“Günümüz insanı için hayal gücü parayla, daha rahat bir yaşamla ya da Egoyyla ilgilidir. Totaliter 
güçler insan hayalini, düşünü, egosunu bastırmak ve kontrol altina almak için ne paralar 
harciyor bir bilseniz. Mutlu olmak ister birey fakat Totaliter Güç bireyin mutsuz olmasını ister, 
herkesin mutlu olduğu bir dünyada Totalitef gücünde bir anlami yoktur. Mutsuzluk diye 
birşeyde yoktur ama bu sahte güçler onu yaratmiştir. Bü dürümda birey mutsuzken hayal 
kürabilir, düşleriyle yaşamaya başlar ama bir yerden öteye gidemez. Bir daire içinde gezinir 
fakat çevresinde çember çizen katil balinayı göremez. Totaliter güç ona hayal satar, düş sağlar. 
Dikkatini çevresinde dolanan katil balinadan uzaklaştırmak için. Nasıl mı? Kendi yöntemlerini 
kullanarak. Sahte bir gerçek ve mutluluk sunarak (tüket, tüket, tüketi| ve mutlu olduğunu san!) 
Reklamlara bakın yeter, Bilimkurgu işte.böyle bir gerçeği alır, değiştirir. Neden ve Nasil soruları eşliğinde 
kendince bir forma sokup bireyin önüne alar ve sorar: "evet ne yapmayı düşünüyorsun?". Kehanette 
bulunmaz. Geleceği insa etmeye çalişir ama "işte gelecek böyle olmalıdır" demez. Gelecek formu altında 
iktidarı ve toplumları eleştirir ama Yön vermez. Yenilikçidir. ütopikdir ve bilimseldir. Bilim ve teknolojiden 
yararlanır. Bir ideoloji peşindedir (özellikle 2. dünya savaşından sonra) ama ideolojisi ne olursa olsun 
bireye bunu zorla kabul ettirmez (biliyorum bazı örnekler bunun dışındadır. Özellikle politik görüşlü 
Yazarların mesela Heinlein gibilerin kafasında ki ideolojik fikirlerini anlatabilmesi için bilimkurgu mükemmel 
Dir mâske ve zırhdır ki zaten bu,da başka bir hikayedir). İşte bundan sonra bireyin psikolojisi ve sosyal 
durumu devreye girer ve bu kurgulanmış soru dolu gerçeklik karşısında tepkisini gösterir (gerçekliğin'na 
olduğu ve doğası hakkında çok tartışmak gerekir belirtirim). Evet beyler bayanlar kritik bir noktadayız 
Neden Bilimkurgu? Kaçış için mi? Bulunduğumuz dünyayı daha iyi anlamak için mi? Kendimizi anlamak 
için mi? Sorular.sormak igin mi?:bana göre hepsi için: Kendi gerçeklerimi birinci 
siraya koyuyorum. Çelişkide olan ben değil dışardaki dünya. Nereye baksanız bir 
çelişki var. Sahtelik var. Benim'özümü inkar eden'bir sürü sahte güç yığını Var. 
Bunlardan uzaklaşmak için Bilimkurgu diyorum. Ama aynı anda gözlemlemek ve 
sörular sormak için de bilimkurgu diyorum (felsefeyle beraber ki bunu ilerde 
bilimkurgu da ne kadar önemli olduğunu ahlatacağım). Bu dışardaki dünyayı 
biraz olsun anlamak ve analiz etmek için bilimkurgu diyorum. Yatağınıza yalıp'da 
kendinizi mutlu edecek bir hayal kurduğunuzda bambaşka bir dünya tasvir eimiş 
olursunuz. İşte saf Bilimkurgu. Sizi dışardaki dünyaya kendi hayal gücünüzün. 
ışiğı altında bakmanız için çağınyorum. Ve bunun için bilimkurgu diyorum... 


tAZe hAberl.eR 
-StNZe HAbefLİeR 


Ray Bradburyi bilir misiniz? peki Fafirenhett 451 romanın? işte bu ünlü Çe 
mükemmel) Tomani cesuryürek Mel Gibson filme cekme aşamasında: Daha önce 
Fransızların ünlü entellektüel yönetmeni Francois Trüffaut tarandan çekilen film (bir 
türlü seyredemedim ya ona yanıyorum!!) şimdi de Mel amca tarafından 
çekilecek(miş). Braveheart gibi nefis bir flm çıkaracakmı bilmem ama İütfen bu filmi 
hem çekip hem de başrol oynayacaksa kitaptaki Montag karakterini oynamasın. Mel 
Gibson'in enerjik Karakteri için Montag birkaç numara Küçük (ve karamsar). Ha birde 
Braveheart'ın görüntü yönetmeniyle çalışmasını umuyorum tabil..Görücezzi! 
*George'Lucas demişki “şimdilik 6 Star Wars yeterli, daha fazlasına gerek yok. Zaten 
bu yeni seri bitene'kadar bende iyice yaşlanmış olacağım. Evet Lucas'ın kendisi ve 
Bilimkurgu filmleri içinde en popüler olan StarWars projesi için söyledikleri böyle. 
2005 yılında bu yeni 3-filmlik seri tamamlanmış olacak. Hayır filmçekmenin yaşla: 
ilgisi olmaması gerek değil mi? Bakin Stanley Kubrick'e: herif 300 yaşında ama hala 
film çekiyor. Mezardayken bile "Lighis, camera, action" diyeceğine emirtim. Yeni filmi 
"Eyes Wide Shut" gelsede seyretsek artık (konuyu çok iyi değiştiririm) 
#99'un Bilimkurgu dalındaki "best visual effects” oscar adayları belirlendi. ister beğenin 
isler beğenmeyin ama liste şöyle; Armageddon, Godzilla, Mighty Joe Young, Small 
Soldiers, The Truman Show ve What Dreams May Come. Sizce kim kazanacak? 
Bence Armageddon (Newyork hiç bu kadâr estetik bir biçimde yok edilmemişti) 
Year 2000 Problem (Y2K) vakası adı verilen ve 2000 yılında tüm sistemlerin 
göçeceğini ve dünyanın sonu olacağına ilişkin uğursuz kehanetleri hala 
üretilmeye devam edildiği bir sırada Apple firması Macintosh bilgisayarların böyle bir A Dİ ple and 
problem yaratımayacağı konusunda garanti veriyor. Çünkü yeni nesil Maintosh'lar ppica 2 
(mesela İMac'ler) hardware dizaynı 2000 yılını tanıdığı gibi 29940 yılına kadar da the Year 
(6ha) sorun çıkartmayacağını söylüyorlar. E tahmin edersiniz ki'bize de yeni model 
IMac almaktan başka bir seçenek kalmıyor. Windowdan da kurtulmuş oluruz Hiç 
Mecintosh kullandınız mı? Mükemmel bir bilgisayar. Korkmayın! Kullanın: (reklam sloganı 
dibi oldu) 
Bu arada Millenium Bug uyarisi için Apple tirması 2001:Spacs Odyssey romanının 
kötü kahramanı HAL 9000 (bu bir bilgisayar) kendi sitelerine koymuş. HAL'a 
tıkladığınız'anda size soğukkanlı sesiyle (daha doğrusu Dave's)'millennium'Bug'! 
anlatan ve Apple Macintosh'ları öven birkaç şey söylüyor (GuickTime Plugininiz 
varsa). Bİ uğrayın ve HAL9000'e selamımı söyleyin, Ben DAVE, Frank Poole'un 
peşinden gidiyorum. 
»k Dokuzuncu Star Trek filmi: Insurecilon bir türlü sinemalahıMıza gelmedi. 
Bizim gerizekalı sinema salonu ve distrübitor (yanlış yazdım gibi geliyor 
bana ya da herneyse artık) anlayışına göre bu tip filmler herkesin İstanbulda 
olduğu zamanlarda gösterime girmelidir. Gavur diyarlarında film bir milyon 
yıl önce oynadıda bitti bile. Üf çok sikılıyorum bu ülkeden... 
Bir başka gelmeyen ve bu gidişle gelmeyecek film varsa o da Virus'dur 
sevgili okuyucular; ha ha hallfbu gülme efekti başka bir diyalog İçindi ama 
idare edin). Neyse, bu filmde uzaydan gelen son derece tehlikeli bir virüsün 
uygarlığımızı tehdit etmesi aniatiliyor. Yabancı kaynaklara göre film çok 
güzelmiş, Jamie Lee Gurüs çok güzel, şey.. yani çak güzel aynuyormüş. 
Bir an önce Türkiyeye gelse kendileride çok memnun olacakmış, t 
cetera., et cetera. 
Yeni Star Wars filmi The Phantom Menace 21 mayısta Armierikadagösterime 
giriyor: Bilin bakalım tatil havasına giren ve yaz sineması gibi sön derece 
önemli bir kavrama sahip olmayan lanetli 36-42 kuzey paralleri Ve 28:45 döğu 
meridyenleri arasında kalan topraklarda, sayfiye İnsanlarının tam 4 ay eğlenip, 
YİYİP, İçip, sıçıp, yüzdükten sonra çok iyi anladıkları bu bilim kurgu destanı 
seyretmesini sağlamak İçin sinemalarda ns zaman gösterime girecek? Bu arada yeni 
serinin ilk filmi için detaylı bilgi almak isteyenler Wrwstarwars.com adresine bi 
Uğrayıversinler.Hem yeni Traller'i da almayı ve seyretmeyi ihmal etmeyin. 


siberuzay mucidinin en 
önemli kitabı nihayet 
Türkçeye çevrildi. 
Bilimkurgu da yeni bir 


98 yılının en 
orijinal 
senaryosuna 
sahip 
bilimkurgu filmi. 
Alex Proyas 
tükenmekte 
olan yabancı 
bir ırkın 
ruhumuzun 
derinliklerini 
kendi 
metodlarınca 
incelemesi 
üzerine 
karamsar bir 
film yapmış. 
güzel efektler, 
güzel film... 


Ustadan nefis bir kitap. 
Okyanusun. 
derinliklerinden evrenin 
kalbine müthiş'bir 
düşşel yolculuk. Tam 
bir Klasik; 
Okumayanlar gözüme 
gözükmesin 


The rock gibi 
bir filme imza 
atmış Michael 
Bay bu sefer 
çuvallamış. 

.— Dünyaya 


Newyork'un 
yerle bir 
edilmesini bu 
kadar kadar 
estetik 
gösteripte aynı 
anda dalga 
geçen ve 
nedense daha 
sonra hüzünlü 
olan tek film. 
Efektler süper, 
senaryo berbat 


MİLİP K. DICK 
karanlığı taramak 


Bilimkurgunun asi 
ndan Philip K. Diçkin 

'en iyiromanlanndan biri İnsan 

Bilncinin derinlerinde 


müptelası olupta polis 
Ki 
ikayesi okunmaz da ne 


ii 98'de ne Yaptı? 
u sineması 


möünseöneüğönesüneüğnenöneüğ 
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e Roland Tam 750 efekt li Event Horizon Zaten birinicisi Michael Robert A. 
erich bir cicili bicili bir faciasını daha de iyi değildi. Cricnton Heinlein 
toplantısı macera: yeni atlattık ki İkincisi ilkini kat (soyadını yanlış romanından 
ileyerek Uzayda Poul Anderson kat aratıyor. Bu yazdım galba!!) uyarlama 98'in 


kaybolan garip Asker sefer ki yaratık romanından en iyi 


bir Ailenin postallarini Mars'dan uyarlama. bilimkurgu filmi. 
İ hikayesi. koydu geliyor. Deniz dibinde Hn Gi 
ilerden Tv'den karşımıza, Çok Bizimkilerde esrarengiz bir eleştiren bazen 
dileyip uyarlama. Daha kötü bir yok ediyor. b de dalga geçen 
»da çok Arcade senaryo ve iyice mükemmel bir 
1ayı oyunlarına yapmacık roller. cıvıklaşmış bir etkilenen insan film. Nazi 
nalı, benziyor Halbuki senaryo. Ayrıca bilincinin dönemine: 
it bir hatta bazı Militarizm MArs ile anlaşılmazlığı. öndermelerle 
yo ve sinemalar filme bilimkurguda dünyanın Kitabı du Vi a 
z hissiz girmeden önce önemli bir haberşmesinin okumadım ama teholti altında 
ddzilla. Joystick tema, real time olması film orta bulunan 
adına dağıtıyorlarmış Böylesine 50'li yılların düzeyde dünyanın bu 
vecek tek Az buçuk kafa yüzeyden Trash Oyunculuklar seferki umudu 
karıştırmak için olunca filmi bilimkurgu gayet iyi. Daha enç, güzel ve 
mmel... kara delik, güzel efektleri filmlerinde çok gerilim afasız tiplerde. 


zamanda bile sanırdım. unsurları Filmde herkes 
yolculuk gibi kurtarmıyor. Natasha çok iyi mevcut ama güzel (bir 
temalar Ayrıca Kurt bu arada (rol yeteri kadar güner 1 
kullanılmış. Russel gibi A bakımından geremiyor. 3D e 
Efektler için sınıfı bir aktöre değil). küre hariç pek bilimkurguya 
seyredilir. boş kafalı bir efektlerde bi'efekt de yok. muhteşem bir 
asker güzel (zaten Sharon Stone dönüş. efektler 
tiplemesini hiç güzel olmak süper. olağanüst 
yakıştıramadım. zorunda). 
Mekan 
tasarımları 98'in 


DUUGLAS ADAMS 


diye 
n kudretli 
est hakkında, 


ARTHUR GC. 
CLARKE 


Kepu 


ztiğna bakmayı. 

lu son derece ii hronicles'da kritik önem taşıyan bir konu. Daha fazla uzatmaya 

eğlendirici roman Margaret Weis'i tanırlar. Üzerine söyleyecek fazla bir şey yok, Th 
Jones'a ait Ve 

alahın belası 


ianiclede alakasi di â ove DoS 8 7! 


Douglas Adams 


Rauf Olcay gururla sunar 


zay gemimle bu İanet 

gezegenin bu acayip ülkesine 

düştüğümden beri şöyle aklı 
başında bir adamla karşılaşmış 
değildim, Ta ki Mehmet Emin Gür 
adl zatla karşılaşıncaya kadar. Uzay 
gemim düşünce ben de kendi 
halinde bir robot olduğum için. 
Kasımpaşa da ev tuttum. Gemi 
tamiriyle alakasız bir robot olduğum 
için de (Bizim orda okulda "gemi 
tamiri” seçmeli dersti) geri dönüş 
ihtimalim kalmadı. Burada esasen 
ne yapabilirim diye düşünürken 
yolda arabasının lastiği patlamış 
Mehmet Emin Gür kardeşimle 
karşılaştım. *Yardım edebilir miyim?” 
diye sordum. Çok geçmeden sağ 
kolumun 8-16 alyen anahtarı 
olduğunu fark ettik, Emin'e 
devrelerim hemen ısındı. Bana "ekibi 
tekrar topluyoruz" dedi. Ben de *rö" 
dedim. Hemen anlaştık. Nasıl oldu 
hala anlayabilmiş değiliz. Neyse 
efendim bana dedi ki 
Kasımpaşa'dan taşın Beşiktaş'a gel. 
Ben de geldim. Sora beni odasına 
çağırdı. Diseworld Noir'e git. Orda bi 
adventure oyunu varmış. Kap gel 
dedi, Ben de oyunlara filen 
girebilen yegane Game Show 
yaratığı olarak araştırmak üzere 
gittim disemorld'e. 


Orda beni tanırlar ve saygı duyarlar. 
Ama son gittiğimde oralar iki 
boyutluydu. Espriler kaliteliydi. Bu 
yeni gelen belediye başkanı olaya 
resmen yeni bi boyut getirmiş. Üç 
boyutlu grafikler kart gerektiriyor. 
Tek güzel şey — yengeniz olur- 
“Garlotta adındaki dilber. Ben oraya 
ben olarak gidebiliyorum. Yazık ki 
Siz fani insanlar olarak bilgisayarla 
olaya girdiğinizden, “Lewton” 
adındaki her yerinden karizmalar 
fışkıran bir adam olmak 
zorundasınız. Lewton'u eskiden de 
sevmezdim. Çocukluğumuz beraber 
geçi. O zaman üstünde o salak 
pardösü yoktu. Hani burnunda 
sürekli sümükle dolaşan çocuklar 
vardır ya. O sümük nedense orda 
sabit durur ne kisalır ne de uzar. 
Şimdi sanıyosunuz ki şey diycem. 
Lewton o sümüklü çocuktu. Hayır 
efendim. Lewton o sümüğün ta 
kendisiydi. Yıtlarca'ne kısaldı ne 
uzadı. Bu dedektif bozuntusu, yani 
siz, oyuna girdiğiniz gibi Carlotta'yla 
karşılaşıyonuz. Carlotta Mundy diye 
bi adamı, arayın bulun sizi paraya 
boğim diyo, Ben sinirlendim tabe. 
Biz Discweorld gelmiş daha siftah 
etmemişiz, Lewton amcam paraya 
boğuluyo. Neyse sorra yengeniz 
benle sırra kadem basıyo. Siz orda 
davanın peşinde sürüklenirken ben 
de Carlottiş'le ikili temaslarda 
bulunuyorum. Gözünüz arkada 
kalmasın oyunu oynayın rahat rahat. 
Neyse Lowton amcam dünyadaki 
Newton öreğinde olduğu gibi 


ANLA DİLAN 


Bak yiğenim b 
Carat Yangen ler 
Ayas denk ayeksadedekt 
demen, lm yaar 


NOİR 


DISCWORL 


iniemiyo O açıda 
Gidedum zate 


lan macerası 


ğ 


ya karma yapma 


bir sanal o: 


Oyun kötü biir, 
Kızın peşini bi 
bırakmadın bu ikili 
Aklını alırım 
bu üüüç. 


sürekli evreka evreka buldum tadında ortalıkta dolaşıyor. 
Sonunda Lewton, yengenize sakınca icabına baktım, 
Döndüm Kamere, Salak bi daha canlanır “beni kim 
öldürdü" diye araştırmaya çalışır. Bunu da size yeni bir 
adventure oyunu diye satarlar. Neyse kamere döndüm. 
ekip yeniden toplanmış aslanlar gibi çalışıyor. Amatör 
ruhu kaybettiler zaten diyenlere, en içten dileklerimi 
sunar, Gameshovw hala Sameshow'dur çekinmeyin alın 
derim, Ve eklerim; internet adlı sanal alemde yeni bir 
çocuğunuz oldu. Her hafta Pazar günleri yenilenen. 
akıllarda durgunluk dimağlarda deprem yaretiyor. Diğer iş 
arkadaşlarımın hazırladığı ve sonra özellikle sizleri 
güldürcek. Güldürürken de düşündürcek, düşündürürken 
örseliycek, örselerken sarsacak kudurtacak yarabbi... 
Son olarak sizleri sanal oğlanın felsefesiyle baş başa 
bırakıyorum. “Ha uzaktan kumanda, ha uzaydan 
kumanda”. Kalın sağlıcakla. 


siteme beklerim efendim 
www.sanaloğlan.com 
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elam hepinize... Hiç lafı 

uzalmadan apar topar tanışalım. 

Hayır mı?... Güzeel..... Ben 
CadıLoz. Ve şu andan itibaren hayatınıza 
bir cadı girmiş bulunuyor. Eminim bu başınıza çok sık gelen bir şey 
değildir. Cadı filan deyince sakın beni şu Tatlı Cadı Samantha ile 
karıştırmayın. Sonradan sizi kurbağaya çevirdiğimde hayal kırıklığına 
uğramamanız için baştan uyarayım. Tatlı Cadı ymış... Bir cadı nasıl tatlı 
olabilir aklım almıyor. Cadıysan tatlı filan olamazsın kardeşim. Etrafınızda 
hala sizi seven insanlar varsa yaptığınız şey cadılık değildir. Gidin kendinize 
başka bir uğraş bulun. Cadılığı da ayaklar altına almayın. Zaten zaman 
geçtikçe cadılığın tüm inceliklerini ben ve diğer cadı arkadaşlarımla 
yaşayarak öğreneceksiniz. Diğer cadı arkadaşlar zaman zaman 
tuhaflaşırlar ama genelde iyidirler. İyi Yani iyi birer cadıdırlar... Ay yine 
olmadı... Demek istiyorum ki cadılık konusunda iyidirler. Sakın yanlış 
anlamayın...Yine söylüyorum iyi ve tatlı cadı diye bir şey yoktur...Şimdi 
atlayın bakalım süpürgemin arkasına. Sizinle bir sayfa sürecek bir 
yolculuğa çıkıyoruz. Ama yolculuk sırasında "Karnım acıktı", "Çişim geldi”, 
'Bu süpürge çok yüksekten uçuyor korkuyorum..", "Kediniz elimi tırmalıyor" 
"Daha çok yolumuz var mı?", 
“Az önce elimi tırmalayan anlaşıldığı üzere siz ne derseniz deyin ne yaparsanız Yapın ben: 

Ra ee bildiğimi okur ve yazarım. Şu anda da apar topar tanişmiş 
kediniz şimdi de yuzumu bulunuyoruz. Siz de "Hayır" dediğinizle kaldınız işte 5 Peki hayatınıza 
çırmıklıyor" gibi laflar bir cadının girmesi pratikte size ne kazandıracak veya kaybettirecek 
duymak istemiyorum. Ben Bir kere "Hayır" deme hakkınızı kaybettiğiniz kesin. Kazandıklarinıza 
gelince....Bir sürü cevap...Eminim hepimizin kafası zaman zaman bazi 

şeylere takılır. Bunlar bazen öyle saçma ve küçük şeylerdir ki kimseye 
sormaya cesaret edemezsiniz. Sizinle dalga geçecsklerini, yolda 
yürürken “Bu © saçma soruları soran çocuk değil mi?” diya herkesin 
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Cadı Nesime g 


“sizi parmakla göstereceğini düşünür, korkarsınız. İçinize atarsınız. Kendi 
Kendinize o saçma sorulan sürekli sorar ama cevaplarını asla 
gi isiniz. Günler günleri , yıllar yılları, köpekler kedileri 
kovalamış ve artık bu acıyla yaşamayı öğrenmişsinizdir. Hayat herkes için bir 
şey ifade ederken size İfade eltiği tek sey cevapsız sorulardır. Sonra bir gün kasabada bir hareketlilik ve 
heyecan fırtınası eser: Önce anlam veremezsiniz olanlara... Ne olmuştur bu'kasaba halkına. Üzerlerine 
i tatlı bir telaş içinde koşturmaktadırlar. Aceleyle 
yanınızdan geçmekte olan küçük bir çocuğu durdurup sorarsınız * Ne oldu herkese böyle? " Çocuk 
yüzünüze sıcak bir gülümsemeyle bakar Ve sadece *O geri geldi" deyip gitmekte olduğu yöne doğru 
daha hızlı adımlarla kaybolur. Öylece kalırsınız. Kafanızda çocuğun sözleri yankılanır... 'O...9 
geri.. geri... geldi...geld... Birden geçmişe dönersiniz. Onun fırtına gibi estiği, herkesin gönlüne 
taht kurduğu ve vazgeçilmez olduğu günlere...O zamanlar hiç bir şey onu sizden ayıramaz gibi 
gelirdi.... O ve siz sonsuza kadar birlikte... Ancak her şey o lanetli günde değişivermişti.. Sonra 
birden içinde bulunduğunuz ana geri dönersiniz ve tüm gücünüzle koşarsınız kaybettiğiniz 
onca zamanı kazanmak istercesine... Ve nefes nefese kendinizi onun karşısında bulursunuz, 
Tüm heybetiyle karşınızda durmaktadır. Tıpkı eski günlerdeki gibi. İyice yaklaşırsınız ona. 
Varlığını hissetmek, ona dokunmak için uzanırsınız. Sonra bir sesin “Bayım zıplayıp durmayın 
yetişemiyorsanız ben alayım” dediğini duyarsınız. *GAMESHOW" ellerinizdedir artık 
Sayfalarını büyük bir özlemle çevirirken birden Cadıloz diye bir köşeye takılır gözünüz. 
"Bu da nereden çıktı?" diye düşünürsünüz. Okudukça sizden bahsedildiğini fark eder 


hele hiç asılmayın! 


ataşmayın 


soramadığınız sorular burada karşınızdadır... Üstelik cevaplarıyla, 
Hey dur sayfayı çevirme...Yıllarca kendi kendine sorduğun sorular ve cevaplarıyla yüz 
yüze gelip korkularının üstüne gitme zamanı gelmedi mi sence....Haydi bakalım.....İşte 
soruların ve cevapları 
1- Sevgili GadiLoz ( Sana kısaca Loz diyebilir miyim? Tamam kızma demem. Peki bundan, 
sonra sorularıma sevgili diye de başlamam. Yaa tamam daha ne yapayım. Lütfen beni eski 
halime çevirir misin, baş aşağı soru sormak biraz zor oluyor da... Teşekkür ederim.) 
Ben çok korkuyorum...Yalnız olmaktan, korktuğumu söylemekten korkuyorum. Bana şefkat dolu 
kollarla sarılacak birine ihtiyacım var. Ama onu bulamamaktan korkuyorum. Aslında bulsam da 
onu kaybetmekten korkuyorum. Kaybettiğimde yine onun gibi birini bulamamaktan korkuyorum. 
Ben...Ben gerçekten çok korkuyorum....sevg.....peki...tamam... CadıLoz lütfen yardim et bana. 
Rumuz: Cesur Yürek 


iyim s 


aman d 


Korkarım sen.... ( Ne diyorum ben ? İçinde bu kadar korku lafı geçen bir sorudan sonra da bana da 
bulaştı. )...Evet korkarım sen... sen...yani nasıl desem... YÜZÜNDEKİ SİVİLCENİN PATLAMA SESİNDEN 
BİLE KORKABİLECEK KADAR ÖDLEK BİR YARATIKSIN!!!....Oh biraz rahatladım...Evet şimdi sananası 
yardımcı olabiliriz bir bakalım... Her şeyden önce bana mektup yazabilecek kadar cesursun aferin sana, 
(Şımarma çocuğum!!) Ancak biraz daha kendine güvenmeli ve korkunun üstüne gitmelisin. Haydi 
korkunun üstüne git...Evet git hadi...Biraz daha... Evet oluyor...Bak hiç de zor değilmiş. .Bu şekilde 
üstüne üstüne git...git git git...( Oh be gittl! İki saattir ondan korkuyorum bundan korkuyorum Bir de 
erkek olucak.) 

Eveeet bir diğer sorumuzu aliyoruz 

2- Sevg...CadıLoz. .Daha gideyim mi? 

Rumuz : Yine Cesur Yürek 

Sen?!... Evet sen gitmeye devam et... Ben'de gidiyorum zaten... Haydi görüşürüz. - 
Siz de bakıp durmayın öyle....Hiç mi kafanıza takılan bir şey yok...O kadar mı sorunsuzsunuz. Öyleyse. 


size bir lafım yok. Siz... diğerleri....mektuplarınızı bekliyorum... 


Pis bir cadı bu! 


nesranetone.com.tr 


SL MARS ÇILGINLIĞI BAŞLADI 


Sonunda başladı iştel Hem de ne başlama; İlk hafta da toplam 68 
milyon dolarlık bir histeri, Bu kollektif çılgınlığın, bu bilinen en popüler 
sinema virüsünün tüm dünyaya yayılması da fazla sürmeyecek. 
Bence Lucas bir mit yaratmanın ötesinde yeni bir Starwars-dini yarattı» 
Açıkçası burada size filmle ilgili müthiş şeyler söylemek isterdim 
(seyrettiğimden değil!). Fakat bu tip abartılmış popülerlik beni rahatsız 
ediyor. İnsanlar mitlere, ikonlara (ve daha bir şeye) tapmayı 
seviyor ve Lucas'da bunu pek bi güzel sömürüyor. Neyse olayın 
sosyolojik tarafını sosyolog gurulara bırakıyorum. Burada yer alacak ILucas hazretleri diyorki: “Bu tüm 
satırların amacı tamamen bir yargı yürütmeden (üstte az da olsa StarWars serisi aslında Dart Vader'in 
yürüttük fazlasına gerek yok!) objektif olarak size filmle ilgili bazı hayatındaki iniş çıkışlarla ilgili, yani onun 
bilgiler vermek olacak. Bunun dışında filmi!bu yakınlarda sinemalarda hayatını anlatıyor.” Duydunuz! 
umudunuz varsa hemen vazgeçin, çünkü pisode 1 son üç seriden tam 32 yıl önce 
filmin dağıtımcısı Fox şirketi ilk önce amerika başlıyor. Bü arada serideki ilk film Şimdi 4 
da gösterildikten sonra dünyaya dağıtmayı bölüm. sonra 5 ve 6. Aman hal 
düşünüyor. İsteyenler amerikaya gidebilir tabii unutmayin! 

şimdi buyrun... IFilmintoplam maliyeti 115 miyon dolar. 
Buna digital olarak çekilmiş sahnelerde 
dahil. 

IDijital demişken, filmin bazı sahneleri 
Sony'nin özel olarak ürettiği dijital 
kameralarla çekildi ve filmde bu 
özelliğinden dolayı bazı sinemalarda 
gösterilmiyor(muş). Burada ne olacak 
acaba 

lEpisode 1'in çoğu sahnesi İngilterede ki 
Leavesden stüdyolarında çekildi. Toplam 
55 sette çekilen filmin 40'ı bu stüdyolarda 
kuruldu. Ayrıca Tunus ve İtalyada da setler 
kuruldu. Türkiyede ise hiçbir set kurulmadı 
ILucas'ın söylediğine göre Film computer 
Graphics alanında kilometre taşı olacak 
kadar iyi. Dijital karakterlerle gerçek 
karakterler arasında tam bir etkileşim söz 
konusuymuş. 

ILucas serinin diğer filmlerini 2005 yılına 
kadar çekecek. Ondan sonra bir daha 
çekmeyi düşünmüyor (parayı ne yapacak 
acaba?) 

IEpisode 1'de iki kötü karakter var: Darth 
Sidious ve Dart Maul. Sonuncusu tam iki 
ışın kılcını birden ustalıkla kullanabiliyor. 
IR2-D2'de Episode 1'de yer alan 
karakterlerden. Diğer romantik ekürisi C- 
3PO ise bu filmde proje aşamasından 
hayata getiriliyor. 

lEpisode 1'in Romanı daha film gösterime 
başlamadan önce yok sattı, 
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THE PHANTOM MENACE Amerika da Filmin gösterime girmesiyle 
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Episode 1 hakkında bilmeniz gerekenler 


bende tamamen attım) 


CHICAGO TRIBUNE: “Herşeyden önce Phantom Mehace son. 
derece eğlenceli ve görsel açıdan nefes kesici. Dev boyutlu bir 
bilgisayar oyunu gibi. Savaşın ve yıldızların parlak bir fantazisi 
TIME: “Phantom Menace-bir Fantom Filmi, Bol Action ve mükemmel 
görsel efektler. 9 dolara daha ne istersiniz?” li 
L.A TİMES: “Tamam tilm belki de Onyıl'ın filmi değil şimdiye kadar 
“çekilmiş en iyi Bilimkurgu da değil hatta Ayın filmi bile değilama 
mutlaka görülmeli 
L.A DAILY NEWS: “Phantom Menace çok iyi film, birçok bölümüyle 
eraber oldukça da eğlenceli” r 
'NEWYORK DAILY NEWS: “Lucas'ın Phantom'u tamamen yapaylığın 
Uç noktasında. Geleceğin Video oyünu” | 
LONDON DAİLY MIRROR: “Sansasyonel, mükemmel bir macera” 
POLAT YARIŞÇI: “Keyfinizi kaçırmak istemem ama film genelde kötü 
eleştiriler almış durumda, özellikle de büyük medya tarafından. 
Yukardakiler de azınlıkta olanlar. Şey...söyliyim dedim” | 
GEORGE LUCAS: “Zaten ben de iyi bir kritik beklemiyorum” 
POLAT YARIŞÇI: “Hep böyle derler zaten (abarttık 


Bir kere Phantom Menace 
“Return Of the Jedi”den bile 
daha kötü. Ve serinin sırası 
da yanlış. Lucas hikayesini 
anlatırken nasıl böyle bir sira 
izler? Ayrıca filmde ki Anakin 
Skywalker biliyoruz ki Darth 
Vader'e dönüşecek ve de 
ölecek. Bu Film tamamen 
Lucas'ın Kapitalist bakış 
açısını yansıtıyor-Aynı-şeyi 

al Star Wars'ları birkaç 
dakikalık eklemelerle"Special 
Edition” diye yuttururkende 
yaptı. Lucas kötü tarafi seçti 
ve Lucas tam bir Darth 
Vader'dir. 


TOBY YOUNG 


Elmin Dağıtımcı şirketi Fox (yani 20th Century Fox, yani büyük şirket) 
sinema sahiplerine bir bildiri yollayıp filmin ancak aşağıdaki şartlar 
altında gösterilebileceğini belirtmiş (bence tehdit etmiş!). Bakalım 
neymiş bunlar (bu Amerikalılar wallahi salak): 

1- Film mutlaka en geniş salonda oynamalı ve Fox'dan izin 
alınıncaya kadar daha üçük bir salona geçilmemeli (yorumum: 
“Bakın fox bey bu çok saçma değil mi?”. “İstersen kardeşim, hadi 
çok işimiz var” 

2- Minimum gösterim süresi 8 ila 12 hafta arasındadır -market (yani 
para) durumuna göre değişebilir (yorumum: “Fox abi, ben...ee, nasıl 
desem parayı bizim çırak alıp kaçmış, ne yapsak?" “Hmmm, Mars'a 
Ik insanlı uçuşa ne dersin?” 

3- Sinemalar ilk birkaç haftalık gösterim için en az 30 gün içinde 
ödeme yapmalıdırlar (yorumum: “Fox amca, şunu 45 yapsak? 
Walla kurtarmaz, taksitlerim var.” “Kurt gibi açım, paraya açım!!” 
1- Film başlamadan önceki reklamların süresi 8 dakikadan fazla 
olamaz (yorumum: “Fox baba, ben derim ki reklam iyidir” “ben de 
derim ki reklamın iyisi kötüsü olmaz” 

5- Film eğer 2 veya 3 ekranlı multiplex salonda en fazla 4 hafta 
oynayabilir (yorumum: “bu şartlar Türkiye de nasıl olacak onu 
merak ediyorum) 
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- oOEnbaba 10 Sci-fi kitabı (bana göre!) 


— Birincilerin birincisi STANISLAW LEM babanın SOLARIS'iyle başlayalım hemen (Türkiye de İletişim yayınlarından çıktı. Ayrıca İletişim yazarın tüm kita- 
Plarını çıkarıyor). Nasıl desem, bu kitap o kadar güzeldir ki canım sıkılınca oturup okur içindeki muhteşem hayalgücü ve can alıcı anlamizr içinde 
gekendimi kaybederim: Bu Sci-fi başyapıtı insanın anlamlandıramadığı şeyler karşısındaki acizliğini anlatıyor. Son derece felsefi romanlar kategorisinde 
(ör kategoriyi ben icat ettim) 2001'i katlar da fark atarMutlak surette alınmalı birçok kez okunmalı. Hemen ardından Ülkemizde tanınmayan ama göVür 
» diyarlarında popüler olan LARRY NİVEN abimizin RINGWORLD (türkçe mealiHALKA DÜNYA. İthaki'Yayınlarından çıktı.) adlı şahane romanına geldi 
S/râ, Alternatif dünyalar yaratıp farklı ırklar kurma kategorisinde 1 numara olan (bu kategoriyi de ben buldum) bu Kitap farklı 4 ırkın dünyalarını terk 
adip'Uzayın çooook uzak köşelerinde yeni bir dünya bulup kestetmelerini anlatiyor. Fakat burada anlattığım kadar basit değil tâbi. Son derece bilim- 
sel bilgilerle dolu ve insanı olacak şeylere karşı,düşündüren bir eser halka dünya. Alınmalı, almayanları.derhal dövmeli. Üçüncü sırada ise tabil'ki 
ARTHUR C. CLARK'in 2001: A SPACE ODYSSEY'i Yat (Türkiyede hangi kitapevine sorsanız. söylerler). Son derece felsefi romanlar kategorisinde 2. 
» sırada olan kitap (birinciyi biliyorsunuz!) hala tartışması yapılan ender romanlardaridır. Burada da insanın başa çıkamayacağı bir dolu metafizik durum 
söz konusudur (artık © Kadar çok söylendi ki bu kitap hakkinda benim birşey söyleyesim gelmiyor). Sonradan tam"8kitap:daha.çıktı (İthaki yayınevi 
hepsini çıkardı). 2061'hariç hepsi alınıp tek'oturuşta okunmalı, Dördüncü sırada ise ülkemizde yeni tanınan ama dünyada tartışmasız Cyberpunk krali 
kabul edilen WILLIAMGIBSON'in NEUROMANCER adllı ömanı Var, Yazınsal Big Bang'de kabul edile bu kitap bu gün nedense her yerde kullandığımız. 
siberuzay kavramını kitgptaki siberuzay kovboyu Case arâcıliğiyia son derece karmaşık bir yapıda anlâlir. Matris, virüs, buz ve bir dolu mükemmel 
> i son derece akici BirüSİUpla işleyen bu roman bilimkugü yazınında bir çığır.açmış ve bit tabil ki 450 milyon kez kopya edilmiştir. Neuromancer 
bir üçleme olup serinin diğer kitapları Sarmalyayınevinden çıkacak (hatta Count Zero çıktı bile). Mutlak alınmalı. Ve Beşinci sırada ALFRED BESTER 
abimizin DEMOLISHEB MAN adlı eseri var (ve malesef yeni baskısı yok. Bende &ski baskısı var isteyenlere çok pahalıya satarım ha ha hal). Bu çok 
acayip bir kitaptır çünkü bündan çok seneler sonra telepatik ve her hareketin kontrol &dildiği bir toplumda, imkansiz olan bir şey yapılır. Bu şey 
Ginayettir. Düşünce polisleri ve müthiş telepatlar arasında kaçacak hiçbir yeri olmayan Birisinin (okuyunca bu birisini anlayacaksınız) nasıl olupta bir 
* cinayet işlediğini görecek ve hayretler içinde kalaöaksınız. Son derece yaratıcı ve hemen alın. Altıncı sirada ise yaratıcı romanlar kategorisinde (izni 
zle bu kategorinin Icadıda bana aiti) FREDERİGK POH ustanın GATEWAY isimli romani Var (Türkçe meali çıkış kapısı Ve bir zamanlar Kavram yayin 
larından çıkmıştı, sahaflarda bulabilirsiniz). Çok zengin olduktan sonra hayatını sorgulayan bir adamın geçmişteki çıkış kapısında yaşadıklarım anla” 
tan kitap aynı zamanda hiçi destanı olarak anılmaktadır. Bu kitapla bir üçleme olup serinin diğerleri bir boka benzememektedir. Bu aradanGikiş 
Kapısının ne olduğunu merak ediyorsunuz değil mi? Asla söylemem! Alın okuyun ve romanın tadı damağınızda kalsın. Yedinci sırada ise yine ARTHUR 
* C. CLARK ustanın bence 2001'den sonraki en güzel Ve en yaratici romanı olan RENDEZVOUS WITH RAMA adlı kitabı var çTütkiyede İthaki yayınların- 
dan çıktı, hemde nefis orijinal kapaklı!). Güneş sistemine giren'dev Bir Silindirin insanoğlunun dikkatini çekmesi bir keşif ekibinin İçinde yaşadıklarını 
anlatan Ve her yeri son derece yaratıcı bir hayalgücü barındıran nefis bir eser Sonradan Clark bu serihinde bokunu çıkardı hemen belirtiyim. Özellik: 
le (eğer okursanız!) silindirik denizi iyi anlamaya çalışın. Tek kelimeyle mükemmel Sekizinci sırada ise pek kimselerin bilmediği bir eser var karşımız- 
da (ay ne biçim cümle bu böyle): RAY BRADBURY'nin FAHRENHEİT 451 adlı romanı. Super seri amiütopyalar kategorisinde (söylememe gerek 
varmı?) 1984'den sonra ki en güzel eser olan (1984 tam selfi Sayilmaz ama genel kitap sıralamam'da ikinci sıradadır. Birincisini biliyorsunuz!) 
Fahrenhcit 451, totaliter bir düzeni sıkı sıkıya eleştirir. Tabii ki yanında yer alarak (bu 1984'de abarlılmıştır). Özellikle kitaptaki Montag kârakterinin 
kendi hayatı ve yaptıklarını sorgulamasının karamsar bir havada Yafısıtılması mükemmel. Ye Şanslisiniz ki İthaki yayınevi yeni baskısını piyasaya 
çıkardı (çok takdir ediyorum bu yayınevini). Yazıyı okumayı bırakip Şimdi gidin alın diyorum size: DokuZUNGU sirada ise nefis bir bilimkurgu var: FRANK, 
HERBERT'in DUNE serisi. Şimdi diyeceksiniz ki neden dakuzuncu-sirada? Ben de diycem kiybutgok-uziinibirhikayedir«Neyse'Dune serisi Âltematir 
> ve yaratıcı karmaşık dünya yaratma kategorisinde üst siralardağır Ve bir efsane anlatır, bu efsaneye göre çöl gezegeni Dune... yok anisimıycam siz 
, gidin bu seriyi bir an önce alın. Sarmal yanınevi Serinin 3 kitabını çıkardı (ioplam 5 kitap). Ayrica bü romanı psikopat yönetmen David Lynoh filme de 
çekli ama sonuç tam bir hüsran oldu belirtiyim. Arada bir Türk tvlerinde oynuyor. Vesee son sırada şu anda mezarda huzur içinde uyuyan ama be 
Imkurgu'nun babası sayılan H.G WELLS'in TİME MACHİNE atlı şahane eserinden (şaheser de denir!) söz etmek istiyorum. Bu roman bilimkürgünün 
altın çağında yazarlara bolca malzeme olan zamanda yolculuk kavramının İlk kez kullanıldığı romandır. Wells'in çağını kat kat aşan hayalgücü bizi bir 
“ zaman gezgininin gözüyle dünyanın çok seneler sonraki içler acısi durumuna götürür. Ve son derece! akıcı ve heyecanlı olaylar başlar (Elofler ve 
Morlock'lar. bu iki ismi unutmayın). Kitap bayağı eski ve yeni baskısı da yok. Tabii ben de eski baskısı var, İsteyenler her zaman ki gibi bana fahiş bir 
fiyat ödeyip kitabı temin edebilirler. İthaki yayınevinden birileri şu satırları okuyorlarsa hemen ama en acilinden bu mükemmel klasiği yeniden bassın- 
lar (emir gibi oldu ama basın hemen!). Evet bitti ama GAMESHOW'da tekrar buluşmak üzere diyerek kendimi huzurlarınızdan def ediyorum. STOP... 
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“üçbin yıllık geçmişinin hesabını yabamayan insan günübirlik 
yaşayan insandır” demiş Goethe. Geğmişin hesabını bir yana 
bırakalım, biz şimdinin ne kadar hesabını yapıyoruz? Günübirlik 
yaşamanın dışında "yeribirlik" de yaşıyoruz. Sadece bulunduğu- 
muz yeri ve koşulları bilip, herşeyi buha göre değerlendiriyoruz. 
Milyarlarca insanın dillerinin, dinlerinih, yaşayışlarının, kısaca 
yaşamı kavrayış biçimlerinin, dünya börüşlerinin farkında 


"Bir insanı yargılamadan 
önce gökte üç ay eskiyinceye 
dek onun mokasenlerinde 


Amerikan Kızılderililerinin sözü 
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mıyız? İnsan doğduğundan beri ttürüyre o kadar 
yoğuruluyor ki, artık olaylara hep biçim aldığı kültürün 
gözlüğüyle bakıyor. Kendi kültürünün değerlerini ve olaylara 
bakışını doğru, diğerlerlerinkini yanlış buluyor. Ama diğer 
kültürlerin de aynı şeyi yaptıklarını unutuyor. Ve sonra, 
“Benim kültürüm seninkini döver!" diyen insanların 
yaşadığı bir dünyada huzur ve mutluluk arıyor. 
Kendine tek bir çıkış bırakıyor: Diğer kültürler, diğer 
dünya görüşleri yok olsun! Oysa değişik kültürler 
insanın zihnini, yaşama bakış kalıplarını o kadar 
etkiliyor ve genişletiyor kil İlk defa Hint Felsefesi 
ile tanıştığımda, kendimi bir bilimkurgu romanı 
okuyan ve Dünya dışı canlıların kültürlerini anla- 
maya çalışan biri gibi hissetmiştim. 

Farklı birçok yol var hayatta, insanın yürüye- 
bileceği. Doğduğumuzdan beri tek bir yolda 
ilerliyoruz ve başımız önde, yerdeki değerli 
şeyleri ele geçirmek için birbirimizle mücadele 
ediyoruz. Hiç başımızı kaldırıp diğer yollara 
bakmıyoruz. Gittiğimiz, daha doğrusu kavga 
döğüş gitmeye çalıştığımız bu yolun tek yol 
olup olmadığını sorgulamıyoruz. Ya da 

tesadüfen başımızı kaldırıp başka yollar da 
olduğunu görüyor ama onları tanımak gereğini 
duymuyoruz. Bize ne onlardan. Onlar, bizim 
yolumuzun dışındakiler, yanlış yere gidiyorlar. 
Ötekiler hep yanlış yere gider, diyoruz. Peki biz 
doğru yere gittiğimizi nereden biliyoruz? Kendi 

gittimiz yolu ne kadar biliyoruz? Diğer yolları 
öğrenip kendi yolumuzla karşılaştırıyor 
müyuz? Ne gerek var! Biz gittiğimiz yolu ve 
onun sonunu bildiğimizden emini; 

Sokrates savunmasında şöyle diyordu: “Bu 

adamdan daha bilgeyim. Doğrusu ikimizin de 

güzel, iyi bir şey bildiğimiz yok belki; ama o 

hiçbir şey bilmezken bildiğini sanıyor, oysa 

ben bilmiyorsam, bildiğimi sanmıyorum. Öyle 

sanıyorum ki, ben ondan daha bilgeyim, çünkü 
bilmediğim bir şeyi biliyor diye geçinmiyorum* 
İşte Sokrates'in bu bilgisizliğinin bilgisi O'nu, bil- 
gisizliğinin bilgisizliğinde olan insandan daha 
bilge yapıyordu. O, bilmediğini açık yüreklilikle 
iiraf ediyor ve bilgi sahibi olabilmek için önüne 
geleni durdurup sorular sorarak Atina sokak 
İarında dolaşıyordu. Ve O aynı zamanda şöyle 
diyordu: "Sorgulanmamış yaşam, yaşanmaya 
değmez." 

“Ötekiler hep yanlış yere gider," diyerek 
yürüyor insanlar. Ama ötekiler de bizim için aynı 
şeyi söylüyorlar. Yüzü gözü pasta içindeyken, 
karşısındakinin yüzündeki pasta lekesine gülen 
çocuklara benziyoruz. 

Yaşama farklı bakış açılarıyla bakmasını bilen 

ve bunların bilincinde olduktan sonra beğeni- 
sine göre kendisini düşünsel ve duygusal 
olarak doyuran bir bakış açısını seçen ve 
seçtiği bakış açısını yüzeysel değil derinden 
hissederek, sevgiyle yaşamaya çalışan ve diğer 
insanların, -beraber yaşayabilmek için uzlaşılan 
bazı kabullerin dışındaki- kabullerini, yaşama 
bakış açılarını yargılamayan, onlara saygı duyan 


“ötekiler hep yanı 


ötekiler de 


er 


bizim 


söylüyorlar. 


Murad OMAY 


insanların olduğu dünyaya selam olsun! 

Yaşama bütünsel bakmak, farklı yaşam biçimlerinin bil- 
incine varmak için yüksek düzeyde bilgilenmek; seçilen 
bakış açısını derinden yaşamak için de onu içten bir şek- 
ilde hissetmek gerekli. Ama tek tek bireysel yaşamları içine 
alan, kapsayan Yaşamı, Yaşam olgusunu derinden ve 
sevgiyle hissetmek, onun özüne ve kaynağına girebilmek 
için; tüm farklıkların içindeki, derinindeki öze, birliğe, 
aynılığa ulaşmak, tüm insanlardaki, tüm evrendeki ortak: 
lığı, birliği, kardeşliği görmek ve hissetmek gerekli. Bu bir- 
liği kavramak ve hissetmek gerçekten çok önemli, Çünkü 
bu birliği hisseden kişi, hangi yolda ilerlerse ilerlesin, nasıl 
yaşamayı seçerse seçsin, farklılıkları değil benzerlikleri 
görür; nefretle ayrılmayı değil, sevgiyle birleşmeyi ister. 
Empedokles'in deyişiyle: “Kâh sevgiyle toplanıp bir olur 
bütün şeyler,/Kâh da ayrılır yine tek tek nefretin kiniyle.* 

Bu birliği kavramaya ve hissetmeye, farklı birçok 

ü ünürleri tarafından az çok farklı -ama özde 
ortak- bir şekilde çağrı yapılmış. Bu çağrının Çin düşünürü 
Mo Tse'nin ağzından dile gelişi şöyle: 

“Herkes, keşke başka ülkelere kendi ülkesiymiş gibi 
baksa, başka ailelere kendi ailesiymiş gibi baksa, başka 
insanlara kendisiymiş gibi baksa." 

Bu çağrının temelinde, özünde, ben-öteki ayrımı yap- 
mamak var. Görünüş olarak ben ve öteki bulunsa da, özde 
ben ve öteki yok; bireysel ayrılıklarımız, farklılklarımız 
içinde Biz Varız. Ne kadar farklı olsak da, varlık olarak özde 
biriz. Ünlü İslâm düşünürü Muhammed İkbâl'in dediği gibi 
“Bizler hepimiz aynı bahçenin, aynı ağacın meyveleriyiz. 
Bizler aynı baharın açmış çiçekleriyiz.* 

Bir yolda ilerleyip başka bir yolda ilerleyenlere -bakış 
açısının darlığına göre- gülen, nefret eden ya da taş atan 
insanların yaşadığı yaşamaya çalıştığı- bir dünya mı; 
herkesin kendi yolunda ilerlerken, hem kendisinin hem de 
başkalarının ilerlediği yolun farkında olduğu, o ilerlemeyi 
saygıyla karşıladığı, onlarla özde bir olduğunu düşündüğü 
Ve hissettiği bir dünya mı istediğimiz? 

“Bir bilgisayar dergisinde bu yazının işi ne?" diyenleriniz 
olabilir. Evet bu yazı bir bilgisayar dergisinde ama bilgisa- 
yarlara değil Insanlara sesleniyor. Günübirlik ve "yeribirlik" 
insan olmak İstemeyen; yaşama kapsamlı bir şekilde bak- 
mak ve varlığın özündeki birliği derinden hissetmek 
isteyen insanlara... 

Bu köşede her ay, tüm insanları ilgilendiren (ya da 
ilgilendirmesi gereken) genel sorunlar ve konular üzerine 
sohbetler, zihin açıcı bilgiler, düşünürlerden sözler, mini 
öyküler, kültür-sanat eserleriyle ilgili tavsiye ve yorumlar 
olacak 

Kısaca her ay (ya da herhalde okuyucu anketleri gelene 
kadar her ay) sizlerle, zihnimize bir pencere daha eklem- 
eye ve yaşama bir de bu pencereden bakmaya çalışa- 
cağız. 

Gelecek aya kadar lütfen yaşadığınız her ânın değerini 
bilin. Yaşamı yüzeysel değil derinden, hissederek, sevgiyle 
yaşamaya çalışın. Ve lütfen, bilgilerinizi arttırarak yaşama 
bakışını genişletmek için de okuyun, seyredin ve dinleyin. 
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“Maynunlar ehennemi Kamer'de son durum: 


* MEG: Zebaniyle 24 saat sürekli bulunmaktan ötürü metabolizmasında oluşan bozukluk dış 
dünyayla olan iletişimini etkiledi. Zaten dengesizdi, şimdi şizofren oldu. 

* Zebani; Meg'le 24 saat sürekli bulunmaktan ötürü metabolizmaında oluşan bozukluk kilosuna 
yansıdı. Zaten şişmandı, şimdi duba oldu. 

* Mert: Zebani ve Meg'le 24 saat bulunmamaktan ötürü beyninde oluşan şiir tümörü gittikçe 
büyüdü. Zaten kötü şairdi, şimdi şaklaban oldu. 

* Engin: Kendisiyle sürekli 24 saat beraber bulunmaktan ötürü sürekli değişen metabolizması 
iflas etti. Zaten deliydi, şimdi zırdeli oldu. 

* Timur: Kendisi 24 saat Amerikada olduğundan hiçbir bilgimiz yok.. 


Dergiyi yeni alanlar, bilmeyenler, bilipte unutanlar için işte GAMESHOW tipi 


MEG: Patronluğa devam Çilem: Paonün Zebani: Hiç ama hiç Mert: Derginin aptal Engin: Kiri geçmişini Nesime: Yeni kadı 
ediyor. Ayıca yeni mühterem eşi. Dergiyle değişmedi! Hala sayfa romartiği hala şir İnkar edipte aramızda yazarımız cadalozluğu 
dergiler çıkarmayı pek'bi ilgisi yok. Burda. yapıyor, bilimkurgu uluyor, aşka düşüyor, erkek Kimliği ile teknik ile şimdilik bize kan 
planlıyor. Hızlı araba Olmasının tek sebebi kurguluyor. kitap önülden gö teknik takılıyor. Ya da ağlıyor. Tekme aliyor, 
Sürüyor, çok yemek Meg'in üzerindeki etkisi okuyor, beter metal mutlu mutlu sekip. kandırıyor bizi, hala. ör yani kadın 
Yiyor, az para kazanıyor! aşik bunlari). dinliyor. duruyor... Eheheet anlamadık kil “demeye bin şahit lazım! 


Burçak: Dünkü çocuk Muder: Hala Ankara da Emre: Her ne kadar Amerikada Rauf; Baskotte Burak; Gittikçe 

bügünkü velet hala hayatla boğuşuyor, saçlarını kestirse de zengin olma arkadaşlarına kafa sişmanlıyor, 

gürükülü konuşuyar, Kötü Lar 7 yazıyor topaç kimliğinden planlarıyla boğuşuyor, aliyor, saçmalıyor. sişmanladıkça daha çok 

gürültülü yürüyor, (balat), bol mavra üzaklaşamadı, Aynca şahsiyetsizliğini doruk. espri yapiyor, başka Yiyor, enine doğru 
yapıyor. saçlarını sürekli kadınlara karı diyen noktasına çıkartıyor, da bişey yapmıyor. Bi genişliyor, gıcık sakal 
oyalıyor. terbiyesiz bi it iştet yankilik dersleri alıyor işe'be hayvan! bırakıyor. yolacam onları! 


Kusmuk| HaNgiSi dOğru, hAngisi YalAN 


” TI 
e Om si l İşte olacağı buydu! Bi şekilde tekrar karşıma çıktılar. Üstelik e AE 
'düfumda, Çoğu puanını bıçakla tatilimi bana zehir ederek şu lanet bilgisayarın başına tekrar kurudur... 


“düşmanların boğazını bir konserve oturttular, neymiş? Gameshow'u yeniden çıkaracaklarmış. Ulan i 

le e e de madem çıkaracaktınız neden kapattınız eşşoğlueşşekleri Çocuk lllesymalmcr © 

Zebani: Non-ineer oyun siliyle ve oyuncağı mı bu? Siz milletle dalga mı geçiyorsunuz? Tabii, yüz 

Kala MK yok ki. Ben kaç ay yazdım bunların yanında. Biraz yüz olsaydı 

yolluyor artık. Köy basma ve köy. eğer, söylediklerimi dinler, belki de kapanma merhalesine 

a vi gelmezdiler. Benim de hiç umurumda olmadığı için pek de 
uğraşmadım açıkçası. Ne halleri varsa görsünler. Beni rahatsız 

etmesinler, bana huzur versinler yeter. 

Bana tekrar köşeni yazar mısın abi diye yalvardıklarında, ne 

onların yalvarışlarını dinliyordum, ne de her istediğimi yapmaları 


3- Kamer bilgisayar varsa bile ismi 
kamer değil, Kömürdür. 


4- Engin ne erkektir, ne de kadındır. 
bak şim) 


5- Burçak 35 yaşında çok sevdiğimiz. 
“bi abimizdir. 


Derginin .6- Meg evlidir, karısına aşıktır, 
Cenan, bilhassa ölür ayak vurduğu haşlanır ondan. 


kurşunlar İle, nerde olduğunu asla etkilemişti beni. 


anlayamadığımız yerlere yerleşip, bizi, Tek düşüncem derginin en çok okunan köşesinin okuyucularını 7- Zebanl ise evli değildir asla 
al m yalınız bırakmamaktı. Onları bu düşüncesizler gibi yüz üstü mel 
yerler gain a anlamaz bırakamazdım. Zaten bu itler, son sayı da bana bir veda yazısı B- Sigara sağlığa zararlıdır. 
eğlen KAYS bile yazdırmadan, sizlerin arasından çekip aldılar. Bunların acısını 
ri ad 9- Muder ma büyüme 

e bir bir çıkarıcam. Hiç bir şeyi unutmam ben. Adım gibi biliyorum. İNE 4 e 

NG: Anismöız maraton koşuları Yine aynı zırvalıkları, aynı soytarılıkları, aynı yüzsüzlükleri, aynı 
Mn am ciddiyetsizlikleri, aynı salakları defalarca tekrar edecekler. Bir hire ee sipeiiegi 
e öm çin mun nebze geliştiklerini sanmıyorum. Ve ben görevimin bilince bir 


arkadaşınız olarak, bütün kabahatlerini yüzlerine çarpacağım. 
Sizin adınıza, sizi için, 


(Aranıza hoş geldim sevgili okuyucularım. 
97650 son sayla KA 


> 


"Gitar çalıp şarkı söyler, 
şarkıcı...” 


*Ses çıkanr, müzik aleti..." 


“Sıradan bir internet kitabı" 


Www.kamernet.com/kitap 
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- Outcast - Kingpin - Tekken 3 - DârkStone - Dungeon keeper 2 
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BLU KUNG 
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Tiberian Sun - Braveheart - Jagged Alliance 2 


WARHAMMER, 
SON HABERLER, 
RÖPORTAJLAR 
TSR ÜRÜNLERİ TANITIMLARI, 
MAGIC THE GATHERİNG, 
WHITE WOLF ÜRÜNLERİ 
BİLGİSAYARDA FRP, 

SCLENCE FICTION, YAYINCILIK 
VE DAHA NELER NELER... e 


NARS CARD GAVE 
EN 


5 YENDİM... 


FİYATA KOV VE SINIRSIZ MAVRA DAHİLDİR 


